Zaterdag 11 december 1915 — ochtendeditie
Leuvens boekenfonds.

Een belangstellende landgenote heeft aan het Leuvens Boekenfonds,
hetwelk ten doel heeft mee te helpen aan het herstellen van de
universiteitsbibliotheek van het zo wreed geteisterde Leuven,
toezegging gedaan van een gift van 1000 gulden, zodra het leven
weer, in een van vreemde overheersing bevrijd Belgié, zijn oude
plaats zal innemen.

Postverkeer met Belgié.

Aan het Vaderland wordt gemeld, dat in het verkeer van en naar
Belgié alleen briefkaarten met ingedrukte postzegel worden
toegelaten.

Mijn bataljon voor Sint-Joris.
(24, 25 en 26 oktober 1914).

De Belgische commandant Jacoby zet in De (Vlaamse) Legerbode het
relaas van de lotgevallen van zijn bataljon voort:

De 24¢ oktober, bij valavond, lag het 2° bataljon van het 6° linie
beschut achter de aardophoping van de baan van Nieuwpoort naar
Ramskapelle. De majoor stafadjunct Galhausen, omringd van zijn
compagniecommandanten, stond aan de hoek van een huisje,
gebouwd aan het kruispunt van de baan van St.-Joris. Hij zette met
handgebaar zijn aanvalsplan uiteen, terwijl hij op het terrein zelf
aanduidingen gaf.

Van uit het voorste peloton hoorde ik:



“Wij moeten de vijand uit St.-Joris verjagen of hem daar in bedwang
houden door een tegenaanval die wij samen zullen leiden met andere
troepen, die zuidelijk van het dorp bewegen. Wij zijn ondersteund
door een batterij artillerie en links achteraan door de eenheden ...”
(Een kanonschot dat plots dreunde belette mij de uiteenzetting van
de majoor verder op te vangen.)

De avond vorderde: talloze sterren flonkerden in de blauwe hemel,
waar geen maan te bespeuren was. Boven de hoge oeverkanten die
uitdoezelden aan onze linkerkant, tekende een dikke, melkkleurige
mist de bochtige lJzervloed af. Een zwarte gracht, vruchtbaar aan
verrassingen, begon ons te omhullen in haar sombere sluiers.

“Duizend voorzorgen moeten genomen worden”, zegde
commandant Vanniesbecq, toen hij bij de compagnie terugkwam.
“Wij gaan St.-Joris aanvallen, zegde hij nog aan onderluitenant
Mendiaux, terwijl hij het zwarte hol aanwees waarin het helder lint
van de witte weg wegdompelde. De vijand ligt ergens voor ons. Het
1¢ peloton, dat van luitenant Jacoby, zal langs de grote baan naar het
dorp rukken, terwijl het 2¢ langs de linkeroever van de lJzer het dorp
langs het noorden zal bereiken. Opgepast voor de verbinding!
Onderzoek huis voor huis! ... Ik volg u”.

Voorafgegaan van verkenninspatrouilles, gleden de twee pelotons
van het 2/2 als reusachtige slakken in de richting van St.-Joris, om
hun nachtelijke prooi op te speuren. Het werd steeds donkerder en
donkerder: de twee pelotons zetten hun sluipweg voort, het
heestergewas onderzoekend, en overal als speurhonden snuffelend.
Allen zijn op hun hoede, het oor gespitst, en vermijden al tastend de
valstrikken van het terrein en die van de vijand; trouwens ieder
ogenblik moet men op zijn stappen terugkeren, diepe grachten
omgaan, aardophogingen beklauteren, over draadafsluitingen
springen en wat weet ik nog.



Het kanongebulder is uitgestorven. De nachtuilen krassen akelig in
de eenzame nacht. Troepen wilde eenden doorklieven de lucht met
zware vleugelslag. De dapperste kerels van het peloton voelen soms
een huivering door de leden gaan en worden door sombere, akelige
gedachten bestormd. Men stapt evenwel vooruit: “Luitenant, men
hoort langs alle kanten zacht trompetgetoet, men hoort het dan hier,
dan ginder! ... Men is voor hinderlagen beducht! De sergeant zegt dat
wij u moeten komen rekenschap geven! ...”

lk ga tot bij een patrouille toe ... Ik luister ... Ik hoor inderdaad het op
elkaar antwoordend trompetgetoet. Ik raad wat het betekent, en zeg
in gewestspraak aan de Waalse jongen: “Ce sont des patrouilles
boches que se rehoupelent”, (het zijn Duitse patrouilles die elkaar
seinen tot verzameling geven).

Wij gaan nog enige stappen verder en wij geraken aan de bocht van
de baan, bij mijlpaal 34,4.

Een kreet: “Halte la!”

Een verdwaalde patrouille van onderluitenant Mendiaux”, zeg ik aan
mijn jongens.

Wij glijden nog enige meters langs de baangracht bukkend voor, wij
kuchen ...

Opnieuw een kreet, ditmaal in het Duits: “Werda?”

Daar men zwijgt en zich koest houdt, komen ons uit een twintig,
dertigtal geweerlopen een hagel kogels toegesnord. Ze schuifelen
boven onze kop, maar vrij hoog. Het ronkt en sist enkele stonden,
totdat nu en dan nog een geweerschot valt ...



Opeens hoor ik ginds in de verte, achter ons, de zware stem van
commandant Vanniesbecq, die op een ongemene wijze buldert en
uitvaart:

“Verdoemde hoop lammelingen! Wilt ge snel bij uw officier

komen! ...”
Het lijdt geen twijfel. Mijn alleen gelaten peloton heeft onder het
schroot der Duitse geweren rechtsomkeer gemaakt. Ik snel toe.

Daar ik maar rechtdoor vooruit storm om geen omwegen te maken,
gaat het opeens pardaf! en plof ik tot aan de buik in een sloot;
druipnat geraak ik eindelijk op de baan.

Ik bemerk adjudant Hens, die opnieuw het peloton ten aanval leidt:
de kerels zijn vrij verbaasd mij opnieuw te zien. Stilzwijgend stappen
zij vooruit, als beschaamd over hun zotte streek. De adjudant vertelt
mij, dat zij, ontdaan en buiten adem, bij de commandant zijn
teruggekomen, zeggende dat zij door eskadrons uhlanen werden
achtervolgd en dat hun luitenant in de handen der Duitsers was
gevallen.

Wij naderen de noodlottige bocht; men zou gezegd hebben dat de
manschappen op de tippen van hun voeten vooruit schreden. Een
grote lummel van het eerste gelid, wees mij een uhlaan aan. Het was
een heesterstruik die door de wind gewiegd werd. |k stel de arme
dompelaar gerust en voer heel voorzichtig mijn peloton en tirailleur
in de weide, aan de rechterkant van de baan.

De moffen hebben ons horen naderen, en opnieuw barst geweervuur
los, het gaat er duchtig op los. Het is een oorverdovend geknetter en
geknap dat soms schijnt te verzwakken om opnieuw met razernij toe
te nemen. De hoge oevers weerkaatsen ons dit verward sissend en
knallend muziek. Niemand beantwoordt het vuur, noch het peloton



van Mendiaux dat links van de baan de vlaag ontvangt, noch het
mijne, waarover de kogels snorren.

Mijn manschappen, gedekt door een kleine aarden dam, delven een
loopgraaf; er zijn er zelfs, naar ik hoor, die met de nagels in de grond
krabben.

“Men moet de schoppen aan mekaar doorgeven”, zegt sergeant De
Meester, men zal daarna dieper graven.

Ik heb officieel mijn commandant verwittigd van wat er gebeurt en
schriftelijk bevestigd wat hij juist heeft vernomen.

Nauwelijks heb ik mij neergezet, om mijn natte kousen en broek uit
te wringen, naar aanleiding van het modderbad dat ik daareven
genomen heb, of plots, opnieuw een geknetter! Mijn manschappen
bukken zich ... Ik hoor kreten ... Ik zie gedaanten ... Ik trek snel mijn
kousen en schoenen aan en snel naar de noodlottige bocht van de
baan ... en kom vlak voor kapitein Paheau te staan, die mij zegt: “Dat
is evenveel waard als de soupeetjes van Dendermonde, meen ik.”
Daar wij niet veel woorden moedig hebben om elkaar te begrijpen —
wij hebben trouwens die gewoonte in de regimentschool opgedaan
— zijn wij het weldra eens om het nieuwe plan te volvoeren, dat tot
het welgelukken der verrichtingen moet leiden.

De artillerie gaat de westelijke zoom van Sint-Joris beschieten, meldt
mij de kapitein, daarna zullen wij verder oprukken ...

“Konden wij dat maar!” voegde ik erbij op wat pessimistische toon.

Boem! ... Het was het sein. Boem! boem! boem! Onze artillerie
bulderde, en bleef bulderen! ... De muurvakken van Sint Joris viogen
aan scherven, bijna voor onze neus ... Mendiaux, aan onze linkerkant,
maakte zich boos ... en liet al zijn geweren maar knetteren. Rechts



bleven kapitein Paheau en ik wat meer bedaard; onze jongens
groeven en delfden ...

Zodra het kanonvuur had opgehouden, zonden wij onze patrouilles
vooruit. Onophoudend openden de moffen een hels geweervuur.
Twintig maal beproefden wij ons in beweging te stellen, twintig maal
moeten wij de vlaag van kogels laten voorbij varen die gelukkig over
onze hoofden snorde.

Tenslotte krijgen wij de kogelbui in de rug. lk erkende het
trompetgetoet (lk heb sedertdien geweten dat het seinen van de
draagbare telefoon waren). Een patrouille brengt ons op de hoogte
dat er gedaanten langsheen de Noordvaart vertoeven. Zoals de
Russen thans doen, herstellen wij onze linies. Mendiaux volgt ons op.
De majoor is verwittigd. Om 2 uur’s morgens komt ons het bevel toe,
naar de kruisweg der banen Nieuwpoort, St.-Joris en Ramskapelle
onder de bescherming van 3/2 en 4/2 terug te trekken.

Zo lag de 25¢ oktober, in de morgen, het 2¢ bataljon in cirkelboog aan
beide zijden van de baan naar St.-Joris verspreid, terwijl de
linkervleugel, aan B 1 tegen de lzer en de rechtervleugel in een
loopgraaf op 100 meter ten noorden tegen de Noordvaart steunde.

Het weekblad Vrij Belgié heeft een brief van het Belgische front
ontvangen. Wij lezen daarin o.m. het volgende:

Wanneer dan na enige dagen onze jongens naar het rustoord
trekken, danis het kermis. Pas een kilometer of twee achter de eerste
lijn, of de trekorgel wordt opgehaald en het Vlaamse lied weerklinkt
door het wijde Veurne Ambacht. Meest alle jongens van het zevende
linieregiment zijn Vlamingen. Het is immers het welgekende
Antwerpse verdedigingskorps, samengesteld uit de bloem van ons



Kempenland en dat de Duitsers reeds zoveel maanden uitgestorven
dachten.

Het Vlaamse lied weerklinkt hier alle dagen en menige “jas” heeft nog
een verkneukeld liederboekje op zak, dat hij op Vlaamse
liederavonden aankocht.

Soms wordt ook een grote kermis gehouden.

Zo is het gebeurd op zaterdag 23 oktober, blijde verjaring van de slag
van Sint-Joris bij Nieuwpoort, blijde verjaring van de decoratie van
ons regimentsvaandel door onze geliefde vorst.

Hoe zo’n feest wordt ingericht aan het front? Luister: Door enige
officieren en soldaten geholpen, hadden we op aanduiding van onze
kolonel een volledig feestprogramma opgesteld, een groene wel
omsloten weide uitgekozen als feestplein en gedurende vijf dagen
getimmerd en versierd om alles klaar te krijgen.

’s Morgens al vroeg, op de verjaardag hield de kolonel een
feestparade (prise d’armes), werd onder het spelen van de
regimentsmuziek het erevaandel uitgehaald en voorgesteld, en
tevens aan de glorievolle dagen van 1914 weer herinnerd.

Vandaar trokken de pelotons met flinke stap naar het feestplein en
de Vlaamse kermis begon.

Ik maak met u een toertje op de foor. Een mooi veldtheater, dat we
steeds van het ene kantonnement naar het andere meesleuren,
wordt beurtelings bestegen door alle zang- en toneelliefhebbers van
voorheen. Vier prijzen te betwisten: kluchtzang, oorlogszang,
romance en uitgalming. Dit alles in beide talen. 120 jeugdige
artiesten boden zich aan.



Niets ontbreekt er bij: noch waarzegster noch wildeman, noch
museum van de lJzer, menagerie, circus, dikke Bertha, enz.

Maar de “clou” was wel een prijskamptentoonstelling van
voorwerpen door soldaten in de loopgraven vervaardigd. Ringen,
paardenhaarkettingen, pentekeningen, hangers, kruisjes,
kapstokken met schrapnelscherven versierd, pennenstelen,
papiersnijders, rokersgerief, gebreide hangmatten, al wat maar kan
uitgedacht worden werd tentoongesteld.

Het was voor de jury geen kleine zorg, prijzen aan zoveel kunstenaars
uit te delen.

Ondertussen kwamen onze aloude Vlaamse volksspelen weer aan de
beurt, net zoals in de tijd van vrede, met mastklimmen, baksteken,
zaklopen inbegrepen.

De veldkeukens deelden het nodige middagmaal aan de jonge
feestvierders uit.

’s Namiddags ving het feest weer aan met een ferm betwiste match
van voetbal en een prachtige prijskamp van gymnastiek tussen de
verschillende compagnies.

’s Avonds werd aan de generaal en de officieren der legerafdeling een
mooi tweetalig kunstfeest aangeboden, waar de patriottische
declamatie, de militaire revuescénes, de concerten met
loopgraveninstrumenten natuurlijk niet vergeten werden. Heel
keurig hoorden we viool spelen op Batos-sigarenkistjes en beiaard op
stukken velokaders.

Zo liep de verjaardag af in broederlijke toenadering tussen overste
en soldaat.



Zo hebt ge terzelfder tijd een kijkje op het prachtig moraal van onze
jongens; die na 16 maand loopgravenleven zoveel Belgische
blijgeestigheid in het hart dragen.

Vlaamse boeken in het Belgische leger.
Men meldt ons:

In de loopgraven op het vrij resterend strookje grond van
Vlaanderen, of herstellend in de ziekenoorden, lagen — al te lang
reeds — onze Vlaamse jongens tot een leven gedoemd van saaie
verveling. Dat leven moest op hun verstandelijke ontwikkeling, ten
slotte nadelig inwerken en haar aantasten door een inkankerende
kwaal, welk in haar laatste stadium uitlopen zou op zedelijk verval.

Bleef voor hen, - de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen —
een tekort op stoffelijk gebied in geringe mate te vrezen, hun geest,
helaas, leed aan verzwakking, tot kwijnens toe, omdat het hen
voortdurend ontbrak aan de gewone kloeke haardkost, hun harten-
en zielenvoedsel: lectuur en studie in eigen taal.

Uit de geestelijke nood van onze Vlaamse soldaten, steeds hoger
stijgend, ginds ver, werd hier de “commissie tot verzending van
Vlaamse boeken naar het Belgische leger” in het leven geroepen.

Deze begon half juli Il. haar onderhandelingen met de Nederlandse
uitgevers tot het aankopen, tegen de meest voordelige voorwaarden,
van Vlaamse werken. Ook in het bezette gedeelte werden boeken
besteld.

1Zetel: 21, Nassau Zullensteinstraat, Den Haag. De commissie bestaat
uit de heren: A. Buysse, Fr. Van Cauwelaert, J. Hoste Jr., L. van
Puyvelde en Lod. Janssen.



Bescheiden, doch hoopvol, ving de commissie haar taak aan en
verzond begin augustus de eerste honderd exemplaren. Van
lieverlede geraakte de stichting bekend in het leger en bestellingen
en aanvragen kwamen toe bij tientallen.

Weldra had de boekencommissie uit de brieven van het front de
hartslag gevoeld van ons soldatenvolk te velde. Niet zonder
ontroering kon ze ervaren, dat hij, die “niet alleen zijn volk leerde
lezen, maar het leerde leven en strijden voor het leven?”, dat
Conscience, die als geen ander dat volk en zijn taal hartstochtelijk lief
had, die drie kwart eeuw geleden, zijn “Leeuw van Vlaanderen” de
wereld heeft ingezonden, nogmaals de geest van onze jongens zou
opwekken uit de zware oorlogssluimer, welke over hen was
neergekomen.

Aan de werken van Conscience en van Snieders gaven onze soldaten
de voorkeur. Met aandrang vroegen ze dat hun zou worden gestuurd
“De Leeuw van Vlaanderen”, het Vlaamse epos door iedereen bij ons
minstens eenmaal gelezen in zijn jeugd.

Wie herinnert zich niet hoe hij als knaap bij dat boek van strijdlust
bruiste.

Is het niet de invloed welke uitging van Conscience’s “Leeuw van
Vlaanderen”, die bij zoveel Vlamingen de taal- en volksliefde rotsvast
in hart en zinnen ankerde?

Van dit werk heeft de boekencommissie tot heden niet minder dan
114 exemplaren naar het leger verzonden.

2 Max Rooses.
3 Verschenen in december 1838



Bij de koninklijke bestelling, ten bedrage van 1500 gulden, werd
uitdrukkelijk verzocht, aan de verzending toe te voegen: 40
exemplaren “De Leeuw van Vlaanderen”, 40 “Jacob van Artevelde”,
40 “Kerels van Vlaanderen” en 40 “Simon Turchi”.

“Zend ons toch”, schreef een Antwerpse jongen, “een exemplaar van
De Kerels van Vlaanderen”. Wij zijn hier vele Vlaamse vrienden van
Antwerpen en omgeving en daar het werk van onze geliefde
volksschrijver handelt over de streek, waar thans de frontlijn loopt,
zo houden wij, bij het aangename van de lezing ook het nuttig
genieten door het bekijken van de plaatsen, waar eens onze
voorvaderen leden en streden.”

Op 30 november Il. waren 11.762 Nederlandse boeken aangekocht,
waarvan er naar het leger reeds werden verzonden: 9591 ter waarde
van 7198,72 gulden, zijnde, herleid in Belgisch geld tegen de koers
van de dag, 18.771,10 frank.

Onder die 9591 exemplaren komen onder andere voor: 2031
Conscience, 458 van beide Snieders, 358 Guido Gezelle, 263 Sabbe,
361 Hans, 678 van Maurik en alleen van Buysse’s “Per Auto” 62
exemplaren.

In hoger vermeld getal zijn de boeken niet berekend, welke, langs de
commissie om, door particulieren, naar het front werden gezonden.

Afzonderlijk opgezonden door het comité van Zeeuws-Vlaanderen,
het Algemeen Nederlands Verbond, het werk van de gave voor
koningin Elisabeth o.a. hier, naast de verzendingen van het
Boekenwerk te Londen, gingen nog honderdtallen Nederlandse
werken naar het leger.

5319 exemplaren van het totaal konden, dank zij enige particuliere
giften, waaronder in de eerste plaats deze hoeft vermeld, welke



toekwam door het hardnekkig ijveren van mr. Dielemans’
boekenfonds in Zeeuws-Vlaanderen, gratis aan onze Vlaamse
soldaten worden geschonken. De overige 4272 boeken werden uit
eigen zak betaald door onze jongens. Vooral onze aalmoezeniers
staan op dat gebied aan de spits.

Om tenslotte zo duidelijk mogelijk de verscheidenheid aan te tonen
van de boeken, welke tot heden werden opgezonden, weze hier
vermeld, dat hij, die één exemplaar mocht ontvangen van ieder werk,
dat door toedoen van de commissie in het leger kwam, meteen zijn
bibliotheek verrijkt zou zien met 621 boekdelen.

Was bij onze soldaten, in den beginne, steeds elk Vlaams boek
welkom, snel toch — kenschetsend teken, waarover de commissie
zich ten zeerste verheugt — drong bij de meesten de liefde voor hun
vak weer naar voren. En zo komt het, dat sinds geruime tijd, “omdat
steeds nog zoveel vrije uren overblijven, die kunnen besteed worden
aan de verdere ontwikkeling van hun vakkennis”, werken gewenst
worden over sociologie, opvoeding en onderwijs, land- en tuinbouw,
wijsbegeerte, taalstudie, reken-, wis- en meetkunde e.a.

De boekencommissie hoopt, vooral op deze baan, in de mate van
haar krachten, onze Vlaamse legerjongens meer en meer te steunen.

Mag zij van de Nederlandse uitgevers, welke haar tot heden, door
een aanzienlijke korting, ruimschoots hielpen, voor haar opbouwend
werk de meeste tegemoetkoming blijven ondervinden; steunen de
Vlamingen van goede wil, meer dan in het verleden, financieel haar
pogingen; dragen onze Nederlandse taalbroeders, naast het vele
goede, dat ze voor de Belgische ballingen teweeg brachten, ook in
deze nog het hunne bij — hetzij geldelijk of door het aanbrengen van
boeken —dan zal de boekencommissie met vertienvoudigde moed de



taak voortzetten, ijverzuchtig door haar, vier maanden geleden,
opgenomen.

Onuitsprekelijk groeit uit haar vruchtbare werking een kracht, welke
in deze tijden, meer dan alle andere, voor de Vlaamse Beweging ten
zegen moet gedijen. Zulks blijkt ten overvloede uit de menigvuldige
brieven van het Belgisch front, waar, ineengedoken achter de zakjes
met aarde, het geweer in de arm, onze jongens leven, met een boekje
in een hoekje van hun loopgraaf, of mijmeren, in de eenzame
nachturen, over hun taal en hun Vlaanderen.

Zij vragen, dat wij ons blijven scharen aan hun zijde en schouder aan
schouder ons voelen met hen, die ginds op de bodem van de
eeuwenoude Moerstreek, zonder verpozen, voor land en volk hun
bloed en leven veil houden.

Aan de Matin hebben we dezer dagen het relaas ontleend van de te
Parijs aangehouden Belgische financiers, die een schandelijke handel
gedreven hadden in Belgisch bankpapier. Wij hebben daarbij op
gezag der Matin de namen der schuldigen genoemd. Een lezer deelt
ons thans mede, dat wij de naam van het hoofd van de bende, Gaston
Haardt, een Brussels bankier, die ook door de Matin benoemd is, niet
vermeld hebben. Wij doen dat dus nog bij deze op gezag van de lezer.
In de Matin is deze naam ons dus blijkbaar ontgaan en het blad is niet
meer tot onze beschikking om het er thans op na te slaan.

Zaterdag 11 december 1915 — avondeditie
Men deelt ons mede:

Onder de bescherming van het Nationaal Comité voor Hulp en
Voeding, is te Antwerpen een nieuw menslievend werk tot stand



gekomen, onder de benaming “Het Antwerpsch Noenmaal”. De
nieuwe instelling, waar de verdraagzaamheid als eerste plicht
aanzien wordt, heeft tot doel de door de huidige omstandigheden
geteisterde families te hulp te komen. Dagelijks zal een noenmaal
gegeven worden voor 0,40 frank ter plaatse genoten, voor 0,35 frank
indien het weggehaald wordt. De spijszaal is ingericht in het lokaal
Minerva, Nationalestraat 132, en heeft voor doel de kleine burgerij
te steunen. Het werk, voorgezeten door de heer Robert Osterrieth,
ontvangt in dankbaarheid alle giften, in geld of in natura.

Uit het etappegebied.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:
Etappeninspektion der 4 Armee. Gent, 5 december 1915.

De schoenmaker Julius van Bruwaene uit Pittem heeft, tegen het
bevel van de opperbevelhebber van het leger d.d. 3 mei 1915, twintig
postduiven in zijn bezit gehouden en deze verstopt in zijn huis, totdat
zij ontdekt zijn geworden door mannen van de Duitse Landstorm.
Deze overtreding heeft ongestraft kunnen plaats hebben, omdat de
politie der gemeente Pittem geen onderzoek heeft ingesteld in het
huis van Van Bruwaene; derhalve wordt de gemeente
verantwoordelijk gesteld.

Op bevel van de opperbevelhebber wordt de gemeente Pittem
daarom veroordeeld tot een boete van 1000 mark.

Dit wordt ter kennis van het publiek gebracht.

Het hoofd van het burgerlijk bestuur.
Von Keudell
Regierungsrat



Etappeninspektion der 4 Armee. Gent, 5 december 1915.

De landbouwer De Smet van Zeveneken-Bastelare bij Lokeren, heeft,
tegen het bevel van de opperbevelhebber van het leger d.d. 3 mei
1915, op zijn erf tien postduiven van bastaardras in leven gehouden.
De overtreding is niet bekend geworden, omdat de plaatselijke
politie er zich toe beperkt heeft voornoemd bevel bekend te maken
en navraag te doen of de duiven waren ingeleverd, zonder nochtans
huiszoekingen te laten doen door haar beambten.

De gemeente Zeveneken is derhalve verantwoordelijk voor deze
overtreding en veroordeeld door de opperbevelhebber tot een boete
van 1000 mark.

Dit wordt ter kennis van het publiek gebracht.

Het hoofd van het burgerlijk bestuur.
Von Keudell
Regierungsrat

Te Gent en elders is het volgende aangeplakt:

Aangezien het onjuist bericht nog altijd verspreid wordt, dat Belgen,
die de leeftijd hebben en geschikt zijn om de wapens te dragen, bij
hun terugkeer in Belgié naar Duitsland worden gevoerd, wordt er
nogmaals op gewezen, dat alleen geinterneerd worden zij, die na het
openen van de vijandelijkheden tot het Belgische leger behoord
hebben.

Daarentegen zijn allen, die deel uitmaakten van het leger voor de
oorlog, de leden der burgerwacht en de Belgen van dienstplichtige
leeftijd alleen onderworpen aan het algemene toezicht, volgens
hetwelk zij zich geregeld ter beschikking moeten stellen van het



plaatselijk Meldeamt, terwijl zij verder hun algehele vrijheid
behouden.

Levensmiddelen in Belgié.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:

Twee nieuwe verordeningen pogen een einde te maken aan de
wantoestanden, welke op dit ogenblik hier te lande heersen in de
levensmiddelenvoorziening.

Het eerste beveelt iedereen, die meer dan vijftig kilo aardappelen in
zijn bezit heeft, daarvan voor 23 dezer aangifte te doen bij het
gemeentebestuur van zijn woonplaats. Bij gebreke hiervan zal de
nalatige bestraft kunnen worden met ten hoogste zes maanden
gevangenisstraf of boete tot 10.000 mark.

De andere verordening stelt hoogste prijzen voor de boterhandel
vast. Deze wordt nu in de groothandel verkocht per kilo: zoete
roomboter 1¢ kwaliteit (ten hoogste 18 % water) 5 F; idem 2¢ kwaliteit
(18 tot 30 % water) 3 F; voor gezouten boter 1° kwaliteit 4,80 F; idem
2¢ kwaliteit 2,80 F.

Bij de verkoop mag de groothandelaar ten hoogste 0,15 F opleggen,
de kleinhandelaar 40 centiemen voor gezouten boter 1¢ kwaliteit, en
30 centiemen voor boter 2¢ kwaliteit.

Het resultaat is dat de tafelboter (gezouten, 1° kwaliteit) ons dus zal
komen te staan op 3,35 F per kilo; werkelijk een grote verbetering
reeds als men bedenkt, dat de prijs van 3,80 F voor de oorlog tot 6,20
F gestegen was.

Ook plaatselijk wisselden de prijzen sterk af; vorige maand bv. deed
de kilo te Huy 4,80 F, te Luik 5,50 F, terwijl te Antwerpen de prijs was:



in de week van 16-22 oktober, 4,80 F; 23-30 oktober, 5,20 F; 31
oktober — 06november, 5,10 F.



