Dinsdag 16 november 1915 — ochtendeditie

Aan het verhaal, dat de (Belgische) Legerbode onder het opschrift
Roemrijke bladzijden voortzet van “Enige heldendaden van het 2°
(Belgische) regiment jagers te voet”, ontlenen wij terug het volgende:

De weinige levensmiddelen, die men zich aldus hier en daar wist te
verschaffen, waren helaas slechts een mager kostje voor de
verscheidene honderden jagers, die daar in hun loopgraven gedoken
zaten, en waarvan al de zenuwen steeds gespannen waren door de
hevigheid van het voortdurende bombardement en het wrede
schouwspel van de doden en gewonden, die overal rondom lagen
uitgestrekt.

Bovenmenselijke pogingen waren door majoor Lefévre en zijn
moedige adjuncten aangewend om in dit gebrek aan voedsel te
voorzien. Men had enige ravitailleringsvoertuigen tot in Diksmuide
kunnen brengen. Maar de paarden lagen neergeschoten op de
grond; de voertuigen waren aan splinters geschoten en versperden
de straten. Anderzijds veegde een stormvlaag schroot voortdurend
het terrein schoon, dat begrepen was tussen de stad en de bezette
stellingen. Ook waren er echte wonderen van wilskracht en
opoffering nodig om enige blikken conserven of enige beschuiten tot
aan de loopgraven te brengen. Dat was alles wat de uitgeputte jagers
te verorberen kregen. Onze jagers toonden dus een stoicijnse
houding, want ondanks de folteringen van de oorlog bleven zij
onwrikbaar in deze hel, gereed om de steeds dreigende aanvallen
van de vijand af te slaan.

Maar nog meer dan de honger veroorzaakte de dorst onuitstaanbare
folteringen aan onze manschappen. Een wrange en stikkende
atmosfeer, vol van de rook der granaatontploffingen, verdroogde de
kelen en verschroeide de longen. In deze niet in te ademen lucht,



voelden de soldaten soms de indruk van een langzame verstikking,
en men zag jagers die probeerden hun dorst te lessen aan de kleine
modderplasjes, die op de bodem van de loopgraven stonden, of zelfs
het stilstaande en bedorven water van de naburige sloten te drinken.

Noch de ontberingen, noch de koude konden hun moed doen zakken.
Om, zoveel mogelijk alle nachtelijke verrassingen die in de gewoonde
van de vijand lagen te vermijden, nam men de 23¢ oktober, bij het
vallen van de avond, het besluit de talrijke stromijten in brand te
steken, die daar nog in het midden van het veld stonden, op 300, 400
en zelfs 500 meter afstand van onze linies.

De onderneming was gevaarlijk; commandant Dupuis vroeg enige
vrijwilligers om ze tot een goed einde te brengen, tienmaal meer dan
hij nodig had stelden er zich voor. En zo er, bij de gekozen mannen,
ook enkelen nooit van die tocht terugkwamen, weldra zag men, de
een na de andere, de reusachtige toortsen in de nacht flakkeren, die
heel het omgevende terrein met hun akelige gloed beschenen.

Achter onze jagers had het schouwspel van de brand van Diksmuide
een tragische grootheid, met niets te vergelijken. De brand had zich
over de gehele stad voortgezet; nieuwe brandstapels voegden ieder
ogenblik hun nieuwe klaarten bij die van de naburige vuurgloed; en
van overal stegen, te midden van de stormwolken zwarte rook die
schitterden van de opflakkerende gensters, de reuzenvlammen naar
de hemel, bij wiens licht de verminkte overblijfsels van oude
pronkjuwelen, het stadhuis en de kerk van Diksmuide, zich scherp op
de rode hemel aftekenden, gelijk bloedige stompen die genade
afsmeekten.

Dank aan de voorzorgen die men genomen had, om alle verrassingen
te voorkomen, ging de nacht betrekkelijk kalm voorbij. Het
bombardement zweeg stil; van tijd tot tijd slechts vloog een granaat



voorbij met het zware gedonder, dat in de halve stilte van de nacht
nog akeliger klonk en die, met een nieuwe mokerslag, nog enige
waggelende muren geheel ging neerslaan in de in as gelegde stad.
Daarop volgde weer een tijd stilte, plots onderbroken door het
knetteren van een razend geweervuur, gericht op het een of ander
objectief, dat men plots heeft waargenomen. Het was in het begin
van deze akelige nacht dat een groep Duitsers, door een trouweloze
list die gelukkig werd verijdeld, er in gelukt was de loopgraven van de
2¢ compagnie te naderen. Men bemerkte er enkele die, met
lantaarns voorzien, onbeschut vooruit kwamen, al roepend; “Belgen,
schiet niet, heb medelijden met de gewonden die wij komen
oprapen.” De onzen echter, die op hun hoede waren, kregen
achterdocht. Het kwam hun goed te staan, want plots verbrak het
goed onderhouden vuur van een machinegeweer de nachtelijke
stilte. Het goed gemikte antwoord van onze jagers legde hun weldra
het zwijgen op. Tegen 11 uur ’s avonds werd een poging tot aanval
insgelijks onmiddellijk verijdeld door ons dodelijk vuur. De vijand
hield niet verder aan; zijn troepen gaven zichtbare tekens van
vermoeienis.

Maar de kruisweg van de jagers was nog niet ten einde. Versteven
van koude, meer en meer lijdend van honger en dorst, hadden zij de
ochtend van de 23¢ oktober zien aanbreken, terwijl zij zich angstig
moesten afvragen wat deze nieuwe dag hun ging brengen. Ze zouden
het spoedig vernemen. Vanaf 8 uur deed een kanonvuur, waarvan de
hevigheid weldra tot het uiterste steeg, geheel de omgeving daveren
onder haar geweld. En bij honderden, gelijk een ware stortvlaag,
kwamen de granaten van allerlei kaliber opnieuw neer op de
loopgraven van het bataljon Dupuis, met een schrikwekkende
juistheid. De aan stukken geschoten borstweringen brokkelden
uiteen of stortten in elkaar gelijk door een aardbeving. De
projectielen, midden in de loopgraven zelf ontploffend, velden ganse



groepen mannen neer, terwijl zij stuk gereten lichamen in de verte
slingerden; lijken die men de vorige dag ter aarde had besteld,
werden door de hevigheid der ontploffingen ontgraven en kwamen
terug neervallen te midden van de overlevenden, die door afgrijzen
waren aangegrepen.

De verschrikkelijke toestand ziende waarin zijn uitgeputte mannen
zich bevonden, had majoor Leféevre moeten vragen dat men ze
zonder aarzelen zou komen aflossen. In afwachting, om hun moed
wat op te beuren, begaf hij zich persoonlijk naar de loopgraven; het
is toen dat hij door een granaatscherf getroffen werd, terwijl hij over
de weg naar Esen kwam.

Gekwetst lijk hij was op een zo hachelijk ogenblik, had de dappere
overste slechts één bekommering: “Als ze maar houden!”. Gelukkig
voerde hij bevel over mannen die hem waardig waren, en zijn
bewonderenswaardige jagers hielden ook stand, ondanks al het
lijden en al de verliezen, gedurende heel de dag nog van de 23¢
oktober.

Want het kanonvuur nam eerst af tegen het vallen van de duisternis
en dan eerst werd het mogelijk voor de liniesoldaten van de brigade
Meiser om de compagnie van commandant Dupuis af te lossen.
Zestig uren lang achter elkaar hadden deze dapperen in de
loopgraven gestaan, en de laatste uren waren een echte foltering
geweest. Een foltering van honger en dorst, terwijl de soldaten rilden
van koorts en al de angsten moesten doorstaan van een
bombardement van ongekende hevigheid. Zwaar getroffen kwamen
zij uit deze hel, bedekt met bloed en slijk, met hun uniformen aan
flarden gescheurd; maar zij hadden geen voetbreed prijs gegeven. En
zo, gelijk zij ze kwamen bezetten 's morgens op 21 oktober, zo gaven
zij de stellingen, die zij de opdracht gekregen had kost wat kost te



behouden, desnoods tot de dood, ’s avonds, de 23%, over aan hun
opvolgers.

Afgemat, beslijkt, ziek van uitputting, bereikten onze jagers laat in de
avond Oostkerke. Daar vonden zij de compagnieén van het bataljon
Leblanc terug, die dezelfde morgen waren afgelost in hun loopgraven
van Keizershoek. In het kantonnement was het hun eindelijk mogelijk
hun honger te verzadigen; bovendien liet men hen weten, dat hen,
als loon van hun bewonderenswaardige dapperheid en voor al de
geleden vermoeienissen, achtenveertig uur rust zouden worden
toegestaan. Dan, blij te moede, de honger bevredigd en met het
rooskleurige vooruitzicht, dat het hun eindelijk toegelaten was eens
flink uit te slapen, strekten onze soldaatjes zich neer op het stro van
hun legerplaatsen, waar een loden slaap hun weldra de ogen dicht
drukte.

De jagers meenden bijna, dat hun lijden ten einde was. En toch, reeds
bij het aanbreken van de volgende dag, zou men van hen nieuwe en
verschrikkelijke offers moeten vragen, en ze nogmaals, voor drie
dagen lang, in het heetste van de strijd werpen.

De Belgische regering heeft besloten om alle Belgen, woonachtig
buiten Frankrijk en Engeland, die geboren zijn tussen 1 januari 1890
en 31 december 1896, onder de wapens te roepen tegen nader
bekend te maken tijdstip en voorwaarden.

Dinsdag 16 november 1915 — avondeditie
Onderscheidingen in het Belgische leger.

Wijn ontlenen aan de (Belgische) Legerbode:



Benoemd tot ridders in de Orde van Leopold IlI: J. van Steen, soldaat,
infanterie; M. de Bocq, korporaal, infanterie; R. Blanchard, adjudant,
artillerie; E. Poncin, sergeant, infanterie; M. Bours, soldaat,
infanterie; M. van Kerkom, 1° sergeant-majoor, infanterie; en de
soldaten A. De Moen, G. Gavroy, T. de Kaestecke, L. Piraux, J. van
Brabant, J. Dumoulin en J. van de Sompele, der infanterie; A. Rooms,
adjudant, genie; A. de Creus en J. Voisier, korporaal, infanterie.

Ontvingen het militair ereteken der 2¢ klasse: G. Hendrickx,
korporaal, infanterie; L. Vinckx en K. Roelens, soldaten, infanterie; P.
Bouvier, soldaat, infanterie; A. de Coninck, soldaat; de
wachtmeesters der artillerie M. Transon, M. Caestecker, P. Blyau, M.
Enckels, G. Tonglet en L. Lejeune, hoefsmid, artillerie; M. Gelise,
soldaat, infanterie; A. van Praet, soldaat, infanterie; de korporaal C.
Dumon en de soldaten A. Verhaeren, A. Hannot, T. Hubeau, J. Swerts,
0. van den Bulcke, V. Delmotte, en L. van Parys, der infanterie; L.
Cammaerts, wachtmeester, artillerie; M. de Mey, sergeant-foerier,
infanterie.

Het 2¢ Belgische regiment jagers te voet.
Aan de (Belgische) Legerbode ontlenen wij het volgende:

Alvorens het 2¢ en het 3¢ bataljon van het 2° regiment jagers te voet
weer aan het werk te zien, moeten wij ook een woord reppen over
het 1¢ bataljon, dat wij op de 21¢ oktober, in de loopgraven van St.-
Jacobs-Kapelle gedaan hebben, waar het, onder de bevelen van
majoor Delbauve, het 3° regiment jagers was gaan versterken.

Het zou er niet lang blijven. Inderdaad op de 22¢ oktober, had er aan
de llzer een gebeurtenis van uiterst belang plaats gegrepen. De
vijand, waarvan al de pogingen om zich meester te maken van
Nieuwpoort en Diksmuide waren verijdeld geweest, was er in gelukt,



na de verdedigers van Tervate onder een samentrekkend vuur te
hebben verpletterd, op een punt op de linkeroever door te dringen.
Gevechten van ongehoorde hevigheid, waarin onze soldaten blijken
gaven van bijna bovenmenselijke dapperheid, werden vanaf dit
ogenblik geleverd over het gehele front, dat van Schoorbakke tot
Oud Stuivekenskerke loopt, om een dam op te werpen tegen de
Duitse stortvloed, die langs de bocht van Tervate binnen stroomde.
Het commando riep alle beschikbare reserves naar de zo zwaar
bedreigde streek.

Het is zo dat op de 22¢ oktober, om 11 uur ’s avonds, het bataljon
Delbauve in alle haast van St.-Jacobs-Kapelle naar Schoorbakke werd
gestuurd, waar het bij het aanbreken van de 23¢ plaats nam in de
loopgraven, die aan een hels bombardement blootgesteld waren.
Toen de toestand meer naar het zuiden nog ernstiger geworden was,
kreeg het bataljon een weinig later het bevel zich naar Pervijze te
begeven. Tot de 28° zal het daar strijden, met bewonderenswaardig
uithoudingsvermogen, zijde aan zijde met heldhaftige eenheden der
1¢ en 6° divisies. Door al deze troepen die uitblinken door hun
dapperheid, zal er daar een niet te overschrijden dam opgeworpen
worden, waartegen al de ontzaglijke stormlopen van de verbitterde
vijand zich zullen komen breken. In deze epische gevechten oogstte
het 1°¢ bataljon van het 2¢ jagers een aanzienlijke roem. Het
verduurde er onuitsprekelijk lijden, en bij zoveel andere smartelijke
verliezen, viel dat van zijn dappere aanvoerder bijzonder pijnlijk.
Majoor Delbauve werd gedood te Pervijze, aan het hoofd van zijn
troepen, de 24¢ oktober.

Door het buiten gevecht stellen van majoor Lefévre, was aan majoor
Leblanc de roemrijke last te beurt gevallen het bevel te voeren over
de groepering die te Oostkerke opnieuw was ingericht door de 2¢ en
3¢ bataljons, waarvan de manschappen, vroeg in de morgen op
zaterdag 24 oktober, uit hun zware slaap werden gewekt door het



kanongebulder, dat zich opnieuw, ten noorden van Diksmuide,
geweldig liet horen.

Het duurde niet lang of onrustbarende geruchten waren in omloop
in de kantonnementen, waar onze jagers bezig waren een weinig
orde te herstellen in hun lelijk gehavende uitrusting en hun voorraad
patronen te vernieuwen. Het gerucht liep dat de Duitsers over de
lJlzer waren getrokken, dat zij in grotere en grotere massa’s
aanrukten en onze uitgeputte mannen onbekwaam waren ze langer
tegen te houden.

Deze geruchten waren helaas maar al te waar. In de streek die zich
ten noordwesten van Diksmuide uitstrekt, was de toestand
inderdaad ongemeen hachelijk geworden. Het bruggenhoofd, dat
aan de meest woedende aanvallen zo dapper had weerstaan, was in
gevaar langs het noorden te worden omtrokken. Want terwijl zij aan
gene zijde van Tervate naar de spoorweg oprukten, voorafgegaan
door een storm van vuur, maakten de Duitsers meer en meer
vorderingen.

Maar het was gezegd dat zij tot het einde toe op de bovenmenselijke
wilskracht van de verdedigers zouden stuiten. Terwijl de
gebeurtenissen aldus een bijna hopeloos uitzicht namen, besloot het
commando kost wat kost een menselijke dam op te werpen, en er
desnoods onze laatste krachten op te offeren, alvorens aan de vijand
de doortocht over te leveren, langs waar hij trachtte door te breken.

Al de reserves die nog ten westen van Diksmuide beschikbaar waren,
werden zo spoedig mogelijk naar de plaats van het gevaar gezonden.
Door een tegenaanval zou men trachten, zo niet de vijand geheel
terug te dringen, dan toch zijn poging tenminste genoegzaam te
breken om het verschrikkelijke gevaar af te wenden dat zijn vroegere
vorderingen had doen ontstaan.



En het is daarom dat de twee bataljons uitgeputte jagers, in plaats
van de rust te genieten die men gemeend had hen te kunnen
beloven, die morgen van de 24¢ oktober, zullen terugkeren in de
geweldige veldslag, die een der hachelijkste ogenblikken doormaakt.
Zij kregen bevel zich te begeven naar Oud Stuivekenskerke, waarvan
de zware vierkanten toren, ginder ver naar de hemel uitstak als een
herkenningsteken: en, daar aangekomen, op te rukken naar de
hoeves Den Toren en Van de Woude, die op de linker lJzeroever, ten
westen van mijlpaal 14, tot steunpunten van de Duitse aanvallen
dienden.

Tezelfdertijd werd majoor Leblanc verwittigd dat troepen van het 11°¢
linieregiment, alsook marinefuseliers de aanval van de jagers aan de
rechterzijde zouden steunen en dat onze kanonnen de beweging
zouden voorbereiden. Voor het overige luidde het bevel kost wat
kost vooruit te rukken, zonder een ogenblik te verliezen.

De compagnie van kapitein Tavier, als vooruitgeschoven wacht, zette
zich op hetzelfde ogenblik in beweging. En zo groot was bij onze
mannen het verlangen om met die gehate Duitsers handgemeen te
worden, dat bij het vernemen, dat men nieuwe offers van hen ging
vergen, als een siddering van trots door de rangen van de jagers liep.
“De moffen dachten zeker dat wij dood waren,” zegde een van hen,
“dan zou het wel nodig zijn dat zij ons een tweede maal doodden”.

Hulde aan Nicephore Niepce, uitvinder der lichttekening (KVdW)
Brussel, 8 november.

Ik had het nooit van mezelf gedacht. En wie, trouwens, van allen die
mij kennen, zou er mij in staat toe hebben geacht, zelfs waar zij
twijfelen mochten aan mijn bewustzijn en aan mijn zelfkennis?



Want niet alleen omdat het slecht gezien en “mal porté” is; omdat
snobisme het vraagt en goede smaak het eist; omdat esthetisch
gevoel haar veroordeelt en alle artisticiteit haar veracht, wees ik tot
op de dag van heden alle verzoeking af tot het zingen van de lof der
fotografie. Verzoeking die overigens bij mij, in al de dagen van mijn
leven, geen ogenblik nog was opgekomen. Stel u dat immers voor: ik,
Brusselse correspondent, in het - lichte! - toilet van de faamgodin op
de titelplaat der oorspronkelijke edities van Vondel, een lange
trompet stekend doordat ik van lichttekening houden zou; ik, die van
mijn eerste “zitten” voor de man der camerakunst, vooral de
herinnering heb gehouden aan een ijzeren ding, dat mijn schedel
kwam te omknellen, en aan een oude dikke juffrouw met
schelvisogen, wiens beeltenis ik met glimlachende mond en tenslotte
puilende blikken minutenlang fixeren moest (en ik ben altijd heel
schuchter geweest tegenover het schone geslacht); ik, die niets
beroerders ken dan mij op alle naden te laten bezien en betasten
door een kerel die ik ken noch kennen wil, die mij dwingt tot
houdingen als in het beruchte bed van Procrustes, en daarop,
wanneer de scheve nek dreigt, mieren mijn benen binnenin beginnen
te bewandelen en mijn neus als het ware de geur van mosterd op
gaat snuiven, mij, zelfvoldaan, toevoegt: “Doe nu eens erg
natuurlijk!”; ik, eindelijk, van wie men, met al mijn goede wil verwant
met de goede wil van de operator, nooit heeft vermocht een portret
te “trekken” waarbij de dames verbaasd en gecharmeerd zegden, of
althans dachten: “Hé, wat een mooie jongen!”

Neen, ik hou niet van de fotografie, - zelfs nu nog niet. Al schrijf ik
met iets als plichtbesef, met iets als vroomheid, met iets als
bewondering, deze nederige hulde aan Niepce (Nicéphore), de
verongelijkten uitvinder, zonder dewelke wij Hildebrands
meesterstuk zouden moeten missen. Immers, wat zouden wij zijn,
waar zouden wij zitten, wat zou er van ons geworden, wij, Brusselaars



van dit ongezegende jaar 1915, indien hij, Niepce, en zijn uitvinding
niet hadden bestaan; indien hij zich niet beijverd en ingespannen
had, de camera obscura uit te denken; en indien ijver en inspanning
jammerlijk onvruchtbaar gebleven waren? We zouden, wij,
eenvoudig, allemaal samen achter grendel en slot komen te zitten,
wat de schande, dewijl algemeen gedeeld, wel minder zou maken,
maar de werkelijkheid van de gevangeniswederwaardigheden
daarom nog geenszins verzachten zou. Zodat deze nederige
dithyrambus, al ontspruit hij meer uit dankbare overtuiging dan uit
de gloed der liefde, hier geenszins misplaatst, en zelfs zeer
noodzakelijk is.

Want ziehier waar het om gaat. En oordeel daarna of ik overdrijf.

Wij wonen, zoals ge weet, in de bezette hoofdstad van een bezet
land. Het brengt op de natuurlijkste wijze der wereld een heel stelsel
van passen mee, waar wij aanvankelijk genoegen mee te nemen
hadden, wilden wij ons naar een stad begeven, die buiten Groot-
Brussel lag. Nu kosten zulke passen geld, en geld is moeilijk om
vergaren, vooral in deze tijd. Dit bezwaar verdween echter, zodra wij
thuis bleven; in welk geval wij er geen hinder van hadden. Bij de
passen kwamen de eenzelvigheidskaarten. Eenzelvigheidskaart (een
officieel Vlaamsch-Brussels woord dat nooit is uitgesproken
geworden,) vertaalt men in het Nederlands door identiteitskaart.
Zulke kaart had men eerst nodig om per fiets naar buiten te rijden;
om in stad te lopen of te reizen per tram was zij vooralsnog
overbodig; zij was, na de eerste maanden bezetting zelfs voldoende
om, bij uitsluiting der etappegebieden, door heel Belgié te trekken;
en... zij kostte niets. Zodat wij er helemaal niets tegen hadden, en er
ons des te liever bij neerlegden, dat niet iedereen fietst, en zo goed
als iedereen zijn gezichtseinder is gaan beperken tot Brussel en
omtrek; hetgeen zelfs dat bewijs van eenzelvigheid voor de meesten
onnodig, en dan ook onbestaand maakte. Intussen zijn echter sedert



enkele dagen, verscherpte verordeningen uitgevaardigd: verbod,
zonder voorafgaande toelating, zich per fiets buiten de Brusselse
agglomeratie te wagen, en, voor binnen Groot-Brussel, algemene
verplichting van de identiteitskaart ook voor niet-fietsers. Zodat wij
allen zonder onderscheid, te rekenen van 20 november, drager zullen
zijn van zo'n kakikleurig bewijs, van op hetwelk onze fotografie ons
zedig zal tegenlachen.

En nu beeldt gij u in, misschien, dat deze verstrengde maatregelen
een revolutie aan het kweken zijn? Wel, ge vergist u. Zij worden
zonder mopperen aangenomen; zij worden door sommigen op een
nauwelijks verborgen welgevallen onthaald; zij verheugen zich zelfs,
bij velen, in even onomwonden als gretige tegemoetkoming. Want,
nietwaar, er is de menselijke ijdelheid, die ook Brussels is.

Niet ieder, immers, lijdt aan fotografofobie, als ik mij aldus
uitdrukken durf. Niet ieder beschouwt het als een marteling, voor de
geheimzinnige doos te gaan zitten, die, bij gebrek aan andere
onsterfelijkheid, u deze van uw lichamelijke verschijning verzekert.
Niemand zelfs heb ik, in deze dure tijden, over de verplichting horen
klagen, naar de fotograaf te wandelen, en er een minimum van vijftig
centiemen te storten, tegen dewelke hij u, als ge tijd tot wachten
hebt, uw volstrekt echte beeltenis, op vereist formaat, en in
zesdubbele expeditie, ter hand zal komen te stellen. Want ieder heeft
nu, zonder valse schaamte, gelegenheid, zich weer maar eens te
laten “trekken”: het is geboden; er staat straf op.

Zij, de fotografen, jubelen natuurlijk. Wat hun slachtoffers nauwelijks
zichzelf durven bekennen, en in elk geval niet dan con sordine durven
denken, zeggen zij luidop: zij vinden de nieuwe verordening helemaal
niet kwaad. “Integendeel” zouden zij zelfs zeggen, indien zij Ibsen's
levenseinde kenden.



Zodat ieders geluk onvermengd zou zijn, indien ...

Ja, indien er geen stadhuisklerken waren. Die stadhuisklerken zijn
aan de algemene regel onderworpen, hetgeen ze innig gelukkig kon
maken. Maar zijn tevens belast met het opmaken dezer
eenzelvigheidsbewijzen van de achthonderdduizend Groot-
Brusselaars, hetgeen hun genoegen wel enigszins vergalt. Verder
hebben zij van die achthonderdduizend Groot-Brusselaars, die op
een rijtje, uur aan uur en dag aan dag, hun beurt staan af te wachten,
de verwensingen in ontvangst te nemen; hetgeen ze nu wel niet
gejaagd maakt, maar dan toch wel wat kregelig. Zodat men zeggen
kan, dat de overdreven instemmingsbetuiging van de fotografen in
evenwicht wordt gehouden door de wrevel der stadhuisklerken.

Het publiek, dat tussen beiden staat, is veel geduldiger bij de
fotograaf dan bij de stadhuisklerk. Nochtans duurt het wachten er
niet minder lang, is het rijtje er niet minder kort.

Het is zelfs heel schilderachtig opgewekt, dat rijtje. En mijn vingers
jeuken zowaar van de lust, er, bij deze welverdiende Niepce-
huldiging, een kiekje van te nemen.

Maar, neem mij niet kwalijk, ik heb er de tijd niet toe: ik moet zelf in
het rijtje gaan staan ...



