Vrijdag 8 oktober 1915 — ochtendeditie
Tewerkstelling van geinterneerden.

Naar wij vernemen, zullen aan de Scheepswerf en Machinefabriek
van van der Schuyt te Papendrecht 40 a 50 Belgische geinterneerden
aan het werk gesteld worden. Er worden reeds maatregelen
genomen om hen en een bewakingsdetachement behoorlijk onder
dak te brengen.

De commandant van de divisiegroep Brabant, het militair gezag
uitoefenend in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland ten zuiden
van de Waal binnen de stellingen en afzonderlijke forten, heeft aan
Henri Smits, timmerman, geboren en wonende te Meerle (Belgié) de
toegang tot en het verblijf binnen het in staat van beleg verklaarde
deel van genoemd gebied ontzegd, omdat zijn aanwezigheid voor de
rust en de algemene veiligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn.

Vrijdag 8 oktober 1915 — avondeditie
Tewerkstelling van geinterneerden.

Op de mandenfabriek der firma Strijkers & C°, even buiten Tiel, is
alles in gereedheid gebracht voor de huisvesting van 43
geinterneerde Belgen, die aldaar zullen worden werkzaam gesteld.
De bewaking wordt opgedragen aan 12 soldaten.

Verordeningen in Belgié.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:

In de laatste dagen zijn zowel voor het generaal-gouvernement, als
in het etappegebied weer een nieuwe reeks besluiten uitgevaardigd,



waarvan de volgende de voornaamste zijn. Zoals hier ter plaatse
reeds meermalen vermeld werd, heeft de Duitse overheid sedert
geruime tijd voor verschillende waren maximumprijzen vastgesteld.
Zo was sedert 7 juni voor Brussel de hoogste prijs voor vlees, in leven
gewicht per 100 kg: vette ossen en koeien 145 F, stieren en magere
ossen 130 F, koeien 120 F, varkens 210 F, kalveren 155 F, schapen
165 F. De maximumprijs voor meel is sedert 23 juni 165 F per 100 kg.
enz., terwijl van talrijke andere levensmiddelen, ook voor het
voederen der dieren, zulke hoogste prijzen zijn vastgesteld. Tot nu
toe echter werden deze verordeningen door de handelaars echter
vrijwel als dode letter beschouwd, zodat bv. haver, waarvan de prijs
op 35 a 40 F de 100 kg. was bepaald, voor het dubbele moeilijk te
krijgen was. In de pers kwamen dan ook talrijke klachten over deze
misstanden voor.

Een verordening van 28 september maakt hier nu een einde aan. Wie
eet-, voeder- of andere waren, waarvoor een hoogste prijs
vastgesteld werd, tegen hogere prijs dan de vastgestelde koopt,
verkoopt of tegen hogere prijs aanbiedt of vraagt, wordt met ten
hoogste een jaar gevangenisstraf of hechtenis of met ten hoogste
10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen samen opgelegd
worden en de koopwaren in beslag genomen. Bevoegd zijn de Duitse
krijgsrechtbanken en krijgsoverheden.

In een nieuw besluit, waarbij de maximumprijzen voor aardappelen
van het oogstjaar 1915, naar gelang de kwaliteit, op 6 tot 8 F per 100
kg. worden vastgesteld, wordt de handel in dit zo hoogst belangrijk
voedingsmiddel in alle bijzonderheden geregeld. Hoezeer het Duitse
bewind, daarbij op de eenmaal ingeslagen weg van het tot het
uiterste reglementeren voortgaat, blijkt wel uit art. 4 van dit besluit,
dat luidt: Boven de eigen inkoopprijzen mogen bij het verkopen ten
hoogste meer vragen:



1. De eerste opkoper tot 0.40 F per 100 kg.
2. De groothandelaar tot 1,00 F per 100 kg.
3. De kleinhandelaar tot 0,03 F per 1 kg.

Een ander besluit verbiedt het vervaardigen van landkaarten van
Belgié, Duitsland, Frankrijk, Italié, Oostenrijk-Hongarije, Rusland,
Servié en Turkije of delen van deze landen op de maatstaf van
1:100.000 of minder, alsook het maken van reliéfkaarten van deze
landen, om het even op welke schaal. Het handelen in, het weggeven
zelfs van soortgelijke kaarten is verboden. Alle in winkels en
drukkerijen voorhanden kaarten en clichés moeten voor 15 oktober
worden ingeleverd; zij zullen dan door de militaire overheid
verzegeld en bewaard worden. Zeer hoge straffen staan op
overtredingen.

In het etappegebied is de vlasoogst van dit jaar aangeslagen.

Voorts heeft de opperbevelhebber van het leger in Vlaanderen,
hertog Albrecht van Wurttemberg, in het etappegebied de Belgische
wetten inzake militie en burgerwacht vervallen verklaard, tengevolge
van de bezetting van het land door de Duitse legers.

Tenslotte zijn veroordeeld: de gemeente Lede bij Gent tot 10.000
mark boete, omdat daar in de nacht van 19 op 20 juli een wisselstand
was vastgezet, hetgeen onvermijdelijk een ontsporing tengevolge
zou hebben gehad, en de gemeente Bottelare bij Gent tot 500 mark,
omdat daar bij een landbouwer, tegen het verbod in, nog twee
levende duiven zijn gevonden.

Een gerucht dat uit Gentbrugge, een voorstad van Gent, komt, kan ik
op dit ogenblik niet controleren. Naar verluidt, zou zich daar een
inwoner door een revolverschot van het leven hebben beroofd,
waarom de gemeente, waar dus nog een verboden wapen was, met



boete bestraft zou zijn. Men verzekert mij zelfs dat de burgemeester
bij aanplakking zijn medeburgers geraden zou hebben, om onnodige
onkosten voor de gemeente te vermijden, zich bij neigingen tot
zelfmoord liever van een koord te bedienen.

In Vrij Belgié, het weekblad, dat onder redactie staat van mr. Frans
van Cauwelaert, schrijft “een Belgisch hoogleraar-krijgsdokter” over
“de oorlog en de geneeskunde”. Wij ontlenen aan het verslag, dat
deze deskundige in het jongste nummer van het weekblad van zijn
ervaringen te velde geeft, het volgende:

Toen de eerste vijandelijk obussen, die op ons te Sint-Margriete-
Houtem afkwamen, het werkelijk begin van de slag aankondigden,
bevond zich onze weg naar de regimentswagen in de vuurlinie.
Onmiddellijk kwamen de eerste gekwetsten aan, en na enkele
minuten stormden voorbij in volle draf, langs de smalle baan, waar
wij de eerste gekwetsten verbonden, een vijftigtal paarden, die aan
verbrijzelde wielen en caissons aangespannen, elkaar de poten stuk
schopten. Mijn zakdrager had een uur vroeger bevel gekregen mij
niet te verlaten. Op het psychologisch ogenblik was hij weg. Mijn
hulpdokter was aanstonds op zoek gegaan naar de regimentswagen,
en kon er niet aan denken, eenmaal zijn doel bereikt, ons te komen
opzoeken. Wij waren bezig een paar zwaar gekwetsten te verzorgen,
die wij op de baan niet wilden achterlaten om naar een wagen, of
een dokter, of brancardier te gaan zoeken. Daar stond mij nu
zonneklaar de onmacht van alle regimenten en verordeningen voor
de geest: mijn plichtsgevoel dat mij gebood de levens te redden, die
aan mijn zorgen waren toevertrouwd, duwde alle bekommernis om
voorschriften en bevelen op de achtergrond.

Ik had een paar soldaten bij mij die de eerste gekwetsten hadden
aangebracht; ook een van mijn regimentsbrancardiers was toevallig
bij mij in het begin van de strijd.



Daar stond ik dus, in theorie gewapend met mijn hulpdokter, mijn
medicamentenzak, mijn zakdrager, de twaalf brancardiers van mijn
regiment en de regimentswagen onder bevel van de
regimentsdokter, doch feitelijk met één regimentsbrancardier en een
verbandzakje, dat ik toevallig bij me had. Ware mijn hulpdokter, die
elders goed werk verrichtte, weer bij ons gekomen, dan waren wij,
wat het verbandmateriaal aangaat, geen stap nader bij het doel
gekomen. Het sparadrap van het verbandzakje deugde niet; in deze
gevallen van dringende nood waren wij gedwongen de kleren ver
open te snijden en een groot slecht verband aan te leggen, waar de
kleefpleister uitstekende en snellere verzorging mogelijk had
gemaakt.

Nadat wij enige gekwetsten in een klein huisje verzorgd hadden,
waren wij gedwongen deze eerste hulppost te verlaten, omdat hij op
het uiteinde van een loopgraaf lag en een al te duidelijk mikpunt was
voor de vijandelijke artillerie; daarenboven was er in dit huis geen
kelder om onze gekwetsten in te leggen. Wij verhuisden dus naar een
kleine hofstede op de boord van een holle weg gelegen. Doch hoe
aan de gekwetsten, die in de nabijheid van deze weg op zoek waren
naar geneeskundige hulp, de aanwezigheid van onze hulppost
aangeduid? Wij hadden niets, niets dan een mouwband met een
rood kruis, die ik op zak had en die wij op de deur der hofstede
spijkerden. Welke onschatbare diensten hadden een wijd uitslaande
rode kruisvlag en enige aanplakbriefjes hier kunnen bewijzen. En,
helaas, die zou men tevergeefs in een medicamentenzak gezocht
hebben.

De gekwetsten, die ons huisje vonden, kwamen één voor één aan;
enkelen door hun makkers gedragen. Zij werden verzorgd en in de
kelder gelegd, terwijl de bommen rondom ons huisje gierden en het
knallen van de geweren de lucht deed knetteren.



Ons verbandmateriaal was voldoende; onze brancardier had een
dubbele hoeveelheid bij zich, doch het was ons uiterst pijnlijk onze
gekwetsten en stervenden niet het minst te kunnen verlichten in hun
akelige pijnen.

Meer dan eens dachten wij er aan hoe eenvoudig dit zou geweest zijn
met een kleine Recordspuit en enige Burrough’s morphiumpastillen!
Wij nepen de vuisten dicht in onmachtige woede, omdat dit alles niet
aanwezig was, tot het gekreun van een gewonde ons weer aan de
dringende zorgen herinnerde.

In ons was het gevoel van onmacht zodanig gegroeid, dat wij ons het
slechtste voorstelden in geval wij afzonderlijk en zelfstandig zouden
moeten werken.

Ik had te Tienen door een van mijn regimentsbrancardiers een
fietslantaarn doen kopen voor het geval ik ’s nachts een slagveld zou
moeten aflopen. De medicamentenzak was daarvan niet voorzien.
Alleen in de wagens van het ambulancekorps en in de
medicamentenwagen van het regiment waren lantaarns aanwezig.
De eersten bleven ver van het slagveld, de regimentswagen had ik
nooit in de omtrek aangetroffen.

Rond zeven uur, bij de vallende duisternis, konden we in de verte op
de helling van een heuvel de laatste van onze jongens zien, die uit de
achterste loopgraven kropen, ten allen kante door de vijand omringd.
Het was luitenant Devloo uit leper, van het 22¢ linieregiment, die zijn
laatste mannen trachtte te redden, wat hem gelukte.

Nog een hele tijd hoorden wij bij tussenpozen en reeds meer in de
verte het kanon, de mitrailleurs en de geweren hun vernielingswerk
verrichten; dan gaven overal de klaroenen het verzamelingsein; het
klonk ons toe als een noodoproep tot onze opgejaagde troepen, want



op dat ogenblik moest Tienen door de vijand ingenomen zijn en de
weg naar Brussel open liggen. Daarop volgden slechts nog
verwijderde geweerschoten, die de laatste moesten zijn van onze
troepen, die achteruitweken voor de wassende vioed van de Duitse
legioenen.

Wij waren niet meer in ons vrije Belgié; wij bevonden ons op bezet
gebied in de macht van de vijand!

De nacht was gevallen. In de onmiddellijke nabijheid van onze
hulppost zagen of hoorden wij geen Duitser roeren.

Wij moesten ons toch midden op het slagveld bevinden, want de
storm was ons voorbij gewoeld en kogels waren in ons huisje
gedrongen; van uit een boom die voor ons hofstedeke stond zagen
wij rondom ons alles in vuur, enige huizen van Sint-Margriete-
Houtem stonden in lichterlaaie; grote branden verlichtten de streek
in de richting van Oplinter, in de richting van Hakendover en in de
richting van Tienen. De horizon was een kring van vuur. Uit de verte
steeg hier en daar boven het geloei van dolend en gekwetst vee, het
galmen op van een menselijke stem.

Wat hadden we niet gegeven op dit ogenblik om een deftig rode
kruisvaandel te bezitten en een goede lantaarn met op het glas voor
de vlam een rood kruis. Zo zou het ons mogelijk geweest zijn
aanstonds vooruit te trekken en in volle vrijheid te werk te gaan om
uit het bloedbad te redden wat nog te redden was. Nu integendeel;
op het ogenblik dat de stemmen van onze jongens ons riepen,
voelden wij onze onmacht en dat bij gebrek aan voorbereiding tot
zelfstandig werk: geen duidelijk erkenningsteken, geen doelmatig
verlichtingsmiddel op een slagveld van alle kanten door de vijand
bezet! Met een stuk laken, waarop een kruisvormig uitgesneden rode
zakdoek en onze lantaarn, trokken wij over het slagveld. Een paar



oude lieden en een boerendochter die hun huis niet hadden verlaten,
hielpen ons bij het dragen van ladders, om onze gekwetsten op te
leggen. Plots klonk het “Werda?” En wij moesten op afstand blijven.
Stemmen fluisterden, beurtelings gebiedend en onderdanig. Wij
mochten naderen. Daar bevonden wij ons eensklaps te midden van
een korps soldaten, die in hun grijze mantels gehuld op het veld
sliepen en nauwelijks bij ons lantaarnlicht van de grauwe aarde te
onderscheiden waren. Elders zwegen onze klagende gekwetsten,
toen zij in hun richting schimmen zagen naderen, waarvan niets de
geneeskundige reddingstaak verkondigde en waarvan zij dus alles te
vrezen hadden. Het zoeken werd dan een blind en langzaam
rondtasten in de duisternis, in het korenveld, in de grachten, totdat
ons lantaarnlicht bij een omdraaien of opheffen vlak op hun
verwilderd, stervend gelaat viel.

Hoe bitter schreeuwde in ons het zelfverwijt, dat dit alles niet was
voorzien geworden, dat wij die deerniswaardige jongens niet konden
helpen, zoals wij gewenst en zij verdiend hadden.

Tweemaal kwamen wij die nacht voorbij de kerk van Houtem
roepend in de twee talen de vraag of er geen gekwetsten in de
omtrek waren. Niemand roerde. Twee dagen later vernamen wij, dat
een dertigtal van onze jongens daar gekwetst in de duisternis lagen,
bijna allen gelukkig reeds verzorgd. Geen enkele had zich durven
roeren, omdat zij als gekwetsten geen herkenningsteken bezaten.
Hoe doelmatig ware het, dat de dokter, die ze verzorgd had, bij hen
tenminste een rode kruisvaandel en een gewoon lantaarntje zou
kunnen achterlaten.

Het kanon bulderde bij tussenpozen gedurende de ganse nacht. Bij
het aanbreken van de dag deden wij nog een kort en vlug onderzoek
in de omliggende velden. Wij verzekerden er ons van, dat geen
dringende hulp meer nodig was en namen de vreugde van de



Duitsers over enige gebroken Belgische kanonnen en caissons te baat
om van een paar vrienden, op het ereveld gevallen, de huwelijksring
eerbiedig af te nemen. Dat was ’s nachts door de Duitsers verboden
geworden.

Rond 4 uur lieten wij onze gekwetsten aan de zorgen van de brave
landlieden over, en met onze regimentsbrancardier, ons laken, en
onze rode zakdoek, trokken we de weg naar Tienen op.

Bij Houtem vonden wij in deze akelige nacht slechts Belgische
gekwetsten en doden; dat er daar geen Duitsers waren gevallen, is
niet aan te nemen. Hoeveel Belgen de Duitsers hier tegelijk met hun
gekwetsten gevonden en verzorgd hadden, kwamen we niet te
weten. De bataljonsdokter kan overigens, in volle werkzaamheid,
door de vijand omringd worden; hij kan zich in de onmogelijkheid
bevinden de regelmatig voorziene hulpmiddelen bij hem te hebben:
zulks was voor ons het geval geweest, en dat moet toch voorzien
worden!

Men moet niet antwoorden, dat ons geval een buitengewoon geval
was! In oorlogstijd moet toch iedereen en vooral de bataljonsdokter
op onvoorziene gevallen voorbereid zijn. Trekken zijn mannen
plotseling achteruit, en staat hij te midden van gekwetsten, die zijn
hulp dringend nodig hebben, dan is het zijn plicht op post te blijven.

Het zou ons inziens hoogst nuttig zijn, dat de bataljonsdokter en zijn
hulpdokter de nodige geneeskundige bewapening met zich zouden
nemen om in alle mogelijke omstandigheden zelfstandig werk te
kunnen verrichten. Het eerste beding om dit doel te bereiken, is de
bataljonsdokter op praktische wijze uit te rusten als dokter en niet
als strijder. Geen officiersgordel met blinkende kettingen en een
grote degen, maar een doktersgordel met het nodige om onze
jongens te verzorgen: stevig ingepakte passende verbanden en



sterke windels, jodiumtinctuur, een kleine recordspuit en een busje
morphiumtabletten, een paar fijne zijden Rode Kruisvlaggen, een pak
Rode Kruisplakkaatjes en een Rode Kruislantaarn. Hier kan geen
sprake zijn van overlast! Deze echt geneeskundige, doelmatige
uitrusting zou minder wegen dan de gekke gordels met de degen,
waarmee wij, dokters, te velde zijn getrokken.

Als verbandstoffen vind ik het tegenwoordig model van
verbandpakje, (sachet de pansement), dat iedere soldaat bij zich
draagt, praktisch samengesteld: laag gaas, laag watten en Emark’s
driehoekige doek. Het nieuw model schijnt ook zeer doelmatig: het
bestaat uit een paar gaaswattenpelotten, die op windel bevestigd,
doch verschuifbaar zijn. Voor de verbandwindel zou ik graag een
verbandsoort zien bestaan, samengesteld uit een reeks ronde en
vierkante gaaswattenlagen, die zouden gelegd worden op alle kleine
wonden van de onderarm, de voorarm, de dijen en de benen: op de
kleine wonden van de borst, de rug, de buik. Ze zouden met
kleefpleister vast op de wonde gedrukt kunnen worden. Ze zouden
verbrijzelde delen bedekken, en het aanleggen van vele grote
tijdverspillende, pijnlijke en slecht houdende verbanden overbodig
maken. Op enige veranderingen na, van ondergeschikte aard, is de
samenstelling van de medicamentenzak uitstekend. De rangschikking
en verpakking zouden praktischer kunnen zijn, zodat niet bij de
minste behoefte alles dient opengelegd te worden, maar dat al het
nodige kan genomen worden, zonder dat zelfs de drager de zak moet
afleggen. De verordeningen over de dienst der
regimentsbrancardiers, die in het begin van de oorlog in voege
waren, zijn praktisch onuitvoerbaar. Zij werden overigens later
volledig gewijzigd.



