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Belgische kinderen. 

Het Leidse huisvestingscomité heeft gisteren 1000 gulden uit 
Amerika ontvangen, door bemiddeling van het Christian Herald 
Dutch Committee te Rotterdam. 

De tweede collecte, georganiseerd door de dames te Maastricht, 
onder leiding van mevrouw Tielens-Brouwers, heeft ongeveer 300 
gulden opgebracht. 

Geïnterneerden. 

Toen de geïnterneerde Belgische militairen in het kamp van Zeist zijn 
ondergebracht, hebben te Amersfoort en omstreken zich tal van 
vrouwen van bedoelde militairen gevestigd, om in de nabijheid van 
hun echtgenoten te zijn. Langzamerhand wordt het vele van deze 
vrouwen onmogelijk, de huisvesting te Amersfoort of omgeving te 
bekostigen. Daarom heeft zich te Zeist een comité gevormd, 
bestaande uit mevr. Luiking, mevr. Braams, kap. Braams en kap. Van 
Vloten, met het doel de vrouwen te hulp te komen. Op een terrein, 
daartoe welwillend door een grondeigenaar te Zeist afgestaan, zal 
een barak gebouwd worden, voorlopig met 50 kamers, centrale 
wasinrichting en centrale keuken. 

In deze barak zullen dan 50 vrouwen van geïnterneerden tegen zeer 
lage huur huisvesting vinden. Natuurlijk is voor de uitvoering van dit 
plan geld nodig. Het comité mocht reeds van vele zijden instemming 
en steun ondervinden, doch zal gaarne elke gift in ontvangst nemen. 
Penningmeesteres is mevrouw Luiking, Stationslaan, Zeist. 

De betrokken Belgen dragen er het hunne toe bij om het plan te doen 
slagen. 



De commandant van de divisiegroep Brabant, het militair gezag 
uitoefenend in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland ten zuiden 
van de Waal, buiten de stellingen in afzonderlijke forten heeft, 
omdat, omdat hun aanwezigheid voor de rust en de algemene 
veiligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn de toegang tot en het verblijf 
binnen het in staat van beleg verklaarde deel van genoemd gebied 
ontzegd aan: Louis Meeussen, voerman uit Essen, Wilhelmina Gilson, 
te Kanne, Catharina Thijs, te Vlijtingen, Wilhelmus Henricus Verberkt, 
dakdekker, Joseph Drubbels, landbouwer en timmerman, Frans Reul, 
beiden Belgische vluchtelingen, tijdelijk te Eslo. 

 


