
Zondag 15 augustus 1915 – enige editie 

Parijs, 14 augustus. Officieel bericht van vanmiddag: 

In de streek van Nieuwpoort is een poging der Duitsers om aan te 
vallen door ons vuur verhinderd. 

De Legerbode plaatst de volgende dichtregels van Joris de Bruijne uit 
Roeselare op de Belgische driekleur: 

De standaard van de Belg is rood 
Gelijk het hartenbloed, 

Dat reeds zo menig zoon vergoot 
Voor België’s vrijheidsgoed … 

En als zijn schaduw op de grond 
Het stof der helden kust, 

Dan dreunt als uit een reuzenmond: 
“Klein België, strijd gerust!” 

 
De standaard van de Belg is zwart 

Gelijk de stille rouw, 
Die in elk rechtgeschapen hart 

Ons prangt in diepe rouw! … 
Maar van die rouw stamt grootheid af 

En met bedwongen lust, 
Roept elk betreurde held in ’t graf: 

“Klein België, lijd gerust!” 
 
De standaard van de Belg is geel 

Gelijk de korenvruchten 
Die vóór het geeslend windgespeel 

Ter gouden kimmen vlucht. 
En als zijn zang in koude voor 



’t Gebeent der helden sust. 
Dan kreunt in machtig zegekoor: 

“Klein België, zeeg gerust!!!” 

De Franse regering heeft aan de stad Luik het kruis van het legioen 
van eer toegekend, omdat ze de eerste stad was, die op heldhaftige 
wijze de Duitse inval weerstond. 

 


