
Vrijdag 23 juli 1915 – ochtendeditie 

Uit Brussel. 

Brussel, 22 juli. Evenals vorige jaren verzamelden zich ook ditmaal in 
de ochtend van de nationale feestdag (21 juli) grote 
mensenmenigten op het Brouckèreplein en het Martelaarsplein. 
Toen het gedrang zo sterk werd dat het verkeer onmogelijk was, zijn 
door het gouvernement op enkele punten tussen de Anspachlaan en 
het Noorderstation compagnieën militairen opgesteld die daar tot elf 
uur ’s avonds zijn gebleven, omdat tot laat in de avond de toevloed 
van mensen, meest nieuwsgierige vrouwen en kinderen, zeer groot 
bleef. 

Verscheidene mensen zijn gearresteerd. Bevel was dat de openbare 
lokalen, bioscopen enz. ’s avonds te acht uur gesloten moesten 
worden. 

Wegens gebrek aan grondstoffen is in de vlasnijverheid te Gent de 
werktijd van 24 uur tot 18 uur per week verminderd. Men zegt zelfs 
dat hij tot op twaalf uur verminderd zal worden. Vroeger werkten in 
deze nijverheid 14.000 arbeiders en nu slechts 1300. Het ziet er dus 
niet rooskleurig uit voor de komende winter. 

Het Belgisch Staatsblad bevat een koninklijk besluit, waarbij in België 
“zijn verlengd voor de duur van de oorlogstijd de mandaten van de 
consulaire magistraten, de onderzoeksrechters, de kinderrechters 
en, in het algemeen, al de mandaten van rechterlijke of 
administratieve aard, afhangend van het ministerie van justitie, 
waarvan de hernieuwing een koninklijk of ministerieel besluit zou 
vereisen en die zouden ten einde lopen tijdens de duur van de 
oorlogstijd.” 

 



Vrijdag 23 juli 1915 – avondeditie 

Koning Albert der Belgen heeft de 21e dezer, de datum, waarop 
vierentachtig jaar geleden Leopold I tot koning der Belgen werd 
uitgeroepen, het volgende telegram ontvangen van het college van 
schepenen van Brussel: “De 21e juli, de dag der nationale 
feestelijkheden, verheffen de Brusselaars hun gedachten tot hun 
koning, symbool van het vaderland. In hun onwankelbaar 
vertrouwen herinneren zij zich de woorden, die de koning op de 4e 
augustus 1914 gesproken heeft tegenover de afgevaardigde der 
natie: 

“Een land, dat zich verdedigt dwingt de eerbied van allen af; dit land 
gaat niet ten onder.” 

 


