
Vrijdag 9 juli 1915 – ochtendeditie 

Parijs, 8 juli. Avondcommuniqué: 

Een aanval der Duitsers op de loopgraven, die de Engelsen de 6e 
dezer ten zuidwesten van Pilkem hadden ingenomen, is door het 
geschutvuur der Engelsen en Fransen met de zwaarste verliezen voor 
de vijand gestuit. 

 

Vrijdag 9 juli 1915 – avondeditie 

Belgische kinderen. 

Te Roosendaal zijn terug, gelijk reeds met een enkel woord gemeld 
is, onder leiding van mevrouw de la Faille uit Antwerpen 
zevenenvijftig Belgische kinderen van het Leidse rooms-katholieke 
huisvestingscomité aangekomen. Ondanks de sluiting der grenzen 
hebben de Duitsers aan de vertegenwoordigers van het comité en de 
begeleiders der kinderen passen naar Holland en de meeste 
mogelijke medewerking inzake vervoer enz. verstrekt. 

Twaalf kinderen vertrokken direct uit Roosendaal naar Helenaveen 
waar zij in de kolonie van de heer Jos. van der Griendt uit Rotterdam 
zijn opgenomen en onder de hoede van zusters verpleegd worden. 
De overigen zijn voorlopig in het Doorgangshuis op de Hogewoerd te 
Leiden ondergebracht en zullen eerstdaags bij particulieren in 
Gelderland en Limburg geplaatst worden. 

Aan hare majesteit de koningin hebben 1600 Belgische 
uitgewekenen, verblijvend te Vlissingen, een brief van hulde en 
dankbetuiging voor de aan hen verleende gastvrijheid en steun 
aangeboden. Deze brief was vergezeld van een album met de 



gekalligrafeerde namen van de ondertekenaars van de brief. Namens 
hare majesteit is aan de aanbieders dank overgemaakt. 

Een landgenoot schrijft ons: 

Ik heb in België kennis gemaakt met het werk “Cantine du soldat 
prisonnier belge”. In het kort is het doel pakjes eetwaren en 
versnaperingen te zenden aan Belgische krijgsgevangenen in 
Duitsland. Er zijn pakjes van 2 en 5 frank. Een pakje van twee frank 
bevat 500 gram militair brood, 1 pakje chocolade, 1 doosje sardines, 
1 pakje sandwiches, 1 pakje biscuit, 2 pakjes suiker, een stuk zeep, 1 
pakje pastilles en 1 pakje tabak of sigaretten. Een doos van 5 frank is 
natuurlijk ruimer voorzien en bevat ondermeer een doos vlees van 
250 gram, een saucisse de Boulogne van 500 gram, militair brood 750 
gram, biscuit 250 gram, 125 gram tabak of enige sigaren, 50 stuks 
sigaretten, zeep, suiker en Mentha pastilles, alles superieure waar. 

Het werk heeft zijn centraal bureel te Brussel op de Brouckèreplaats. 
Een der bestuursleden, de heer Vexelaire, was zo vriendelijk mij 
nadere gegevens omtrent dit werk te verstrekken. 

Iedereen kan een kistje van 2 of 5 frank aan een krijgsgevangen Belg 
in Duitsland toezenden. Wenst men een pakje te zenden aan een 
krijgsgevangene aan wie nog niets is toegezonden, dan kan men dat 
op een lijst op het bureau nagaan. Aan een en dezelfde persoon mag 
maar eens per maand een pakje gezonden worden. Ook zijn er 
verschillende winkeliers, die zich met de verzending, onder controle 
van het hoofdbureau, belasten. Men vindt zulke winkels op alle 
belangrijke punten der stad Brussel. 

Bij mijn bezoek aan het bureau bleek mij, dat de administratie zeer 
ingewikkeld was, doch niettemin zeer correct. 



De resultaten zijn buiten verwachting. Zoals de heer Vexelaire mij 
mededeelde, zijn er sinds de oprichting van het bureau op 12 april 
1915, tot 15 juni niet minder dan 46.997 dozen van 2 en 5 frank 
verzonden. 

Onder de talrijke dankbetuigingen, die aan het bureau gezonden zijn, 
bevindt er zich ook een van burgemeester Max uit de vesting Glatz. 

Men ziet hieruit, dat het werk zich niet alleen beperkt tot de 
krijgsgevangen soldaten, maar zich ook uitstrekt tot de 
krijgsgevangen burgers. In zoverre is de naam “Cantine du soldat 
prisonnier belge” dus niet juist gekozen. 

Voorzitter van het werk is de heer Levie, directeur der Belgische 
buurtspoorwegen, terwijl de heer Jadot, directeur der Société 
Générale, mede tot de ijverigste leden van dit werk behoort. Dit 
laatste zal er zeker voor een deel toe bijdragen, dat dit werk de 
sympathie heeft van de Duitsers. 

 


