
Vrijdag 25 juni 1915 – ochtendeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Met het stoomschip Copenhagen zijn gisteravond 392 Belgische 
vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen, van hier naar Engeland 
vertrokken. 

Gistermorgen is het eerste transport Belgische vluchtelingen uit het 
vluchtoord Veenhuizen III naar het vluchtelingenkamp te Nunspeet 
vertrokken. Voor juli zullen allen daarheen overgebracht zijn in vier 
transporten. 

Verlof naar België. 

Na gepleegd overleg met de minister van buitenlandse zaken, kan 
weer verlof naar België verleend worden. 

Postkantoren in België en Noord-Frankrijk. 

Berlijn, 24 juni. De streek van Maubeuge, die onder het beheer van 
het Duitse gouvernement-generaal in België staat, en totnogtoe door 
de veldpost werd bediend, is thans bij het postnet van de Duitse post 
en de telegraafdienst in België aangesloten. Het pasgeopende 
postkantoor Maubeuge neemt de postdienst waar voor troepen en 
overheid, evenals voor de bevolking van Maubeuge en omtrek. Dit 
gebied omvat, behalve Maubeuge, nog vijftien vroegere Franse 
postplaatsen. In het gebied van het gouvernement-generaal zijn 
voorts nog zeventien andere gewezen Belgische kantoren geopend. 

Belgische kinderen. 

De vereniging Tehuis voor Belgische Kinderen, gevestigd te 
Amsterdam, heeft, hiertoe gedeeltelijk in staat gesteld door een 
belangrijke gift, thans weer een doorgangshuis laten inrichten, daar 



het gebleken is, dar voor het groot aantal kinderen, door haar 
tussenkomst in gezinnen ondergebracht, een zodanig huis onmisbaar 
is, waar zij altijd kinderen tijdelijk kan opnemen, waarvoor 
overplaatsing wordt gevraagd, en verplaatsing door de vereniging 
nodig wordt geacht, en om tijdelijk kinderen op te nemen, waarvoor 
nog dagelijks de hulp van onze vereniging wordt ingeroepen, ook 
voor die kinderen, welke nog telkens van over de grenzen bij ons 
bescherming zoeken. 

Daar een en ander veel geld kost, is versterking van onze kas zeer 
gewenst en worden giften daarvoor gaarne in ontvangst genomen, 
voor de zomermaanden aan ons bureau Herengracht 521, 
Amsterdam, terwijl schenkingen van kleren, speelgoed, enz. worden 
verwacht aan het doorgangshuis te Watergraafsmeer, Middenweg 
88. 

Voor belangstellenden is het doorgangshuis elke werkdag ’s middags 
tussen 3 en 4 uur te bezichtigen. 

Verder worden aan ons bureau gaarne ingewacht schriftelijke 
aanvragen van gezinshoofden, welke zich tijdelijk met de verzorging 
van een kind willen belasten, doch alleen van hen, die zich volkomen 
bevoegd achten, ook financieel de gehele verzorging van een kind 
met al zijn lief en leed op zich te nemen. 

Wij hebben nog wel een stapel aanvragen om kinderen in 
portefeuille, daterend van oktober 1914, aan welke aanvragen, die 
toen bij honderden inkwamen, niet kon worden voldaan, maar ons 
bleek, dat van de 10 aanvragers ten minste 9 om de een of andere 
reden nu geen kind meer kunnen of willen opnemen. 

Deze oproep geldt dus een opnieuw inschrijven van hen, die wel 
overdacht nog wensen te helpen om Belgische kinderen, door de 



oorlog van een behoorlijk tehuis verstoken, tijdelijk gastvrij op te 
nemen, ook al is dit voor hen reeds eerder aan onze verenging 
opgegeven. 

Daar wij steeds zoveel mogelijk de kinderen brengen in gezinnen van 
dezelfde godsdienst en stand, als waartoe zij behoren en de Belgische 
bevolking voor het grootste gedeelte rooms katholiek is, en de 
kinderen, ons toevertrouwd, meest van de werkmans- en kleine 
middenstand afkomstig zijn, verwachten wij de meeste aanvragen 
van gelijkgezinden. Evenwel zullen aanvragen door protestanten en 
Israëlieten gaarne behandeld worden, terwijl stoffelijke bijdragen 
door alle standen met dankbaarheid worden aanvaard. 

Tenslotte een woord van dank aan allen, die ons in dit heerlijk werk 
tot nu toe steunden, vooral aan hen, die reeds gedurende vele 
maanden een of meer kinderen geheel onbaatzuchtig tot zich 
namen. Met de wetenschap, dat kinderen dikwijls veel moeite en 
zorg veroorzaken, en dan denkende aan de betrekkelijk weinig 
klachten, die wij horen, beseffen wij, welk een opoffering onze 
medewerkers-gezinshoofden zich getroosten, om de kinderen 
gelukkig te doen zijn. 

Medewerkers, nogmaals dank daarvoor. 

Namens het bestuur, 
C. F. J. Brands, 

Voorzitter 

In het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België 
van 16 juni 1915 komt een bekendmaking voor, dat door het Duitse 
legerbestuur afgegeven rekwisitiebewijzen niet als papieren van 
waarde zijn te beschouwen, die verhandeld kunnen worden, doch 
slechts als bewijzen dat de daarop aangegeven leveringen in 



werkelijkheid hebben plaats gehad; tegen koop of verkoop der 
bedoelde bewijzen wordt gewaarschuwd. 

Uit Gent wordt aan het Vlaamse Nieuws gemeld: 

De paspoortenbureaus te Gent zijn verenigd tot een bureel met de 
titel “Paspoort-Centrale Gent”. 

Er worden weer passen afgegeven voor het buitenland, het 
gouvernementsgebied, het gebied der marinetroepen te Brugge en 
het etappegebied. 

De vorige week was te Gent zoveel gebrek aan pasmunt, dat op de 
elektrische trams niet kon worden gewisseld en dus velen voor niets 
meereden. Thans heeft het bestuur boekjes van 20 coupons 
uitgegeven, die van de kiosken afgehaald kunnen worden. 

De Gentse bladen “Journal de Gand” en de “Bien Public” zijn opnieuw 
verschenen. De “Bien Public” was gestraft met een maand schorsing. 

De moeilijkheden, die men overal in België ontmoette door de 
nikkelcrisis zullen nu weldra uit de weg geruimd zijn, meldt het 
Vlaamsche Nieuws. De Nationale Bank is begonnen met het uitgeven 
van Kongolese nikkelmunt, waarvan ze voor een bedrag van één 
miljoen ontvangen heeft. 

Er worden nikkelstukken uitgegeven van 5, 10 en 20 centiemen. 

 

Vrijdag 25 juni 1915 – avondeditie 

Belgische vluchtelingen. 



Te Baarn hebben de 74 Belgische vluchtelingen, die aldaar nog 
verblijven, van het plaatselijk Hulp- en Inlichtingscomité bericht 
ontvangen, dat door gebrek aan middelen het comité niet langer in 
staat is voor hun huisvesting en verzorging bij de burgerij zorg te 
dragen. Aan de vluchtelingen wordt de keuze gelaten naar België 
terug te keren of naar een vluchtelingenkamp te gaan. 

Er zijn in Duitsland in de laatste weken zo grote hoeveelheden 
aardappelen naar de fabrieken gegaan, dat zich nu weer schaarste 
aan aardappelen doet gevoelen. Daarom is men begonnen met de 
invoer van nieuwe aardappelen uit België in Duitsland. 

 


