
Dinsdag 15 juni 1915 – ochtendeditie 

Parijs, 14 juni. Officieel bericht van hedenmiddag: 

De Belgische troepen hebben een bataljon op de oostelijke oever van 
de IJzer geworpen ten zuiden van het front van de spoorweg naar 
Diksmuide, zich op het gewonnen terrein genesteld en een blokhuis 
vernield. 

Uit België – Van Franse zijde. 

Parijs, 14 juni. De Belgische legatie heeft een 16e rapport van de 
commissie tot onderzoek van de schendingen van het volkenrecht in 
België door het Duitse leger gepubliceerd. In dit rapport wordt een 
uitvoerige schildering gegeven van de bij de aanvang van de oorlog 
te Warsage gepleegde gruwelen. 

Het rapport leert hoe onschuldige burgers en grijsaards werden 
gevat, tegen de muren van huizen geplaatst en doodgeschoten; hoe 
huizen werden geplunderd en in brand gestoken. 

 

Dinsdag 15 juni 1915 – avondeditie 

Diksmuide. 

De (Belgische) Legerbode, nr. 118, bevat het vervolg van het relaas 
van de strijd bij Diksmuide (oktober). Wij ontlenen er het volgende 
aan: 

Het is half vijf ’s namiddags, als bij kolonel Meiser de vraag om 
versterkingen van kolonel Jacques toekomt. Zes compagnieën van 
het 11e linieregiment, onder bevel van luitenant-kolonel Leestmans, 
zijn nog beschikbaar. Onmiddellijk wordt hun bevolen zich naar de 



rechteroever van de IJzer te begeven; gelijktijdig wordt aan kolonel 
De Vleeschouwer het verzoek gedaan de weg van Diksmuide naar 
Beerst en het omliggende terrein zo hevig mogelijk te doen 
beschieten. Kolonel Meiser verwittigt insgelijks admiraal Ronarch dat 
de hevige aanval, welke het bruggenhoofd moet doorstaan, het 
nodig heeft gemaakt al zijn reserves in het gevecht te brengen. Hij 
verzoekt de admiraal troepen tot zijn beschikking te stellen. 

Luitenant-kolonel Leestmans, die sedert het begin van de aanval al 
de nodige maatregelen genomen heeft om in geval van nood 
onmiddellijk te kunnen tussenkomen, brengt zijn compagnieën naar 
voren. Hij stapt aan het hoofd van de colonne, die de weg van 
Kaaskerke naar Diksmuide volgt. Nauwelijks komt zij op de hoogte 
van de spoorweghalte, of een regen granaten van allerlei kaliber valt 
rond hen neer. Ongetwijfeld hebben de waarnemers van de Duitse 
artillerie, aan wie in dit vlakke landschap niets ontsnapt, deze 
beweging bemerkt. Een hels vuur wordt samengetrokken op de 
ruimte welke de compagnieën van het 11e moeten doortrekken om 
eerst de brug, en daarna Diksmuide te bereiken. Slag op slag springen 
de projectielen met oorverdovend geraas op de weg zelf en op de 
weiden welke er langs lopen; huizen storten ineen, letterlijk 
verkruimeld door de ontploffingen welke ganse brokken muur in 
allerlei richtingen slingeren. 

Onder de dodelijke stortvlaag van ijzer, en vuur, en stenen, aarzelen 
de mannen van de voorste compagnieën een ogenblik. Instinctmatig 
zoeken zij een dekking en schuilen in de grachten langs de weg. Maar 
luitenant-kolonel Leestmans heeft zich rekenschap gegeven van de 
lichte weifeling die ontstaat. Recht, in het midden van de weg, 
prachtig en vol vuur, de sabel in de hoogte, richt hij zich tot de 
eersten die in de gracht dekking hebben gezocht, en sleept ze mee 
onder de kreet “Leve het 11e!” Vooruit jongens!” En het voorbeeld 
volgend van de aanvoerder, wakkeren al de officieren hun 



manschappen aan: “Vooruit het 11e! Op de vijand los!” En het 11e 
linieregiment rukt vooruit, ondanks het bombardement dat in 
hevigheid verdubbelt, door het helse vuur heen dat het langs alle 
kanten insluit. Mannen storten neer, op de slag gedood, zonder één 
kreet; anderen, gewond, zakken ineen aan de boord van de weg; het 
bloed spat op de beslijkte uniformen: maar men rukt vooruit. Zo 
komt men aan de maalderij waar kolonel Meiser de dapperen ziet 
voorbij trekken, die de dood tegemoet gaan. De mannen juichen hem 
toe en trekken voorbij, sneller, steeds sneller, meegesleept door hun 
aanvoerder, wiens kalme dapperheid hen allen begeestert. 

Plots ontploft er een reusachtig grote granaat te midden van de baan, 
waarvan onze troepen de zijwegen volgen. Een hele groep wordt 
door de slag omver geworpen. Enige mannen, door het geweld van 
de ontploffing in de lucht geslingerd, komen op de stenen terug 
neervallen, met verbrijzeld hoofd. Een heel klein soldaatje van 
nauwelijks achttien jaar, door een granaatscherf aan de hals 
getroffen, heeft de ruggengraat verbrijzeld. Men hoort een 
doordringende kreet: “Moeder! …” Dan, het geweer loslatend, de 
ogen vol ontzetting, draait hij rond en stort met een dof geluid aan 
de voeten van kolonel Meiser zelf neer. 

Bij het horen van de verschrikkelijke ontploffing, heeft kolonel 
Leestmans zich rekenschap gegeven van het gevaar. Met 
bewonderenswaardige kalmte, snelt hij onmiddellijk aan het hoofd 
van zijn colonne, naar de brug die men op 300 meter van daar 
ontwaart. De mannen ijlen hem achterna, plots met zoveel 
wraakgevoel bezeten, met zo’n verlangen om zich op de vijand te 
storten, dat de officieren alle moeite hebben om hen in het gelid te 
houden. Als een stortvloed, in woeste pracht, stormen de zes 
compagnieën van het 11e over de brug, onder een regen van schroot. 
Vanuit de naburige loopgraven, zien de dappere marinefuseliers de 
pakkende optocht voorbijtrekken. Begeesterd door de heldhaftige 



strijdlust van al deze mannen, die het offer van hun leven gaan 
brengen, onder de steeds herhaalde kreet van “Vooruit! Vooruit!” 
slaken de Franse mariniers geestdriftige toejuichingen en zwaaien 
met hun mutsen, en luider dan het gedonder der bommen klinkt ter 
onzer ere een geestdriftig: “Vive la Belgique! Leve de Belgen!” 

Onvergetelijke stonden, tragisch en groots onder allen. “Ik geloof 
wel,” zal later iemand zeggen, die aan dit drama heeft deelgenomen, 
“dat zo hun officieren ze niet hadden tegengehouden, de mariniers 
met de onzen waren vooruit gestormd.” 

Ondertussen werd, aan gene zijde van Diksmuide, de weerstand van 
het 12e linieregiment voortgezet, tegen een steeds hardnekkige, 
maar zichtbaar door zijn vorige pogingen verzwakte vijand. Ook is 
kolonel Jacques, verwittigd van de nakende aankomst van de zes 
compagnieën van het 11e, nu van de overwinning verzekerd. 

Een weinig na 17 uur komt luitenant-kolonel Leestmans op de Grote 
Markt, aan het hoofd van zijn troepen, hijgend van de looppas onder 
de regen schroot, dakpannen en materialen die vanaf de brug zonder 
ophouden op hen is neergekomen. Maar de strijdlust der mannen is 
steeds even bewonderenswaardig. De kolonel weet dat het met 
dergelijke kerels slechts een kinderspel is om het verloren terrein 
terug te winnen. 

Hij stuurt drie compagnieën op de weg naar Beerst, met opdracht de 
vijand overhoop te werpen. Twee anderen worden naar Blood 
Putteke gezonden om er de compagnie van kapitein Lebeau, die 
reeds verscheidene uren heldhaftig het hoofd biedt aan een zeer 
sterke overmacht, te versterken. 

De drie eersten, onder de bevelen van commandant Borms, 
ontplooiden zich weldra aan de noordelijke zoom van Diksmuide, 



onder bescherming van de wielrijders. Hevig ten aanval gevoerd 
tegen de loopgraven waar de vijand zich heeft ingericht, gaan zij 
spoedig vooruit met de steun van onze batterijen die hun beweging 
volgen en door een hevig vuur de aankomst van Duitse versterkingen 
beletten. Meegesleept door de drie compagnieën van het 11e, 
trekken die van het 12e, welke had moeten wijken, opnieuw vooruit 
stevig in de hand gehouden door luitenant-kolonel Van Rolleghem. 
Over de gehele linie knettert een razend geweervuur, de 
machinegeweren verrichten hun dodelijk werk; onze scherpschutters 
begrijpen dat de vijand verzwakt, dat hij gaat wijken; bij groepen 
springen zij vooruit, winnen voortdurend grond, zonder zich om de 
verliezen te bekommeren: zij moeten hun weerwraak hebben, kost 
wat kost. 

Zij bevinden zich nog slechts op een honderdtal meters van de 
pinhelmen; reeds verlaten de Duitsers bij groepjes de loopgraven, 
welke zij slechts voor een ogenblik hebben veroverd. Dan schetteren 
plots de klaroenen, het is de aanval. In één sprong stormen de 
infanteristen van het 11e en 12e met gevelde bajonet vooruit, onder 
de kreten van “Leve de Koning!” De verschrikte vijand wacht de 
storm niet af; hij wijkt en vlucht zoveel hij lopen kan. Zij die geen tijd 
hebben gehad om weg te komen worden aan de bajonet gespietst. 
Anderen steken smekend de handen omhoog en hebben slechts de 
moed om verschrikte kreten: “Kamerad! Kamerad!” te slaken. 

Langs de kant van Blood Putteke behaalt commandant Decamps, aan 
het hoofd van de twee andere compagnieën van het 11e, dezelfde 
schitterende uitslag; ter hulp snellend van de compagnie Lebeau, 
herneemt hij met haar, na een kort gevecht van man tegen man, de 
loopgraven van de eerste linie welke zij hadden moeten verlaten. En 
wanneer de avond begint te vallen, is geheel het noordelijke en 
noordoostelijke deel van het bruggenhoofd, dat een ogenblik in 
gevaar verkeerde, hersteld en opnieuw in onze macht. De knappe 



schikkingen door kolonel Jacques genomen, zijn onwrikbare 
standvastigheid en de dapperheid van zijn soldaten, hebben 
gezegevierd over de machtige vijand die op de vlucht werd gedreven 
en honderden doden op het slagveld achterliet. 

Om 6 uur ’s avonds komen vier compagnieën fuseliers, door admiraal 
Ronarch gezonden op de vraag van kolonel Meiser, op hun beurt de 
verdedigers van Diksmuide versterken. Bevreesd voor een offensieve 
terugkeer van de Duitsers, die niet in hun bloedige nederlaag zullen 
berusten, stuurt kolonel Jacques de fuseliers onmiddellijk in de sector 
waar het gevecht zo warm is geweest. Twee compagnieën gaan, ten 
westen van de weg naar Beerst, de loopgraven bezetten waarvan de 
ontruiming, rond 15 uur, de nu gelukkig te boven gekomen crisis 
verwekte. De twee anderen worden als reserve tot de beschikking 
van luitenant-kolonel Van Rolleghem gesteld. 

De vooruitzichten van kolonel Jacques bedrogen hem niet. 
Gedurende geheel de nacht hernieuwt de vijand zijn aanvallen nu op 
het ene punt, dan op het andere, plots uit de duisternis opduikend in 
dichte massa’s, die rauwe “Hoch!”-kreten slaken, waarmee zij menen 
een schrikbarende indruk te maken. Maar noch de mariniers noch de 
onzen storen zich daaraan. Overal, hoe talrijk en hoe hevig ook, 
mislukken de aanvallen onder het vuur der verdedigers. Voor de dag 
aanbreekt, rond 5 uur, doet de vijand een laatste en hevige poging, 
menende onze troepen, waarvan sommigen worden afgelost, te 
verrassen. Maar hij wordt niet weinig bedrogen en zijn aanval loopt 
slechts uit op een nieuwe slachting. Verschrikt door de geleden 
verliezen, zijn de aanvallers ditmaal met paniek geslagen; met 
buitengewoon klaar inzicht van de toestand en prachtige strijdlust 
stormt luitenant Minsart, van het 11e linie, aan het hoofd van zijn 
compagnie uit de loopgraven ter vervolging van de vijand, jaagt hem 
achterna ten noorden van het kanaal van Handzame en keert 
triomfantelijk terug met 1 Duitse officier en 60 gevangenen die hij, 



bleek en ontdaan, achter het puin van de herberg “In de Drie 
Musschen” heeft gevonden. 

Drie zonen van Belgische ministers of gewezen ministers, zijn, zo 
lezen wij in de Vlaamsche Stem, op het slagveld gesneuveld; het zijn 
Renkin, Delbeke en Levie. 

Twee zoons van ministers, zo deelt het blad mede, hebben hun graad 
op het slagveld gewonnen; de eerste, de onderluitenant de 
Broqueville, zoon van de minister van oorlog, die, om zijn moedig 
gedrag, onlangs ridder in de Leopoldsorde werd benoemd, is bij de 
2e groep zware houwitsers; de andere, de onderluitenant Renkin, 
zoon van de minister van koloniën en broer van luitenant Paul 
Renkin, onlangs aan de IJzer gesneuveld. 

De zonen van de heer Berryer, minister van binnenlandse zaken, en 
van de heer Poullet, minister van wetenschappen en kunsten, zijn 
ook aan het front, insgelijks bij de 2e groep zware houwitsers. Het zijn 
twee jonge knapen, die pas hun retorica gedaan hebben, toen de 
oorlog uitbrak. De ene, 17 jaar, de andere pas 18 jaar oud, hebben ze 
toch niet geaarzeld dienst te nemen bij het leger. Ze hebben heel de 
veldtocht meegemaakt. Te Namen maakten ze deel uit van de 
heldhaftige batterij van commandant Paulis, die zo zware verliezen 
hebben geleden. Aan de IJzer waren ze gedurig vooraan. Laatst nog 
heeft de “kleine Berryer”, zoals in de omgang de wachtmeester van 
de batterij geheten wordt, het kruis van St.-Joris gekregen, ter 
beloning voor een roemrijke krijgsdaad. 

Ze hebben gevochten als wapenmakkers van de zoon van een andere 
gewezen minister van nijverheid en arbeid, wiens naam onder de 
werklieden populair is gebleven, de vrijwilliger Nijssens. Ook hij, altijd 
vol moed en wilskracht heeft de hele veldtocht meegemaakt. 



Wij lezen in de Vlaamsche Stem: 

Tussen Zarren en Diksmuide en in de buurt van het front, staan nog 
altijd de suikerbieten van verleden jaar. Een man, die tussen de 
hoogopgeschoten planten gelopen heeft, deelt mee, dat hij er een 
aantal lijken zag liggen, die er zeker sedert de winter moeten gelegen 
hebben, zover waren zij in staat van ontbinding. Deze slachtoffers 
van de gevechten bij Diksmuide wachten nog steeds op hun graf. 

 


