
Zaterdag 13 februari 1915 – ochtendeditie 

Geïnterneerden. 

Aan de Vlaamsche Stem wordt van 10 dezer geschreven: 

“Generaal Dossin, daartoe gelast door de Belgische staat, heeft 
vandaag een bezoek gebracht aan het interneringskamp te 
Oldebroek. Na de troepen in ogenschouw genomen te hebben, sprak 
hij zijn tevredenheid uit over hun kleding en beval hun aan om veel 
zorg te dragen voor hun kleren, daar de Belgische staat al de 
beschikbare stoffen nodig had voor de soldaten aan de vuurlinie. Ook 
berispte hij het slecht gedrag van enige belhamels, die de anderen 
ophitsen en die in de mening zijn, dat er geen onderscheid in graad 
bestaat onder de geïnterneerden. Er zou later, eens in België 
teruggekeerd, persoonlijk rekenschap moeten gegeven worden van 
alle doen en laten. 

Hij raadde de manschappen aan geduld te hebben en zich niet al te 
licht ontevreden te tonen, daar zij moeten inzien, dat zij, alhoewel zij 
niet vrijwillig in Nederland waren, zich toch dankbaar moesten tonen 
voor de Nederlanders, niet alleen omdat zij zo goed als maar kan hier 
onder dak en veilig zijn, maar ook omdat dit rijk honderdduizenden 
dakloze Belgische vluchtelingen geherbergd heeft en nog herbergt. 

Hij zou ook trachten allen bezigheid te verschaffen volgens hun vak, 
want vadsigheid is des duivels oorkussen. 

Een algemeen handgeklap bewees, dat de geïnterneerden het met 
hem eens waren. 

Daarna bezocht de generaal de barakken.” 



Berlijn, 12 februari. Officiële kennisgeving uit het grote 
hoofdkwartier: 

Aan de Noordzeekust zijn gisteren na een vrij lange tussenpoos weer 
vijandelijke oorlogsschepen verschenen. 

Boven Oostende hebben vijandelijke vliegers bommen geworpen, 
die geen militaire schade hebben aangericht. 

Parijs, 12 februari. Officieel bericht van vanavond elf uur: 

Op het front in België en Champagne zijn vrij hevige 
artilleriegevechten geleverd. 

Aanval van Engelse vliegtuigen op de Belgische kust. 

Londen, 12 februari. Vierendertig Engelse vliegtuigen en 
watervliegtuigen hebben een aanval gedaan op het gebied van 
Brugge, Blankenberge en Oostende, teneinde de uitbreiding van de 
basis voor Duitse duikboten te verhinderen. Zij hebben in die streken 
en ook elders grote schade aangericht. 

Er moet ernstige schade aan het station van Oostende zijn 
aangericht; het is waarschijnlijk tot de grond toe afgebrand. 

Het station van Blankenberge is eveneens beschadigd en de 
spoorlijnen op verscheidene punten vernield. 

Er zijn bommen geworden op de stellingen bij Middelkerke en op het 
elektrische krachtstation en de Duitse mijnenvegers te Zeebrugge. 
De resultaten zijn onbekend. 

Tijdens de aanval hebben de vliegtuigen en watervliegtuigen met 
hevige sneeuwjacht te kampen gehad. Zij hebben geen enkele 
duikboot opgemerkt. 



De vlieger Graham White, die bij Nieuwpoort in zee was gevallen, is 
door een Frans schip gered. 

Alle vliegers zijn ongedeerd teruggekeerd, ondanks de hevige 
beschieting door de Duitsers met geweren, machinegeweren en 
kanonnen. 

Twee vliegtuigen zijn beschadigd. De tocht stond onder leiding van 
Samson; zijn onderbevelhebbers waren Longmore, Porte, Courtney 
en Barthbone. 

De economische toestand van België. 

Brussel, 10 februari. 

Een onderzoek naar de tegenwoordige toestanden in het belangrijke 
nijverheidscentrum, dat de provincie Henegouwen vormt, leidt tot 
de volgende resultaten. 

De voornaamste takken van nijverheid zijn daar, zoals bekend is, de 
mijnen, het ijzer, de steengroeven en de glasfabricage; deze hebben 
alle min of meer te lijden van drie voorname kwalen: de verstoorde 
geldomloop, het gebrek aan grondstoffen en de onvoldoende 
verkeersmiddelen te land en te water. 

De steenkoolindustrie ondervindt in de eerste plaats de terugslag van 
het stopzetten der andere bedrijven, metaalnijverheid met haar 
hoogovens, glasfabrieken en dergelijke, die in normale tijden grote 
afnemers zijn. Verder weegt hier zwaar het gebrek aan springstoffen, 
waarvan de voorraden, nu bijna uitgeput, niet door invoer zullen zijn 
aan te vullen. Ook hier spelen de gebrekkige vervoermiddelen een 
rol, al hebben de mijnbouwers uit het Middenbekken zich, onder 
goedkeuring van de Duitse overheden, verstaan inzake het 
uitsluitend voor hun gebruik doen lopen van enkele 



buurtspoorlijnen, hetgeen trouwens ten nadele van het bekken van 
Charleroi gebeurt. Wel pogen de eigenaars van laatstgenoemde 
mijnen, verenigd als Association Charbonnière de Charleroi, aan al 
deze moeilijkheden het hoofd te bieden, maar tot nog toe zonder 
resultaat. De voorraden hopen zich dan ook op; zij vinden wel hun 
weg naar kleinere afnemers, maar slechts voor een zeer gering 
percentage, zodat ook hier de productie de kosten niet goed maakt 
en de mijnen, evenals trouwens andere industrieën, meer uit 
menslievend oogpunt, dan wel op winst werken. De jaarlijkse 
vergaderingen der maatschappijen, die nu, ingevolge de nieuwe 
Duitse bepalingen, op straffe van hoge boeten (tot 10.000 frank toe) 
geregeld gehouden moeten worden, besloten dan ook mogelijke 
winsten als reserve af te schrijven. 

De mijnen van het bekken van Charleroi werken een van de twee 
dagen, die van het Middenbekken verschillend. Zo werkt de Société 
Charbonnière van La Louvière de gehele dag met volle werkkrachten, 
de mijnen van Bois de Luc vijf dagen per week, de Société minière 
van Strépy drie tot vier dagen per week, evenals de meeste andere 
mijnen. 

Het resultaat hiervan geven de volgende, door de Duitsers verschafte 
en verder niet nader te controleren cijfers. De opbrengst van het 
gehele Belgische mijnbekken bedroeg voor de oorlog 80.000 ton per 
maand; in de maanden november en december 1914 bedroeg deze 
telkens 32.000 ton (9000 voor het bekken van Luik, 14.000 voor dat 
van Charleroi en 9000 voor dat van Bergen). Voor de oorlog waren er 
144.000 mijnwerkers, nu slechts 100.000 (30.000 in het 
Middenbekken); hetgeen 70 procent der arbeiders maakt voor 40 
procent van de normale productie. 

In de metaalnijverheid werken alleen de machinefabrieken enigszins, 
d.w.z. enkele uren per dag (te Charleroi van 9 tot 14 uur) met zeer 



verminderde arbeidersbevolking. De grote fabriek van Boël te La 
Louvière bv. werkt met 600 arbeiders. Nicaise en Deleuve met 450 en 
dan vier dagen per week, de fabriek La Construction te Manage met 
500. Daarentegen is de belangrijke fabriek te Thy-le-Château sedert 
1 februari weer gesloten. Van het weer ontsteken der hoogovens is 
natuurlijk voorlopig geen sprake, daar dit slechts bij een geregeld 
doorwerken kan geschieden. In de metaalindustrie ziet de toekomst 
er dan ook zeer weinig hoopvol uit. Hierbij komt nog dat sedert drie 
weken ook hier rekwisities op grote schaal plaats vinden; niet alleen 
koper, in blokken of aan draad, wordt opgeëist, maar ook de 
machines, zoals bv. in de fabrieken van Germain, de Construction 
électrique te Charleroi, de Energie en de Métallurgique geschiedde. 
In laatstgenoemde zaak, de bekende automobielfabriek, hebben de 
Duitsers zich ingericht en Duitse werklieden aan de arbeid gezet. 

Ondanks de daaromtrent gemaakte bepalingen, worden ook hier 
sedert 15 januari alleen bons afgegeven en niets met contant geld, 
zoals de afspraak toen eiste, betaald. Als verontschuldiging wordt 
opgegeven dat men die rekwisities reeds vóór de fatale datum op het 
oog had, maar ze nog niet had kunnen volvoeren! 

In de glasnijverheid, die hoofdzakelijk voor de buitenlandse uitvoer 
werkt, is het nog erger gesteld, deze ligt in al haar onderdelen geheel 
stil wegens gebrek aan grondstoffen. Alleen bij de “gobeleteries” 
betekent dit voor 20.000 man werkloosheid, een getal dat bij de 
“glaceries” (vensterglas) zeker nog hoger is. 

In de steengroeven eindelijk, die met geen gebrek aan grondstoffen 
te kampen hebben, begint het werk weer wat te herleven, vooral te 
Ecaussines, waar enigszins voor ons land gewerkt wordt. 

Dat bij dit alles de nood hoog is gestegen, behoeft geen verklaring. 
En toch is Henegouwen misschien een der streken van België, waar 



het minste gebrek heerst, dank zij de uitstekende leiding hier aan het 
voedingswerk gegeven. Aan het hoofd van dit alles staat het Comité 
provincial de secours et d’alimentation, dat drie hoofdzetels heeft, te 
La Louvière, Bergen en Charleroi, en, eigenaardig genoeg, ook het nu 
door de Duitsers bij België ingelijfde Maubeuge in de kring van zijn 
bemoeiingen heeft getrokken en daardoor zijn zorgen over een 
bevolking van niet minder dan 1.334.000 zielen uitstrekt. Om aan 
deze lieden een kwart kilo meel per dag en per persoon te kunnen 
uitreiken, worden dus per maand 112.000 zakken van 100 kg vereist! 
In de maanden december en januari ging dit met grote moeilijkheden 
gepaard, hoofdzakelijk wel tengevolge der onvoldoende 
verkeersmiddelen en door het bezwaar, dat Brussel centrum van 
uitdeling der uit Amerika aangevoerde voorraden was en de 
hoofdstad nog wel eens blijken gaf van te veel op eigen belang 
bedacht te zijn. Door de medewerking der Amerikaanse Commission 
for relief in Belgium is hierin verandering gekomen. De voorraden 
voor Henegouwen bestemd, gaan nu van Rotterdam naar Bergen 
over Terneuzen, Gent en Doornik, en laden onderweg het voor 
Peruwelz, Ath en Doornik benodigde af. Te Bergen geschiedt de 
verzending verder naar het binnenland der provincie (La Louvière en 
Charleroi); in één dag wordt de inhoud van twee schepen op een 
trein geladen. Door deze nieuwe wijze van verzending kunnen 
schepen van 300 ton te Bergen aankomen, waar dit via Brussel 
slechts voor die van 70 ton maximum mogelijk was. 

Men is dan ook over het algemeen in Henegouwen tevreden over de 
gang van zaken en kan er wittebrood krijgen voor 75 centiemen het 
brood van 2 kg. Te Charleroi hebben de drie politieke partijen de 
handen ineengeslagen, strenge controle op de bakkers ingesteld en 
op de opkopers, hetgeen nodig was aangezien daar ter plaatse het 
graan reeds 65 F per 100 kg kostte, tegen 21 F in de 
plattelandsgemeenten, waar opkopen niet zo gemakkelijk ging. 



Te La Louvière is een samenwerkende vereniging gesticht met een 
kapitaal van een miljoen frank, verdeeld in aandelen van 100 F, welke 
grote diensten bewijst bij het voeden der bevolking, terwijl in 
diezelfde plaats de industriëlen een bank hebben gesticht met een 
kapitaal van drie miljoen frank om de werklozen tegemoet te komen. 
Zij kunnen daar geld krijgen, dat zij later teruggeven van hun te 
verdienen loon; de bank neemt waarden aan tegen 3 procent rente 
en geeft daarop 75 procent van de waarde. 

Soep- en klerenuitdelingen vinden overal geregeld plaats. 

Aan het dezer dagen over de Gentse vlasnijverheid gemelde, kan ik 
nog het volgende toevoegen: 

Het Duitse bewind te Gent heeft op 26 januari het volgende doen 
aanplakken: 

“De burgemeesters moeten zo spoedig mogelijk de eigenaars van 
ruw vlas ervan verwittigen, dat zij dit te verkopen hebben aan de 
vlasspinnerijen. Men moet aan de spinnerijen bekend maken dat zij 
betaling zullen krijgen voor het bewerkte vlas, en wel 20 procent 
terstond en de rest van de verkoopsprijs na taxatie in Duitsland. 
Zodra de spinnerijen een voor het vervoer voldoende voorraad 
hebben aangemaakt, moeten zij de Kommandantur daarvan in 
kennis stellen.” 

Gevluchte Belgen. 

Men schrijft uit Baarle-Nassau-Grens aan het Dagblad van Noord 
Brabant: 

Te Turnhout is de volgende bekendmaking van de 
districtscommandant in de Duitse en Vlaamse taal aangeplakt: 



“De familieleden van voortvluchtige militieplichtigen zullen met hoge 
geldboeten gestraft worden.” 

 

Zaterdag 13 februari 1915 – avondeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Hedenmorgen zouden er 400 Belgische vluchtelingen van Vlissingen 
naar Nunspeet en Ede gaan. Er kwamen er echter niet meer dan 187 
aan de trein. 

De Union Belge, een te Amsterdam zetelende vereniging van hier te 
lande vertoevende Belgen, verspreidt in de Echo Belge een oproep 
tot een bijeenkomst van alle Belgische bonden, in Nederland 
werkzaam, teneinde de oprichting van een federatie te bespreken. 

De Union Belge wil deze bijeenkomst doen houden op Belgisch 
grondgebied, namelijk te Baarle Hertog, de Belgische enclave in 
Noord-Brabant, bij de grens. 

Uit Oostende. 

Men meldt ons d.d. 9 februari: 

Te Brugge nog vernam ik, dat de bondgenoten die morgen Oostende 
bezet hadden en Gistel reeds bedreigden … Van plan zijnde Oostende 
te bezoeken, begaf ik me dus naar het Passbüro in de hoop hier meer 
omtrent de werkelijke stand van zaken te horen. Geen spoor van 
onrust echter; ik verkreeg mijn pas voor Oostende, geldig voor twee 
dagen. De reis van Brugge naar Oostende, die in gewone tijden 
slechts 20 minuten duurt, vraagt tegenwoordig in gunstige 
omstandigheden één uur, terwijl ik er ditmaal van ’s avonds 5 u tot ’s 
nachts 1 u 30 werk mee had, d.w.z. meer dan acht uur sporen voor 



een afstand, die men te voet in vijf uur aflegt! Doch “Krieg ist Krieg” 
en men mag blij zijn dat men nog mag reizen en dat de reis slechts 
1,85 mark kost! Ik had veel van opgebroken wegen en loopgraven in 
die streken gehoord. Ik vond er geen, hoewel te Jabbeke, Oudenburg 
en hoe die plaatsjes meer mogen heten, vele troepen liggen. 

Te Oostende zelf zag ik ontelbare soldaten en hoorde ik weer het 
aflezen der namen, waarvan er telkens zoveel ontbraken! Deze 
soldaten kwamen van het front bij Krokodillenstrand, tussen 
Westende en Lombardsijde, verder uit Schore, Leke, Woumen. Hier 
liggen de vijandelijke loopgraven slechts 50 meter van elkaar, met 
alleen het water tussen beide. De troepen worden om de 48 uur 
afgelost tegenwoordig (in het begin van de strijd aan de IJzer bleven 
zij er weken lang, hetgeen veel reumatiek veroorzaakte!) Hier zag ik 
hoe een hoofdofficier enige troepengedeelten inspecteerde vóór 
hun vertrek naar de “Schützengraben”, en hun vroeg: “Sind Sie bereit 
zum Sterben”, waarop een plechtig “ja” gevolgd door een volkslied 
weerklonk. 

Overigens is te Oostende alles bij het oude. Het is er zeer stil zoals 
altijd ’s winters. De bevolking is hier voor het overgrote deel nog 
aanwezig. Fantastische verhalen hoorde ik omtrent de laatste dagen 
vóór het opgeven der stad door de Belgen! Zo zouden daar 
honderden motorrijwielen en fietsen, nieuw uit Engeland 
aangevoerd, uitgedeeld zijn aan ieder die maar wilde, onder conditie 
dat zij zouden zorgen dat de Duitsers er geen beslag op konden 
leggen. Ook de paniekvlucht op de boten, verder het optreden der 
verschillende legers, alles werd in kleuren en geuren beschreven! 

Tegenwoordig vreest men steeds een Engels bombardement, 
waardoor voornamelijk de stad en haar eigen bevolking zouden 
lijden! Voor mij ligt een lijst van hetgeen zo vernietigd werd bij het 



bombardement van Westende, Oostende, Middelkerke en Heist op 
25 januari, waarbij Middelkerke’s burgervader het leven liet: 

Te Oostende werden o.a. de hotels de Lyon, Majestic, Beau-Site, enz. 
vernietigd; te Middelkerke vooral de Leopoldlaan, Zeedijk (nrs. 20, 
66, 67, 72, 73, 74, 75, 79 en 80), de hotels Belle Vue, Des Garages en 
aan de Dijk een aantal villa’s; te Westende-Bad vooral de twaalf villa’s 
van Westende Hôtel tot Meeuwenlaan, enz. enz. 

Op de dijk mag men niet komen! Daar is alles tegen een Engelse 
landing in orde gebracht. 

De toestand der bevolking is niet rooskleurig; het vlees is er duur, 
men heeft weinig groenten, weinig koffie, thee of bier, en geen kolen 
sinds lange tijd. Het kolengebrek veroorzaakte het stilleggen der 
gasfabriek en de weinige cokes zijn eveneens zeer duur geworden. 
Na zes uur mag er nergens meer licht branden en dit vooral niet naar 
de kant van de zee of zo, dat dit licht de Engelse vliegers als 
aanwijzing zou kunnen dienen voor het werpen van bommen. 

Gelukkig is de gezondheidstoestand uitstekend te noemen in deze 
badplaats van Europese vermaardheid. Het grijze of grove brood kost 
er 0.55 F per kg en de aardappelen 12 F per 100 kg. Een liter 
petroleum, die hier nog steeds verkrijgbaar is, in tegenstelling met 
elders, kost er 1,25 F. Men heeft het er graag voor over. 

Oostende is geheel van postverbinding en kranten verstoken sinds 
lange tijd. De weg naar Mariakerke is absoluut afgezet. 

De verhouding met de Duitse mariniers is goed. 

Een mohammedaanse Turkse priester, geheel in het wit gekleed, 
ontmoette ik gedurende mijn verblijf te Oostende. Hij kwam hier om 
de heilige oorlog uit te roepen en zodoende de Engelse en Franse 



Mohammedaanse troepen van kleurlingen te doen overlopen! Het 
was een machtige indrukwekkende verschijning, die man met zijn 
scherpe Arabierengezicht daar te zien rondlopen in Oostende’s 
straten! 

Een der bestormers en veroveraars van Diksmuide vertelde mij, hoe 
hij bij de drie bestormingen geweest was. Eens lag hij vier uur lang 
plat op de buik, terwijl de Engelse kogelregen over hem heen suisde. 
Twaalf van zijn makkers lagen dood naast hem! Bij het vallen van de 
avond was hij op handen en voeten naar zijn eigen partij 
teruggekropen. Na de derde stormloop was Diksmuide in Duitse 
handen. 

Van Oostende reisde ik naar Roeselare, waar de Duitsers de 
bevolking zeer vrij laten, verder naar Menen. Hier zag ik een foto, uit 
de lucht genomen, van het ongelukkige Ieper. De Halletoren ligt in 
puin. 

Eindeloze reeksen ammunitiewagens, troepen, kanonnen, 
intendance, enz. trekken hier geregeld door. De grond daverde en de 
lucht trilde van de donder van het geschut, dat op 15 km afstand zijn 
moordend werd verricht. 

Talrijke wachten houden u herhaaldelijk op, vragen papieren en 
fouilleren u telkens. Op de legerwagens rijden dikwijls Vlaamse 
boeren en boerinnen mee, hetgeen een zeer vreemde indruk maakt. 
Evenals te Brugge, is alle Frans in dit Belgische grensplaatsje 
afgeschaft! 

Kortrijk is een zeer belangrijk garnizoen en bovendien een gewichtig 
evacuatiedepot van het Rode Kruis. Op alle gebouwen van enige 
kunstwaarde, waait een half rode, half witte vlag, ter bescherming 
tegen bommen van vliegtuigen. 



Van Kortrijk reed ik via Harelbeke, Deerlijk en Vichte naar Ingooigem, 
waar ik pastoor Hugo Verriest bezocht. De oude pastoor met zijn 
scherp belijnde, witlokkige arendskop vertelde karakteristieke 
dingen omtrent de Duitse inkwartiering. Acht Pruisische officieren 
logeerden te Ingooigem en men had het steeds uitstekend met hen 
kunnen vinden. Vijf weken waren drie van hen zijn gasten, terwijl de 
anderen zeer veel van zijn gezelschap en zijn gezellig huis mochten 
genieten. Zelf gaf pastoor Verriest die Duitse officieren les in de 
Nederlandse taal! 

Welk een voorrecht voor hen om zo’n leermeester te hebben! Ik 
benijdde hen. 

Op zijn voorbeeld was er tussen de dorpsbewoners en de Duitsers 
een heel goede verstandhouding ontstaan en mij bleek zulks later 
dan ook ten volle, toen ik in het dorp de Duitse militairen heel 
genoeglijk in de kring der boeren zag staan praten en roken en 
spelen. 

Pastoor Verriest vertelde me ook van de baanwachtster Leonie 
Koudijzer, die dagelijks met de Duitsers in aanraking kwam en eens 
gezegd had: “Als gij de brug, waarnaast ik woon, in de lucht wilt laten 
springen, waarschuw mij dan vooruit, dan kan ik vluchten.” Men had 
echter daaruit begrepen, dat de Engelsen de brug wilden laten 
springen en Leonie werd opgepakt, doch toen het misverstand 
opgelost was, mocht zij naar huis. “Wij West-Vlamingen, zegde 
pastoor Verriest bij het afscheid, zijn brave lieden, gelijk overigens 
alle Nederduitsers. Hiermee eindige mijn bezoek bij de vriend en 
meester van Streuvels, die mij nog even het “Lijsternest” in de verte 
aanwees. 



De Belgische regering heeft de minister van staat, Paul Hymans, 
aangewezen als opvolger van graaf Lalaing, de Belgische gezant te 
Londen, die om gezondheidsredenen aftreedt. 

De Belgische oud-minister van justitie Van den Heuvel is benoemd 
tot gezant van België bij het Vaticaan. 

 


