Dinsdag 26 januari 1915 — ochtendeditie
Voor de Belgische slachtoffers.

Bij het Nederlands comité tot steun van Belgische en andere
slachtoffers is thans in het geheel ontvangen: 96.418 gulden voor het
herstellingsfonds, 15.010 gulden voor het onderwijsfonds en 406.945
gulden, 5597 frank en 164 mark voor algemene doeleinden.

Belgische kinderen.

Men meldt ons, dat de berichten over hongersnood in
Dendermonde, Sint Gillis en omgeving, ook bij het R.K.
huisvestingscomité te Leiden worden bevestigd. Allerjammerlijkst
zijn de smeekbeden, die het comité bereiken, om toch ten spoedigste
een aantal der zwaarst beproefde kinderen uit deze zozeer
geteisterde plaatsen naar het gastvrije Holland te voeren.

Het comité zal daarom de reeds in Antwerpen en omgeving
begonnen arbeid een ogenblik moeten stopzetten en reeds einde
dezer week zullen vertegenwoordigers naar Dendermonde
vertrekken om daar de nood enigszins te lenigen. De heer van Schoor,
een bekend industrieel te Dendermonde, heeft de leiding van deze
activiteit op zich genomen.

Eerstdaags zullen een aantal kinderen uit Dendermonde naar ons
land komen, teneinde bij verschillende gezinnen te worden
geplaatst.

Verschillende verenigingen in ons land worden verzocht, de zaak aan
te pakken en bij hun leden rondvraag te doen, wie kinderen wil
opnemen.



Daardoor wordt de arbeid van het comité zeer vergemakkelijkt, daar
zodoende de kinderen niet zo verspreid worden en in groepjes naar
één plaats kunnen gezonden worden, welke verzending ook de minst
kostbare is.

Het secretariaat van het comité is gevestigd aan de 3 Oktoberlaan 11
A te Leiden.

Parijs, 25 januari. Officiéle kennisgeving van vanmiddag drie uur:

Ten oosten van Sint Joris zijn wij enigszins opgeschoten. Op het
overige deel van het front in Belgié zijn artilleriegevechten geleverd.

Berlijn, 25 januari. Ambtelijke mededeling van hedenmorgen uit het
grote hoofdkwartier:

In de streek van Nieuwpoort en leper heeft een artilleriegevecht
plaats gehad.

De Nederlandse Vereniging van Weldadigheid te Brussel.
Men schrijft ons uit Brussel:

Reeds meermalen is in deze krant gewezen op het grote aandeel, dat
de Nederlanders te Brussel gehad hebben in het steunen van
behoeftige landgenoten gedurende de laatste, voor dezen zo
moeilijke maanden. Een nader overzicht over hetgeen tot nu toe op
dit gebied verricht werd, zal ongetwijfeld in ruimere kring
belangstelling wekken, zodat wij voor de werkzaamheden van de
sedert vele jaren bekende Nederlandse Vereniging van Weldadigheid
te Brussel een ogenblik de aandacht mogen vragen.

Het bestuur der vereniging had reeds bij het uitbreken van de oorlog
terstond alle maatregelen genomen om aan de te verwachten
aanvragen om hulp te kunnen voldoen en kon daarbij in ruime mate



rekenen op de medewerking van de erevoorzitter der vereniging,
onze gezant jhr. van Weede. Dank zij diens steun verschafte een in
Nederland gevormd 5000 F voorschot op het reservekapitaal der
vereniging, terwijl onze landgenoten te Brussel ongeveer 4000 F
bijeenbrachten.

Reeds in de eerste dagen na het uitbreken van de oorlog begonnen
de aanvragen om hulp te komen, doch deze werden weldra zo talrijk
dat er besloten werd dat de voorzitter dagelijks van 9 tot 12 uur’s
morgens zitting zou houden, tezamen met ten minste twee
bestuursleden om alle aanvragen terstond te kunnen behandelen.
Deze zittingen vinden nu sedert augustus geregeld op alle werkdagen
plaats ten kantore van de voorzitter, de heer Hugo Andriesse,
directeur van van den Berghs Ltd.

In de eerste dagen verleende de vereniging hulp door het uitdelen
van bons voor brood en enig geld, maar spoedig werd het duidelijk
dat het wenselijk was om warme maaltijden te verstrekken. Het
bestuur wendde zich daartoe tot het te Brussel gestichte
Solvayfonds, dat in alle wijken van de stad en van de voorsteden
dagelijks soep en brood deed uitdelen, en deed daarbij stappen die
tot gevolg hadden, dat ook de Nederlandse bedeelden hiervan
gebruik kunnen maken. Dank zij de daartoe afgezonderde gelden
kunnen nu alle bedeelden op deze wijze gratis soep en brood
bekomen.

Zelf ging de vereniging intussen geregeld voort brood, aardappelen
en kleine sommen te verstrekken, opdat ook ’s morgens en ’s avonds
een maaltijd niet zou ontbreken.

Van den beginne af werd in het bijzonder de meeste aandacht gewijd
aan zuigelingen en kraamvrouwen en aan deze laatsten werd
wekelijks een vaste som uitgekeerd om voldoende melk te kunnen



aanschaffen. Aan hen, die moeder moesten worden werd eveneens
bijstand verleend. Vooral het kindermeel, dat de vereniging in ruime
mate kon uitdelen, voldeed aan de verwachtingen en bleek een
uitstekend voedingsmiddel voor zuigelingen tot de leeftijd van
ongeveer twee jaar te zijn.

Dank zij de milde bijdragen van H.M. de koningin en H.M. de koningin
moeder, bijdragen van de regering en van het koninklijk nationaal
steuncomité, werd het bestuur langzamerhand in staat gesteld een
belangrijke uitbreiding te geven aan de wekelijkse geldelijke
uitkeringen voor aanschaffing van kolen, petroleum, enz., en
bovendien kon men voldoen aan de vele aanvragen om dekens,
warme kledingstukken en schoeisel, in verband met de vroeg
ingevallen koude en sneeuw.

Ook voor achterstallige huren nam het bestuur der vereniging de
nodige maatregelen en trachtte zich met de verhuurders te verstaan.

In enkele lokalen der fabriek van van den Berghs Ltd. waar, zoals
gezegd, dagelijks de behoeftigen ontvangen worden, werd een van
deze lokalen tot atelier ingericht, waar de verschillende goederen
gesneden worden en uitgedeeld aan dames der Nederlandse kolonie,
die zich bereid verklaard hadden die kledingstukken thuis af te
werken. In een ander vertrek worden de goederen in ontvangst
genomen en gesorteerd, gereed ter verdeling. De Nederlandse
damesnaaivereniging, die reeds sinds vele jaren elke winter een
grote bijdrage in geld en kleren aan de vereniging deed toekomen,
liet zich ook dit jaar niet overtuigd; wijlen mevr. Ruijs de Perez,
presidente, mevr. Andriesse en mevr. de Stuers, vice presidente, de
enige dames van het bestuur die nog te Brussel gebleven waren
konden een zeer aanzienlijke som geld en een grote hoeveelheid
kledingstukken ter beschikking van de Vereniging van Weldadigheid



stellen. Laatstgenoemde dames gaan trouwens voort geregeld hun
hulp te verlenen bij het aankopen van kleren.

Maar niet alleen de dames, ook de heren der kolonie helpen
volijverig aan dit liefdewerk mee. Grote lof komt hier toe aan de
heren M.N. Janse, voorzitter der Nederlandse Vereniging Limburgia
te Brussel, en jhr. V.N. de Sturler, die de voorzitter dagelijks terzijde
staan bij de ontvangst van de vele behoeftige landgenoten. In dit
verband mogen wij zeker onze wakkere landgenoot, de heer G.S.
Kaufmann, stichter der Nederlandse Ambulance te Brussel, waarover
hier ter plaatse indertijd uitvoerig gehandeld werd, niet vergeten. Hij
toog naar Nederland en stichtte daar in vele plaatsen comités, die
zich het lot der armen in Belgié ter harte namen. En dat deze hulp
gelukkige gevolgen heeft, blijkt wel uit de zeer aanzienlijke bijdragen
aan geld en goed, die door deze comités naar Brussel kunnen worden
gezonden. Het hoofdcomité is in Den Haag gevestigd en bestaat uit
mevr. jhr. Gevers, presidente, mr. Bourier, secretaris-
penningmeester, freule Gevers, mevr. Vriesendorp, mr. E.J. Korthals
Altes en mr. Blankenberg uit Amsterdam, terwijl jhr. F.H.T.J. Gevers,
gedelegeerd bestuurslid voor Nederland van de vereniging te
Brussel, persoonlijk met onvermoeide ijver over het bijeenbrengen
en het overbrengen der goederen naar Belgié waakt.

Op dit ogenblik is dan ook het prachtig resultaat bereikt dat bij de
duizend Nederlandse gezinnen in Brussel ondersteund kunnen
worden, hetgeen een uitgave van niet minder dan zesduizend frank
per week vordert.

Het behoeft dan ook geen betoog dat de vereniging zich, ondanks de
steun van velen, niet het minst van het Nationaal Steuncomité, voor
zware eisen gesteld zich. Met toewijding en ernst legt zij zich echter
op haar zware, zeer sympathieke taak toe, welke wij gaarne in de
belangstelling van onze weldadige landgenoten blijven aanbevelen.



Het ondersteuningscomité in Belgié.

Dr. Williams, een Amerikaans geneesheer, die voor het
ondersteuningscomité in Belgié te Luik werkzaam was, heeft aan de
Daily Telegraph een en ander over zijn bevindingen medegedeeld.
Zijn eerste indruk bij aankomst te Luik was, dat de toestanden beter
waren dan hij zich die had voorgesteld, maar na een paar dagen was
hij van een andere mening, en hij is uit Luik weggegaan met de indruk
dat het een wonder is, zoveel als mensen in stilte kunnen lijden. Zij
klagen nimmer, maar zij lachen ook nimmer.

In de provincie Luik alleen zijn 300.000 mensen van een bevolking
van 900.000 volkomen van alles verstoken. Ze hangen geheel af van
het comité, dat hun voedsel schenkt. In de voornaamste steden, Luik,
Verviers en Spa, is de nood hoog gestegen, doordat de ijzer- en
kanonfabrieken, de rubberbandenfabrieken, zinkmijnen en andere
industrieén stilliggen. Alleen de kolenmijnen maken een
uitzondering. Drie dagen in de week wordt er in deze mijnen gewerkt
ten einde genoeg kolen te delven om te voorkomen dat men
bevriest. Behalve de mijnwerkers voert zo goed als niemand iets uit.
Ze lummelen rond in de straten en praten op gedempte toon. Elke
dag komen er een 30.000 mensen de 12 gaarkeukens bezoeken, die
het Steuncomité te Luik heeft ingericht. In rijen van vier staan de
mensen daar hun beurt af te wachten, terwijl burgerwachten voor de
goede orde zorgen. Jongemannen ziet men er niet, alleen oude
mannen, vrouwen, kinderen en gebrekkigen. ’s Morgens om half
negen begint deze bedeling en aan de voornaamste gaarkeuken is
men voor elf uur niet klaar. Een half pond brood en een liter soep
vormen het rantsoen. De rijken, d.w.z. de enigszins welgestelden,
betalen er voor, de armen, de nietsbezitters krijgen het kosteloos.

Dr. Williams voorspelt, dat binnen enkele maanden iedereen in
Belgié op deze wijze zijn dagelijks brood zal moeten ophalen.



Men meldt ons uit Roermond:

Dicht bij de grens werden gisteren twaalf jonge Brusselaars
aangehouden, die over Nederland naar het Belgische leger wilden. Zij
zijn als krijgsgevangenen naar Duitsland vervoerd.

De economische toestand van Belgié.
Een van onze correspondenten in Belgié schrijft ons op 14 januari:

In een vorige brief heb ik uiteengezet, hoe verschillende
maatregelen, van Duitse zijde genomen, nadelige invloed hadden op
de Gentse industrie en deze zelfs geheel met ondergang bedreigden.
In het hier volgende wil ik u een verslag geven van een onderzoek,
ingesteld naar de terugslag die deze handelswijze op de
werkliedenbevolking van het grote Vlaamse nijverheidscentrum
heeft gehad.

Het totaal aantal mannen, dat zijn dagelijks brood pleegt te
verdienen in de Gentse nijverheidsondernemingen, bedraagt in
ronde cijfers 45.000. De helft hiervan, d.w.z. 46 vakverenigingen, zijn
aangesloten bij het gemeentelijke werklozenfonds, waarvoor ik het
eerst uw aandacht inroep. De gemeente verleent slechts onderstand
aan hen, die minder dan 30 uur per week werken, waarbij men in het
oog moet houden dat te Gent in gewone weken het normaal aantal
werkuren 66 per week bedraagt. Volgens dit tarief worden nu 7000
werklieden van gemeentewege ondersteund, waarnaast genoemd
moeten worden degenen, waaraan de gemeente werk verschaft
door op grote schaal de aanleg van nieuwe havenwerken ter hand te
nemen. Bij deze gemeentelijke werkverschaffing wordt 24 uur per
week gearbeid, tegen een loon van 50 centiemen per uur. Op dit
ogenblik werken aan die havenarbeid 5300 man, terwijl er 10.000
aanbiedingen zijn.



In de maanden augustus, september, oktober en november betaalde
het gemeentelijk werklozenfonds niet minder dan 335.000
werkdagen uit, tegen 11.000 en 16.000 in de overeenkomstige
maanden van 1912 en 1913. Alleen in november 1914 werden
108.700 dagen betaald (ongerekend 48.000 aan de havenwerken),
tegen 4239 in november 1913.

De betaalde vergoeding is 1 frank per werkdag, waarvan
oorspronkelijk het betrokken syndicaat en de gemeente elk de helft
betaalden. Sedert een paar weken zijn echter de weerstandskassen
der syndicaten wegens de daaraan gesteld abnormale eisen,
volkomen uitgeput, zodat de stad nu de gehele frank voor haar
rekening heeft genomen, een en ander als voorschot aan de
rijksregering bedoeld.

Wanneer wij enkele der voornaamste industrieén afzonderlijk
nagaan, dan blijkt daaruit het volgende. In de vlasnijverheid vinden
in gewone tijden 14.000 mannen hun brood (er zijn fabrieken met
2800 en 2600 arbeiders) met een week van 66 werkuren. In oktober
werkte men daar nog 34 uur per week, maar het reeds vermelde
verbod der Duitse overheid om langer dan 24 uur per week te
werken, kwam hier tussenbeide. In deze industrie betalen de
werkgevers echter 36 uur per week uit, zodat de werklieden in dit vak
geen onderstand tegen werkloosheid genieten. Toch vindt men hier,
wanneer men ook hen, die voor de krijgsdienst werden opgeroepen,
er bij rekent, 75 procent meer werkloosheid dan in gewone tijden.

In de katoennijverheid is het al niet beter gesteld; bij een
werkliedenbevolking van 6000 spinners en 5000 wevers is de
werkloosheid nog vijftien keer groter dan bij de vlasbewerkers. Van
de 26 fabrieken waren er reeds op 15 oktober 17 gesloten, zodat toen
de helft der werklieden zonder werk was. Weliswaar zou hier door de
nieuwe bepalingen volgens welke katoen niet meer als



oorlogscontrabande beschouwd wordt, het werk hervat kunnen
worden, ware het niet dat, zoals ik in mijn vorig artikel uiteenzette,
de Duitse regering grondstoffen en fabricaat opeiste. Hierdoor zal
ook aan dit vak binnenkort de doodsteek zijn gegeven en de
werkloosheid daar regel zijn geworden.

In de metaalnijverheid heerste, vooral wegens het volslagen gemis
aan grondstoffen en de onmogelijkheid deze aan te voeren, in de
maand december bijna absolute stilstand; vooral de arbeiders in de
metaalsector vinden bij de gemeentelijke werkverschaffing aan de
havenwerken althans enigszins hulp. Zij ontsnappen daardoor aan de
statistieken van het werklozenfonds, zodat hier cijfers moeilijk zijn te
geven.

Tekenend voor de ellende zijn ook de getallen, welke de gemeentelijk
werkliedenbeurs kan verschaffen. Ziehier een voorbeeld: in oktober
1913 waren er bij de patroons 1078 vacante plaatsen, waarop 600
werkzoekenden werden geplaatst. In oktober 1914 waren deze
cijfers respectievelijk 150 en 80, waarbij men er op heeft te letten dat
van de 150 vacante plaatsen er niet minder dan 89 op het hotel- en
koffiehuisvak kwamen, een bedrijff dat door de talrijke
troepenbewegingen vanzelfsprekend een betrekkelijke bloei mocht
hebben.

Hoe wanhopig de toestand dan ook geworden is, zullen terug enkele
cijffers beter dan lange beschouwingen leren. Het werk der
gemeentelijke voeding verleent voedsel aan 45.000 personen, welke,
om deze hulp te kunnen genieten, absoluut werkloos moeten zijn.
Men vergelijke, om zich er rekenschap van te geven, wat dit cijfer wil
zeggen, het bovenvermelde getal van 15.000 met het totaal aantal
werklieden in de Gentse nijverheid. Een ander voorbeeld is het werk
der kleding, dat in de eerste twee weken van zijn bestaan reeds aan
8774 gezinnen hulp had te verlenen. In het Arsenaal, zoals te Gent de



werkplaatsen der Belgische Staatsspoorwegen genoemd worden,
zijn onder dwang in de locomotiefafdeling, maandag jl. 200 arbeiders
aan het werk gegaan, op hetzelfde loon en voorwaarden als
voorheen.

Zoeven ontvang ik opgave van hetgeen door enkele
weerstandskassen te Gent betaald is sedert het begin van de oorlog.
De vakvereniging der katoenbewerkers betaalde 41.000 F, die der
metaalbewerkers 36.000 F, die der wevers 26.000 F. Men voege
hieraan telkens dezelfde som toe, welke de gemeente betaald heeft,
volgens hoger uiteengezette manier van werken, om te zien welke
grote bedragen uitgekeerd moesten worden.

Dinsdag 26 januari 1915 — avondeditie
Diefstal van bier in het interneringskamp.

Men zal zich herinneren, dat er in de dagen van het oproer in het
Zeister interneringskamp, ook sprake is geweest van plundering van
de kantine. Bij die plundering schijnt de Belgische infanterie tuk te
zijn geweest op bier. Enige vaatjes bier, toebehorende aan de
pachter van die kantine, zijn althans tijdens het tumult in het kamp
door Belgische infanteristen gekaapt en naar de loodsen der
geinterneerden gerold, waar het bier met veel liefhebberij de weg
van alle bier is opgegaan. Nu is het natuurlijk niet gemakkelijk
geweest in de consternatie van het oproer al die bierdieven te
pakken te krijgen, maar één Belgische infanterist werd gesnapt, toen
hij bezig was in gezelschap van kameraden een van die tonnetjes bier
weg te rollen naar de verblijven der geinterneerden.
Rijksveldwachters hielden hem aan en stelden de dader in arrest.
Gisteren heeft de Belgische bierdief voor het hem ten laste gelegde



misdrijf “diefstal tijdens muiterij” voor de Utrechtse rechtbank
terechtgestaan. Enige infanteristen uit het interneringsdepot aan de
Amersfoortse straatweg, landgenoten van de beklaagde, fungeerden
ter zitting als getuigen, en probeerden het aldus voor te stellen, dat
hun wapenbroeder niet de enige schuldige was en dat het lang niet
vast stond, dat hij het bier zelf gekaapt had. Hij kon het wel weer van
een derde hebben gekregen.

De officier vroeg 6 maanden gevangenisstraf, onder aftrek van de
voorlopige hechtenis.

Mr. Jordens riep voor de Belg de clementie van de rechtbank in, er
op wijzend, dat zes maanden gevangenisstraf volgens hem véél te erg
is voor een eenvoudige diefstal van een tonnetje bier, waarop de
officier nog eens onderstreepte, dat deze diefstal beschouwd moest
worden in het licht van de verzwarende omstandigheid van “diefstal
tijdens muiterij.”

De rechtbank doet op 1 februari uitspraak.
Kardinaal Mercier.

Berlijn, 26 januari. Volgens een bericht uit Parijs meldt het katholieke
blad La Croix, dat de pauselijke nuntius te Brussel aan de paus heeft
medegedeeld, dat kardinaal Mercier niet in zijn vrijheid beperkt is en
een protest van het Vaticaan onnodig was.

De Duitsers in Belgié.

Berlijn, 26 januari. Het Berliner Tageblatt verneemt, dat de Belgische
glasindustrie, daar de grondstoffen uit het buitenland ontbreken, stil
ligt. De slechte toestand wordt door geschillen in de vakverenigingen
over de ondersteuningen verscherpt. De onaangename incidenten,



welke zich voordoen, zijn dus niet toe te schrijven aan de bezetting
van het land door de Duitsers.

Van Belgische zijde.

Het Belgische gezantschap te ’s Gravenhage deelt ons uit het achtste
rapport van de officiéle commissie, in Belgié ingesteld om een
onderzoek in te stellen naar de schending van het volkenrecht en van
de wetten en gebruiken in de oorlog door de Duitsers, het volgende
mede:

“Dit rapport, aldus luidt de mededeling van het Belgische
gezantschap, heeft betrekking op geweldplegingen, plunderingen,
branden en moorden op vreedzame inwoners, die het doortrekken
van het Duitse leger door de provincie Luxemburg in augustus en
september hebben gekenmerkt.

De Duitsers hebben systematisch gijzelaars genomen. Hun
behandeling, waarvan een en ander wordt medegedeeld, was zeer
verschillend. Sommigen worden nog in Duitsland gevangen
gehouden.

De plundering, in een aantal dorpen, die met name worden
genoemd, was systematisch en volkomen. De soldaten stelden zich
niet tevreden met het nemen van levensmiddelen, vee en paarden,
zonder rekwisitiebons af te geven, doch stelden zich door middel van
geweld in het bezit van alles wat hun aanstond.

Het aantal gestolen flessen wijn overschrijdt elke berekening. De
eerste zorg van de soldaten was wijn of alcohol te krijgen. Weldra
waren ze dronken en onmiddellijk deden zich tonelen van
beestachtigheid, branden en fusillades voor. Op de boerderijen
doodden de soldaten met sabel en geweer het pluimvee en de
varkens. Ze schoten in het wilde en hebben zo zonder opzet een



aantal bewoners gedood of gewond. Te Libin schoot een soldaat die
op een kip aanlegde, met één kogel door de beide dijen van een kind
van enkele maanden.

Te Arlon werd het plunderen van enige huizen op bevel van de
militaire autoriteiten uitgevoerd. Omdat een telefoondraad brak
werd de gemeente een oorlogsschatting van 100.000 F opgelegd;
met bedreiging, dat bij niet-betaling honderd huizen zouden worden
geplunderd, maar 47 huizen waren reeds in opdracht van de
officieren geplunderd.

Terwijl het noorden van Luxemburg ontzien werd zijn twee gebieden
die nader worden aangeduid, totaal verwoest. In Neufchateau, Etalle
en Houdemont werden 21, 30 en 64 huizen verbrand, te Rulles de
helft, Ansart helemaal. Tintigny op drie huizen na, Jamoigne en
Brelles voor de helft, Moyen 42 huizen, Rossigne helemaal, Mussy-la-
Ville 20 huizen, Bertrix 15, een groot gedeelte van Bleid en Signeulx,
Ethe voor 5/6, Bellefontaine 6 huizen, Musson voor de helft, Baranzy
op vier huizen na, St. Leger zes huizen verbrand, Semel alle huizen,
Maissin 64 huizen van de 100, Villaine 9, Anloy 26 huizen. Volgens
een statistiek, die niet eens volledig is, bedraagt het aantal verbrande
huizen in de provincie Luxemburg 3000. Deze huizen werden niet
door krijgsverrichtingen verbrand, maar door moedwillige en
systematische brandstichting.

In een groot aantal dorpen hebben de Duitse troepen zich
overgegeven aan werkelijke massa executies. Het aantal der
gefusilleerde burgers overschrijdt voor de provincie de duizend. Voor
een aantal dorpen wordt het getal in dit rapport nader aangegeven.
Te Ethe werden er 300 gefusilleerd en zijn er 530 verdwenen, te
Maissain werden 10 mannen, een vrouw en een jong meisje
gefusilleerd, 2 mannen en 2 meisjes gewond. Te Villance 2 mannen
gefusilleerd en 1 jong meisje gewond. Anloy 52 mannen en vrouwen



gefusilleerd. Claireuse 2 mannen gedood en 2 opgehangen. Een
inspecteur van politie te Arlon werd zonder vorm van proces
doodgeschoten, wegens van een onbeduidend feit, waarvan dadelijk
bleek, dat het niet bedreven was.

De daden van verkrachting door dronken soldaten zijn talrijk. Een
vrouw werd verkracht door 12 soldaten, die haar man gedood
hadden. Dergelijke feiten worden door de familieleden zoveel
mogelijk verborgen gehouden en de onderzoekers eerbiedigen het
gevoel, dat hen aldus doet handelen.

In de meeste gemeenten wordt zelfs niet beweerd dat de troepen
werden aangevallen door de burgerbevolking. In verschillende
plaatsen werden Duitse soldaten door Franse patrouilles of
schildwachten neergeschoten, en zelfs al wisten de Duitsers, dat er
gedood was door geregelde troepen van het vijandelijke leger, dan
nog werd er systematisch geplunderd en brand gesticht. In
verscheidene gemeenten schrijven de bewoners het gebeurde toe
aan de dronkenschap der soldaten of het sadistische genoegen te
doen lijden, hetzij uit toorn over de tegenstand van Belgi€, hetzij op
bevel tot systematische vernietiging; afkomstig van hoge militaire
autoriteiten.

In verband met de moeilijkheid van het verkeer met Luxemburg is dit
rapport onwillekeurig onvolledig. Het zal te gepasten tijde worden
aangevuld.”

Aldus luidt de mededeling ons door het Belgische gezantschap in den
Haag gedaan.

De Vlamingen.

Onder het opschrift “Vlamingen, waakt!” lezen we in het Handelsblad
van Antwerpen van 23 dezer:



“Elk is het erover eens, dat in de reuzenstrijd, waarin wij zijn
meegesleept geworden, het Vlaamse volk zijn plicht, ja meer dan zijn
plicht heeft gedaan.

Dat getuigen overigens alle bladen, zowel Belgische als vreemde.
Talrijke redenaars, zelfs Maeterlinck te Milaan, hebben het bevestigd
en in de gesprekken, die we tijdens de oorlog met Engelsen en
Fransen mochten voeren, spaarden deze hun bewondering niet over
de moedige houding der koene Vlamingen.

Wat offerde ons volk ook niet allemaal op voor het vaderland?
Vooreerst zijn zonen, die bij het zingen van de Vlaamse Leeuw storm
liepen en met duizenden gevallen zijn op de bloedige slagvelden.
Men vergete het niet, meer dan 65 procent van onze soldaten zijn
Vlamingen.

Wat al Vlaams bloed zal dus de vaderlandse grond niet gedrenkt
hebben?

Maar ook zijn have en goed bracht ons volk op het altaar der
vaderlandsliefde, met al de schatten overgeérfd uit een roemrijk
verleden, onze gotische tempels, middeleeuwse hallen en koninklijke
stadhuizen, heel ons stedenschoon, waar Vlaanderens genie in
leefde. Dit alles moesten we zien verbrokkelen en verbranden.

En dan onze rijke landouwen, hoe werden die tot bloedens toe
gewond, de velden vertrappeld en verwoest, de pachthoeven
vernield, bloeiende dorpen als van de landkaart weggevaagd. En bij
al die verdelging, de ellende van het ballingschap, de angst, de nood
van ons geliefd volk! En heel dit tragisch lijden werd verduurd bijna
zonder klagen, met een wondere wilskracht!

Bij het uitbreken van de wereldoorlog beloofde de tsaar zelfbestuur
aan de zo lang onderdrukte Polen, indien zij nu hun goed en bloed



voor Rusland veil hadden. Vlaanderen, dat ook sedert jaren hunkert
naar meer recht en gelijkheid, nam zijn lijden en zijn ontberingen
vrijwillig aan, zonder van hogerhand de minste belofte te eisen. Het
wilde rechtzinnig en eerlijk zijn plicht doen, vast vertrouwend dat
nadien zijn taal- en volksrechten, door het vergoten bloed bezegeld,
volkomen zouden erkend worden.

Menige brief ontvingen wij van het front, die bewees, dat in die geest
onze Vlaamse soldaten zo dapper streden.

“Wij vechten, zo schreef er mij een, met de Vlaamse leeuw op onze
borst!” En een andere: “De kreet Vlaanderen de Leeuw! Heeft nooit
met meer kracht geklonken, dan hier op de slagvelden.” Of nog: “Na
de oorlog zullen wij vuriger Vlaams zijn dan vroeger.”

Dit zal zeker hard klinken in de oren van dezen, die dachten dat de
Vlaamse beweging nu zou opgevouwen zijn. Apres la guerre, on n’en
parlera plus du Flamand (Na de oorlog, is het amen en uit met het
Vlaams), zegde een Antwerpse vulgarisator tot een van onze leiders.
En Maeterlinck, op zijn reis in Italié, verklaarde dat Vlaanderen zich
nu voorgoed bij de Franse beschaving zou laten inlijven.

Maar wat in die zin alles overtreft, is een artikel “L’Union morale et
verbale des races”, van de Wallonisant Gérard Harry, op 21 december
laatst in de Petit Journal van Parijs verschenen, waarin hij zijn Franse
lezers mededeelt, dat de Vlamingen nu voorgoed hebben ingezien,
dat hun gewestspraak tot niets dient, “zo waardeloos is als een
ongeldig muntstuk” en dat zij voortaan allen partijgangers zullen zijn
van de alleenheerschappij in Belgié van de Franse taal. Le verbe
francais, qui est le sésame de toutes les portes et de tous les cceurs
(Het Franse woord, dat als een toverspreuk al de deuren en al de
harten opent).



Er zijn landgenoten, die menen, dat zolang de oorlog duurt alle
geschillen over taal en ras moesten terzijde geschoven worden. Wij
hebben ons naar dit ordewoord gedragen, maar waar de
tegenstanders van het Vlaamse volk voortgaan met ons in den
vreemde aan te vallen en wapens te smeden tegen ons volksbestaan,
daar moet elke oprechte Vlaming het als een plicht aanzien, die
pogingen te verijdelen en ons volk te waarschuwen.”

Antwerpen.

De burgemeester van Antwerpen heeft de 20° dezer, met herziening
van zijn besluiten van 4 en 11 augustus, van 10 november en van 17
december, ten einde misbruiken te voorkomen, het volgende besluit
bekend gemaakt:

Art. 1. Van heden af is de prijs van het brood vastgesteld: a. voor
het wit brood op 52 centiemen per kilogram; b. voor het grauw brood
op 40 centiemen per kilogram.

Art. 2. Alle broden moeten het merk “1 kg” ingebakken dragen, en
hun gewicht moet in overeenstemming zijn met deze aanduiding.

Art. 3. De bloem, bij gewicht van 5 kg maximum, moet aan de prijs
van ten hoogste 60 centiemen per kg verkocht worden.

Art. 4. Brood noch bloem mogen, onder geen voorwendsel, zonder
bijzondere toelating, buiten de stad geleverd worden.

Art. 5. De handelaars, die boven de gestelde prijzen verkopen,
zullen gestraft worden met gevangenis van één maand tot 5 jaar en
met een geldboete van 26 tot 500 frank, met mogelijke toepassing
van art. 85 van het Belgisch strafwetboek.



Onafhankelijk van die straffen kunnen het brood en de bloem, die
men bij de overtreder zou aantreffen, in beslag genomen en
verbeurd verklaard worden.



