
Zondag 29 november 1914 – enige editie 

Briefwisseling met Gent en Oost-Vlaanderen. 

De consul der Nederlanden voor Oost-Vlaanderen schrijft ons: 

Tenzij het publiek er zich voortaan stipt aan zal houden alleen 
briefkaarten te gebruiken voor de particuliere correspondentie, zal ik 
genoodzaakt zijn de postdienst via Sas van Gent te staken. 

Brieven worden alleen aanvaard voor handels- en 
nijverheidsaangelegenheden. Deze moeten open zijn, zoals ook 
gemeld werd, maar niettegenstaande worden zo goed als alle 
gesloten brieven ontvangen. 

Men mag de enige gelegenheid tot corresponderen niet misbruiken 
en men moet bedenken, dat overtreding van de met de Duitse 
overheid overeen gekomen bepalingen het genot om met hun 
betrekkingen in België te kunnen blijven corresponderen op eenmaal 
aan duizenden Belgen en Nederlanders voor goed kan worden 
ontnomen. 

Voor particuliere correspondentie dus alleen “briefkaarten” en voor 
handelszaken “open brieven of briefkaarten” te gebruiken. 

Verder wordt er aan herinnerd, dat men zich volstrekt moet 
onthouden van politieke of militaire beschouwingen en dat de 
correspondentie aan een strenge censuur van het consulaat en van 
de Duitse overheid onderworpen is. 

Het adres blijft: Consul Kuyk, poste restante, Sas van Gent, met 
vermelding op enveloppe ook van naam en adres van de 
bestemmmeling. 



Het Nederlands comité tot steun van Belgische en andere 
slachtoffers heeft in totaal ontvangen 403.016,36 gulden, 5366,81 ½ 
frank en 98,13 mark. 

Belgische vluchtelingen. 

Niet alle Belgische vluchtelingen, die gisterenmorgen naar het 
regeringskamp te Nunspeet zouden worden overgebracht, zijn met 
de extratrein vertrokken. Ongeveer 120 van hen, bevreesd, dat de 
verandering geen verbetering zou zijn, heeft er de voorkeur aan 
gegeven op eigen gelegenheid te Amsterdam te blijven. Het is een 
lastig geval! Enerzijds kan men de vluchtelingen moeilijk dwingen 
naar hun nieuwe bestemming te vertrekken, anderzijds is deze 
tweede vlucht der vluchtelingen, waardoor zij zonder middelen van 
bestaan over de gewone bevolking der hoofdstad verspreid worden, 
zeer ongewenst. Intussen mag men hopen, dat het verzet der 
vluchtelingen tegen de mede in hun eigen belang getroffen 
maatregelen der regering zich tot deze 120 gevallen zal beperken. 

Het aantal vluchtelingen, dat gisteren naar het regeringskamp te 
Nunspeet is vertrokken, bedroeg niet 600, maar ongeveer 300. 

De Duitsers in Frankrijk en België. 

Parijs, 28 november. De kennisgeving van hedenmiddag zegt: 

Gisteren zijn er in België weer de hele dag artilleriegevechten 
geweest zonder dat er iets bijzonders voorviel. Het zware Duitse 
geschut toont minder bedrijvigheid. De enige aanval van de Duitse 
infanterie, ten zuiden van Ieper, is afgeslagen. 

Franse artillerie heeft een Duitse tweedekker, door drie man 
bemand, neergeschoten. 



Maarschalk von der Goltz. 

Berlijn, 28 november. Naar wij van vertrouwbare zijde vernemen, is 
generaal-veldmaarschalk baron von der Goltz van zijn post als 
gouverneur-generaal van België ontheven en aan de sultan van 
Turkije en diens hoofdkwartier toegevoegd. 

Als zijn opvolger in België is benoemd baron Bissing, generaal van de 
cavalerie. 

Uit België. 

Maastricht, 28 november. Een soldaat van de Duitse grenswacht in 
het naburige Kanne heeft een Luxemburger doodgeschoten. De man, 
die wegens onvolledige papieren naar de wacht werd geleid, wilde 
vluchten. Na een driewerf halt werd hij neergeschoten. 

Te Kanne zijn een zestig Duitsers, meest allen mannen tegen de 
veertig uit Dusseldorf en omstreken. Zij dragen lange winterjassen 
zonder militair versiersel. De wacht is gevestigd in het huis van 
burgemeester Felix Poswick, dat sedert de droevige dood van diens 
vrouw in augustus onbewoond is geweest. 

De oorlog. Uit Antwerpen. 

Men schrijft ons: 

Het is een grote verbetering, dat het treinverkeer van Nederland naar 
Antwerpen sedert enkele dagen naar het centraal station, in plaats 
van naar Merksem is geleid. Doch, gisteren tegen 3 uur, toen de 
laatste trein uit Antwerpen naar Nederland zou vertrekken, werd 
daar bekend gemaakt, dat die trein niet meer zou lopen en dat ook 
zaterdag en zondag het treinverkeer tussen Antwerpen en Nederland 
gestremd zou zijn. 



Zo’n plotseling stopzetten van het treinverkeer levert grote 
moeilijkheden op voor de te Antwerpen vertoevende Nederlanders, 
die naar Nederland willen terugkeren. Immers per tram is de reis zeer 
tijdrovend en het reizen per auto wordt bijna geheel onmogelijk 
gemaakt, omdat auto’s bijna niet te krijgen zijn en buitendien slechts 
bij hoge uitzondering toestemming wordt gegeven om per auto te 
reizen. Ieder, zelfs wanneer hij in eigen auto reist, moet zijn voorzien 
van een “Mitnahme Erlaubnis” tegen betaling van 10 mark. 

Ook aan de passen worden steeds grotere eisen gesteld. Zo moeten 
de te Antwerpen uitgegeven passen in de laatste tijd voorzien zijn 
van een verklaring, waarbij zich de gezant of de consul in zekere zin 
verantwoordelijk stelt voor de persoon in kwestie, een verklaring, die 
uit de aard der zaak moeilijk gegeven kan worden. Dit vraagstuk moet 
dus nog worden opgelost. 

De stad begint langzamerhand te herleven. In vergelijking met enkele 
weken geleden is het thans vrij druk op straat. Hier en daar zijn weer 
rijtuigen gestationeerd en de tramdienst schijnt weer normaal te zijn. 
Het autoverkeer bepaalt zich intussen geheel tot de in groten getale 
in alle richtingen de stad doorkruisende Duitse auto’s met de grote 
opschriften op de motorkap, waaruit blijkt, dat ze van het Duitse 
gouvernement zijn, of tot de Kommandantur behoren. 

Van het westelijk front. Een Belgisch oorlogscorrespondent van de 
Tijd meldt, dat de Duitsers de laatste tijd ontzaglijke massa’s troepen 
aan het westelijk front hebben onttrokken en door Luxemburg naar 
het oostelijk oorlogsterrein gevoerd. Vele dagen en nachten is het 
spoorwegmateriaal in werking geweest voor deze 
troepenverplaatsingen. 

Misschien moet daaruit ook het feit verklaard worden, dat sedert een 
paar weken de Duitsers op het westelijk front slechts een hevige 



kanonnade onderhouden en hun infanterie zich bepaalt tot 
betrekkelijk zwakke aanvallen op de vijandelijke verschansingen. 
Aanvallen die, evenals het gedonder van het geschut, wellicht 
moeten meehelpen, om de bewegingen ver achter de loopgraven te 
maskeren. Daarentegen kan de correspondent uit de meest stellige 
bron berichten, dat de jongste dagen en nachten door genie en 
marinepersoneel onverpoosd is gewerkt aan het herstel der 
havenwerken van Zeebrugge, welke door de jongste beschieting der 
Engelse vloot deerlijk geleden hadden. Het aangevoerde Duitse 
duikbootmateriaal is veel groter dan men denkt, en men kan 
binnenkort herhaalde aanvallen verwachten op Engelse en Franse 
schepen, die zich wagen in de Noordzee, hetzij langs de Franse, hetzij 
langs de Engelse kust. En steeds duidelijker zal het worden, dat 
Zeebrugge, op groter schaal dan men vermoed had, is ingericht tot 
een operatiebasis voor de Duitse onderzeevloot, welke het tot 
dusver vrij gemakkelijk operatieveld van de Engelse kruisers en 
stoomboten voorgoed onveilig moet maken. 

De Engelse bladen gaan voort met het publiceren van verhalen van 
ooggetuigen over de gevechten in West-Vlaanderen, die, naar zij 
volhouden, zijn uitgelopen op de zware nederlaag, toegebracht aan 
de Pruisische garde. Zo schrijft dr. Ludwig Tasker, die zich bij een 
Engelse veldambulance in België bevindt, daarover het volgende: 

“Niet ver van hier heeft zich, naar verteld wordt, een van de 
vreselijkste tonelen afgespeeld, die in deze oorlog zijn te 
aanschouwen geweest. Ik geef het verhaal zoals het aan een van mijn 
collega’s is gedaan door een kolonel van de artillerie (het verhaal is 
dus uit de derde hand! – Redactie). 

De beroemde Pruisische garde werd, ter sterkte van 11.000 man, 
tegen een betrekkelijk klein gedeelte van onze linie geworpen. Na 
hun eerste aanval lieten de Pruisen 700 doden op het slagveld. Echter 



keerden zij telkens weer opnieuw tot de aanval terug, hoe vaak wel 
weet ik niet, en tenslotte namen zij onze loopgraven. Zo verrukt 
waren ze over hun succes, dat zij bij de loopgraven dansten. Intussen 
verzamelden diegenen van de onzen, die nog waren overgebleven, 
zich in alle stilte in een bos en vielen toen op de Duitsers aan. Een 
tweede verwoed gevecht ontstond. De onzen vochten met de 
bajonet, het mes, zelfs met de vuisten; en in het eind werden de 
loopgraven door de Britten heroverd. De verliezen aan beide kanten 
waren verschrikkelijk. In het eerst konden van een Schots bataljon 
slechts drie overlevenden worden gevonden, doch later werden er 
ca. 150 verzameld. De linie bleef echter in onze handen, en de trots 
van het Duitse leger was teruggeslagen.” 

De leden der burgerwacht te Antwerpen. 

Gelijk men zich herinneren zal, is een van de voorwaarden van 
overgave der vesting Antwerpen (overeenkomst van Kontich van 9 
oktober jl.) geweest, dat “de ongewapende leden der burgerwacht 
niet als krijgsgevangenen (zouden) beschouwd worden”. Deze 
voorwaarde is bij een bekendmaking van de gouverneur van 
Antwerpen, freiherr von Huene, van 18 oktober, waarbij deze 
“uitdrukkelijk” verklaarde “dat de burgerwachten die hun wapens 
neergelegd hebben onverlet zullen gelaten worden”, nader 
bevestigd. 

Wij vernemen dat thans van de leden der burgerwacht een verklaring 
wordt geëist, gedurende deze oorlog niet meer tegen Duitsland de 
wapens te zullen opnemen. Bij weigering, deze verklaring te tekenen, 
zullen de leden der burgerwacht als krijgsgevangenen worden 
beschouwd. 

De officiële bekendmaking is van 25 november en luidt in de 
Nederlandse tekst als volgt: 



“Daar in de laatste tijd pogingen aangewend werden, om de leden 
der vroeger bestaande burgerwacht voor een vijandelijk optreden 
tegen Duitsland te winnen, ziet het Generaalgouvernement van 
België zich verplicht een toezicht over de vroeger bestaande 
burgerwacht uit te oefenen. De hierna vermelde bepalingen hebben 
alleen daarop betrekking. De leden der burgerwacht zullen ook 
verder niet lastig gevallen worden en kunnen hun gewone bezigheid, 
zoals tot nu toe gebeurd is, blijven waarnemen. 

Er wordt besloten: 

Al de personen die van de vroeger bestaande burgerwacht deel 
uitgemaakt hebben, welk ook het tijdstip is waarop zij hun wapens 
hebben neergelegd, moeten zich bij de Kommandantur, 
Minderbroedersrui 21, aanbieden, om op controlelijsten 
ingeschreven te worden. 

Op het ogenblik van inschrijving op de lijsten, moet ieder lid van de 
burgerwacht, om te bewijzen dat het zich voortaan slechts als 
vreedzaam burger zal gedragen, de volgende verklaring afleggen: 

“Ik, (naam, beroep, enz.) verklaar bij wijze van eed, tijdens de 
tegenwoordige oorlog niet meer tegen Duitsland de wapens op te 
nemen, buitendien mij ook aan geen vijandelijke daad jegens de 
Duitse militaire en burgerlijke overheid schuldig te zullen maken.” 

Wie deze verklaring weigert af te leggen, wordt als krijgsgevangene 
beschouwd.” 

Uit België (vervolg). 

Men meldt ons: 



Merkwaardig, dat in verschillende steden door de Duitsers zo 
uiteenlopende regelingen getroffen zijn. In Luik bv., waar de heer 
Boon dinsdag en woensdag jl. vertoefde, wordt nog altijd te acht uur 
gesloten; wie later in de avond op straat wordt aangetroffen, wordt 
naar de Kommandantur gebracht en moet tien mark boete betalen. 
In Brugge echter behoeft niet vóór negen uur gesloten te worden, in 
Brussel in de allerjongste tijd niet vóór elf uur. 

Gans andere bepalingen dus hier dan ginds. Hetzelfde deed zich ook 
ten aanzien van de krantenverkoop voor. In Luik werden de 
Nederlandse bladen slechts tersluiks gelezen; in Brussel daarentegen 
werd op alle hoeken van de straten de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant vrijelijk verkocht. Men had thans afgeslagen: dertig centimes 
tegen een halve frank in de vorige maand (en 25 centiemen te Gent). 
In Brugge heerste vóór enige dagen de mening, dat de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant tot de verboden lectuur behoorde; het 
tegendeel bleek echter het geval; op 23 november waren daar weer 
exemplaren verkrijgbaar. De burgerlijke gouverneur, overtuigd als hij 
was, dat de Vlaamse bevolking de Hollandse bladen beter kon lezen 
dan bv. Le Bien Public of L’Ami du Peuple, had tegen de verkoop niet 
het geringste bezwaar; echter was het vrijwel onmogelijk, Hollandse 
bladen direct van Vlissingen via Sluis naar Brugge te verzenden, 
aangezien alle verbinding aan die kant verbroken was. Alles moest 
via Gent gaan. 

Trouwens, onopgemerkt of ongecontroleerd komt men ook niet te 
Gent. De heer Boon, die op 20 november bij Zelzate de grens 
passeerde, moest zelfs constateren, dat men daar thans nog 
nauwlettender was dan enkele dagen voordien, toen alleen enige 
emotie was gewekt door de vondst van een uit het coupéraam 
geworpen Engels blad, waarvan men de ex-eigenaar tevergeefs 
trachtte op te sporen. Men nam thans geen genoegen met inzage van 
de passen aan de coupés; meen, de reizigers moesten (de ene wagen 



voor, de andere na) allen uitstappen. Op het station werd ieders pas, 
evenals de bagage, nauwkeurig door een officier onderzocht en naar 
het doel van de reis gevraagd, hetgeen bij een trein van ongeveer 15 
wagens een oponthoud van een uur veroorzaakte. 

Intussen kwam de heer Boon behouden en wel te Gent aan, waar hij 
bij de Etappen-Kommandantur in het raadhuis een pas voor Brugge 
wist te verkrijgen. Op het St. Pietersstation vernam hij, dat om half 
zeven ’s avonds een militaire trein in die richting vertrok. Hij nam 
daarin plaats en behoefde zich zelfs niet van een plaatskaartje te 
voorzien. Generlei controle werd uitgeoefend. 

In deze trein bevonden zich vele soldaten uit Saksen, die via Brugge 
naar Kortrijk gingen nadat zij per fiets te Gent waren aangekomen. 
Zij beweerden reeds enige dagen te hebben gereisd zonder 
behoorlijk tot rust te zijn gekomen, en maakten het zich in de trein 
zo gemakkelijk mogelijk. In de trein zat ook een Duitse vrouw, die zich 
naar Menen begaf, om daar op het station als buffetjuffrouw voor de 
Duitsers dienst te doen. 

Om negen uur ’s avonds kwam men te Brugge aan; de straten waren 
reeds verlaten en het kostte enige moeite, een behoorlijk 
onderkomen te vinden. In tegenstelling toch met Brussel, waar men 
van de Duitsers niet zo heel veel bespeurt en in verscheidene hotels 
logies te verkrijgen is, waren in het kleinere Brugge de meeste hotels 
door Duitse officieren in beslag genomen, die aldaar op kosten van 
de stad verblijf hielden. De soldaten waren in de kazernen 
ondergebracht. Inkwartiering bij de burgers vond alleen plaats voor 
doortrekkende troepen. 

De volgende avond (21 november) wilde de heer Boon naar Brussel 
sporen. Ofschoon men hem op de Kommandantur had medegedeeld, 
dat de trein wel geen passagiers zou meenemen, wilde hij het er toch 



nog eens op wagen. En waarlijk, het gelukte hem met enige Belgen 
plaats te vinden in een trein met gewonden, die omstreeks acht uur 
in de avond uit Oostende te Brugge aankwam en naar Brussel zou 
doorrijden. Naar spoorkaartjes werd ook ditmaal niet gevraagd. 

De trein was verlicht noch verwarmd. Toen men omstreeks elf uur te 
Gent aankwam ging onze halfverkleumde landgenoot dan ook 
onmiddellijk zijn ledematen ontdooien bij het open vuur, dat op een 
tussenperron gestookt werd. Boven de vuren waren op stukken van 
oude ijzeren rails ketels met koffie en chocolade geplaatst. Aan de 
naar Oostende passerende of vandaag gekwetst terugkerende 
soldaten werd zo’n warme dronk aangeboden benevens brood, dat 
met ham en spek belegd was. In Gent, waar er gewonden uit het 
Flandria Palacehotel bijkwamen, die zover genezen waren, dat zij 
naar Duitsland konden worden doorgezonden, duurde het 
oponthoud omstreeks twee uren. Eerst na middernacht dus werd de 
reis naar Brussel voortgezet. Op tussenstations werd daarna nog 
menigmaal stilgehouden, omdat men moest wachten op militaire of 
goederentreinen, die uit de richting van Brussel, Luik of Duitsland 
kwamen. ’s Morgens vroeg in het halfdonker kwam men eindelijk te 
Etterbeek bij Brussel aan. In een verwarmde loods wachtte onze 
landgenoot die zondagmorgen met tal van militairen het daglicht af. 
En het eerste wat zijn blikken ontwaarden was een verlichte 
Zeppelinloods. 

In Brussel mogen de Duitsers thans geen bons meer afgeven; alles 
moet contant worden betaald. Uit de oorlogsschatting van 45 miljoen 
wel te verstaan, waaromtrent indertijd bepaald is, dat zij in termijnen 
door de stad zou worden voldaan. 

In Brussel trekken verschillende proclamaties, bekendmakingen en 
verordeningen de aandacht. Publiciteit is bv. gegeven aan de 
volgende “verordening”: “De loop van alle burgerlijke gerechtelijke 



(zowel gewone als handelsrechtelijke) processen en termijnen, voor 
zover deze Duitsers, Oostenrijkers, Ottomanen en onderdanen van 
neutrale staten in de bezette streken van België betreft, zal van 1 
augustus 1914 tot 15 november 1914 worden geschorst.” Ook leest 
men er de van 13 november dagtekenende “bekendmaking” van de 
gouverneur van Brussel, generaal-majoor von Lüttwitz, als volgt 
luidende: “Aan alle leden van de burgerwacht, die zich nog niet 
hebben aangemeld bij het bureau der Militaire School wegens 
afwezigheid, onwetendheid of door andere redenen, wordt bevolen 
zich voor de 20e dezer maand aan te bieden. Van deze dag af sleept 
niet verschijnen zware straffen met zich.” En baron von der Goltz, 
veldmaarschalk en gouverneur-generaal van België, heeft zijn naam 
gezet onder de volgende “verordening”: “De verordening van de 
Koning der Belgen van 3 augustus 1914 nopens de terugtrekking van 
banktegoed blijft met de beperking, die zij naar de verordening van 
de koning der Belgen van 6 augustus 1914 en met de uitbreiding, die 
zij naar de verordening van 23 september 1914 (wet- en 
verordeningsblad van de bezette streken van België, n° 4) verkregen 
heeft, tot 31 december 1914 in kracht. Brussel, 20 november 1914.” 

Dinsdagochtend 24 november vertrok de heer Boon van het 
noordstation per trein naar Luik. Het was een militaire trein, die vele 
officieren en soldaten vervoerde, waaronder zich ook gewonden en 
gevangenen bevonden. De reis duurde ongeveer vijf uur. 

In Luik drukt meer nog dan in verschillende andere Belgische steden 
op de bevolking het ontmoedigend besef, dat men zich naar de wil 
van vreemde heersers te voegen heeft. Men is er anti-Duits en 
bevreesd voor de dingen, die komen zullen, al ziet men anderzijds 
niet zonder enig optimisme de toekomst tegemoet. 

Vóór 6 september betaalde de stad voor pension aan officieren 4,25 
frank per dag, voor onderofficieren 3,25 frank en voor soldaten 2,25 



frank. In twee dagen tijd werd er voor 3000 frank aan champagne 
door de grote staf gebruikt. Na 6 september werd een nieuwe 
regeling getroffen. Thans geven de Duitsers bons op de stad af en 
dienen daarna de leveranciers hun rekeningen in, die later (na de 
oorlog!) door de gemeente voldaan zullen worden. De stad heeft 
bovendien 15.000 kg vlees, 30.000 broden, 2.200.000 kg kolen, 
13.000 dekens en tal van andere zaken moeten leveren. Reeds is tot 
een bedrag van 15miljoen frank gerekwireerd. 

Ook verlangen de Duitsers, dat werklieden op kosten der stad aan de 
versterkingen werken, wat een uitgave van 3000 à 4000 frank per dag 
meebrengt. Verder moet de stad 60.000 burgers onderhouden, 
hetwelk 40.000 frank per dag kost. 

Men schrijft ons uit Zeeuws-Vlaanderen: 

Vrijdag hebben in de meeste dorpen van het Land van Waas zij, die 
tot de Belgische burgerwacht behoord hebben, moeten zweren, dat 
zij nooit de wapens tegen de Duitsers zullen opnemen en zonder 
verlof van het Duits bestuur hun gemeenten niet zullen verlaten. In 
verscheidene woningen is huiszoeking gedaan om te zien of er geen 
wapens zijn. Ook de akkers langs de grens worden onderzocht of daar 
geen wapens verborgen liggen. Het toezicht wordt met de dag 
strenger. Thans is bepaald, dat alle herbergen en winkels om 8 uur, 
Duitse tijd, moeten gesloten worden. 

Van onze correspondent te Antwerpen, op 27 november: 

Naar aanleiding van het stukje in het avondblad van vorige 
donderdag, getiteld de Nederlandse pers in België, voel ik me 
genoopt een en ander nader toe te lichten, waardoor de onjuistheid 
van het bericht uit De Tijd zal blijken. 



Ik was aanwezig op de bedoelde zogenaamde “vergadering van de 
stedelijke persmannen” en kan u verzekeren, dat daar door niemand, 
zegge: door niemand, is beweerd, dat de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant “het vertrouwen van de Duitse overheid misbruikt” heeft. Ik 
kan ten volle onderschrijven wat in bedoeld stukje volgt over de 
verkoop te Antwerpen, met dien verstande, dat, nadat de directie 
van de N.R.C. zich nog persoonlijk te Antwerpen overtuigd had, dat, 
inderdaad zowel de Antwerpse gemeente- als de Duitse militaire 
autoriteiten het gewenst achtten, dat de N.R.C. te Antwerpen 
verkocht werd, de agent der N.R.C. te Antwerpen, juist als de 
vertegenwoordiger van ieder ander blad dat te Antwerpen te koop 
wordt gesteld, een officiële schriftelijke aanvraag heeft moeten 
indienen om de krant alhier te mogen verkopen. Toelating, die werd 
verstrekt, en die ook ieder ogenblik kan ingetrokken worden: aldus 
de gebruikelijke term van de Kommandantur. De N.R.C. is en wordt 
de Antwerpen trouwens sedertdien steeds verkocht, wat hier van 
geen zijde bezwaren heeft opgeleverd. 

Ten slotte kan ik bevestigen, dat op bovengenoemde vergadering 
nadrukkelijk van Duitse zijde is gezegd, dat het overnemen van 
berichten uit de N.R.C. door Antwerpse bladen deze laatste niet 
ontslaat van de goedkeuring der Duitse overheid. 

Aan alle dagbladvertegenwoordigers werd aangeprezen: volkomen 
objectiviteit, speciaal wat de telegrammen betreft; waarbij de 
volkomen onpartijdige wijze van de N.R.C. ten voorbeeld werd 
gesteld. 

De gouverneur van Antwerpen heeft bij verordening bekend 
gemaakt dat elke bezitter van paarden en vrachtwagens verplicht is, 
ze dadelijk bij de politie aan te geven en ze te laten inschrijven op 
lijsten. Op de monsteringen en koopdagen, later voor het Duitse 



leger te houden, zullen zij ze moeten tonen. De uitvoer van paarden 
uit de stelling is verboden. 

Verder worden tegen 2 en 3 december schietoefeningen in 
verschillende forten aangekondigd. 

Over de wijze van betaling der oorlogsschatting van 50 miljoen frank, 
door de Duitse overheid aan de stad Antwerpen opgelegd, schrijft het 
Handelsblad van Antwerpen. 

De stad ondertekent schuldbekentenissen tot het bedrag van de 
som; deze schuldbekentenissen worden gegeven aan de banken en 
enige vermogende ingezetenen der stad, die er hun handtekening op 
zetten en ze daarna overmaken aan de Nationale Bank of een andere 
bank. Deze stelt dan de 50 miljoen in gereed geld ter beschikking van 
de stad. 

Door hun handtekening waarborgen de banken en de ingezetenen de 
betaling der schuldbekentenissen op hun vervaldag tegenover de 
bank, die ze tot geld zal maken, en zonder deze borgstelling was de 
bewerking niet mogelijk, daar de statuten der bank deze waarborg 
voorschrijven. 

Al de banken en de vermogende ingezetenen der stad hebben 
bereidwillig met een minimum van een half miljoen deze borgstelling 
ondertekend. 

Het blad brengt hun hulde voor dit nieuwe bewijs van verknochtheid 
aan hun vaderland. 

De Antwerpse bladen verlenen met instemming plaats aan een 
artikel van de heer E. Castelein, lid der intercommunale commissie, 
die met klem opkomt tegen verdachtmakingen van de thans in 
Londen verschijnende Métropole, die zich niet ontziet 



Antwerpenaars, aan wie de Scheldestad in deze moeilijke tijden veel 
te danken heeft, verdacht te maken door hen te brandmerken als 
“handlangers van de veroveraar”. 

De heer Castelein verzekert de Métropole, dat “de te Antwerpen 
gebleven Antwerpenaren het fier en zuiver bewustzijn van de 
volbrachte plicht zullen bewaren lang nadat gij alles zult ingespannen 
hebben om de spons te vagen over de niet te bestempelen veldtocht, 
die gij nu tegen hen voert.” 

De heer Vercruysse, katholiek senator, heeft eveneens aan de 
Métropole een brief gericht, waarin hij ondermeer zegt: 

“Zeker, men kan een of andere bijzonderheid van het beheer der 
leden van de intercommunale commissie beknibbelen, maar het 
geheel van hun daden heeft aan de 300.000 inwoners, die in 
Antwerpen moesten blijven, ontzaglijk onheil gespaard.” 

 


