Donderdag 19 november 1914 — ochtendeditie
Geinterneerden.

Vanwege het Belgische gezantschap in Den Haag is dinsdag in het
interneringskamp te Amersfoort aan de luitenant der Belgische
gendarmerie Le Clerc uitgereikt het ridderkruis der Leopoldsorde, de
hoogste militaire onderscheiding hem bij besluit van de Koning der
Belgen geschonken wegens zijn gedrag op het oorlogsterrein.

Deze officier was de eerste, die het binnenvallen der Duitse troepen
in Belgié meldde.

Mevrouw de gravin d’Oultremont, echtgenote van de eerste
gezantschapssecretaris van Belgié, bracht bij de overhandiging van
de ridderorde tevens een bezoek aan de geinterneerden.

Gisteren heeft de Belgische legatie in Den Haag een zending van 5000
stuks onderkleren gestuurd naar de interneringskampen voor
Belgische soldaten. Deze goederen worden gekocht met een
gedeelte van de hulpmiddelen, welke inwoners van Glasgow voor de
Belgen in Nederland ter beschikking van de gezant hebben gesteld.

Hierbij verdient ook vermelding, dat in Den Haag een kring van
Belgische dames, van voorname stand is gevormd, welke een dag
werkzaam zijn om de arme Belgische soldaten van wintergoed te
voorzien. Reeds hebben zij aanzienlijke hoeveelheden klaar gemaakt.

Na inlichtingen te bevoegder plaats naar de behoefte aan werk en
ontspanning, die in het interneringsdepot te Groningen bestaat,
doen de heren G. P. van Trooyen, arts, J. A. H. Jockin, dir. Union Life
en P. C. Adrian, dir. Ned. St.-Mij. Oceaan, allen te Amsterdam, een
beroep op alle landgenoten, die voelen, dat het gedwongen



nietsdoen binnen zeer beperkte ruimten een marteling is voor
volwassen mannen.

In de eerste plaats zijn nodig middelen van allerlei aard tot
instandhouding van een gezonde fysiek. Tengevolge van de grote
vraag naar gymnastiektoestellen voor onze eigen, overal verspreide,
troepen, is er gebrek in het Groningse kamp aan rekken, ringen,
bokken, bruggen, palen en touwen, springplanken en matrassen,
staven, halters, knotsen enz.

Zij zullen trachten daarin te voorzien en aanvulling te krijgen met de
in Engeland speciaal gebruikelijke gymnastiekmiddelen.

Voor schermoefeningen bestaat aan stokken, maskers en
handschoenen dringende behoefte.

Na de lichaamsoefeningen komen de ontspanningsmiddelen in
aanmerking tot het in stand houden van een opgewekte geest en
muziekinstrumenten zullen voor de komende winteravonden
onmisbaar zijn. Muziek en zang, toneel en voordracht moeten
worden aangemoedigd en voor lectuur dient in ruime mate te
worden gezorgd.

In de behoefte aan de gewenste dagbladen en tijdschriften wordt
reeds voorzien.

Veler medewerking kan echter voor de nog ontbrekende artikelen
niet worden ontbeerd en bovengenoemde heren vertrouwen, voor
de aanschaffing van het vele nodige op een bijdrage, liefst in geld, te
mogen rekenen.

Belgische studenten te Utrecht.



Dr. K. T. Noyons, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, heeft dr.
A. Kuyper, die de rector van deze hogeschool zijn bemiddeling had
aangeboden om tijdelijke uitwijking van de faculteiten van Leuven
naar ‘s Hertogenbosch of Utrecht mogelijk te maken, medegedeeld,
dat men het te Leuven op hoge prijs zou stellen, indien er onder de
gevluchte of geinterneerde Belgen studenten waren van een der
Belgische universiteiten, dezen uit de plaatsen en kampen waar ze nu
zijn, naar Utrecht konden worden overgebracht. Alsdan zonden
hoogleraren uit Belgié op eigen gelegenheid, of in daartoe verstrekte
localiteit, colleges voor de Belgische studenten kunnen openen.

lets waarop men te meer prijs stelde, daar het doelloos leven in de
kampen, de studies meer achteruit zet, dan bevordert.

Aan prof. Noyons is toegezegd, dat pogingen in die richting zullen
ondernomen worden.

Naar Wij vernemen, hebben de Nederlandse
spoorwegmaatschappijen bepaald, dat voortaan Duits bankpapier in
betaling zal worden aangenomen tegen de koers van fl. 0,52 per mark
(papier) en het Engelse bankpapier tegen de koers van fl. 11,90 per
£ (papier).

Parijs, 18 november. De correspondent van de Temps te Veurne seint
dat een zeer hooggeplaatst Frans militair hem als zijn mening te
kennen heeft gegeven, dat op het noordelijk deel van het front de
beslissing, die in alle opzichten gunstig zal zijn voor de bondgenoten,
nabij is.

Londen, 18 november. Het Persbureau Reuter bericht dat de derde
afdeling van het Engelse expeditieleger gisteren aan een hevige
aanval heeft blootgestaan, eerst van artillerie en vervolgens van
infanterie. Het zwaarst hebben twee bataljons het te verduren



gehad. Deze zijn door granaatkartetsen uit hun verschansingen
verdreven, doch zij hebben ze heroverd na een schitterende
tegenaanval, waardoor de vijand in wanorde omstreeks 500 yards
teruggeslagen is.

Dezelfde dag is er ook een aanval gedaan op een brigade van de
tweede afdeling. Hierbij is de vijand met zware verliezen
teruggeslagen.

De militaire medewerker van de Times heeft het over de Duitse
strategie. Hij ziet er geen eenheid in. Het oorspronkelijke plan van
concentratie tegen Frankrijk daargelaten, dat in vredestijd kalm was
voorbereid, heeft de Duitse legeraanvoering geen bewijzen gegeven
van bekwaambheid. Zij liet zich de vruchten van de aanvankelijk (tegen
Frankrijk) behaalde voordelen ontroven door de angstkreten van de
Silezische magnaten. Zij is in gebreke gebleven om de nederlaag der
Oostenrijkers af te wenden. Te laat is men teruggekeerd tot de
oorspronkelijke stelling in het westen, en na drie en een halve maand
hebben de Duitsers geen enkele beslissende overwinning behaald,
behalve dan in bulletins.

Moltke - de grote Moltke- zou nu in het Westen de Rijn als
ruggensteun nemen, maar zulk een besluit kan men niet verwachten
van de Duitse leiders, die zich hoofdzakelijk door militaire trots laten
besturen. Zij zullen naar de Rijn terugtrekken, als zij daartoe
gedwongen worden, en niet eerder. Zij durven Belgié niet ontruimen,
zelfs ofschoon Silezié door zwermen kozakken bedreigd wordt. Zij
beschouwen Belgié als een prachtig wingewest; en ofschoon het dit
alleen in hun verbeelding is, zullen zij nooit door een terugtocht
erkennen, dat de hele strategie een bankroet is geweest. Duitsland
zal zijn beste en daarna zijn slechtste troepen vooruitwerpen en
knakken, tot zij uitgeput zijn. “Wanneer de Preobazensky-gardes
Potsdam naderen en de een of andere kozak door de Brandenburgse



Poort zal rijden, zal men zien dat de laatste Duitse schooljongens en
oude mannen van de landstorm hun hals nog breken op de linie van
graniet van de bondgenoten.”

De man van de Times betoogt dan verder dat de bondgenoten het
offensief niet behoeven te hervatten, maar rustig kunnen afwachten
tot Duitsland uitgeput is.

In het voornaamste militaire vakblad in Oostenrijk, Danzers Armee-
Zeitung, wordt geprotesteerd tegen minachtende oordeelvellingen
over Serviérs, Belgen en Russen:

De Belgen heten vrijbuiters en schurken, omdat zij hun neutraliteit
niet wilden opgeven of zich om politieke redenen aan de kant van de
Fransen en de Engelsen hebben geschaard. Men kan niemand tot
liefde dwingen, en het is het goede recht der Belgen geweest naar
rechts of naar links partij te kiezen. Als soldaten echter moeten wij
erkennen, dat de Belgen, ondanks het onmiskenbaar onmilitair
karakter van hun land, zeer goed gevochten hebben. Wij moeten er
hen zelfs om roemen, dat zij hun plichten tegenover Frankrijk en
Engeland nog trouw zijn gebleven op het ogenblik, toen zij reeds
moesten inzien, dat hun eigen zaak onherroepelijk verloren was.

Een ontredderde stad.
Men meldt ons uit Breda:

Bewoners van Leuven, die na de grote catastrofe naar Breda gevlucht
waren, zijn dezer dagen teruggegaan, om te zien, hoe het met hun
bezittingen stond en wat ervan kon worden gered.

Zo heeft de echtgenote van een Leuvens leraar enige dagen te
Leuven vertoefd, in gezelschap van mevrouw Blankenhagen, de
bewoonster van een kasteel nabij Leuven, dat door Belgen is



geplunderd en waarvan destijds in de Nederlandse bladen de
lotgevallen zijn vermeld.

Na een omslachtige en bezwaarlijke reis kwamen de beide dames te
Leuven en vonden het huis van de leraar uiterlijk onbeschadigd. De
deur was evenwel opengebroken en van binnen was het een en al
verwoesting. Alle draagbare meubelen, ledikanten, zelfs buffetten en
spiegels waren verdwenen en wat er nog was blijven staan droeg
duidelijk de sporen van een ergerlijke baldadigheid. Stukgeslagen
voorwerpen en meubelen lagen overal verspreid, kisten, koffers en
kasten waren opengebroken en de inhoud was of meegenomen of
door bevuiling onbruikbaar gemaakt. Blijkbaar had men ook nog naar
verborgen schatten gezocht, want in de tuin was de grond op
verschillende plaatsen omgewoeld, verder had men in de kamers het
behangsel afgescheurd en zelfs de plankenvioer hier en daar
opgebroken. De diploma’s en getuigschriften van de heer des huizes
werden teruggevonden in een koffertje onder een hoop puin in de
kelder. En zoals het in dit huis was, vonden de bewoners bijna overal
hun eigendommen of verdwenen, of onbruikbaar gemaakt. Terwijl
de dames met hun onderzoek bezig waren, vertelden hun enkele
buren, dat zij enige dagen geleden nog het plunderend gespuis uit
het huis hadden verjaagd. De buren hadden nog enkele voorwerpen
van waarde gered en opgeborgen, totdat de eigenares ze kwam
terughalen.

Ontzettend naargeestig was de aanblik van de verwoeste stad, de in
puin gevallen huizen en de verlaten, doodse straten. Een groot
gedeelte van de stad in onbewoonbaar, in vele huizen is geen water
te krijgen en zijn de gasleidingen onbruikbaar. De industrie en de
bedrijven staan zo goed als stil, alleen de bierbrouwerijen werken.
Slechts hier en daar is een winkel en een enkel café open, en de
voedingsmiddelen, benevens de artikelen van dagelijks gebruik zijn
zeer duur. Een rond brood van ongeveer 1 kilo kost 70 centimes, voor



petroleum vraagt men 75 centimes per liter en zo is alles naar
verhouding.

Enige levendigheid in de stad brengt de markt, die geregeld wordt
gehouden en waar de landlieden uit de omtrek boter, eieren en
groenten trachten te verkopen.

Onder de armere bevolking en ook onder de werkloze
ambachtslieden heerst bittere ellende. De mensen zitten
opeengepakt in de armelijke woningen en in barakken, waar het
dikwijls uit een hygiénisch oogpunt zeer slecht gesteld is. Zij, die
hierin geen plaats kunnen vinden, zoeken zo goed en zo kwaad als
het gaat hier of daar een verblijf en velen van die zwervers zoeken
een toevlucht in de tomatenkassen in de omtrek van de stad.

Wie dan ook elders een onderdak kan vinden, blijft niet langer dan
hoognodig te Leuven. Vanwege de Duitse overheid worden ten
gemeentenhuize aan de noodlijdende bevolking bons voor soep
verstrekt, waardoor de ergste nood tenminste enigszins gelenigd
wordt. En in een zijstraatje, waar het vee voor de Duitse soldaten
geslacht wordt, staat het volk zich te verdringen om wat darmen en
afval machtig te worden.

De verstandhouding van de bevolking met de Duitse bezetting, die
telkens verwisseld wordt, is bij voortduring goed.

Een Leuvenaar vertelde de dames nog, hoe op allerzielen op het
Stationsplein, waar Leuvense burgers en Duitse soldaten begraven
liggen, door een Duitse aalmoezenier een plechtige dienst is
gehouden, waarbij de militaire muziek speelde en de soldaten
godsdienstige liederen zongen, die op eenieder een zeer diepe indruk
maakten. Midden op het plein was ter herdenking van de gevallenen
een groot houten kruis opgericht.



Op het kasteel van de familie Blankenhagen bleek de toestand zoals
destijds in de kranten beschreven. Aan het gebouw waren de
pogingen tot brandstichting merkbaar en van de inboedel waren
slechts de grotere stukken over. Mevrouw Blankenhagen was
voornemens met toestemming en medewerking van de Duitse
overheid, het overschot van de meubelen en kostbaarheden naar
Nederland te laten vervoeren.

Brugge.
Men verzoekt ons om opneming van het volgende:

De commandant heeft mij doen opmerken, dat vreemde dagbladen,
verkeerd ingelicht, beweerd hadden, dat de Duitse soldaten in de
bijzondere huizen niet hadden mogen overnachten, omdat men
vreesde dat zij zo de gelegenheid zouden gehad hebben, zich aan het
volbrengen van hun krijgsplichten te onttrekken.

Ik verklaar dat dit onjuist is.

De Duitse overheid, in acht nemende dat de bevolking, tot nu toe,
bewijs heeft gegeven van zelfopoffering, kalmte en
verdraagzaamheid en om te voldoen aan het verlangen van het
gemeentebestuur, heeft de soldaten meestendeels gehuisvest in de
kazernen en in de gemeentegebouwen, teneinde de zware last der
militaire inkwartieringen zo weinig mogelijk op de bevolking te doen
wegen.

De Burgemeester
A. VISART

Tevens deelt men ons uit Brugge mee, dat het onlangs door ons aan
de Tijd ontleende bericht omtrent zelfmoorden van officieren onjuist
is geweest: “lk kan u de stellige verzekering geven, aldus onze



Bruggenaar, dat in Hotel du Sablon noch elders te Brugge
zelfmoorden van Duitse officieren zich hebben voorgedaan.

Vraag naar Belgische arbeidskrachten.
Men schrijft ons:

Een der vraagstukken, welke de personen, die hulp bieden aan
Belgische noodlijdenden, het meest bezig houdt, is de
werkverschaffing. In Belgié zelf ligt alles stil. In Nederland en ook in
Engeland moet worden gewaakt dat door de aanwerving van
toevallig en tijdelijk aanwezige duizenden van Belgische arbeiders,
welke zich natuurlijk liever met een karig loon dan enkel met
genadebrood zouden helpen, de lonen niet naar beneden worden
gedrukt en het aantal der eigen werklozen niet buitenmatig worde
verhoogd. In Frankrijk echter is dit niet het geval. Daar is op dit
ogenblik blijkbaar een tekort aan arbeidskrachten.

De Belgische regering heeft zelf een “Belgische werkbeurs”
opgericht, waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door
staatsminister Schollaert, voorzitter van de Belgische tweede kamer,
en waarvan het secretariaat gevestigd is te Sainte-Adresse (Havre),
Place Frédéric Sauvage (Immeubles Dufayel). In een bijvoegsel aan
het Staatsblad van 31 oktober-1 november, wordt door deze
werkbeurs werk aangeboden aan Belgische vluchtelingen, welke een
der volgende bedrijven uitoefenen: landbouwers, stouwers,
gareelmakers, kolenwerkers, touwslagers, schoenmakers,
dactylografen, kantwerkers, koperdraadtrekkers, kopergieters,
ijzergieters, galocheurs, draadglanzers (vlechten en nestels), tuiniers
onderwijzers, koperpletters, mecaniciens voor het bereiden van
kunstijs, mecaniciens voor het besturen van stoomketels en
stoommachines, metaalbewerkers, apothekers, zadelmakers,
ververs, wevers en veeartsen.



Dit is slechts een eerste lijst.
Uit Belgié.
Men schrijft ons uit Oostburg:

In verband met het schieten op de Duitse wachtpost te Strobrugge
(Maldegem) dicht bij de Zeeuws-Belgische grens, zijn te Maldegem
een 40-tal der voornaamste ingezetenen gearresteerd en in gijzeling
gesteld, totdat men de dader van deze aanslag zal hebben ontdekt.
Men zegt dat er een of twee manschappen der Duitse wachtposten
worden vermist.

Slimmerd.

Een van een rondreis door Belgié teruggekeerde Belgische dame
heeft aan het Eindhovens Dagblad het volgende verhaaltje
medegedeeld:

Ik het Belgische dorpje R. liep het gerucht, dat de Duits naderde. Een
boer, vrezende dat zijn zwaar gemest varken door de Duits zou
worden meegenomen, slachtte het ogenblikkelijk.

Eensklaps vernam hij, dat de vijand R’s grondgebied heeft betreden.
Goede raad was duur. Voor de Duits lag het varken gereed, gekapt
enal.

De slimme boer bracht het varken in zijn bed, plaatste op het
nachttafeltje een crucifix, wijwater en een grote kaars.

De Duits drong overal binnen, ook in de kamer van onze boer,
meende een dode te zien, salueerde en vertrok.

Naar wij in Engelse bladen lezen, beschrijft de Liberté een dapper
wapenfeit van 80 Engelse soldaten, die in de hitte van het gevecht bij



leper dekking moesten zoeken in een bos. Zij wisten eerst niet wat zij
daarna zouden doen. Maar de bevelvoerende officier besloot dat
men eerst wat rust zou gaan nemen en den de volgende ochtend
opnieuw overleg zou houden.

De nacht ging ongestoord voorbij, maar bij het aanbreken van de dag
barstte een hevig geweervuur bij het bos los. Gebruik makend van de
duisternis waren de bondgenoten tot dicht bij de Duitse linies
opgerukt en toen het dag werd, ondernamen zij een krachtige
tegenaanval.

Plotseling kreeg de majoor, die het bevel voerde, een ingeving. “Ga
liggen”, zegde hij, “en vuur niet, voor ik bevel geeft.” Enkele minuten
later worden de Duitsers op het bos teruggedreven. Dat was het
ogenblik waarop de Engelse officier gewacht had. “Bajonet op het
geweer - charge!” riep hij. De manschappen kwamen uit hun
schuilplaatsen, wierpen zich op de vijand en brachten hem in
verwarring. Onbekend met het aantal van hun plotseling opgedoken
tegenstanders, wierpen de meeste Duitsers hun wapens neer en
gaven zich ten getale van 400 man aan de 80 Engelsen over. De
anderen slaagden er in, te ontkomen.

Donderdag 19 november 1914 — avondeditie
Belgische vluchtelingen.

Morgen zullen 400 Belgische uitgewekenen, die thans te Venlo
ondergebracht zijn, per extra trein naar de legerplaats te Oldebroek
vervoerd worden.

Berlijn, 19 november. Ambtelijke mededeling van hedenmorgen uit
het grote hoofdkwartier:



In West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk is de toestand onveranderd.

Een Duitse afdeling vliegtuigen heeft op een verkenningstocht twee
vijandelijke, tot de strijd toegeruste vliegtuigen tot een landing
gedwongen en veroorzaakte de val van een derde toestel. Eén van
onze vliegtuigen wordt vermist.

Londen, 19 november. De Times verneemt uit Vlaanderen:

Gisteren is de slag in Vlaanderen alleen onderhouden door een
onbetekenend artillerievuur. Beide partijen hadden een
gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Het novemberweer was bar
in de vlakten van Vlaanderen. Op nachtelijke stortregens, die alles
doorweekten, volgde ochtendvorst. Het leven in de schansen moet
werkelijk hard zijn en de aanvoer van levensmiddelen en munitie
naar de vuurlinie ondervindt grote moeilijkheden. De wegen die
erheen voeren, zijn met bomen beplant, maar er zijn geen heggen
die tegen de regenvlagen beschermen. Op het plaveisel midden op
de weg is geen ruimte voor twee wagens om elkaar voorbij te rijden.
Als dus twee wagens elkaar ontmoeten, moet een van beide de
bestrating verlaten en een modderpoel inrijden. Niet weinige zware
vrachtauto’s met proviand zijn dan ook op weg naar het front tot aan
de assen weggezonken en blijven steken.

De Temps huldigt in haar nummer van 17 dezer koning Albert der
Belgen, wiens naamdag het zondag geweest is en de Belgische natie,
waaraan in deze oorlog zulk een tragische rol is toebedeeld. Het blad
schrijft ondermeer:

Wat vooral treffend is aan de positie, waarin het Belgische volk is
gebracht, is, dat dit zonder aarzelen de strijd tegen de geweldige
Duitse legers aanvaard heeft, dat het vastbesloten zich geplaatst
heeft tegenover de inval met al zijn geweld en al zijn ellende, uit



eerbied voor het gegeven woord en uit besef van plicht. Niet over de
plicht praten, die aanvaarden, zoals hij is, met al zijn gevolgen, dat is
een zeker teken van grootheid van ziel, die eerbied afdwingt. Zelfs
wanneer men al de heldhaftigheid van de Belgische natie buiten
beschouwing laat en ook dat, wat de verbonden mogendheden haar
verschuldigd zijn, omdat zij van het uitbreken van de oorlog af het
Belgische plan vernietigde, dan verdient zij de sympathie en de
bewondering der mensen voor de hoge les van politieke moraliteit,
die uit haar houding voortvloeit. Geen maatschappij van beschaafde
staten is mogelijk indien niet eerlijkheid en eerbied voor de gesloten
overeenkomsten de grondslag der internationale betrekkingen
vormen. Belgié heeft dat met al zijn kracht bevestigd en
niettegenstaande zijn steden verwoest, zijn zonen opgeofferd zijn en
zijn bevolking verstrooid is, bevestigt het dat nog dagelijks op het
slagveld in Vlaanderen. Daardoor zal het voor altijd groot zijn onder
de naties.

Hulpbetoon voor de Belgische vluchtelingen.
Een bijzondere berichtgever schrijft ons uit Belgié:

Alle beschaafde volken zijn begaan met het deerniswekkende lot, dat
deze oorlog over de Belgische natie heeft gebracht. Zowat overal zijn
comités tot stand gekomen of geldinschrijvingen geopend om de
menigvuldige noden enigszins te lenigen en uit verschillende landen
heeft de gezant van Belgié in Den Haag in de laatste dagen vrij
aanzienlijke bedragen aan geld of andere hulpmiddelen ontvangen
of hem is de belofte gedaan, dat zij weldra zouden worden
toegezonden.

In Denemarken werd door de dagbladen, zonder onderscheid van
kleur, een volksinschrijving geopend. Bijna iedereen heeft wat
bijgedragen, zelfs vele families, welke het blijkbaar op hun dagelijkse



behoeften hebben moeten uitsparen. Van het ingekomen geld werd
reeds een eerste bedrag van fl. 15.000 geschonken, met de
bijzondere opdracht, om deze som hoofdzakelijk te laten dienen voor
Belgische gezinnen, die slechts tijdelijk behoeftig zijn en bezwaarlijk
de openbare liefdadigheid kunnen aanspreken.

Denemarken heeft tevens de wens uitgedrukt, een zeker aantal
vluchtelingen op te nemen. Een bijzondere afgevaardigde, de Heer
Larsen, is zelf in Den Haag gekomen, om met baron Fallon, de
Belgische gezant, over deze zaak in overleg te treden. Hij deelde mee,
dat het Deense comité zich verbond om zelf de kosten van vervoer
van een der Nederlandse havens tot Kopenhagen te betalen.

Noorwegen wil eveneens geld en kledingstukken afzenden. De
openbare inschrijvingen, door de pers geopend, zullen weldra een
half miljoen kronen bereiken en een eerste gift van 50.000 kronen is
uit dit steunfonds reeds toegezegd. Ook hier is opmerkelijk groot het
aandeel van de arbeidende klas in deze menslievende beweging. Het
socialistisch blad Social Democraten, van Christiania, heeft een de
gezant van Belgié te Kopenhagen een som van 10.000 kronen ter
hand gesteld, de wens uitdrukkend over het gebruik van deze
middelen zijn lezers later te kunnen inlichten. De afgevaardigde in de
tweede kamer, de heet Twist, werd gedelegeerd om de mogelijkheid
te onderzoeken, een zekere hoeveelheid van vluchtelingen, vooral
kinderen, naar Noorwegen over te brengen. Voor hun onderricht
zouden desnoods Belgische onderwijzers naar Noorwegen worden
uitgenodigd.

In Zwitserland heeft het Journal de Genéve op haar beurt een oproep
gedaan om steun voor de Belgische slachtoffers van de oorlog, en het
heeft aan de Belgische gezant in Den Haag een som gestuurd van
100.000 frank, genomen op de tot einde oktober gestorte bijdragen.



Uit Zwitserland zijn ook door het Belgische gezantschap herhaaldelijk
particuliere postzendingen van 50 tot 100 frank ontvangen.

Door de Nederlander Cornelis L. J. van der Hoek van het Nederlands
sanatorium te Davos, werd namens het aldaar gevormd Hollands-
Belgisch-Frans comité ten bate van de behoeftige Belgische
vluchtelingen in Holland een wissel gestuurd van 717 frank.

Amerika. Op initiatief van de Chicago Herald, heeft de Amerikaanse
pers een verzending naar Europa van kerstgeschenken, bestaande in
onderkleren, georganiseerd, als geschenk van de Amerikaanse
kinderen aan de weeskinderen van de oorlog. De verzending is
verscheept op het stoomschip Jason, en wordt op 23 dezer te
Falmouth verwacht. Zij is geconsigneerd op naam van de Belgische
consul aldaar. Een vierde van de gehele hoeveelheid is bestemd voor
Belgié en 7,5 % van dit aandeel zal, overeenkomstig de inzichten van
de gevers, besteed worden aan de Belgische vluchtelingen in
Nederland en met dit doel aan het Algemeen Steuncomité te
Amsterdam worden toegewezen.

Engeland. Voor een paar dagen werd aan de Belgische gezant door
prinses Louise van Battenberg, ook namens “The Mine-Sweepers
Fund”, waarvan zij de voorzitster is, een partij kledingstukken
beloofd. Maar op gans bijzondere wijze heeft zich door haar mildheid
de bevolking van de stad Glasgow onderscheiden. Het comité dat zich
daar gevormd heeft onder de leiding van de heer Dunn, consul van
Belgié, heeft reeds verschillende belangrijke bedragen gestort in het
Belgian Relief Fund te Londen, en dezer dagen heeft het nog 70.000
pond geschonken aan de Belgische gezant in Den Haag, uitsluitend
voor de noodlijdende Belgen in Nederland.

Deze menigvuldige blijken van solidariteit der volkeren, in het lenigen
van de ontzettende nood, die deze oorlog vooral over het arme



Belgié heeft gebracht, doen weldadig aan. Maar zij zullen aan
Nederland niet de ereplaats ontroven, welke het zich op het gebied
der liefdadigheid heeft verworven en welke het tot het einde toe
bewaren wil.

Het Franse gezantschap te ‘s Gravenhage deelt het volgende mee
over de krijgsverrichtingen onder dagtekening van heden:

Gedurende de dag van de 17¢ dezer werd het front van zee naar de
Leie vrij krachtig beschoten, meer bepaaldelijk te Nieuwpoort en te
oosten en ten zuiden van leper. Bij Bikschote hebben de zoeaven, die
een bajonetcharge uitvoerden, op schitterende wijze een bos
genomen, dat de vijand en wij elkaar sedert drie dagen betwistten.
Een vijandelijke artillerieaanval is ten zuiden van leper afgeslagen.

Uit Gent.
Men schrijft ons uit Gent:

Het ophouden van alle economische bedrijvigheid, de afschaffing van
alle treinverkeer, zonder hetwelk Belgié niet denkbaar is - sedert een
paar dagen verkreeg de maatschappij Gent-Terneuzen vergunning
drie treinen daags, heen en terug, tussen Gent en Terneuzen te laten
lopen - heeft hier een toestand geschapen, die onze verbeelding te
boven gaat.

Wij zijn in een ander werelddeel overgebracht. De verschillende
streken hebben hun eigenaardig en wel afgetekend karakter
verloren, en wij mogen veronderstellen, dat overal dezelfde
gejaagdheid, kommer en gebrek hun verlammende invloed doen
gevoelen.

Het dag en nacht rusteloze Walenland is even stil, verlaten en doods
als het minder bedrijvig Vlaamse deel van Belgié.



Gent zonder zijn fabrieken en werkhuizen is Gent niet meer; geheel
het dagelijks leven der inwoners wordt naar de regelmatige gang
ervan geschikt. Het vroege uur waarop ‘s morgens de arbeid een
aanvang neemt, de schafttijd van 8 uur en 4 uur ‘s namiddags; de
middagrust en het trompetgeschal, dat om 7 uur ‘s avonds het einde
van de werkdag aankondigt, dit alles zijn zoveel aanduidingen die
voor gans de bevolking gelden en het jaar door als geijkte regel
geéerbiedigd worden.

De oorlog bracht daarin een grondige wijziging. Alleen de
vlasfabrieken draaien nog enkele uren daags, en bij de volslagen
werkloosheid, die in alle andere vakken heerst, heeft de hoge prijs
der onmisbaarste levensbenodigdheden ons voor een lange tijd een
geheel andere levenswijze opgelegd.

De kolen, die eens tegen 17 frank voor 1000 kg werden afgeleverd,
zijn nog alleen in de grote samenwerkende maatschappijen tegen 40
frank verkrijgbaar®.

Het gemeentebestuur bepaalde de prijs der petrol op 23 centiemen
de liter, meer dan het dubbele, die van zout op 82 centiemen per kg,
het vierdubbele van voorheen.

Het brood eveneens mag niet meer dan voor 19 centiemen worden
verkocht. Bij gemis aan bloem komt men van alle kanten rond Gent
zich in de stad bevoorraden, zodanig, dat een preventieve maatregel
diende genomen te worden om de stedelingen zeker niet zonder
brood te zetten.

1 De 17¢ dezer heeft het college van burgemeester en schepenen de
maximumprijs van 1000 kg op 38 frank bepaald.



Van maandag 16 dezer af mocht niets meer dan bruin brood worden
afgeleverd. Zeep was een ogenblik niet meer te vinden.

Nieuwe hoeveelheden worden uit Holland aangebracht, die
wederkerig tegen 0,70 frank de kg en tot 1 frank het pak verkocht
worden, dat vroeger voor de helft minder aangeboden werd.

Daarentegen zijn aardappelen tegen 6 tot 8 frank per 100 kg, vlees
tegen 2 F tot 2,70 F per kg, boter tegen 2,60 tot 3 F per kg (in het
Walenland is de boter thans een luxeartikel., is bier in overvloed, en
de oogst, voor wat het fruit betreft, was zodanig wel gelukt dat er
nog steeds tegen 10 en 15 centiemen per kg grote hoeveelheden van
de beste appelen verkrijgbaar zijn.

Met de grote druiventrossen, in de broeikassen van Hoeilaart in
Brabant, bij Brussel, gekweekt, en waarvoor geen uitvoer is, wordt
geleurd, meer dan met de goedkoopste artikelen van groot gebruik.
Als de prijs ervan vroeger voor gewone beurzen niet te bereiken was,
vraagt men nu van 0,60 tot 1 F per kg en schijnt de voorraad
onuitputtelijk.

Voor de bevoorrading van Gent in het algemeen hoeft voor het
ogenblik geen vrees te bestaan, dank zij ook de tussenkomst van
baron Fallon, Belgische gezant in Den Haag.

De Daily Mail verneemt uit Duinkerken dat de gehele strook ten
zuiden van Diksmuide tot aan Zuidschote (ten zuidwesten van
Bikschote aan de westelijke oever van het lJzerkanaal) twee voet
onder water staat. Onder het water is een laag weke modder van 3
dm dikte. Ook ten noorden van Diksmuide aan de oostelijke kant van
de spoorweg van Nieuwpoort naar Diksmuide staat heel het land
blank. Het is niet mogelijk zich een doodser, verlatener en ellendiger



streek voor te stellen dan dit verdronken land waaruit hier en daar
een paar eilandjes, enige kale knotwilgen en een hoeve uitsteken.

Oorlogsallerlei.
Berlijn, 16 november.

In de laatste tijd is mij herhaaldelijk gevraagd, onderzoek te doen
naar de verblijfplaats van Franse of Belgische gevangenen in
Duitsland. In de Duitse bladen, ook in de officieuze Norddeutsche
Allgemeine Zeitung, had gestaan, dat men daarover ingelicht kon
worden in de Krijgsacademie in de Dorotheenstrasse te Berlijn, waar
men ook informaties kan vragen over in het Duitse leger staande
personen. Dit bericht was echter onjuist, en totnogtoe kon men het
adres van buitenlandse krijgsgevangen in Duitsland slechts te weten
komen bij het centrale bureau van het Rode Kruis te Genéve. Nu is
daar echter verandering in gekomen, want vanavond lees ik, dat men
zich thans met schriftelijike of mondelinge vragen naar
krijgsgevangenen in Duitsland kan wenden tot de “Abteilung fir
Kriegsgefangenen-fiirsorge des Zentralkomitees der deutschen
Vereine vom Roten Kreuz, Abgeordnetenhaus, Prinz-Albrechtstrasse,
Berlin”. Als men het adres der krijgsgevangenen, hetzij in Duitsland
of bij de tegenpartij eenmaal kent, kan men brieven of andere
zendingen rechtstreeks aan hen adresseren.

Ik hoop nu maar dat deze mededeling juist is, maar ik vermoed, dat
men niet tweemaal een verkeerde inlichting over hetzelfde
onderwerp in de wereld zal zenden.

Dezer dagen werden wij in de gelegenheid gesteld, een Rode
Kruistrein, door een vereniging ingericht en ter beschikking gesteld,
te bezichtigen. Men had voor deze trein gebruik gemaakt van de
bekende Duitse vierde klas wagens, die, grotendeels voor



staanplaatsen ingericht, van binnen geen noemenswaardige
betimmering hebben. Langs de wanden hingen, twee hoog, in lussen
de bekende Rode Kruisbaren. Op deze wijze was er in iedere afdeling
goed en gerieflijk plaats voor een dozijn gewonden. Bij ieder bed
stond reeds een stok, pantoffels, enz. klaar, alles wat een bedlegerig
man nodig kan hebben. Zelfs de zakdoek was niet vergeten. Telefoon
was aangelegd door de hele trein. Er was een als keuken ingerichte
wagen, een voor de proviand, een voor het schone ondergoed,
waarvan grote hoeveelheden in voorraad waren. Een goed, zij het
ook bescheiden, ingerichte afdeling voor spoedeisende operaties
ontbrak niet. In de trein werden 24 der herschapen vierde
klaswagens voor gewonde manschappen meegenomen, een, die iets
deftiger, maar anders ongeveer evenzo ingericht is, voor officieren;
gewone slaapwagens, als ziekenwagen ingericht; een tweedeklas D-
wagen als slaapgelegenheid voor het personeel. In de trein die wij
zagen, was zelfs een wagen verrassend weelderig ingericht als salon,
fraai behangen en gestoffeerd, met canapés en grote lederen
fauteuils, voor het gebruik van de dokters.

Van dit soort treinen zijn er in Duitsland verscheidene in gebruik.
Hoeveel het er zijn mocht onze voorlichter ons echter niet verraden.
Alle waren natuurlijk zo veel mogelijk in het oog vallend met het rode
kruis op het witte veld beschilderd. Vandaag zag ik hier in Berlijn,
zoals dagelijks, nieuwe Rode Kruismannen uitrukken. Het viel mij op,
dat de stroken om hun mauw zeer veel breder en opzichtiger waren,
dan ik tevoren nog gezien had. Dat is dus nodig gebleken, naar het
schijnt. Misschien helpt het beter dan wederzijdse beschuldigingen!

Al die kersverse Rode Kruismensen in de stad geven eigenlijk een veel
sterkere indruk van het bloedige van de oorlog, dan de vele
gewonden, die wij in de straten zien. Wij zien hen bij kudden tegelijk,
onder de hoede meestal van een paar verpleegsters. Die leiden hen
dan rond, door de wonderen en schoonheden der stad. Het is vaak



aardig te zien, de eerlijke vreugde en belangstelling van die krachtige
en in het hospitaal zeer opgeknapte mannen van het platteland, voor
en over alles wat hun getoond wordt. Gisteren trof ik zo een groot
gezelschap, met zichtbare opgetogenheid, gezeten om wat bijeen
geschoven tafels in de lunchroom van een der grote warenhuizen,
chocolade met room drinkend, terwijl twee verpleegsters
bedisselend voor moedertje speelden. Welk een eigenaardige
afwisseling op het leven in de loopgraven.

Men zier hier op straat bijna alleen, ik zou zeggen haast zeggen, de
idyllische kant van de oorlog; vooral op de pantoffelparade in de
Leipzigerstrasse en Onder de Linden. Een vrouw met haar man, diens
arm in een doek en het ijzeren kruis op de borst vaak; of een vader
met zijn nog hinkende zoon en hetzelfde versiersel; trots en geluk
leest men van de gezichten. Jonge luitenants, vertonen hun
verbanddoek, het op de borst slingerende zwartwitte lint met het
zwarte kruis en hun monocle soms, op de pantoffelparade. Dezen
ziet men niet aan, dat het Duitse velduniform zeer spoedig
verfomfaaid is, koket keurig als in vredestijd, als zij er uitzien.
Bijzonder vaak ook ziet men de nog hinkende, bleek uitziende officier
aan de arm van zijn jonge vrouw. Schrikbarend zoals deze mannen
soms verouderd en vervallen zijn.

Maar hoe dan ook, en wie dan ook, al deze wandelaars is het aan te
zien, dat zij met diep genot de lucht insnuiven van het Berlijnse asfalt.

In de tram is het anders. Steeds weer gebeurt het mij, dat ik kom te
zitten tegenover een vrouw met rood geweende ogen, al dan niet in
rouwkleren. De ene keer is het een oude dame, dan weer een jonge,
elegante vrouw, of een meisje uit het volk. Om mij heen staren
vrouwenogen druk peinzend voor zich uit. Is het aldoor pijnigende
bezorgdheid of een met sterkte gedragen verlies? Onder de



vervelende tramrit gaan de gedachten hun gang, tekenen zij de
gezichten. Ik heb een bijzondere vrees voor de tram in deze dagen.

En toch hoort men er soms dingen die het hart goed doen. Soms zijn
het de eenvoudige, onopgesmukte verhalen van gewonden, die een
zo aangename tegenstelling vormen met de chauvinistische
grootspraak en het voorbarige zegepralen van zo menig thuis
geblevene. Want deze grootspraak, die ik nog niet van een militair
heb gehoord, is vaak nog onaangenamer, dan de lectuur van zekere
bladen.

Verleden week, op een avond, stond ik vrij laat op het voorperron
van een tram. Een groepje conducteurs staat daar ook, op weg naar
huis. Een van hen vertelde een verhaal, dat ook ik ‘s morgens in een
der grootste en bekendste Berlijnse bladen gelezen had. Een Engelse
vlieger was tot landen gedwongen, die een Duitse krijgsgevangene
meegenomen had in de ijskoude hoogte, spiernaakt! De man had de
posities der Duitse troepen niet willen verraden, en daarom had men
hem door deze uitgezochte kwelling ertoe willen dwingen. Er is niet
veel oordeel voor nodig om het ongerijmde van het verhaal, zelfs al
zou men aan de wreedheid kunnen geloven, te doorzien. Dit oordeel
moet men echter niet bij het grote publiek zoeken in een
oorlogvoerend land, zo dacht ik tenminste.

Maar nu had men die andere conducteurs eens moeten horen! “Zulk
geklets”, zegden zij geérgerd. En met een scherpzinnigheid en
technische kritiek, waar niets op aan te merken viel, plukten zij
gezamenlijk het verhaal uit elkaar. De in het nauw gedreven verteller
was er beduusd van. Hij deed nog een flauwe poging om zich te
rechtvaardigen, met een beroep op het grote blad. Dit werd toen
echter met bijvoeglijke naamwoorden bedacht, die de man
volkomen uit het veld sloegen. Wie geloofde ook daaraan! “Nu, ik



vertelde het maar, om eens het horen wat jullie ervan zouden
zeggen”, zo sloot hij bedrukt en bedeesd het onaangename debat.

Het gezonde oordeel, de ontoegankelijkheid voor even ophitsend als
dwaas geschrijf, de neiging om niet aan de verhalen van wreedheid
van de vijand te geloven, zelfs niet van de Engelsman, die ik daar als
stil toehoorder leerde kennen bij een groep mannen uit het volk,
deden mij innig genoegen, herstelden ten dele mijn door de houding
van vele geleerden en kunstenaars, door krantenartikelen en
salongesprekken geschokt geloof in de mensheid. Dit stemde mij zo
prettig, dat ik haast vergat mij te schamen vanwege de collega, wiens
geschrijf daar zo welverdiend onder handen genomen was.

Bienvenu-Martin, de Franse minister van oorlog, heeft aan een
vertegenwoordiger der Petit Parisien verteld welke maatregelen de
Franse regering tegen de werkloosheid zal nemen.

De regering heeft vooreerst rekening te houden met de Franse en
Belgische vluchtelingen. Niet slechts te Parijs en in de omstreken,
maar ook in het centrum en het westen van het land vertoeven een
groot aantal uitgeweken Belgen en Fransen, die uit de
grensdepartementen Ardennen, Maas, enz. gevlucht zijn. Deze
mensen moeten zo spoedig mogelijk aan het werk geholpen worden.
Daartoe is er aan het ministerie van binnenlandse zaken een bureau
ingericht, dat voeling houdt met het ministerie van arbeid en aan de
prefecten in de verschillende departementen opgave vraagt van het
werk, dat er in de departementen te doen valt. Het bureau stelt zich
tevens in verbinding met de spoorwegmaatschappijen, die hun
medewerking hebben toegezegd. Op deze wijze hoopt men een
groot aantal fabrieksarbeiders en arbeiders uit de bouwvakken te
plaatsen.



