
Woensdag 21 oktober 1914 – ochtendeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Het aantal vluchtelingen, dat gisteren van het station Breda in de 
richting Antwerpen is vertrokken, bedroeg 2200. Het grootste 
gedeelte maakte van vrije biljetten gebruik. 

Met de bijzondere trein naar België, welke gisterochtend uit Utrecht 
vertrok, zijn slechts een 30-tal personen meegegaan: 10 à 20 
uitgewekenen te Utrecht gehuisvest en 16 uit de provincie. Verder 
zijn gisteravond 50 vluchtelingen uit het zuiden per trein Utrecht 
voorbijgegaan, op weg naar het noorden. 

Heden zullen de Belgische spoorwegambtenaren te Breda 
vergaderen. Zij hebben tot dusver geweigerd de dienst in het door de 
Duitsers bezette Belgische gebied te hervatten, omdat destijds aan 
eenieder persoonlijk door de Belgische regering een schriftelijk 
verbod is overhandigd, de dienst voor de Duitsers te hervatten. Thans 
menen zij uit de gisteren bekend geworden verklaring van de 
Belgische regering te Havre op te maken, dat het verbod ter 
hervatting van de dienst opgeheven is, zodat zij heden hieromtrent 
een besluit zullen nemen. 

Gisteren heeft mevrouw Collot d’Escury te Hontenisse een tweede 
grote bezending hospitaalgoederen ontvangen, die onder geleide 
van het kamerlid Duymaer van Twist naar Zeeuws Vlaanderen 
werden overgebracht. Het Rode Kruis, het algemeen steuncomité 
voor Belgische vluchtelingen, benevens enkele particulieren te ‘s-
Gravenhage, hadden voor de samenstelling van de transport gezorgd 
en vele particulieren hadden een bijdrage in geld gezonden. 

Geïnterneerden. 



Aangezien de gegevens omtrent de namen enzovoort der Belgische 
geïnterneerde militairen nog niet van de verschillende 
interneringsdepots bij het informatiebureau zijn ontvangen, kan 
genoemd bureau vooralsnog onmogelijk de talloze telegrafische en 
schriftelijke vragen om inlichtingen, die geïnterneerden betreffen, 
beantwoorden. 

De verzamelstaten van die gegevens worden vanwege dat bureau 
aan de Belgische gezant aangeboden. Hoogstwaarschijnlijk zullen de 
afdrukken van deze staten vanwege de Belgische delegatie 
binnenkort zowel in Nederland als in België verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Te Hansweert is gistermiddag de stoomboot Stad Zierikzee 
binnengekomen met Belgische lansiers aan boord en ongeveer 100 
paarden, die in Zeeuws Vlaanderen waren gevlucht. 

Gisteren zijn te Utrecht weer een vijftigtal geïnterneerde Belgische 
lansiers aangekomen, met 100 paarden. De geïnterneerden werden 
naar Harderwijk doorgezonden, terwijl de paarden voorlopig te 
Utrecht zullen blijven. 

Rotterdam. Gewonde Belgische militairen. 

Met de stoomboot Middelburg I zijn gisteren namiddag te half vijf de 
verwachte gewonde Belgische militairen aan de Oosterkade alhier 
aangebracht. Ze kwamen uit Middelburg en Vlissingen en werden 
begeleid door een detachement, onder bevel van een adjudant-
onderofficier. Van de Belgen, onder wie er weer velen in 
burgerkleding waren, zijn er 30 opgenomen in Sint 
Franciscusgasthuis, 14 in Eudokia en 24 in de Rode Kruiskliniek in de 
Raampoortstraat. Van degenen, die in deze kliniek opgenomen 
werden, zijn er negen per brancard vervoerd. Het vervoer van alle 



anderen, meest zieken, geschiedde per tram. Slechts van een paar is 
de toestand ernstig, doch in levensgevaar verkeerd er niet een. 

Overste Nord, de etappearts, die met zijn officieren en manschappen 
ter plaatse was, nam de gewonden in ontvangst. Ook de 
garnizoenscommandant en anderen waren aanwezig. 

Hedennamiddag, met de trein van half drie, wordt uit Bergen op 
Zoom een detachement van 33 gewonden aan het station Delftse 
Poort verwacht. 

Amsterdam. De Belgische uitgewekenen. 

Naar wij vernemen, heeft de Centrale Commissie voor de Belgische 
uitgewekenen van de minister van binnenlandse zaken een 
toelichting ontvangen op het gisteren, buiten haar voorkennis 
openbaar gemaakt telegram omtrent het vertrek van Belgische 
soldaten naar Engeland. Uit die toelichting blijkt, dat dit vertrek door 
de commissie op generlei wijze mag worden aangemoedigd of door 
giften in geld mogelijk gemaakt, doch dat van feitelijk beletten 
natuurlijk geen sprake kan zijn. 

‘s-Gravenhage. Belgische vluchtelingen. 

Gistermorgen bestond onverwacht gelegenheid voor vluchtelingen 
hier ter stede, vanwege de regering, weer naar België terug te keren. 
Een dertigtal personen maakte hiervan gebruik. 

Voorlopig zullen dagelijks elke morgen ongeveer 150 vluchtelingen 
met een der extra treinen van 8 uur 45 naar België kunnen 
vertrekken, terwijl voor zover in de trein geen plaats is, tot 10 uur 14 
‘s morgens door vluchtelingen van gewone treinen kan worden 
gebruik gemaakt. 



Het vervoer geschiedt gratis, wanneer aan de ingang van het station 
een bewijs wordt overgelegd, dat men vluchteling is en naar België 
wenst terug te keren. De burgemeester heeft tot het afgeven van 
deze bewijzen de medewerking ingeroepen van verschillende 
comités. 

De verschillende bewijzen worden rechtstreeks aan de vluchtelingen 
afgegeven aan de afdeling A. Z. der gemeentesecretarie, Korte 
Voorhout 1, kamer nr. 5, terwijl elk uur voor het vertrek van een trein 
en te 8 uur 45 een gemeenteambtenaar, bevoegd deze bewijzen af 
te geven, in het station zal aanwezig zijn. 

Gistermiddag, na het gebruik van de maaltijd, hebben de vrouwelijke 
vluchtelingen in het circus te Scheveningen, aan de dames van het 
gemeentelijk comité bloemstukken aangeboden, waarbij één van 
hen namens allen getuigde van haar grote dankbaarheid voor de 
goede zorgen, die het ondervonden leed zozeer hebben verzacht en 
door allen in onvergetelijke herinnering zullen bewaard blijven. 

In gelijke geest sprak een der mannen, namens zijn landgenoten, de 
heer L. Thonus, hoofdinspecteur van politie toe, hem de vader 
directeur der vluchtelingen noemende, onder aanbieding van een 
wandelstok met zilveren knop. 

Allen zonder uitzondering hadden voor deze blijken van 
erkentelijkheid bijgedragen. 

De Duitsers in België. 

Parijs, 20 oktober. De officiële mededeling van vanmiddag 3 uur luidt: 

Ondanks hevige aanvallen van de Duitsers heeft het Belgische leger 
zich langs de IJzer weten te handhaven. Andere gevechten zijn 
gaande in de streek van Ieper. 



Breda, 20 oktober. Kardinaal Mercier is gisteravond te Mechelen 
teruggekeerd. 

Vanavond van Antwerpen teruggekeerde Nederlanders delen mee, 
dat zich thans te Antwerpen veel minder troepen bevinden dan de 
vorige dagen. De in de straten opgestelde machinegeweren zijn 
weggenomen en vermoedelijk naar het front overgebracht. De 
bezetting van Antwerpen bestaat thans behalve uit marinesoldaten 
en oudere landstormplichtigen. De waterleiding te Antwerpen werkt 
enkele uren per dag, doch alleen voor de benedenverdiepingen, voor 
de bovenverdiepingen kan nog niet genoeg druk geleverd worden, 
doch binnen enkele dagen hoopt men ook dit te verhelpen. De 
Antwerpse politieambtenaren worden door middel van advertenties 
teruggeroepen. Heden zijn van enkele groothandelaren de 
voorradige eieren tegen 10 centiemen per stuk door de militaire 
overheid opgeëist. Er is een commissie van architecten gevormd die 
zich hier belast met het opnemen van de veroorzaakte schade. 

Brugge, 20 oktober. Daar Brugge evenals Oostende zonder strijd door 
de Duitsers is ingenomen, hebben de gebouwen en 
kunstverzamelingen van Brugge geen schade geleden. 

Alle schilderijen van primitieve meesters en andere verplaatsbare 
kunstwerken van de eerste rang zijn reeds in september uit kerken 
en musea in veiligheid gebracht, toen een bombardement werd 
gevreesd. Uit de Onze-Lieve-Vrouwkerk is ook de madonna van 
Michel Angelo verwijderd, terwijl de graven van Karel de Stoute en 
zijn dochter in de kerk werden gelaten. 

Uit het Johannes-hospitaal zijn alle schilderijen weggenomen. 

De opgeborgen kunstschatten bevinden zich in de stad en niet in 
Engeland. 



Berlijn, 20 oktober. De Hamburgse senator Strandes is naar België 
vertrokken om de post van burgerlijk gouverneur van Antwerpen op 
zich te nemen. 

Van de Brabantse grens. 

Roosendaal, 20 oktober. De acht treinen die dagelijks van acht tot 
drie uur op ieder uur uit Roosendaal naar Merksem bij Antwerpen 
vertrekken, hebben gisteren 8.119 en vandaag 10.765 reizigers 
vervoerd. Uit Roosendaal zelf vertrokken onderscheidenlijk ongeveer 
2.800 en 4.000 vluchtelingen. Aan onvermogenden werden kosteloos 
bons uitgereikt. Betalende passagiers zijn verre in de meerderheid. 
Vermoedelijk in verband met geruchten over het voortrukken van de 
Fransen tot Namen, keren er ook weer enkele mensen uit Antwerpen 
hierheen terug. 

Er kamperen hier nog altijd een menigte beambten van de Belgische 
staatsspoor met hun families in goederenwagens even buiten het 
station; in totaal ruim 1800 personen, waarvoor geregeld op een 
honderd vuren de pot wordt gekookt. Talrijke vergaderingen 
vanwege de legerautoriteit met hun voormannen hebben er nog niet 
toe kunnen leiden hen tot hervatten van hun dienst in België te 
bewegen. Anders menen zij, door zich in de mogelijkheid te brengen 
om tot diensten aan de Duitse overheid verplicht te worden, zich 
schuldig te maken aan woordbreuk tegenover hun opperste chef, 
wat hun positie voor de toekomst in gevaar zou stellen. 

Het bombardement van Antwerpen. 

Vrijdag, 9 oktober. 

Een onzer oorlogscorrespondenten schrijft ons: 



Ik ga even op het plein kijken, en tegelijk een luchtje scheppen, want 
het is in die zenuwachtige atmosfeer moeilijk meer uit te houden. 
Van de twee granaten, die in onze nabijheid gesprongen zijn, en die 
beide op het stadhuis gericht waren, is de eerste door de kroonlijst 
en de voorgevel van een winkelhuis (Caillau) tegengehouden, en 
heeft dak en bovenverdieping uit elkaar geslagen. De tweede is vlak 
bij de zijgevel van het raadhuis in de grond geslagen, en heeft een 
diep gat geopend naast de fundamenten: dit was de schok, die door 
de kelderwanden gedaverd had. De grote straatkeien zijn als een 
milde regen overal door de ramen geworpen: het is een kartets 
geweest, waaruit behalve schermen ook busjes rondgeslingerd zijn, 
met naar ik meen, een olie gevuld. Deze busjes hebben een lengte 
van negen en een dikte van bijna vier cm, en bestaan uit met een dun 
blikplaat bedekt bevallig cylindertje van bordpapier, dat aan beide 
zijden met kurken gesloten is, alsof het een handvat van een fiets is. 
Ik heb acht busjes opgeraapt, die uit dezelfde kartets gekomen 
waren. In een huis zou daardoor brand zijn verwekt. 

Terwijl ik op straat rondscharrel hoor ik een bom die in de Onze-
Lieve-Vrouw slaat. Ik ga weer in de kelder. Enige functionarissen van 
het stadhuis vertellen mij iets van de ongelooflijke verwarring, door 
de bombardementen in de stad veroorzaakt. De brandweer is 
eveneens als een bom uiteengespat. Enkelen waren uitgezonden om 
onder tot puin gevallen huizen bedolven mensen te gaan rijden; ze 
zijn nooit meer teruggekeerd, en zijn wel ergens ver buiten de stad 
eerst tot rust gekomen. Politieagenten zijn bij hoopjes gevlucht: uit 
een stadswijk zijn 40 man met een officier weggelopen. Zij zullen niet 
meer worden aangenomen. Officieren van het leger zijn reeds 
gisteren met burgerkleren aan, gesignaleerd op weg naar Holland. Uit 
de aanliggende gemeenten zijn de meeste burgemeesters en 
schepenen terstond weggelopen. Naast hen allen maakt werkelijk 
het gemeentebestuur van Antwerpen een uitstekend figuur. 



In zenuwachtige spanning wordt gewacht op de terugkeer van 
burgemeester De Vos, en schepen Franck. Langzamerhand bedaart 
het bombardement. In de verte een zware slag, en dan niets meer. Ik 
ga naar buiten, juist bijtijds om te midden van uitgelopen 
nieuwsgierigen vier Duitse officieren te zien aankomen, 
voorafgegaan door een soldaat met een kleine witte vlag, en gevolgd 
door een andere met een geweer. Ze vragen de schepenen ten 
stadhuize te spreken, die hen in de vergaderzaal ontvangen. De beide 
afgezanten zijn voorlopig als gijzelaars achtergehouden. Met hen kan 
trouwens niet over de overgave worden onderhandeld. Na korte tijd 
ziet men de onderhandelaars naar buiten komen, en onder geleide 
van een gardeville gaan ze op zoek naar de militaire gouverneur van 
Antwerpen. Per automobiel wordt naar hem gezocht, doch hij blijft 
onvindbaar. Dan worden de voorwaarden voor de onmiddellijke 
beëindiging van het bombardement aan de gouverneur der provincie 
betekend. 

In de kelders is de geestdrift onbeschrijfelijk. Het vaderland komt 
minder ter sprake dan de veiligheid der inwoners. Nadat de militaire 
gouverneur in zo dringende bewoordingen de verantwoordelijkheid 
voor de verdediging van het land op zich heeft genomen, acht ieder 
zich daarvan blijvend ontslagen. 

Zwijgend gaan de vrouwen uit de kelder naar buiten, en, vertrouw 
mij: zonder kentekenen van vreugde. Zij zien er nog lichtelijk 
gebroken uit. 

De troepen kunnen niet meer veraf zijn. De tweede frontlinie, van 
waaruit een deel der beschieting heeft plaats gehad, ligt op niet meer 
dan 6 à 7 km van de stad. Het is nu half twaalf. Over een uur kunnen 
de Duitsers in de stad zijn. Ik ga nog even de stad rond. Overal brandt 
en smeult het. Hele straten zijn afgebrand, doordat de bewoners 
weggelopen waren, en de brandweer zijn plicht niet heeft gedaan. In 



de Van Breestraat bijvoorbeeld zijn 10 huizen namelijk de nummers 
17 tot 37 achter elkaar afgebrand, waarbij telkens het vuur langs de 
kroonlijsten van het ene op het volgende is overgegaan. Op de 
Groenplaats zijn hotel de l’Europe en de Taverne Royale uitgebrand. 

Hedenmorgen heeft de Duitser, na tot zover de grote gebouwen te 
hebben gespaard, enige schoten gericht juist op de belangrijkste 
bouwwerken als een waarschuwing voor wat het vervolg van de 
beschieting zou kunnen brengen. Er is een grote granaat (men zegt 
van 30 cm) voor het atheneum gevallen, die al de ruiten van dit 
gebouw door de luchtschok heeft verbrijzeld. Twee granaatkartetsen 
hebben het Rode Kruishospitaal in mijn straat half in de 
gruzelementen geschoten, en als ik weer in de Grote-Hondstraat 
terug ben, zie ik het ganse gebouw in vlammen staan. Een andere is 
ook, terwijl ik in het stadhuis was, op de Dageraadplaats 
terechtgekomen, en heeft daar een enorm gat in de grond geboord, 
alle ruiten in de omtrek gebroken, waaronder mooie gekleurde 
vensters van de kerk, terwijl grote keien op grote afstanden van het 
gat in de huizen zijn teruggevonden. De bom in de kathedraal heeft 
een opening geslagen in de zuidergevel vlak boven de ingang, doch 
overigens weinig onheil aangericht. Gelukkig zijn de beroemde 
schilderijen, die daar hingen, tijdig weggenomen, want anders 
zouden Rubens’ Afneming van het Kruis, en Franken’s Disputerende 
Christus aan flarden geslagen zijn. De groene doeken, die nu hun 
plaatsen innemen, bevatten grote gaten. Ook de Augustijnerkerk is 
getroffen. 

Op de Meir kom ik twee Belgische soldaten tegen, die kalm 
binnengekomen zijn, zonder een vermoeden omtrent de omvang van 
de ramp. Ze kijken verbaasd op, als de burgers hun mededelen, dat 
de Duitsers op het punt staan, om de stad binnen te rukken. De 
omstanders besluiten hen aan civiele kleren te helpen. Als ze 
gemetamorfoseerd terugkomen ondervraag ik hen over de situatie 



in de forten. Een van hen was voor de oorlog aan de Nederlandse 
Opera in Amsterdam verbonden als bariton, en zou juist, toen hij 
opgeroepen werd, de rol van Valentijn in Faust vervullen. Het is een 
intelligente man, wiens getuigenissen voor mij waarde hebben. Hij is 
verslagen over de afloop van het beleg, maar tenslotte niet verbaasd. 

Mijn artilleur, V. B. genaamd, diende in het fort ... van de middelste 
linie; reeds een volle dag had men niets van het opperbevel gehoord. 
‘s Morgens om 10 uur waren er 400 man in het fort, waarvan twee 
licht gewond. Toen was het opeens zonder klaarblijkelijke reden een 
sauve qui peut. De bezetting liep naar Antwerpen terug. Niemand in 
het fort wist iets van de toestand, en zodoende hadden zich de 
wildste geruchten vastgezet, waarvan geen enkel zo ernstige inhoud 
had als de waarheid. Mijn zegsman is overtuigd, dat velen der 
bezetting, die achteraan gekomen zijn, in de handen van de vijand 
moeten gevallen zijn. Werkelijk ziet men ook dan een half uur later 
bij de Centrale Statie een Duits soldaat met twee Belgische 
krijgsgevangenen lopen, die hij bij de polsen vasthoudt. Ze waren, 
eveneens niets kwaads vermoedend, in de stad teruggekeerd. 

Op mijn vraag naar de houding der Engelsen antwoordt de zanger 
mij, dat die het eerst zijn afgetrokken. Daarop is een paniek gevolgd. 
Hij staat echter waarlijk geslagen, als hij verneemt, dat reeds om 5 
uur ‘s morgens de toegang voor de vluchtenden naar de linker 
Scheldeoever door het dynamiteren van de bruggen is afgebroken. 
Had men zo’n haast om weg te komen, dat er zelfs geen kans moest 
worden gelaten aan de rest van het bezettingsleger, om zich bij de 
hoofdmacht van het Land van Waes te voegen? 

Ik vraag, waarom de Duitse batterijen zomaar ongehinderd 
gedurende 36 uur de stad hebben kunnen bombarderen, terwijl men 
geen enkele poging bewerkte, om hun posities te beschieten. Daarop 
was immers de hoop van een groot deel der burgers gericht geweest. 



Hij antwoordt, dat gedurende zes dagen een ballon captif gevuld en 
wel klaar geweest is om op te stijgen, maar dat dit niet is geschied, 
daar zij teveel geëxposeerd was. Hij voegde er aan toe, dat 
gedurende dezelfde tijd de Duitse ballon dag en nacht eveneens 
geëxposeerd boven is geweest en de stellingen der Belgische 
kanonnen getrouw heeft aangeduid. Ook de vliegtuigen der Engelse 
en Belgische vliegers hebben gedurende drie dagen geen enkele 
poging gedaan om op te stijgen naar de oostzijde van Antwerpen. Zo 
is het dan ook te verklaren, dat de kanonnen van de vijand volkomen 
ongehinderd de stad Antwerpen hebben kunnen beschieten. 

Hedenmorgen is de paniek bij de forten groot geweest. In de ruimten 
tussen de forten ... en ... is een kapitein met 200 man plotseling 
vertrokken zonder zijn luitenant te waarschuwen; deze bemerkte op 
een gegeven ogenblik, dat een derde van de compagnie al weg was. 

Tengevolge van de verwarring der laatste dagen heeft niemand dan 
ook een inzicht gehad in het aantal troepen, die het belegeringsleger 
om Antwerpen hebben uitgemaakt. Geen der officieren heeft op de 
vragen der manschappen kunnen antwoorden, hoeveel Duitsers zij 
bij benadering tegenover zich hadden. 

Deze onwetendheid heeft waarschijnlijk de operaties niet weinig 
gestoord. Er schijnt, terecht of ten onrechte, bij de soldaten een vaag 
wantrouwen en een groeiende verbetenheid tegen de Engelsen te 
bestaan, die hun rol van redders niet al te ruim hebben kunnen 
opvatten. 

Mijn zegsman beklaagt de mannen, die zonder argwaan nu 
waarschijnlijk nog de stad zullen binnenkomen, om een goed 
heenkomen te zoeken: zullen ze nog in het noorden in de richting van 
Kapellen weg kunnen, nu de bruggen over de Schelde opgebroken 
zijn? Hij gaat naar het gasthuis om zich daar te melden, teneinde niet 



de kans te lopen, om later als deserteur te worden behandeld. 
Onderweg ontmoet hij zijn commandant eveneens in civiel, die hem 
aanspreekt. Hij is zeer voldaan over deze ontmoeting: men zal nu 
later niet kunnen zeggen, dat hij zonder medeweten van zijn 
superieuren is weggelopen. 

Een kwartier later zijn alle voorname punten in de stad bezet, en men 
ziet in de laatste veste van het door een overmachtige vijand 
bestormd België dezelfde karakteristieke uniformen als in Luik, 
Leuven en Brussel in de straten. Dezelfde zware gestalten bewegen 
zich met een gelijke gemoedelijkheid en zelfbewustheid bij de 
paarden en kanonnen. Er vormen zich al groepen nieuwsgierige 
burgers om een geüniformeerde huisvader met een korte Duitse pijp, 
en er ontspinnen zich gesprekken, waarin het gebaar het stamelende 
begrip moet te hulp komen. De vrouwen zijn niet de laatsten, die de 
vete wensen bij te leggen en reeds vroeg in de middag worden de 
zaden uitgestrooid voor die korte, ruwe genegenheden van het 
soldatenleven. 

Bij de Schelde donderde onophoudelijk het kanon. Nauwelijks is het 
overwinnende leger de stad binnentrokken, of de vluchtende 
bezetting wordt alweer nagezet. De genie is druk bezig, een nieuwe 
pontonbrug ineen te slaan, en de batterijen werken samen met het 
leger aan de andere Scheldeoever om de verbinding der vluchtende 
troepen met de rest van het Belgische leger te verhinderen. 

Van Antwerpen naar Brussel (Slot). 

Men meldt ons uit Roosendaal: 

Dreunend uit het donker flitsen de vervaarlijke legerauto’s gestadig 
langs ons heen met snerpend gefluit door de dorpen, waar alle bezit 
is vernield, alle bestaan, alle leven weggeschoten. Want er is 



geweldig gevochten in deze streken. De verwilderde landen zelfs 
dragen er overal de sporen van. Het Belgische leger heeft zich hier, 
in uitval na uitval, woedend verweerd. En dan dwars tegen die 
treinen in met hun motorgeweld komen nog doodvermoeide 
vluchtelingen door de avond aangestrompeld, mannen die op een 
stok over de schouder zware pakken meesjouwen, tot zij, zoekend 
van puinhoop tot puinhoop, maar rampzalig neer gaan zitten aan de 
weg bij de ruines van hun woning, van hun doorzeefde stallen en 
schuren, van een leven lang werken en zorgen. Een oude vrouw, met 
haar roodgeschreide gezicht, de haren los, de bevende handen 
krampachtig ten hemel, hoe heeft die warende schim van desolatie 
sedertdien mijn nachtrust verstoord. 

En dan ineens weer een dorp, dat door het grillige lot van de oorlog 
volkomen gespaard is en ongerept gelaten. De straatverlichting is er 
aan, en de gesloten huizen zijn door de bezettingstroepen betrokken; 
het krioelt van de soldaten, in hun kwartieren schijnt avondlicht door 
de vensters. In de herbergen klinkt hun rumoerig geroes. 

Waar doorheen weer de verwoesting begint van enkel nog puin in 
het donker. En tussen de neergeplofte pilaren van een 
kerkhofpoortje rijdt traag een lijkwagen aan, het bleke schijnsel van 
de lantaarns glimmend over het matzilveren ornament. 

Onze Brusselaar aan het stuur is de enige, die er de humor nog 
inhoudt, al is ook hij wel zwaar beproefd, de arme kerel, de laatste 
maanden. Maar het schijnt, dat die wonderlijke overspanning, die 
overprikkeldheid van wrok, van leed, van eindeloos nieuwe emoties 
sommige mensen nu in een onnatuurlijke toestand van 
opgewektheid, van drukke levendigheid houdt, als een roes, waarop, 
met de verslapping, de troosteloze rouw zal volgen, het wanhopig 
verdriet in zo talloze Belgische families. 



“Het sjofele volkje van de Hoogstraat”, vertelde hij, “dat heeft zijn 
luimigheid niet verloren. Zodra de Duitsers van het paleis van justitie 
een burcht hadden gemaakt met hun vervaarlijke kanonnen, hebben 
de kerels daar in de huizen omheen overal hun kachelpijpen uit de 
vensters gestoken. Hun kinderen hebben zich Duitse uniformen 
nageknutseld, waar ze parmantig mee rondparaderen achter de 
bezettingstroepen aan, met een peentje bovenop hun mutsen en de 
Duitse ”pfiffers” aan hun jolige monden.” 

En als eerste levensteken uit Brussel rijdt ons de lichte elektrische 
tram naar Vilvoorde, dat ook ongerept is, vol passagiers tegemoet. 
De Duitse wachten komen weer uit het duister op en vragen onze 
passen; enkelen maken gemoedelijk een praatje. Een draagt het 
ijzeren kruis. Maar doodeenvoudig bekent hij, dat dit niet zo’n barre 
onderscheiding meer is, daar er,   van begin augustus af nu reeds 
80.000 zijn uitgereikt. 

“Het is ook maar ijzer, hé?” “Dat kunt ge van ons bij kilo’s krijgen”. 

Langs de spoorweg laait fantastisch de gloed van een militair kamp, 
waarin de koks wit en wel op de wagens aan het soep koken zijn. Om 
vlammende vuren liggen soldaten te rusten en kranten te lezen, hun 
gezichten gloeirood beschenen. 

Zo komen wij reeds in de elektrische schijn van Brussel bij avond; 
maar voor die “joie de vivre” zijn we nog niet gestemd. “Hebt u die 
rode kogelspatten gezien op het romantische witte muurtje van dat 
tuinhuis?” vraagt huiverend een der dames van achter uit de auto. 
“En die heldhaftige Vilvoordenaar”, ironiseert de man aan het wiel 
zijn weemoed weer weg. “Die voor hij ging lopen nog eerst het 
portret van onze koning buiten het raam heeft te kijk gehangen in 
een papegaaien kooi?” “Op een van die graven hadden ze twee jonge 
boompjes geplant.” “Als het voor een Duitser is zullen ze geen wortel 



schieten in onze Belgische grond,” valt bitter de Brusselaar uit. “En 
dat moedertje tussen die hopen van puin met haar armzalige 
olielampje, dat ze er had gevonden. Maar luguberder nog was in een 
huisje, waar de helft van weggebrand was, voor een venstergat de 
naaimachine met nog het koffiekopje er naast. Zo was die ziel daar 
overvallen ...” 

En toch, toch langzaam aan paaide de Belgische hoofdstad ons weer 
met haar onverwoestbare en ... onweerstaanbare koketterie. Als een 
troost van lichtzinnigheid na zoveel verstompende misère in die 
laatste paar weken te hebben gezien en meegeleefd, was het of zij 
de welige armen naar ons uitstrekte. En ik heb u geseind, dat er, in 
schijn althans, aan de beminnelijke Brusselse frivoliteit daar onder 
het flatteuse licht van haar boulevards dan ook geen kleurtje en geen 
stemminkje ontbreekt. Al wordt er veel rouw gedragen, al wordt er 
gemokt en geweend, gevreesd en vaak radeloos geleden om de 
terugkeer van verloren gewaande verwanten daar achter die strakke 
vensters van zo menig huis. Soms is een verwensing ons tegen 
geketst, uit de mond van vrouwen vooral, die aanstonds waren 
verdwenen, wanneer zij ons Nederlands verstonden voor Duits. 

Maar luchtig en mondain was de pantoffelparade over het glanzende 
asfalt, fleuriger nog in de mengeling van al die decoratieve 
uniformen. In de restaurants dezelfde feestelijkheid. Duitse 
officieren, moeizaam de Franse conversatie betrachtend, en hun 
penningske offerend in de bussen voor soep aan de Brusselse armen. 
De mare van hongersnood weersproken door overvloed en 
verfijning. Maar om negen uur ... floep! alle vertierigheid de domper 
op, want de lichten worden gedoofd. 

De volgende morgen nog bij het grauwen van de dag worden wij voor 
benzine verwezen “naar de almachtige Kommandantur”, die met zijn 
talrijke staf in de ministeriële paleizen zetelt, waar de Duitse vlag aan 



nog de Belgische standaard uitwaait. Wij kregen een “Schein”, 
zwenkten binnen in het van najaarstinten welige koninklijke park, 
waar ons uit de grote tanks door landstormmannen gratis de bassins 
werden volgegoten. Ook olie kregen we er gratis bij. Als Nederlanders 
met officiële papieren wordt ge heus wonderbaarlijk verwend. 

De Brusselaar meende, ze konden licht gul zijn met het voedsel voor 
onze motoren. Voor de intocht van de Duitse troepen hier in de stad, 
waren alle voorraden ijlings naar Antwerpen in veiligheid gebracht. 
Maar Duitse firmanten, Duits kapitaal en Belgische zaken, hun trouw 
aan het moederland was door alle overwegingen hecht gebleken. In 
één onderneming waren op deze wijze stilletjes honderd 
motorwagens, in een andere fabriek met nog wel een zuiver 
Belgische naam niet minder dan 900.000 liter benzine voor het Duitse 
leger achtergehouden. “Mais enfin, wij profiteren ervan om in 
gastvrij Nederland terug te keren. Maar vermoeid ben ik wel, die 
Duitse macht overal in mijn goede stad maakt me gejaagd, maakt me 
nerveus, en als ge zo’n ellende gezien hebt, als gisteravond, dan kan 
een Belg niet meer slapen.” 

Het is alles zo wonderlijk van contrasten in deze tijd; Soms schijnt het 
of ieder houvast in het leven op één slag weggevallen is. En niets is 
meer reëel; er bestaat zelfs geen waarde meer van geld, die grootste 
macht in onze tijd. Als ge daar die huizen, die bezittingen, die 
kastelen en villa’s, die weidse landgoederen en fabrieken stuk 
geschoten, opgeblazen, omgehakt, verbrand ziet en vernield, die 
menigte kostbare automobielen kapot gereden als oud vuil langs de 
wegen, en daar bij Essen dan weer een neergestreken Engelse 
vliegmachine, de motor er uit genomen, als een reusachtige 
vleermuis in ontbinding, onbeheerd ... en de mensen, die daar toch 
woonden, die nu geen huis, geen bestaan, geen huisraad, niets meer 
hebben, in de tot puin geschoten dorpen. En die duizenden, 
duizenden paarden met voertuigen, overal maar weggepakt voor de 



vlucht, en het opgedreven vee, hoe het ooit aan de eigenaars terug 
moet komen? Zo is alles zwevend, alles op losse schroeven gezet, en 
niemand weet wat er uit deze chaos voort gaat komen voor het arme 
Belgenland. 

Het “beleg” van de Achelse kluis. 

Over de inneming door de Duitsers van het op de Brabantse grens 
gelegen Trappistenklooster, bekend als de Achelse kluis, meldt men 
ons nader: 

Om tien uur zaterdagochtend begon een schermutseling van de in de 
Kluis vertoevende Belgische soldaten met Duitse voorposten. Daarbij 
werd een Belg en een Duitser gewond. 

Rond 11 uur kwam een Duitse onderhandelaar op de kluis en vroeg 
de Belgische generaal De Schepper om overgave. De generaal 
antwoordde: “Je refuse chaque capitulation” (Ik weiger alle 
capitulatie) en onverrichter zake keerde de Duitser terug. Een 
tweede parlementair onderhoud werd later op de volgende wijze 
ingeleid: de heren Gijrath en Lehmans uit Valkenswaard waren per 
fiets naar Achel gegaan. Toen ze bij de Kluis met de Belgen stonden 
te praten, verschenen eensklaps op de weg vijfhonderd Duitsers met 
een militaire auto. De Belgen trokken zich haastig in het klooster 
terug en voor de twee Hollanders zich van de verwarring goed 
rekenschap hadden kunnen geven, stond de Duitse auto bij hen. Een 
officier trad op hen toe; Wir sind Holländer, zei één van hen. De 
Duitser groette beleefd en verzocht hen naar de Kluis te gaan, 
teneinde de generaal een tweede onderhoud te vragen. De 
Hollanders voldeden aan het verzoek en werden bij de generaal 
toegelaten. Hij gaf hun drie soldaten mee om de Duitse 
onderhandelaar te halen. Toen ze bij de Duitsers waren gekomen, liet 
zich een der officieren blinddoeken, en aan de hand der Belgische 



soldaten werd hij in gezelschap van de Hollandse heren bij generaal 
De Schepper gebracht. Na wederzijdse kennismaking sprak de Duitse 
officier: “Generaal, uw volk wil de vrede, maar gij verlangt de strijd. 
Geef u over en de strijd is een einde; zoniet, dan wordt het klooster 
gebombardeerd, wij gaan ons geschut halen, en om 2 uur beginnen 
wij.” 

“Je refuse chaque capitulation”, antwoordde wederom de generaal. 

De Duitse officier werd daarop weggeleid en klokslag 2 uur begon het 
bombardement. Weldra floten grote granaten door de lucht. 

Steeds heftiger werkte het Duitse geschut, dat op een afstand van 4,5 
km stond opgesteld. De Belgische mitrailleuse antwoordde; het 
geweervuur knetterde van alle kanten. 

Dit toneel zal zo ongeveer een 20 minuten geduurd hebben, toen ik 
het getuf van de Belgische auto’s en motors hoorde. Ze kwamen 
recht op de Nederlandse troepen af, die dadelijk een begin maakten 
met de internering der Belgen. Dat ging erg gemoedelijk. Generaal 
De Schepper en de officieren begroetten de Nederlandse militaire 
overheid en begaven zich met hen naar de auto’s. Onze soldaten 
ontvingen de Belgische soldaten en al pratende over de laatste 
gebeurtenissen gaven dezen wapens een patronen over, om later per 
extra trein naar Eindhoven te worden gebracht. 

Geen enkele Belg is tijdens het bombardement gewond. 

Zodra de Duitsers in het klooster waren, begonnen zij de klok te 
luiden. Twee paters, menende dat dit een sein was om terug te 
keren, begaven zich naar de Kluis. 

De commandant verzocht hun aanstonds een paard en rijtuig, dat op 
Nederlands gebied in veiligheid gebracht was, in het klooster te 



brengen. Aan dit verzoek voldeden de paters en keerden daarna bij 
hun confraters terug. 

De schade aan de Kluis aangericht is betrekkelijk gering. De toren is 
beschadigd en vermoedelijk ook de kapel. Voorts hebben de 
boerderij en de stallen geleden. 

Zondagmorgen is de Belgische vlag van de toren neergehaald en 
vervangen door de Duitse. 

Kardinaal Mercier over de terugkeer der vluchtelingen. 

Een correspondent van De Tijd heeft een onderhoud gehad met 
kardinaal Mercier, de aartsbisschop van Mechelen, die in de eerste 
plaats aandrong op de terugkeer van de vele naar Nederland 
uitgeweken priesters, wier hulp in de parochie van het aartsdiocees 
hij dringend nodig noemde. 

En vermeldt toch vooral, aldus ging zijne eminentie voort, dat ik innig 
de terugkeer wens der gevluchte bevolking. In alle oprechtheid, er is 
geen enkel gevaar te vrezen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen, 
indien de bladen in Holland de aandacht wilden vestigen op de 
volgende toezeggingen, die ik van de Duitse overheid verkreeg en 
welke ik gerechtigd ben in haar naam te doen: 1°. De jongelieden 
behoeven niet te vrezen, naar Duitsland te worden weggevoerd, om 
in het Duitse leger te dienen of tot dwangarbeid verplicht te worden. 
2°. Indien ergens het politiereglement door enkele personen 
overtreden wordt, zal de overheid de daders opsporen en de 
schuldigen straffen zonder de schuld aan de ganse bevolking toe te 
schrijven. 3°. De Duitse en Belgische overheden zullen alles in het 
werk stellen om te beletten, dat er gebrek aan voedsel ontstaat. 

Eminentie, veroorloof mij op te merken, dat vooral de tweede 
bepaling een zeer belangrijke is en heel wat geruststellender dan de 



vroegere verklaring van de keizerlijke Duitse gouverneur, dat hij er 
niet voor kon instaan, indien bij eventuele ongeregeldheden de 
onschuldige bevolking met de schuldigen zou moeten lijden? Mag ik 
vragen, is dit gunstig resultaat door uw persoonlijke bemiddeling 
verkregen? 

Dat wil zeggen ... ja, ik heb deze maatregelen voorgesteld en ze zijn 
goedgekeurd geworden. Ik hoop, dat ze er toe zullen bijdragen, dat 
alle vluchtelingen in Holland onmiddellijk terugkeren. Door een 
persbureau in uw land is het bericht verspreid, dat ook ik gevlucht 
was. Daarvan is echter niets waar. Het was mijn plicht, de mijnen niet 
te verlaten, nietwaar? De herder moet bij zijn schapen blijven en dat 
moeten de pastoors ook doen, en de pastoors, die uitgeweken zijn, 
moeten dus terugkomen. 

Voorts gaf de kardinaal als zijn voornemen te kennen (waaraan hij 
blijkens de telegrammen in dit nummer reeds gevolg heeft gegeven) 
om naar Mechelen terug te keren en het bisschoppelijk paleis weer 
te betrekken. De schade daaraan en aan de Sint Romboutskerk acht 
hij niet onherstelbaar. De kerk heeft veel, heel veel geleden, de toren 
is minder beschadigd. 

Er zal veel nodig zijn, eminentie, om te herstellen, wat in het 
ongelukkige land verwoest werd. 

Ja ... ja ... daartoe zal ontzaglijk veel nodig zijn. Wij gaan er comités 
voor oprichten, maar er bestaat behoefte aan zo veel. Ook in 
Engeland worden al comités opgericht en ik ontving reeds geld uit 
Engeland, Schotland en Ierland. En Holland ... 

Een klein ogenblik werd zijne eminentie de ontroering te machtig, hij 
aarzelde enkele seconden en ik zag tranen in zijn ogen. Met trillende 
stem vervolgde hij dan: 



Holland is een edelmoedig land. Hoe dankbaar ... oneindig dankbaar 
ben ik het Hollandse volk voor wat het voor onze arme vluchtelingen 
gedaan heeft. Die dank kan ik niet genoegzaam uitdrukken. Ik heb 
verslagen gehoord van teruggekeerde priesters en ik ben er diep van 
ontroerd. Ze vertelden me, hoe de soldaten in Roosendaal hun brood 
aan de vluchtelingen gaven, terwijl ze wisten, dat ze vooreerst zelf 
geen ander zouden krijgen. Neen, voor zo’n opoffering kan men 
nimmer dankbaar genoeg zijn. En katholiek en niet-katholiek hebben 
daaraan meegedaan. Dat is mooi, zeer, zeer schoon. 

Eminentie, wat Holland voor de arme Belgen gedaan heeft, is uit het 
hart des volks voortgekomen, en ik weet ook zeker, dat katholiek 
Nederland niet achter zal blijven om bij te dragen voor de heropbouw 
van de verwoeste kerken en woningen. 

Holland heeft reeds zoveel gedaan. Maar als het ons ongelukkige volk 
ook hierin nog te hulp wil komen, zou het ons aartsbisschoppelijk 
bestuur zeer verblijden, dat gaarne in deze moeilijke dagen alle giften 
aanneemt. En ook de Nederlandse bisschoppen zouden de voor dit 
doel bestemde gaven wellicht aan ons willen doorzenden. Wij 
zouden het ontvangene dan over de zwaarst getroffen parochies in 
den lande kunnen verdelen.” 

Uit België. 

In een persgesprek heeft de heer van Kol, lid der Eerste Kamer, die 
na een elfdaagse reis door België zondag te Voorschoten is 
teruggekeerd, een en ander van zijn bevindingen medegedeeld. Hij 
begon met te zeggen dat hij spoedig weer naar het door de oorlog 
geteisterde gebied zou vertrekken. Het doel van zijn reis is zich op de 
hoogte te stellen van de loop van de oorlog. Hierover zijn hem reeds 
belangrijke gegevens verstrekt. Ook heeft de heer van Kol met enkele 
leden van de permanente raad van het internationaal bureau te 



Brussel overleg gepleegd omtrent het herstel der internationale 
verbindingen tussen de sociaal-democratische partijen in de 
onderscheidene landen. 

Deze besprekingen zijn nog niet ten einde gebracht en worden door 
de heer Troelstra in de noordelijke landen van Europa voortgezet. 
Verder heeft de heer van Kol aan het Duitse socialistische 
partijbestuur het dringende verzoek gericht, of er partijgenoten, 
leden van de Rijksdag, met hem willen meegaan op zijn volgende reis 
door België, opdat zij de al of niet juistheid der vernomen klachten 
aan de feiten kunnen toetsen en persoonlijk onderzoeken. 

Het Duitse partijbestuur zal volgens bedoeling van de heer van Kol 
die Rijksdagleden aanwijzen. 

De  heer van Kol  heeft  de  volgende  reis  gemaakt:  Maastricht, M o 
u l a n d,  V i s é,  Luik,  Tienen,  L e u v e n,  Brussel,  Edegem, N i n o 
v e,    Brussel,    Nijvel,    Brussel,   W a v e r,   J o d o i g n e,  L o n c i 
n, J e m e p p e, Seraing, Luik. 

Tweemaal is de heer van Kol van Luik naar de Ardennen geweest, 
eenmaal  naar  L o u v e g n é e,  verder  van Luik naar Maastricht, B i 
l z e n,   Hamont,  Achel,  Neerpelt,  Mol,  Turnhout,  Herentals, Ke s s 
e l, Li e r, Mo r t s e l, B e r c h e m, Antwerpen, M e c h e l en, D e n d 
e r m o n d e, Gent, Zelzate, Sas van Gent, Terneuzen. 

De gespatieerde plaatsnamen zijn die steden en dorpen, welke 
volgens de heer van Kol geheel of bijna geheel verbrand of verwoest 
zijn. 

Bevoegde personen vertelden dat er minstens evenveel Belgische 
burgers als soldaten gedood zijn. De berichten in de Nederlandse 
bladen zijn beneden de werkelijkheid. 



De heer van Kol roemde zeer het optreden der Nederlandse consuls, 
met name te Antwerpen en Gent. in het belang der Nederlandse 
onderdanen en in het algemeen belang, evenals hun flinke houding 
tegenover de Duitse autoriteiten, wat meestal gunstige resultaten 
opleverde. Het Nederlandse gezantschap te Brussel is overstelpt met 
werk, maar verricht met energie, moed en toewijding zijn moeilijke 
maar schone taak. Nederland, zegt de heer van Kol, kan tegenover de 
historie trots zijn op wat het doet, zowel binnen als buiten het land. 

De heer van Kol reisde per auto en heeft geen moeilijkheden 
ondervonden. De verschillende consuls schreven op zijn pas: Mitglied 
des Niederländischen Herrenhauses. Hij werd dan ook steeds met 
grote tegemoetkoming ook van de zijde der Duitse officieren 
bejegend. De Duitse militaire commandant te Gent Jung schreef op 
zijn pas: Auto und Benzine dürfen unter keine Umstände 
requisitioniert werden, nadat op onwettige wijze tot leedwezen van 
de generaal een Duits officier zijn benzine in beslag had genomen. 

Volgens de heer van Kol hebben de Belgische soldaten zich dapper 
gehouden, ondanks de zijns inziens vaak gebrekkige leiding. 

Vele Brusselse leden van het internationaal bureau bevinden zich 
thans niet te Brussel, zo wordt de heer Anseele door de Duitsers te 
Gent in gijzeling gehouden en de heer Vandervelde vertoeft met de 
Amerikaanse missie op de terugtocht te Londen. De secretaris van 
het bureau Camille Huysmans, die zich te Brussel bevindt, doet al het 
mogelijke om de rust onder de bevolking te handhaven. Het is te 
betreuren dat zoveel kamerleden van de verschillende partijen zijn 
weggelopen, ofschoon zij uitnemend werk hadden kunnen 
verrichten door hun invloed aan te wenden op de stemming der 
bevolking. 

Van Belgische zijde. 



De Belgische legatie te ‘s-Gravenhage deelt ons het volgende mee: 

Een mededeling van het Duitse gezantschap, de 18e dezer door de 
Nederlandse pers openbaar gemaakt, doet het geloof ingang vinden, 
dat de in België heersende hongersnood het gevolg is van de houding 
der Engelse en Franse regeringen, ten opzichte van het van voedsel 
voorzien, door de Nederlandse regering, van de ongelukkige 
Belgische arbeidersbevolking. In antwoord op deze tendentieuze 
bewering, doet de Belgische legatie opmerken, dat het, na de 
schending van de onzijdigheid van België door Duitsland, 
niettegenstaande zijn plechtige beloften, onmogelijk is nog 
vertrouwen te stellen in dergelijke verklaringen. 

Daarom bezat men geen enkele waarborg, dat de levensmiddelen en 
de voorraden, die bestemd waren voor de Belgische 
arbeidersbevolkingen, niet gebezigd zouden worden voor de Duitse 
legers. 

Uit de publicatie van de 18e dezer maand volgt, dat het Duitse 
bestuur reeds sedert geruime tijd besloten was de voorschriften van 
het vierde verdrag van Den Haag niet in acht te nemen. 

Van professor Kan uit Leiden, die maandagavond uit Antwerpen is 
teruggekeerd, vernemen wij, dat op dit ogenblik in Zelzate, nabij onze 
grens, 800 krankzinnigen bijeen zijn, die onder geleide van 60 
verplegers vóór het bombardement per extra trein daarheen 
vervoerd werden. De toestand is daar op dit ogenblik schier 
onhoudbaar; vele pogingen tot zelfmoord worden gedaan en voor de 
lichaamsreinheid kan niet in voldoende mate zorg gedragen worden. 
Het is daarom, dat dr. Claus, de Antwerpse psychiater, die aan het 
hoofd staat van het krankzinnigengesticht Mortsel, vanwaar deze 
patiënten afkomstig zijn, allerlei pogingen in het werk stelt om hen 
met een behoorlijk vervoermiddel naar Antwerpen te doen 



terugkeren. Aangezien er nog geen treinverbinding is, zou wellicht de 
eenvoudigste oplossing zijn, dat de patiënten eerst naar Sas van Gent 
overgebracht werden en vandaar over de Schelde naar Antwerpen 
teruggevoerd zouden worden. 

Naar het schijnt zullen de Duitse autoriteiten de terugkeer dezer 
ongelukkigen eerder bevorderen dan tegenwerken. Behalve tot hen 
heeft dr. Claus zich ook tot het Nederlands comité te Antwerpen 
gewend. 

Uit Antwerpen. 

Men schrijft ons dat leden van een comité die gisteren naar 
Antwerpen geweest zijn het volgende mededelen: 

Meer en meer komen de Antwerpenaren weer in hun stad terug. De 
Duitse overheid houdt sinds enkele dagen aantekening van het aantal 
teruggekeerden. Zij schijnt vastbesloten te zijn om de winkels, welke 
na de toegestane tijdsduur nog gesloten blijven, open te breken. 

De Duitse regering handhaaft uitstekend de orde. 

In de voorsteden moet in verscheidene huizen ingebroken zijn. 
Personen, welke op diefstal betrapt zijn, worden onmiddellijk in 
verhoor genomen en daarna gefusilleerd. 

Een drietal havenarbeiders, welke in een loods langs de Scheldekade 
ingebroken hadden zijn op deze manier reeds onschadelijk gemaakt. 

Tussen de loodsen op de opslagterreinen en langs de dokken staan 
talrijke schildwachten. Van de schepen, welke nog in Antwerpen 
liggen, is de inhoud opgenomen en de ruimen zijn verzegeld. 



De vorige nacht zijn er te Antwerpen weer gewonden 
binnengebracht. De stad is slechts zwak bezet. Ruim twee derde der 
aanwezige soldaten zijn Vlaanderen ingetrokken. 

Men kan zich vanuit Antwerpen zonder veel moeite naar alle 
richtingen begeven, behalve naar het Land van Waas. Men heeft ook 
reeds iets vernomen van het terugslaan van de Duitsers nabij Ieper. 
De soldaten schijnen niet zo opgewekt als de vorige week, maar 
blijven de grootste welwillendheid en orde betonen. 

Vele stadsambtenaren hebben zich ten stadhuize reeds aangemeld. 

De elektrische trams rijden op verscheidene lijnen en zijn betrekkelijk 
goed bezet. Op twee lijnen onderhoudt men een dienst om de 10 
minuten. Op sommige plaatsen heeft het dradennet erg geleden. 
Duitse militairen zijn met behulp van werklieden der 
tramwegonderneming bezig deze te herstellen. 

Een gedeelte der opgelegde oorlogsbijdragen mag met leveringen 
aan het leger voldaan worden. 

Men schrijft ons: 

In ons nummer van dinsdagochtend laatstleden is reeds met een 
enkel woord een plechtigheid gemeld, die zondag laatstleden te 
Antwerpen heeft plaats gehad. Wij voegen er nog aan toe, dat 
daaraan in het bijzonder door de militaire overheid aldaar de 
grootste waarde wordt gehecht. 

Tegelijkertijd zijn godsdienstoefeningen gehouden in de kathedraal 
en in een protestants kerkgebouw, waaraan door de aanwezigheid 
van het garnizoen een feestelijk karakter werd verleend. De hoogmis, 
opgedragen door de Z. W. E. Seller, werd door de Katholieke 
gouverneur van Antwerpen, generaal Freiherr von Hüne bijgewoond. 



De protestantse commandant der vesting woonde eerst de preek bij 
en verscheen daarna in Onze-Lieve-Vrouw. 

Om 12 uur begonnen de klokken te luiden, terwijl de muziekkapellen 
over de straat godsdienstige hymnen deden horen. 

We vernemen van de Antwerpse militaire overheid, dat het haar 
bedoeling is geweest, aan deze geestelijkheid een symbolisch 
karakter toe te kennen. Voor haar betekende zij te midden van de 
krijgsoperaties de inleiding van een Godsvrede. Onder aanroeping 
van het Opperwezen betuigde het gouvernement zijn ernstige wil, 
om een tijdperk te beginnen van samenwerking met de burgerij, in 
de hoop, dat ook zij alles zou willen doen, om de normale toestand 
te doen terugkeren, en de gemeenschappelijke arbeid zo 
vruchtdragend mogelijk te doen zijn. 

Een onzer correspondenten, die een tocht naar Gent heeft gedaan, 
schrijft ons: 

Toen ik er aankwam, wemelde de schone, oude Arteveldestad van 
Duitse militairen, die de grootste cafés geheel vulden. 

In de voornaamste restaurants zaten officieren, die hun grijze 
uniform voor een meer kleurig hadden verwisseld. En de Belgen 
keken dat vreemde gedoe aan met ingehouden woede. De kranten, 
die tot donderdag in de stad verschenen, vonden gretig kopers. 
Uitvoerig werden de schaarse nieuwsberichten becommentarieerd 
en met voldoening werden de beschouwingen gelezen, waaruit nog 
een vertrouwen sprak in de toekomst. 

Inderdaad, de toon der bladen in de door vijanden bezette stad was 
merkwaardig. Zo schreef de te Gent verschijnende Telegraaf, een 
nieuw blad, aan het slot van een artikel: “Als een opgelegd lesje 
praten zij (de Duitsers) van de Belgen, zulke “brave Leute”, doch we 



vergeten het verleden niet! En al zijn onze vlaggen van onze gevels 
gehaald, de Belgische driekleur alleen wappert vrij en hoog in ons 
hart en onze geest.” 

Nog eigenaardiger was de uiting van de Vooruit. Dit blad gaf het slot 
van de “Begrafenis en verrijzenis van Tijl Uilenspiegel” uit het 
meesterwerk van De Coster. Daarin werd verteld, hoe Uilenspiegel in 
het bijzijn van zijn geliefde Nele, de verpersoonlijking van het hart 
van Vlaanderen, begraven wordt, maar herleeft en oprijst uit zijn 
graf. 

De laatste regels luiden als volgt: 

“Toen keek hij (Uilenspiegel) opnieuw rondom zich, heer en koster 
waren op de loop gegaan met de pastoor, en hadden, om rapper te 
lopen, spade, waskaarsen en zonnescherm ten gronde geworpen; 
burgemeester en schepenen hielden van schrik hun oren vast en 
lagen te jammeren op het gras. 

Uilenspiegel ging tot hen en schudde hen. 

Begraaft men, zegde hij, Uilenspiegel, de geest Nele, het hart van 
Vlaanderen? Neen! Vlaanderen kan ook slapen, maar sterven, nooit! 
Kom, Nele! 

En hij ging heen met haar en zong zijn zesde liedje maar niemand 
weet waar hij zijn laatste zal zingen ...” 

In de “Estaminets” zaten de Vlamingen bijeen en lazen dit en deze 
woorden verminderden hun wanhoop over het lot, dat hun stad trof. 

De volgende dag waren de bladen verboden en was de stad geheel 
zonder nieuws, behalve dan de wonderlijke nooit bevestigde en nooit 
tegengesproken geruchten. 



Maar steeds door ging de tocht der vreemde troepen tussen de oude 
Vlaamse gebouwen. Duizenden volgden duizenden. De stad dreunde 
van het zware geschut, dat rolde over de straatstenen. De muren 
weergalmden van de tred ter duizenden infanteristen. 

Doch in de harten der Vlamingen leefde het: “Vlaanderen kan ook 
slapen, maar sterven, nooit!” 

Men schrijft ons uit Oostburg: 

Te Heist is maandag een drijvende zeemijn aangedreven, welke tegen 
een der strandhoofden is ontploft. Drie kinderen, die in de nabijheid 
speelden, werden gedood. Te Knokke is eveneens een mijn 
aangedreven, die door de Duitse militairen in beslag is genomen en 
naar Zeebrugge is gebracht. 

Een Duits blad wijst op de “historische humor” van het feit dat het 
stoomschip Pieter de Coninck, waarmee de Belgische regering van 
Vlaanderen naar de Franse haven Havre is gevlucht, de naam draagt 
van de Vlaamse held, die in bloedige gevechten een einde aan de 
Franse heerschappij van Philips de Schone in Vlaanderen heeft 
gemaakt. 

Rotterdam. Gewonde Belgische soldaten. 

In plaats van 31, zoals in het ochtendblad gemeld werd, worden 
hedennamiddag ruim 70 gewonde Belgische militairen uit 
Middelburg alhier verwacht. Ze worden verdeeld over de Rode 
Kruiskliniek in de Raampoortstraat, Eudokia op de Bergweg, en het 
Sint Franciscusgasthuis op de Schiekade. 

 

Woensdag 21 oktober 1914 – avondeditie 



Belgische vluchtelingen. 

De heer August van Hauwaert, ondertekenaar van het telegram, 
namens 300 Belgische vluchtelingen uit Vlissingen aan de minister 
van binnenlandse zaken gezonden, heeft het volgende telegrafische 
antwoord van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
ontvangen: 

Minister Cort van der Linden betuigt U zijn dank voor Uw woorden 
van sympathie aan de Nederlandse regering. 

Indien u geen genoegzaam vertrouwen stelt in de verklaringen door 
het stedelijk bestuur van Antwerpen afgelegd, geeft zijn excellentie 
u in overweging, enige afgevaardigden naar Antwerpen te zenden, 
die zich persoonlijk van de toestand vergewissen. De kosten zal het 
rijk dragen. 

Op verzoek laten we hier de Nederlandse vertaling volgen van het 
bericht, dat naar het Handelsblad gemeld heeft, de Belgische consul-
generaal te Antwerpen van de Belgische regering uit de Havre heeft 
ontvangen en aangeplakt werd in de voormalige Effectenbeurs te 
Amsterdam. 

De ambtenaren van de Belgische administratie, zoals douane-, post-, 
telegraaf- en spoorwegbeambten, kunnen naar België terugkeren. 

Al hun rechten ten opzichte van de Belgische regering, tijdelijk 
gevestigd te Havre, zullen gehandhaafd worden, mits zij aan de 
consul-generaal van België te Amsterdam schriftelijk te kennen 
geven, dat het hun ernstige wens is, zich weer ter beschikking van de 
Belgische regering te stellen. 

Uit Breda meldt men ons: 



Het aantal vluchtelingen vermindert hier wel enigszins, doordat er 
voortdurend naar Antwerpen vertrekken, doch heden hebben er zich 
uit de grensgemeenten, die op bevel van de militaire overheid 
ontruimd moeten worden, bij het comité van huisvesting en voeding 
ook weer verschillende aangemeld. 

Belgische spoor-, post- en telegraafbeambten. 

In de heden te Breda gehouden vergadering van Belgische spoor-, 
post- en telegraafbeambten is mededeling gedaan van de stappen, 
die het de Amsterdam gevestigde hoofdcomité bij de Belgische 
regering zal doen, opdat de achterstallige, nog verschuldigde 
salarissen aan het personeel uitbetaald worden. Te dien einde zullen 
de in verschillende steden opgerichte subcomités de hiervoor 
benodigde gegevens, benevens de door de Belgische consul vereiste 
verklaring verzamelen. 

Een afgevaardigde van het Amsterdamse hoofdcomité deelde verder 
mee, dat onderscheiden categorieën van bij koninklijke en 
ministeriële besluiten benoemde ambtenaren zich beschouwen als 
zijnde nog in dienst van de Belgische regering. Aan niemand is nog 
ontslag gegeven, noch is iemand van de door verscheidenen 
afgelegde eed van trouw aan de Belgische regering formeel 
ontslagen. Gisteren hebben de bladen een verklaring van de 
Belgische regering te Havre gepubliceerd, waarbij aan de uitgeweken 
stadsbeambten de vergunning gegeven is, weer naar België terug te 
keren. Deze vergunning sluit echter allerminst in een opheffing van 
het verbod, in dienst te treden van een vijandige natie. Het is ten 
eerste ter verkrijging van zekerheid hieromtrent, dat het 
hoofdcomité zich tot de Belgische regering heeft gewend. Indien men 
deze zekerheid niet heeft, acht niemand zich gerechtigd, de dienst te 
hervatten. Tegelijkertijd zal te Havre worden aangevraagd, welke 



regeling de regering ten opzichte van de betaling van de salarissen en 
pensioenen denkt te treffen. 

Met medeweten van de thans te Antwerpen vertoevende 
regeringscommissaris Mr. W. A. Rutgers verzoekt het comité voor de 
Nederlandse uitgewekenen uit België ons het volgende te melden: 

Om alle misverstand te voorkomen, wordt bericht, dat het door de 
minister van buitenlandse zaken op 24 september benoemde comité, 
bestaande uit de heren B. Wynpemle, voorzitter, B. Samson, 
penningmeester, H. Walewijk, A. Druuijff, A. Daniels, A. Velleman, 
leden en H. Eisenrath, secretaris, op de reeds ingeslagen weg zal 
voortgaan met de opgedragen taak. 

Door het omvangrijke werk echter, zullen de zaken van Antwerpen 
en omliggende gemeenten door het comité worden behandeld in 
samenwerking en onder leiding van regeringscommissaris Mr. W. A. 
Rutgers. 

De gevallen van Brussel en andere plaatsen, bij het comité aanhangig 
gemaakt, zullen op verzoek van de minister door Mr. Rutgers verder 
behandeld worden. 

Rotterdam. Belgische vluchtelingen. 

Met de treinen van 8 uur 05 en 8 uur 13 zijn hedenmorgen 238 
Belgische uitgewekenen naar Roosendaal vertrokken: 138 kosteloze 
en 100 betalende reizigers. 

Met de extra trein, die te 9 uur 35 vertrok, gingen er van hier 140 
kosteloos mee. Deze trein, die uit een 24-tal wagons bestond, was, 
toen hij het station Delftse Poort verliet, voor driekwart gevuld met 
ongeveer 600 uitgeweken. 



De trein van 11 uur 30 naar Roosendaal nam nog 90 vluchtelingen 
mee, 50 kosteloze en 40 betalende reizigers. 

Bij het station stonden de ganse morgen groepjes vluchtelingen, 
voortdurend in levendig gesprek over de wenselijkheid van al dan 
niet terugkeren naar Antwerpen en omstreken. 

Met de stoomboot Telegraaf II, van de firma H. Braakman en C°, zijn 
vanochtend slechts 35 Belgische vluchtelingen van hier naar 
Antwerpen vertrokken. 

Gewonde Belgische militairen. 

Met een vertraging van 30 minuten is hedennamiddag te 3 uur aan 
het station Delftse Poort alhier een trein aangekomen, die 33 
gewonde Belgische militairen uit Bergen op Zoom bracht. Allen zijn 
naar de Rode Kruiskliniek in de Raampoortstraat gebracht. 

Tien van deze gewonden werden liggend in een ziekentrein vervoerd, 
onder geleide van hospitaalsoldaten. De overigen waren in een 
gewoon rijtuig, onder geleide van een detachement, hetwelk onder 
bevel van een sergeant stond. 

Allen werden reeds verpleegd in het hospitaal te Bergen op Zoom. Zij 
zijn uit het hospitaal te Antwerpen gekomen. Gevaar voor het leven 
bestaat voorlopig voor geen hunner. 

De trein werd bij aankomst opgewacht door de 
garnizoenscommandant, generaal Onnen, de etappearts, dr. Nord, 
majoor Wilkens, verschillende dokters, enzovoort. 

Amsterdam. Belgische vluchtelingen. 

Hedenmorgen om 7 uur 10, is de eerste trein met Belgische 
vluchtelingen, die kosteloos naar hun vaderland terugkeren, van het 



centraal station vertrokken. Een 400-tal hunner maakten van deze 
eerste gelegenheid gebruik. De trein, die bijna 30 rijtuigen bevatte, 
was slechts voor een klein gedeelte gevuld. In Haarlem, Den Haag en 
Rotterdam zouden de andere plaatsen worden bezet. 

De heer Simon de Ruyter, commissaris van de rijkspolitie, en de 
hoofdcommissaris van politie, de heer Roest van Limburg, woonden 
het vertrek bij. 

De heer B. J. Veldhuijs, bestuurslid van de centrale commissie, 
maakte de reis tot Roosendaal mee. 

Tot hedenmiddag 3 uur hadden zich niet veel meer dan 100 
vluchtelingen aangemeld, om morgenochtend van de kosteloze 
reisgelegenheid naar België gebruik te maken. Onder de 
terugkerenden bevinden zich vele diamantbewerkers. In vele 
gevallen keren de mannen naar België terug om eens poolshoogte te 
nemen. Hun gezinnen laten ze tijdelijk nog hier. 

‘s-Gravenhage. Belgische vluchtelingen. 

De Heer Dobbelaire, Belgisch volksvertegenwoordiger, is gisteren in 
het circus te Scheveningen geweest, om de Belgische vluchtelingen 
aan te sporen, naar België terug te keren, wat ze thans veilig kunnen 
doen, in de eerste plaats beambten, werklieden en neringdoenden. 
Waar zij zo grote dank aan Nederland verschuldigd waren voor de 
boven alle lof verheven gastvrijheid en liefderijke verpleging, 
mochten ze niet uit het oog verliezen, dat Nederland zelf ernstige 
tijden beleeft en onder de druk van zware verplichtingen staat jegens 
zijn eigen bevolking. 

Het laatste gedeelte van de Belgische vluchtelingen, die in het 
Oranje-hotel te Scheveningen gehuisvest zijn geweest, hebben dat 
hotel verlaten en zijn overgegaan naar het huis, vroeger bewoond 



door jhr. mr. Van Karnebeek, hoek Korte Voorhout en 
Prinsessegracht. 

Met de extra trein voor het terugbrengen van Belgische vluchtelingen 
naar hun land, zijn hedenochtend uit Den Haag ongeveer 70 mannen, 
vrouwen en kinderen vertrokken. 

Berlijn, 21 oktober. Uit het grote hoofdkwartier: 

Aan het IJzerkanaal zijn onze troepen nog in hevige strijd gewikkeld. 
De vijand ondersteunde zijn artillerie vanuit zee ten noordwesten 
van Nieuwpoort. Een Engelse torpedoboot werd daarbij door ons 
geschut buiten gevecht gesteld. 

Breda, 21 oktober. Hier is door bemiddeling van de commissaris van 
de koningin in Noord-Brabant een verklaring van de Nederlandse 
consul-generaal te Antwerpen bekend gemaakt. Deze verklaring 
houdt in, dat de toestand te Antwerpen volkomen ordelijk en rustig 
is. Aan niemand wordt enige overlast aangedaan. Om het dagelijks 
leven weer op gewone gang te brengen, is het in het belang van de 
Belgische bevolking bepaald nodig, dat de vluchtelingen naar 
Antwerpen terugkeren om hun bezigheden te hervatten. 

De consul-generaal kan naar aanleiding van een onderhoud met de 
tegenwoordige keizerlijke gouverneur der stad Antwerpen aan het 
bovenstaande toevoegen, dat deze hem de meest geruststellende 
verklaring had gegeven, te weten, dat de gouverneur zich geheel zou 
houden aan de Haagse Conventie, zodat de belangen van beide 
partijen worden gediend door bij verdrag bepaalde voorwaarden. 
Voorts zullen de private eigendommen, de persoonlijke vrijheid en 
de eer van vrouwen en meisjes ten volle worden gewaarborgd en 
kunnen volgens uitdrukkelijke verzekering der Duitse autoriteiten 
ordelievende, niet tot het leger behorende jongelieden en 



burgerwachten terugkeren. Genoemde autoriteiten denken er in het 
minst niet aan, laatstbedoelde lieden krijgsgevangen te maken, op te 
eisen of naar Duitsland te voeren. Het is de oprechte wens der Duitse 
autoriteiten, dat de bevolking van Antwerpen en omliggende 
plaatsen hun haar vertrouwen zal schenken, opdat zij in het belang 
der burgers zullen werkzaam zijn en rust en orde zullen kunnen 
verzekeren. 

Uit Roosendaal meldt men ons: 

De burgemeester van Hontenisse, baron Collot d’Escury, die met zijn 
gade voortdurend zorgend optreedt voor de vluchtelingen in zijn 
gemeente, heeft persoonlijk bij de regering in Den Haag het nemen 
van noodmaatregelen bepleit. 

Hontenisse heeft een bevolking van 5100 zielen. Daar zijn nu 18.500 
uitgewekenen bijgekomen. Op sommige hofsteden zit men met 300 
Belgen. 

Van staatswege zal er een kamp gevormd worden met 300 militaire 
tenten en houten gebouwen om de vluchtelingen onder te brengen. 
Er wordt een officier benoemd, die deze kolonie zal besturen. 

De burgerlijke gouverneur van Antwerpen. 

De Hamburgse senator Stranders, die volgens een telegram in ons 
ochtendblad naar België is vertrokken om de post van burgerlijk 
gouverneur van Antwerpen op zich te nemen, is een koopman, lid 
van de firma Hansing en C°, die vooral handel drijft op Zanzibar en 
Oost-Afrika. De heer Stranders zelf is lange tijd in Oost-Afrika 
geweest. 



Iemand, die hem persoonlijk kent, deelt ons mee, dat de heer 
Stranders een flink, knap koopman is, een kalm en bezadigd mens. 
Hij is ongeveer 60 jaar oud. 

De toestand te Antwerpen. 

Een onzer oorlogscorrespondenten schrijft ons: 

De naar Nederland gevluchte inwoners van Antwerpen schijnen 
weinig lust te gevoelen om naar hun woonsteden terug te keren. De 
somberste geruchten worden verspreid, en de wildste voorgevoelens 
fladderen door de verschrikte geesten rond. Het voorgevallene in 
Leuven boezemt schrik in aan hen allen, die zich nu in hun rampspoed 
veiliger voelen dan zij ooit hopen te zijn na een terugkeer in eigen 
milieu en in grotere welstand. Een adem van ontzetting waart door 
die menigte, die huizen en goederen, in een overijlde vlucht heeft 
achtergelaten en aan slechts één ding heeft gedacht; het leven en 
wellicht de eer te redden van zichzelf en het gezin. 

Deze onmetelijke schrik is buitengewoon overdreven. Wie als wij de 
binnenkomst der troepen en hun gedrag in deze stad heeft 
bijgewoond kan niet anders dan met groot vertrouwen de toekomst 
tegemoet zien. 

Iedere toeschouwer bij het triomfantelijke binnentreden der 
overwinnaars is getroffen door de soberheid van hun houding, en 
door het ontbreken van alles wat de wreed getroffen bevolking zou 
kunnen hinderen. Ik acht het waarschijnlijk, dat het Duitse militaire 
bewind de troepen voor de intocht heeft opmerkzaam gemaakt op 
de ware verhouding jegens de burgers, die buiten de krijg staan, en 
toch zijn ijzeren hardheid hebben ondervonden. Het is niet mogelijk 
voor velen, terstond te vergeten, dat het vijanden zijn, die door de 
stad Antwerpen wandelen, maar men moet waarderen, dat zij 



zonder vertoon of praal en zonder “panaches” de ingenomen stad 
zijn binnengetrokken. Deze omstandigheid heeft er grotendeels toe 
bijgedragen, om de verstandhouding van de gebleven burgers met 
de militairen te maken tot wat zij werkelijk is. 

De Duitsers van het garnizoen van Antwerpen behoren voor 
verreweg het merendeel tot de oudere lichtingen. De meesten 
hebben vrouwen en kinderen thuis. Wanneer men door een 
buitenwijk loopt, ziet men vaak een gebaarde stevige marinier of 
marineinfanterist te midden van een groepje mannen en vrouwen, 
en met een dottige jongen op de arm. Het kind wordt vertroeteld en 
tussen glimlachende ouders geliefkoosd door de goedige reus. De 
een of ander vraagt of hij zelf kinderen heeft, en dan komt er uit een 
zorgvuldig weggeborgen portefeuille een portret te voorschijn van 
een paar kleuters van Germaans was, en een ander van de vrouw. 
“Denken jullie, dat ik ook niet liever thuis zat bij mijn kleine jongens?” 
Het vaderland heeft het geëist, en dan moet ieder mee, al is het 
aanvankelijk nog zo hard. Meestal begint er met de omstaanders een 
dispuut over de noodzakelijkheid van de oorlog, waarna men niet tot 
overeenstemming komt, maar de hoofdzaak is, dat de 
verstandhouding goed is. De verhouding is niet warm, zoals 
begrijpelijk is, maar er wordt zonder bitterheid gesproken. Vooral het 
volk begrijpt, dat het allen jongens zijn als zijzelf, door een 
onverbiddelijk bevel opgeroepen. Ze hebben geen schuld. Als er 
schuld is, dan ligt zij volgens het Belgische volk bij de “Kaiser”. 

Het volk is verbitterd over de bladen, die op bevel van de militaire 
overheid de toestand verkeerd hebben weergegeven. Zij hebben een 
te zwart beeld opgehangen van de Duitse soldaat. Men neemt al die 
verantwoordelijke mensen kwalijk, dat zij bij het eerste gevaar 
gevlucht zijn, en, na een verbitterde stemming te hebben verwekt, 
zichzelf aan de plicht te hebben onttrokken, juist nu de burgerij voor 
te lichten en verder van raad te dienen. 



De bevolking herinnert zich nu, dat de Duitser voor het 
bombardement uit een Taube manifesten heeft doen verspreiden, 
waarschuwingen bevattende voor een binnenkort wellicht 
waarschijnlijke beschieting der stad. Zij zijn door de gazetten met 
verachting behandeld, het volk heeft nooit aan de mogelijkheid van 
zulk een bombardement willen geloven, en lachte wat over de 
bedreiging. 

Ik wil niet discuteren over de gegrondheid van al deze verwijten, 
doch enkel vermelden wat in de breinen der massa’s omgaat. Het 
gevolg van deze stemming is, dat de Duitse soldaat daar voordeel van 
haalt. Er zijn veel Beieren in de stad, waarvan de meesten vrolijke en 
goedige verschijningen zijn, wat overigens aan hun gevechtswaarde 
niets afdoet. In groepen gaan ze door de stad, en beantwoorden de 
groeten der burgers, en salueren meestal het eerst. 

Ieder waakt, dat niet te ongelegener ure een gore zatlap een domme 
streek uithaalt. Ik zag gisteren hoe een aangeschoten kerel een 
reusachtige Beier stond aan te blaffen zonder kwade bedoelingen, 
doch niet zonder onmatige hinderlijkheid. De marinier weerde hem 
geruime tijd met buitengewone goedigheid en kalmte af, maar 
eindelijk verloren de omstaanders het geduld, en verwijderden de 
ergerlijke vent niet zonder een rake stomp en een snibbig woord. De 
soldaat knikte voortdurend goedig, dat men hem niets kwaads aan 
zou doen. 

Men merkt, dat de bezetting zich het zo aangenaam mogelijk tracht 
te maken, en met ruime gemoedelijkheid zich naar ‘s lands 
gewoonten schikt, bekoord door het niet overtollige comfort van het 
grote stadsleven na een zware campagne. 

Ze tracht het contact te hervinden met het van de Duitser 
vervreemde Belgische volk, en een onbevooroordeeld toeschouwer 



zal bemerken, dat de man van het volk geen ontstemming jegens de 
vijand toont. De officieren worden op straat regelmatig gegroet, en 
zij salueren vriendelijk terug. 

Niemand zal van de burger eisen, dat hij van alle patriottische 
verwachtingen afstand doet, maar een eerste eis van 
vaderlandsliefde houdt nu in, dat hij het omvangrijke en 
ingewikkelde leven van een der grootste handelssteden der wereld 
niet zou doen kwijnen en de vooruitgang niet door een verkeerd 
begrepen eigenbelang zou doen vertragen. Een onnodige verarming 
van een der voornaamste bronnen van ’s lands welvaart kan nooit 
meegebracht worden door welk inzicht ook in ’s lands toekomst, dat 
reden van bestaan mag hebben. 

De kans op heilloze conflicten tussen bezetting en burgerij is zeer 
klein. Voorshands schijnen zij geheel uitgesloten. Een van de 
voornaamste redenen voor deze verwachting is wel deze, dat 
Antwerpen een grote stad is. Evenals in Brussel gaat de militair in het 
stadsleven op. Men ziet hier de Duitse soldaat niet als in kleine 
dorpjes zijn betekenis overdrijven. De militair treedt in Antwerpen 
niet anders op dan men het voor de oorlog gewoon was in grote 
Duitse steden te zien. Ik zou zelfs geneigd zijn te zeggen, dat hij in 
Brussel minder inschikkelijk is bijvoorbeeld in het straatverkeer dan 
hier. De reden daarvan zou voor een groot deel hierin liggen, dat de 
Vlaming hem welwillender tegemoet gekomen is dan te Brussel. De 
Vlaming is gemoedelijk en voelt voor de gemoedelijke Duitser; de 
Waal daarentegen is scherp, satirisch, spotlustig, en begrijpt de 
ietwat sentimentele gemoedelijkheid van de Duitser niet. Zij wekt 
zijn wantrouwen op, en hij voelt onmiddellijk een glimlach bij zich 
opkomen, die de Duitse overwinnaar kwetst. 

Een tweede reden is, dat hier de hoogste beslissingen in alle zaken, 
die het bezettingsleger en zijn verzorging betreffen, in handen zijn 



van een militair van hoge rang, voor het ogenblik de generaal von 
Bodenhausch. Momenteel is niet met absolute zekerheid uit te 
maken, waar de volle verantwoordelijkheid voor menig ongelukkig 
feit tijdens de verovering van België ligt. Zeker is voorlopig, dat 
enkele represaillemaatregelen tegen de burgerlijke bevolking door 
jongere heethoofdige officieren genomen zijn. Waar een ouder 
beschaafd man van hoge rang en diplomatische vorming aan het 
hoofd staat van de stad, is te verwachten, dat een misdrijf, door een 
brooddronken burger gepleegd, niet direct aanleiding zal geven tot 
zo omvangrijke straffen als elders aan de bevolking zijn toegediend. 
Iets dergelijks heeft men in Brussel kunnen opmerken. Ieder 
onbevooroordeeld opmerker heeft de humane wijze moeten 
constateren, waarop generaal von Luttwitz, de Brusselse 
commandant, zich door de menigvuldige moeilijkheden van het 
politieke leven in de Belgische hoofdstad heeft heen geslagen. Het is 
bijvoorbeeld zeker waar, dat de kranige burgemeester van Brussel, 
Max, de rechte man is geweest op de rechte plaats, en dat hij het 
wapen van ’s lands toekomst, en zelfs ’s lands vlag geruime tijd met 
opvallende fierheid heeft hoog gehouden, maar niemand mag 
vergeten, dat deze zo terecht geprezen fierheid alleen mogelijk is 
geweest door de diplomatieke meegaandheid van generaal von 
Luttwitz. Een zeer vaderlandslievend en krachtig Vlaams lid der 
Belgische kamer zegde mij naar aanleiding van een nieuwe bevallige 
en romaneske onvoorzichtigheid van de heer Max: “Als ik in de plaats 
van generaal von Luttwitz was geweest, zou ik deze wijze van 
optreden geen twee dagen geduld hebben. Ik bewonder het geduld 
van die man.” 

Een dergelijke houding kan ook van de Antwerpse gouverneur 
verwacht worden. 

Nog een reden, en wel een zeer voorname, bestaat hierin, dat 
Antwerpen een vrijwel kosmopolitische wereldstad is. In Antwerpen 



worden alle talen ter wereld gesproken, en zelfs sedert een week ook 
weer het Duits. Er wonen in Antwerpen belangrijke contingenten 
vreemdelingen, die door de hele stad verspreid zijn. In normale 
omstandigheden wonen er bijvoorbeeld ongeveer 20.000 
Nederlanders. Ieder voelt, dat zelfs in het voorlopig ondenkbare 
geval, dat het huidig gouvernement tot avontuurlijke bestraffingen 
van misdrijven tegen de bezetting geneigd en bereid zou zijn, de 
overweging, dat zoveel burgers van een neutrale natie daardoor 
onschuldig zouden moeten lijden, een zodanige geneigd- en 
bereidheid zeker zouden dempen. 

Herhaaldelijk worden in Brussel, naar het schijnt, overigens goed 
aflopende aanslagen tegen buitenposten gedaan. Elk geval wordt 
afzonderlijk beoordeeld en behandeld. De betreurenswaardige 
feiten, in verschillende steden en dorpen als Leuven en 
Dendermonde gepleegd, waar massale strafvoltrekkingen 
plaatsgehad hebben, en waar zekere krijgswetten met grote 
hardheid zijn toegepast, komen ter verantwoording van 
doortrekkende legers, tussen twee veldslagen, en nog verhit van het 
gevecht. Het valt in het geheel niet te verwachten, dat een geheel tot 
rust gekomen bezettingsleger onder een rustige diplomaat ooit tot 
dergelijke voltrekkingen in het groot zou geraken. 

Eindelijk oefent de politie een voortdurende en ononderbroken 
waakzaamheid uit over die individuen, die als mauvais sujets geacht 
worden, in ogenblikken van dronkenschap tot gewelddadigheden te 
kunnen overgaan. 

Ik voor mij geloof, dat het behalve een plicht, ook simpel een daad 
van welbegrepen eigenbelang voor elke vluchteling uit Antwerpen is, 
zo spoedig voor zijn deel weer mee te werken aan een hernieuwing 
van de bloei van zijn stad. 



Verbetering. Niet professor Kan, maar professor Van Kan uit Leiden 
was het, die ons de mededelingen betreffende de toestand der 
Belgische krankzinnigen te Zelzate deed. 

Artilleriegevecht bij Mortsel. 

Antwerpen, woensdag 7 oktober. 

Een onzer oorlogscorrespondenten schrijft: 

Officieren en manschappen, met wie ik spreek, uiten hun voldoening, 
dat zij zich naar de binnenste fortenlinie of naar de rustige 
linkeroever van de Schelde zullen kunnen terugtrekken. Zij zijn 
blijkbaar vermoeid, en erger; ik zou bijna zeggen dat bij allen het 
heilige vuur niet meer gloeit. 

Ik blijf nog wat met een groepje mannen spreken. Ze storten hun hart 
uit, en uiten een grote bitterheid. Het voedsel is onvoldoende, de 
manschappen, die op post zijn, in het algemeen allen, die niet juist 
vlak bij de kazerne of bij de keukens karwei hebben, worden 
vergeten. De halve mik, die ieder ‘s morgens krijgt, is voor de voeding 
gedurende een hele dag niet voldoende. De artilleurs die ik sprak, 
hadden een week lang niets anders gehad. Ik moet bekennen, dat de 
klachten niet alle ongegrond zijn, want officieren met wie ik erover 
spreek, geven er de gegrondheid van toe. Een majoor vergelijkt zelfs 
de schitterende intendance der Duitsers met de Belgische, hij zoekt 
een groot deel van het wapensucces der eersten in de uitnemende 
voeding. De Duitse soldaat kan, waar het terrein het toelaat, rekenen 
op een pond vlees per dag, met wijn en bier en de rest naar 
verhouding. Al het andere moet zwijgen naast deze gebiedende eis. 
Een officier uit de vrees, dat de Belgen deze verwaarlozing van een 
der meest gebiedende eisen der legerverzorging wellicht bloedig 
zullen betalen. 



Hier komt nog iets bij: ik vraag mijn metgezel dan ook, als ik de 
grieven der mannen bespreek, waarom men niet een paar koeien uit 
de wei pakt, en die slacht voor de manschappen. Hij antwoordt dat 
er in het leger nog te veel een onpraktische bureaucratische geest 
heerst. Geen enkele officier zou een koe zomaar durven kopen, zelfs 
als de mannen honger hebben. Daarvoor zou een heel pak papier 
moeten beschreven worden. Het treurige zal later, als de Duitser hier 
zal binnengedrongen zijn, nog dit zijn: dat die er geen been in zal zien, 
om de hele veestapel zo nodig in beslag te nemen, terwijl nu onze 
mannen naar een goed stuk vlees uit kunnen zien. 

Maar ook de burger profiteert van de soldaat. De uitbater van het 
dorpsestaminet laat de verhongerende soldaat voor een broodje met 
vlees 50 centiemen betalen, voor twee dunne sneetjes met kaas 30 
centiemen. Werkelijk, de boer heeft meer over voor de met grote en 
onverbiddelijke kracht optredende vreemdeling dan voor zijn eigen 
broeders. En is dit niet zo, dan wordt hem vrijgevigheid geleerd. 

Voor zijn kleine uitgaven wordt de soldaat in werkelijkheid niet meer 
dan 32 centiemen per dag uitbetaald; ook dit wordt mij door de 
officier bevestigd. Menige brave kerel in het leger is daarom van een 
sterke wrevel vervuld, en deze vertaalt zich hier en daar in een losser 
worden van de band tussen officieren en manschappen. De slecht 
gevoede soldaat verwijt de officier, dat deze zijn maaltijden op tijd 
welverzorgd krijgt. De officier kan antwoorden, dat dit alles duidt op 
betreurenswaardige socialistische invloeden in het leger, maar 
vanouds heeft dát officierskorps de meeste invloed op de 
manschappen gehad, dat de voeding en de verpleging met hen 
broederlijk heeft gedeeld. De officier, die zich in het veld, waar allen 
gelijke rang hebben onder het oppercommando van de 
onoverwinnelijke dood, enkel op zijn rang beroept, waar het geldt, 
zijn jongens aan te voeren, en niet om zich beter te beschermen, of 
rijkelijker te verzorgen, kan met de zijnen doen, wat hij wil. Ik kan 



getuigen, dat vele militairen in het Belgische leger met hun 
aanvoering dwepen, maar dit is lang niet overal zo. En de 
bewondering van de Belgische soldaat voor de Pruisische officier is 
welsprekend. 

Het officierskorps is ook lang niet voltallig. Een der forten met een 
bezetting van 400 man staat onder een onderluitenant. De man is 
geacht, maar hij kan in moeilijke omstandigheden nooit dat 
overwicht doen gelden, dat een goed onderlegd, moedig officier uit 
betere stand van nature en als vanzelfsprekend kan hebben. Vele 
soldaten gaan zo ver, dat voor hen eigenlijk de onderofficieren de 
mannen aanvoeren. Maar wanneer hiervan ook slechts het tiende 
part waar mocht zijn, dan nog zou dit op zijn hoogst een misstand 
bewijzen, want de populaire officier kan niet door de beste 
onderofficier vervangen worden. 

De Belgische soldaat is in de regel dapper. Om de garde civique lacht 
hij wat. Inderdaad heb ik nog zelden een krijgshaftige garde-civique 
gesproken. Van menigeen onder hen heb ik de klacht opgevangen, 
dat zij in het leger worden gebruikt, waartoe, volgens de wet de 
militaire overheid het recht zou missen. De bedreiging werd tevens 
geuit, dat zij zouden weglopen, wanneer men voortging met hun 
levens in gevaar te brengen. Onder de huidige omstandigheden 
maakte dit dreigement een eigenaardige indruk op mij. 

Is er echter in het leger voor een of ander gevaarlijk werkje een man 
nodig, dan bieden zich terstond uit de troep 25 man aan. De Belg 
heeft niet alleen moed, maar zelfs bravoure. Hij waagt niet alleen zijn 
leven, maar hij maakt hiervan gaarne een kunststuk. Er zijn daden 
verricht door deze mannen, die het hart doen kloppen, als men ervan 
leest. Men vindt er weinig pathetische kerels onder. Ze zijn bijtend 
dikwijls van geest, spotten graag. De Brusselaars zijn berucht om hun 
satirische opmerkingen, terwijl de Vlaming een gemoedelijke spot 



over zich heeft, en nog lange tijd voor zichzelf heen pret heeft. Beiden 
kunnen bij goede aanvoering wonderen doen, maar er moet een 
“panache” zijn. Er moet een held voorgaan, die hun heldhaftige 
eigenschappen tot hun recht doet komen, en die vooral hun 
vertrouwen geniet. Humor wordt in hoge mate geapprecieerd, en het 
is “bon ton” om in het aangezicht van de dood nog een klinkend 
woord te plaatsen, dat de spreker overleeft. Ik geloof dat met de Belg 
in de krijg prachtige dingen te bereiken zijn, indien de leiding dezelfde 
is als in de legers der militaire landen. Er moet vertrouwen zijn, dat 
het leven niet totaal nutteloos geofferd wordt. In het Duitse leger, 
waarin in vredestijd de soldaat als eenheid zo weinig betekent, stijgt 
in oorlogstijd de waarde van elke man. De soldaten worden in 
legerorders als kameraden aangesproken, en ze worden door de 
anders zo ongenaakbare officieren als makkers behandeld. De Duitse 
officier treedt overal voor zijn manschappen in de bres, en zorgt voor 
hen als voor zichzelf. Elke Duitse officier wordt in de krijg een troupier 
met alle anderen. Is dit altijd in het Belgische leger het geval 
geweest? 

Ook in het volk bedoelt men vooral de soldaat, wanneer men over 
het leger, en met bewondering, spreekt. De wrevel tussen 
economische klassen, die in Duitsland binnen de grosse Armee niet 
geldt, klinkt hier tussen de standen in het leger door. De socialistische 
kritiek bij de machtige nabuur zwijgt tegenover de als organisatie zo 
schitterende instelling van het leger; elk groot bouwwerk, zelfs in 
vreemde stijl opgebouwd, imponeert. Hier dringt zij in de rangen van 
het leger door, de soldaat uit openhartig zijn ontevredenheid, en 
kleedt zijn grieven in in het taalgebruik van de klassenstrijd. Is dit niet 
gevaarlijk voor de eenheid van het regiment, dat in moeilijke 
omstandigheden geen barsten en leemten mag tonen? 

Terwijl ik met de een en ander spreek, doemt het beeld voor mij op 
van dat Duitse leger, waar, ook in zware beproevingen de gang van 



het geheel ononderbroken blijft. Het regiment vormt een morele 
falanx, waardoor de nood en het gevaar niet kunnen breken. Ik voel 
dat de “petits Belges” het moeilijk zullen hebben tegenover de weinig 
onstuimige, maar onverzettelijke vijand. Toch heb ik vertrouwen in 
de toekomst; van velen heb ik woorden opgevangen van patriottisme 
en doodsverachting en haat tegen die anderen, die ze nooit zullen 
begrijpen, en nimmer zullen kunnen verdragen. Ook komt mij voor, 
dat de Engelse hulptroepen het morele peil van de Belgische soldaat 
belangrijk hebben opgeheven; hij verwacht veel van hen. 

Met een andere officier, die in Luik geweest is, begin ik een gesprek 
over richten in het algemeen en de moeilijkheden daaraan 
verbonden. Hij vertelt me de volgende waarlijk originele 
afstandsbepaling bij de beschieting van Luik. Het grote 
belegeringsgeschut had zijn vernietigend werk nog niet 
aangevangen. Uit een der forten zag men op een goede dag, twee 
dagen voor de val van Loncin, heel uit de verte een Duits officier 
aankomen met een grote witte vlag. Het fort staakte daarop het 
vuren en van de andere kant werd evenmin een schot gelost. De 
officier kwam een flinke stap naderbij, en men merkte op, zonder er 
enige betekenis aan te hechten, dat hij van tijd tot tijd de vlag ophief 
en liet zakken. Toen hij dicht bij het fort gekomen was, liet hij zich 
eensklaps vallen en onmiddellijk daarop viel het eerste schot der 42 
cm kanonnen. Er werd op de officier geschoten, om hem het vluchten 
te beletten en een peloton nam hem gevangen. Hij werd erop 
gewezen, dat dit een misbruik maken was van de onschendbaarheid 
van de onderhandelaar, doch hij antwoordde enkel, dat hij een 
gegeven bevel had opgevolgd. 

Als ik weer in de stad terugkeer, is zij in rep en roer. Wat lopen kan 
loopt, en handkarren en kruiwagens zijn alle boordevol geladen. De 
dagbladen verschijnen niet meer, de redactiebureaus zijn plotseling 
verlaten, en ik beloof u, dat dit tot bittere opmerkingen aanleiding 



geeft. Een paar brallende types, die in de cafés altijd het hoge woord 
hadden, komen nu bepakt voorbij, heel klein, dat verzeker ik u. Het 
is een jammerlijk gezicht. Er gaan treinen in de richting van 
Roosendaal, en die zijn stampvol. Voor het centraal station ligt het 
vol met grote balen en pakken: daarop overnachten velen, die hun 
hebben en houden mee willen nemen, en alleen een plaats kunnen 
krijgen voor het eigen vege lijf; van hun goed kunnen zij geen afstand 
doen. 

Zo gaan wij de nacht in, waarin het bombardement mogelijk geacht 
wordt. Ik neem nog geen voorzorgsmaatregelen. De houding van de 
militaire gouverneur, generaal Deguise, boezemt mij eerbied en 
vertrouwen in. Ik voel, dat hier een tweede Leman in de fiere 
proclamatie aan het woord is geweest, en ben bereid, een maand in 
de kelder te gaan zitten, mits ons allen het schitterende schouwspel 
gegund wordt van een verdediging, die de kroon zal zetten op de 
weerstand van België, en de roem van Luik voor de veel sterkere 
vesting van Antwerpen herhalen. En ik ben ervan overtuigd, dat 
menigeen in deze stad denkt als ik. 

De oorlogscorrespondent Granville Fortescue meldt uit Oostende de 
volgende episode, die zich aldaar heeft afgespeeld bij de vlucht, het 
Kanaal over, voor de naderende Duitse troepen. Na een beschrijving 
te hebben gegeven van de reusachtige en wanhopige menigte aan de 
kade, die zo goed als geen kans meer had om weg te komen, vervolgt 
hij aldus: 

“Toen de tijding kwam, dat er geen schepen meer zouden komen, 
ging uit de menigte een geweeklaag op. De wanhoop der mensen 
nam nog toe, toen ze hoorden dat een aantal boten in de haven door 
de militaire autoriteiten als transportvaartuigen waren 
opgecommandeerd. Een van die schepen werd echter voor de 
vluchtelingen gered door de energieke Amerikaanse consul, Johnson. 



Aan deze was de taak van de Britse consul overgedragen, en daarom 
nam hij de leiding over dat schip op zich. Hij besliste, dat de 
vluchtelingen, die een Brits paspoort konden overleggen met dat 
schip naar Folkestone zouden worden gebracht. 

Terwijl hij op de brug stond om de laatste toebereidselen te treffen, 
kwam een dienstdoende kapitein van de gendarmerie op de 
treeplank. 

“Dit schip is voor de dienst van het leger opgecommandeerd; geen 
burger mag aan boord gaan.” 

“Wat is dat?” Vroeg Johnson van de brug. De gendarme herhaalde 
zijn woorden. 

“Het is niet zo,” antwoordde de consul kalm. 

“Wie is u ?”  Vroeg de gendarme. 

“Op het ogenblik ben ik de Britse consul, ik ben ook de Amerikaanse 
consul. En ik heb deze boot genomen voor de overtocht van de 
lieden, die ik onder mijn bescherming heb.” 

“U kunt de boot niet krijgen,” hield de gendarme aan. “In naam der 
militaire overheid neem ik er bezit van; laat niemand de treeplank 
over (en de gendarme maakte een dreigende beweging met de hand 
naar zijn revolvertas). 

“Kom aan boord mensen”, riep Johnson. 

“Ik schiet op de eerste die de plank overgaat.” 

De consul lachte. “Ik denk dat u het wel zult laten.” En hij wenkte de 
vluchtelingen: “Kom maar.” 



En deze kwamen, in het eerst angstig en aarzelend de plank over. De 
gendarme droop af. 

Een correspondent van de Daily Mail, die zich een tijdlang in een dorp 
bij Luik had schuilgehouden en toen naar Nederland is gegaan, vertelt 
dat de Duitsers zich rondom de forten sterk verschansen. Zij doen 
hun best om de vernielde koepels te herstellen, maar zouden daarin 
nog niet geslaagd zijn. Duitsers, die te Luik wonen, helpen bij het 
herstellen van de machinerieën. Zij vellen de bossen rondom de 
forten en leggen mijlen lange schansen met 
prikkeldraadversperringen aan. Op de bruggen zijn barricades en 
andere versperringen aangebracht en op sommige openbare 
gebouwen machinegeweren geplaatst. 

Ook bouwen de Duitsers een nieuwe zeppelinloods ten noorden van 
de stad. Een tijdelijke, die eerst was opgericht, had niet voldaan. 

Volgens de Times heeft de Engelse minister van binnenlandse zaken 
opdracht gegeven, dat geen Belgische vluchtelingen aan de oostkust 
van Engeland mogen ondergebracht worden, aangezien er gevreesd 
wordt, dat Duitse spionnen zich onder de vluchtelingen hebben 
gemengd. Een groot aantal Belgen, die reeds in Hull en omstreken 
waren gehuisvest, moeten elders heen. In Plymouth mogen ze ook 
niet komen. Volgens een bericht zijn er te Dover 40 Duitse spionnen 
onder de vluchtelingen gevonden. Maar wat er tegenwoordig al in 
Engeland niet als Duitse spion wordt behandeld! 

De Times meldt ook nog aangaande de Belgische vluchtelingen in 
Zeeland, dat ze, volgens een miss Sheepshanks, van de International 
Women’s Relief Committee, die donderdag met 500 pond aan 
levensmiddelen naar ons land is gegaan, 400.000 telden. 
Tienduizenden hunner, zegt juffr. Sheepshanks, hebben, al doen wij 



Nederlanders ons uiterste best, geen dak en geen eten. Geen eten is 
sterk gezegd. 

Reuter seint ons uit Londen, dat de Daily Chronicle van gisteren uit 
Duinkerken verneemt, dat de bondgenoten volgens het blad de Nord 
Maritime de Duitsers ten getale van 5000 uit Brugge gedreven 
hebben en nu in het bezit van de stad zijn. 

Wij zullen aan dit bericht wel dezelfde waarde moeten toekennen als 
aan het bericht van dezelfde Daily Chronicle, dat Rijsel, en het bericht 
van de Daily Mail, dat Oostende heroverd zou zijn. 

De vermaarde betonfunderingen, die bij Namen, Antwerpen en 
Maubeuge door de Duitsers lang tevoren voor de opstelling van hun 
zwaar geschut voorbereid heetten te zijn, zijn nu ook, volgens een 
correspondent van de Times, bij Duinkerken ontdekt. 

Verleden jaar, zo meldt hij, begon men de fundering te maken voor 
een particuliere villa in de duinen bij Koksijde, 18 km van Duinkerken 
en even over de Belgische grens. Wie de man was die de grond 
gekocht had, bleef een geheim. De villa was blijkbaar in 
grootscheepse stijl ontworpen en over haar eigenaar vertelde men 
allerlei verhalen. Sommigen zeiden dat het prins Victor Napoleon 
was, anderen dat het een rijk fabrikant uit Luik was, maar zijn naam 
werd niet bekend. In elk geval duurde het werk een hele tijd en werd 
het met grote zorg uitgevoerd door bijzondere ploegen, die Duitsers 
“leken” te zijn. 

De fundamenten waren van beton en men liet elk gedeelte een 
tijdlang drogen, voor men aan een volgend begon. Het werk duurde 
heel de winter en was in juli nog aan de gang. Toen de oorlog uitbrak, 
verdwenen de werklieden en liet men de funderingen aan hun lot 
over. 



Pas nu is men achterdocht gaan scheppen. Belgische genieofficieren 
ontdekten dat het uitgekozen punt van de oostelijke forten van 
Duinkerken juist ongeveer even veraf lag als de schootsverheid van 
de zware Duitse kanonnen bedroeg. Een afdeling sappeurs werd uit 
Veurne naar de plaats gezonden en heeft de 16e dezer de 
betonblokken met dynamiet opgeblazen. Men moest een extra 
bijzending dynamiet laten komen, omdat het beton buitengewoon 
hard bleek. 

 


