Dinsdag 13/10/1914 - ochtendeditie
De Belgische vluchtelingen.

De regeringscommissaris voor de Belgische en andere vluchtelingen,
jhr. Ruys de Beerenbrouck, heeft als zijn vertegenwoordiger voor het
arrondissement Breda aangesteld het kamerlid A. C. A. van Vuuren.
Deze laatste heeft zich gisteren op de hoogte gesteld van de toestand
onder meer te Ossendrecht, Bergen op Zoom, Wouw, Roosendaal.

Naar aanleiding van opmerkingen over gebrek aan eenheid in de
organisatie zal er heden een conferentie te ‘s Hertogenbosch plaats
hebben met de commissaris der koningin en jhr. Ruys

Uit Roosendaal zijn gisteren ongeveer 2500 uitgewekenen
weggevoerd in extra treinen, die reeds voor de helft te Bergen op
Zoom waren gevuld. De treinen zijn gedirigeerd naar Leeuwarden,
Utrecht, Arnhem, Haarlem.

Op dringend verzoek van de burgemeester van Wouw is bovendien
nog vandaar een trein vertrokken, die te Wouw 1000 en te
Roosendaal 500 uitgewekenen heeft opgenomen

Gisteravond zijn te Utrecht terug een 1500 vluchtelingen
aangekomen, die in het farmaceutisch laboratorium, het
Agnietenklooster, het militaire logement en de fruithal onderdak
gebracht werden. Naar verschillende plaatsen in de provincie Utrecht
werden gisteren enige honderden vluchtelingen getransporteerd.

Lange treinen uit het zuiden kwamen gisteren met vluchtelingen te
Utrecht aan, die, nadat de mensen van eten en drinken waren
voorzien, naar het noorden des lands doorgingen.



Naar schatting zijn er thans te Utrecht ongeveer 3500 vluchtelingen
opgenomen.

Uit Utrecht zijn om hulp te brengen aan de vluchtelingen aan de
Belgische grens zeven auto’s vertrokken met brood, verse en
gecondenseerde melk in grote hoeveelheid, gist, dekens (wel een
500), benevens benodigdheden voor de ziekenverpleging en andere
artikelen. De leiding van een en ander is in handen van professor
Niermeijer, de ondervoorzitter van het Utrechtse comité voor de
vluchtelingen. Als begeleiders van de auto’s gingen studenten mee.

Ook zijn er uit Utrecht nog veel goederen per spoor verzonden.
Verder zond een particulier uit Utrecht per spoor naar Roosendaal
10.000 kilo brood.

Te Vlissingen is gisteren namiddag een grote aak met Belgische
vluchtelingen uit Breskens aangekomen. Aan boord is een ziekelijke
vrouw overleden.

De subcommissie voor de visserij van het koninklijk nationaal
steuncomité vestigt de aandacht van allen, die Belgische
vluchtelingen verzorgen, op het voedzame en in Belgié veel gebruikte
volksvoedsel mosselen. Men wende zich voor bestellingen voorlopig
tot de heer W. A. de Jong, te Tholen, telefoonnummer 18.

Het Westfriese comité voor Belgische vluchtelingen laat overal in
West-Friesland kolfbanen in gereedheid brengen, tot opneming van
Belgische vluchtelingen.

Vrouwen beijveren zich overal om zakken te naaien voor
stromatrassen.

Het Rode kruis.



Het hoofdcomité van het Rode Kruis heeft in verband met de
wending der krijgsgebeurtenissen en met een van enige zijden
uitgeoefende aandrang een gedeelte der Rode Kruisinrichtingen als
te ‘s-Gravenhage, Haarlem en andere plaatsen voor de Belgische
vluchtelingen afgestaan. Zo is het Uraniumhotel te Rotterdam geheel
door vluchtelingen ingenomen. Het grootste deel der
etablissementen blijft echter voor hun oorspronkelijke bestemming
bewaard. Naar schatting zijn er ongeveer 2000 vluchtelingen bij het
Rode Kruis ondergebracht.

Het Rode Kruis heeft voorts goederen als dekens, hemden, lakens en
versnaperingen verstrekt aan vluchtelingen te ‘s-Gravenhage en ook
doen transporteren naar Middelburg, Vlissingen en Roosendaal.

Op aanvraag zijn er naar het zuiden van het land verpleegsters
gezonden voor de zieken onder de vluchtelingen.

Op aanstichting van het Rode Kruis is prof. dr. J. G. Sleeswijk,
hoogleraar aan de technische hogeschool, naar het zuiden van het
land vertrokken, in verband met berichten over dreigende
epidemische ziekten onder de vluchtelingen.

Aan afdelingen in enige plaatsen heeft het hoofdcomité toegestaan,
de aanvankelijk voor het Rode Kruis bestemde gelden voor de
vluchtelingen te besteden.

Geinterneerden.

Te Dordrecht zijn gisteren weer ongeveer 600 Belgische soldaten
aangekomen: na in het lokaal Van Dongen gevoed te zijn, zijn zij per
trein naar een interneringskamp vertrokken.



Gisteravond zijn te ‘s Hertogenbosch een paar 1000 Belgische
geinterneerde militairen aangekomen, die in de kazernes en de
militaire rijloods zijn ondergebracht.

Rotterdam. Geinterneerde Belgische soldaten.

Majoor Wilkens, de leider van het Rode Kruis alhier, heeft zondag
telegrafisch bericht van het hoofdcomité van het Rode Kruis
ontvangen, dat 25 gewonde geinterneerde Belgische soldaten door
de militaire autoriteit van Terneuzen aan het Rode Kruis alhier waren
overgedragen, ter opneming in een ziekeninrichting.

De sleepboot Fram, kapitein H. van der Zalm, vertrok zondag de half
twaalf met dr. Smit en het Rode Kruislid de heer L. Kamboot aan
boord derwaarts, kwam er ‘s nachts aan en vertrok gistermiddag half
twee van Terneuzen.

Gisteravond te kwart voor negen is deze sleepboot met Rode
Kruisvlag in top aan de mond der Leuvehaven alhier aangekomen,
waar ze werd opgewacht door dr. Boevé met de Rotterdamse
transportcolonne van het Rode Kruis, 14 brancards en twee
ziekenwagens. Mede waren ter plaatse aanwezig de
garnizoenscommandant, generaal Onnen, met de eerste luitenant
plaatselijk adjudant jhr. Bowier, dr. Halbertsma, medisch leider van
het Rode Kruis hier, de heer P. R. Mees, voorzitter van de
Rotterdamse afdeling, overste dr. Nord en een aantal dienstplichtige
medische studenten, onder bevel van de officier van gezondheid dr.
Saarloos.

Tien gewonden, die liggend vervoerd moesten worden, lagen op stro
en onder dekens op het achterschip, waarboven gistermiddag een
zonnetent was gespannen. De overigen hadden in het voorschip
plaats gevonden. Er waren er bij, die een schotwond in voet, been of



kaak hadden, enigen waren door uitputting ziek, anderen hadden
reumatische aandoeningen. Allen zagen er uitgeput uit. Enkelen
waren in burgerkleding. Ook waren er bij, die twee- of driemaal
gewond zijn geworden en te Antwerpen in het hospitaal verpleegd
werden, waaruit zij, toen de Belgen Antwerpen verlieten, met behulp
van hun officieren zijn gevlucht.

De geinterneerden behoorden tot de infanterie en de artillerie. Allen
zijn naar het ziekenhuis aan de Coolsingel overgebracht: wie liggend
vervoerd moesten worden, in brancards, de anderen in de
ziekenwagens. Langs de weg, die de stoet nam, hoorde men overal
betuigingen van medelijden met de gewonden.

Belgische vluchtelingen.

Een trein met 600 vluchtelingen, te half vijf aan het station Delftse
Poort alhier uit Bergen op Zoom aangekomen, is, nadat de
vluchtelingen, meest vrouwen en kinderen, aan het station gevoed
waren, om kwart over vijf terug vertrokken.

Te kwart over vier was er een trein met weeskinderen met hun
begeleiders aangekomen. Van deze weeskinderen zijn er om kwart
over vijf 80 doorgegaan naar Den Haag. Hier verlieten de trein een
directrice met 16 assistenten, twee jonge mannen van het Belgische
Rode Kruis, 15 weesjongens en 159 weesmeisjes, allen uit het
weeshuis in de Albert Grisartstraat te Antwerpen: verder 4 zusters, 9
assistenten, een verpleegde vrouw, 3 verpleegde mannen, 55
weesjongens en 29 weesmeisjes uit het weeshuis te Berendrecht, bij
Antwerpen. Van deze weeskinderen zijn er om 8 u 43 uur met een
extra trein, door de Hollandsche llzeren spoorwegmaatschappij
gratis ter beschikking gesteld, 103 doorgezonden naar Amsterdam,
waar notaris Brands hen voor de vereniging Tehuis voor Belgische
kinderen in ontvangst zou nemen. De kinderen waren hier liefdevol



ontvangen en onthaald. De overige weeskinderen zijn voorlopig in
het gebouw van de Sint Jozefsgezellenvereniging, op het
Stationsplein alhier, opgenomen. Daar lagen ze om half tien warm
toegestopt in hun bedjes uit te rusten na de vermoeiende dag.

Te half tien gisteravond vertrok er van het station Delftse Poort naar
de Zeeuwse lijn een extra goederentrein, beladen met
voedingsmiddelen. Op het spoorwegterrein aan de rechter
Maasoever alhier was de trein beladen.

De firma R.S. Stokvis en zonen Ltd. heeft aan de hoofdcommissaris
van politie alhier fl. 1000 ter hand gesteld, ter verdeling onder de
Belgische vluchtelingen, en tevens al haar auto’s ter beschikking
gesteld. De firma heeft gisteren 10 auto’s met voedingsmiddelen
naar Roosendaal gezonden.

Gisteren namiddag is per spoor uit Dordrecht alhier aangekomen een
sectie van het Belgische Rode Kruis, sterk 2 onderofficieren en 7
manschappen. Zij verblijven in de marinierskazerne hier tot vrijdag
en dan gaan zij naar Engeland, om van daar zo mogelijk Duinkerken
te bereiken.

Amsterdam. De Belgische viluchtelingen.

Nieuwe asielen zijn onder andere geopend aan de Stadhouderskade
(garage Leonard Lang), waar plaats is voor 300 vluchtelingen; de
koningin Emmaschool op de Nieuwe Looiersgracht (150); Werkende
Stand (50); L. Moerman (200), en de Geelvinck (250).

‘s-Gravenhage. Belgische vluchtelingen.

De burgemeester heeft gisteren nader verklaard, dat niet van alle
Belgische vluchtelingen gezegd kan worden, dat op hun
aanwezigheid prijs valt te stellen. Bedacht zij, dat de uitgewekenen



grotendeels de bevolking vormden van een havenstad, en dat het
krijgsbedrijf aanleiding heeft gegeven tot het openstellen van de
gevangenissen. Bij alle belangstelling, die de vluchtelingen
verdienen, zal derhalve de nodige bedachtzaamheid moeten worden
betracht. Men zal zich moeten onthouden van al wat een minder
wenselijk gebruik van de vrijheid van beweging der vluchtelingen zou
kunnen bevorderen. Het is reeds gebleken, dat er zijn, die van
verkregen zakgeld een verkeerd gebruik maken, en dat het verlangen
van verschillenden om de avond door te brengen in tapperijen en
minder goede gelegenheden niet verenigbaar is met de orde der
inrichtingen, die hen huisvesten. Dit zou op de duur een bezwaar
kunnen worden.

Wat het karakter der gemeentelijke bemoeiing betreft, de
burgemeester gaf te kennen, dat die moet worden opgevat als een
zorg, die op verzoek van de regering werd uitgeoefend. Bij de grote
toevloed van behoeftigen zal de leiding bij de stedelijke overheid
moeten berusten. Deze beschikt alleen over de nodige organen en
middelen om de toestand te beheersen. Een ongeorganiseerde
verspreiding is noch uit een oogpunt van openbare orde noch met
het oog op de openbare gezondheid wenselijk.

Wanneer de gelegenheid tot terugkeer open komt, is het van belang,
dat daarvan zoveel mogelijk door allen wordt gebruik gemaakt. Het
is derhalve wenselijk, nauwkeurig te weten, waar de immigranten
zijn gebleven, terwijl het aanbeveling verdient hen voorlopig zoveel
mogelijk bijeen te houden. Het zou een regelmatige terugzending in
de weg staan, indien zeer kort daarvoor tot verspreiding werd
overgegaan. Mocht daarentegen onverhoopt blijken, dat aan
terugzending voorlopig nog niet kan worden gedacht, dan zou later
zijn na te gaan, welke opgenomenen zonder bezwaar kunnen worden
afgestaan aan ingezetenen, die een passende huisvesting hebben
aangeboden. Daarbij zullen verschillende comités gewaardeerde en



nuttige diensten kunnen bewijzen en zullen de nodige waarborgen
gevonden moeten worden om de particuliere huisvesting niet op
teleurstelling te doen uitlopen. De gemeentelijke commissie, die
reeds zo talrijke blijken van belangstelling mocht ontvangen, bedankt
iedereen voor de toezending van al datgene wat in verschillend
opzicht het verblijf der vluchtelingen in de onderscheidene
inrichtingen kan ten goede komen en veraangenamen.

Intussen, zo ging de burgemeester voort, hoe welkom de ongelukkige
vluchtelingen ons ook mogen zijn, onder de indruk van hun komst zal
niet vergeten mogen worden, dat er ook onder onze eigen burgerij
zeer veel gezinnen zijn, die door werkloosheid en andere gevolgen
van de oorlog zwaar worden getroffen. Ten behoeve van dezen, die
ons het naast staan, zal in de komende winter nog menig beroep
gedaan worden op de offervaardigheid der ingezetenen. De
burgemeester hoopte, dat daarop met dezelfde prijzenswaardige
mildheid, die thans ten opzichte van de vreemde behoeftigen wordt
aan de dag gelegd, zou worden geantwoord, en dat men ook bij
werkverschaffing en dienstbetrekking de stedelingen zou laten
voorgaan.

De burgemeester wees verder nog op de zware taak waarvan de
politie zich in deze dagen te kwijten had, in verband vooral met de
omstandigheid, dat de komst van grote hoeveelheden vluchtelingen
slechts uitzonderlijk van tevoren werd aangekondigd. Zij werd daarin
uitnemend bijgestaan door de Haagse burgerwacht, aan wie geen
moeite teveel was. Terwijl door de Haagse Tramwegmaatschappij en
verschillende transportondernemingen loffelijke medewerking werd
verleend. Met bijzondere waardering werd getuigd van de
bereidwilligheid en de goede zorgen, die verschillende stedelijke
gestichten waarin vluchtelingen werden opgenomen, hebben
betoond.



Dankzij de toewijding van de stedelijke geneeskundige dienst is het
mogelijk een uitgebreide sanitaire controle te blijven uitoefenen.

Tenslotte sprak de burgemeester over de uithemende verzorging, die
onverwacht aangekomen vluchtelingen hadden ondervonden van
een comité, dat werkzaam was in een grote autogarage in de Laan
van Roos en Doorn, waarin vluchtelingen in afwachting van een
verdere doorzending, meermalen tijdelijk worden ondergebracht.

Op de vraag, hoe de burgemeester dacht over de distributie van
regeringswege van de vluchtelingen over het gehele land,
antwoordde hij, dat bij hem de vraag was gerezen, of het misschien
niet beter ware geweest, als al die behoeftige vluchtelingen
voorlopig bezuiden de Maas waren gehouden, ook met het oog op
hun terugkeer; maar dat hij overigens meende, zich van een oordeel
over de maatregelen der regering te moeten onthouden.

Uitgewekenen, die nog over contanten beschikken, komen
meermalen aan de Lange Voorhout 45 (waar de centrale
regeringscommissie tot behartiging van de belangen der
vluchtelingen gevestigd is) met het verzoek, voorlichting te willen
verlenen met het oog op de huur van een etagewoning met keuken.
Aan dergelijke etages, die, gelijk bekend, in het buitenland zeer veel
voorkomen, schijnt thans in Den Haag behoefte te bestaan.

Nadat gisteren in de loop van de middag kleinere en grotere groepen
vluchtelingen per Hollands Spoor alhier waren aangekomen, kwam
om ongeveer 5 u 45 gisteravond een lange trein met een zeer groot
aantal uitgewekenen in het station binnen. Deze vluchtelingen waren
niet bestemd voor Den Haag, doch wel was aan deze trein
vastgekoppeld een wagon voor Den Haag met 75 weeskinderen uit
het weeshuis te Barendrecht, die te Bergen op Zoom waren
aangetroffen. Zij werden hier ter stede ondergebracht in het Sint-



Annagesticht aan de Mariastraat, door de zorgen van het
damescomité hier ter stede, dat de verzorging van verlaten kinderen
op zich heeft genomen. De kindertjes zagen er goed en welvarend
uit. Er waren ook enige rooms-katholieke zusters bij.

In het gebouw van het genoemde gesticht stond voor allen het
nodige voedsel gereed.

De kinderen werden in vier tramwagens naar het gesticht gebracht.
De bedoeling is de kinderen slechts voorlopig in het gesticht een
onderkomen te bezorgen ten einde ze daarna over de stad te
verdelen.

Met toestemming van de burgemeester zal een der comités, die de
stationsarbeid aan de Hollandse spoor verrichten, vandaag en drie
volgende dagen in auto’s een inzameling in de stad houden voor de
verzorging van Den Haag passerende of hier uitstappende
vluchtelingen.

Belgié’s onzijdigheid.

Berlijn, 12 oktober. De Nord-Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft
onder het hoofd “Het verbreken der Belgische onzijdigheid door
Engeland en Frankrijk.

“Door de verklaringen van Sir Edward Grey is de bewering der
Engelse regering, dat de schending der Belgische onzijdigheid door
Duitsland tot het ingrijpen van Engeland in de huidige oorlog
aanleiding heeft gegeven, reeds onhoudbaar gebleken. Het pathos
van zedelijke verontwaardiging, waarmee van de Duitse inval in
Belgié van Engelse zijde is gebruik gemaakt om stemming te wekken
tegen Duitsland bij de onzijdige staten, komt onder een nieuw en
eigenaardig licht door zekere documenten, welke het Duitse
legerbestuur in de archieven van de Belgische generale staf te Brussel



heeft gevonden. Uit de inhoud van een portefeuille, welke het
opschrift draagt “Intervention anglaise en Belgique” blijkt, dat reeds
in het jaar 1906 het zenden van een Engels expeditiekorps naar Belgié
in geval van een Duits-Franse oorlog in het vooruitzicht is gesteld.
Volgens een gevonden brief aan de Belgische minister van oorlog van
10 april 1906, heeft de chef van de Belgische generale staf met de
toenmalige Engelse militaire attaché te Brussel, de luitenant-kolonel
Barnardiston, op diens aandringen in herhaalde besprekingen een
uitvoerig plan voor gemeenschappelijke krijgsverrichtingen van een
Engels expeditiekorps van 100.000 man met het Belgische leger
tegen Duitsland uitgewerkt. Het plan is goedgekeurd door de chef
van de Engelse generale staf, generaal majoor Grierson. Aan de
Belgische generale staf zijn alle opgaven over de sterkte en de
indeling van de Engelse troepenmacht, over de samenstelling van het
expeditiekorps, de plaatsen van ontscheping, een nauwkeurige
tijdsberekening voor het transport en dergelijke verstrekt. Met
behulp van deze inlichtingen heeft de Belgische generale staf het
transport van Engelse troepen in het Belgische gebied van opmars,
hun legering en voeding grondig voorbereid. Tot in alle
bijzonderheden is de samenwerking zorgvuldig uitgewerkt. Zo
zouden een groot aantal tolken en Belgische gendarmen ter
beschikking van het Engelse leger worden gesteld en zouden aan dit
leger de nodige kaarten worden geleverd. Zelfs was reeds gedacht
aan de verpleging van Engelse gewonden. Duinkerken, Calais en
Boulogne waren bestemd als ontschepingsplaatsen voor de Engelse
troepen. Van daaruit zouden zij met Belgisch spoorwegmaterieel
naar het gebied van opmars worden vervoerd.

Het voornemen om hen in Franse havens te ontschepen en door
Frans gebied te vervoeren, bewijst dat aan de afspraken tussen
Engeland en Belgié afspraken met de Franse generale staf waren
voorafgegaan. De drie mogendheden hebben, naar in het document



staat, de plannen voor de samenwerking van de verbonden legers
nauwgezet vastgesteld. Zulks blijkt ook uit het feit, dat in de geheime
akten een kaart van de opmars der Fransen is gevonden.

Het stuk bevat voorts enkele opmerkingen van bijzonder gewicht. Zo
staat er in: luitenant-kolonel Barnardiston heeft er op gewezen dat
men op de steun van Nederland niet kan rekenen. Hij heeft verder
vertrouwelijk medegedeeld, dat de Engelse regering plannen heeft
de basis voor de Engelse bevoorrading naar Antwerpen te verleggen,
zodra de Noordzee van alle Duitse oorlogsschepen zal zijn gezuiverd.

De militaire bescheiden worden aangevuld door een eveneens bij de
geheime stukken gevonden rapport van baron Greindl, die jarenlang
Belgisch gezant te Berlijn is geweest, aan de Belgische minister van
buitenlandse zaken, waarin met grote scherpzinnigheid de aan het
Engelse aanbod ten grondslag liggende bijgedachte wordt onthuld.
De gezant wijst namelijk op het bedenkelijke van de toestand, waarin
Belgié is gebracht door zijn partij kiezen ten gunste van de
ententemogendheden. In het zeer uitvoerige rapport, van 23
december 1911 gedagtekend, en waarvan de hele openbaarmaking
voorbehouden blijft, zet baron Greindl uiteen, dat het hem
medegedeelde plan van de Belgische generale staf ter verdediging
van de onzijdigheid van Belgié in een Frans-Duitse oorlog zich slechts
bezighoudt met de vraag, welke militaire maatregelen genomen
moeten worden voor het geval dat Duitsland de Belgische
onzijdigheid mocht schenden.

De onderstelling van een Franse aanval op Duitsland door Belgié
heen was zijns inziens echter even waarschijnlijk. De gezant schrijft
daarover woordelijk het volgende: “Van Franse zijde dreigt het
gevaar niet alleen in het zuiden van Luxemburg, het bedreigt ons op
onze gehele gemeenschappelijke grens. Voor deze bewering spreken
niet alleen veronderstellingen, we hebben er stellige aanwijzingen



voor. De gedachte aan een omtrekkende beweging van het noorden
uit behoort zonder twijfel tot de plannen van de Entente Cordiale.
Wanneer dit niet het geval was, zou het voornemen om Vlissingen te
versterken niet zulk een geschreeuw te Parijs en Londen hebben
veroorzaakt. Men heeft er daar geen geheim van gemaakt, waarom
men wenste dat de Schelde onverdedigd bleef. Men wilde namelijk
onbelemmerd een Engels garnizoen naar Antwerpen kunnen
overbrengen en streefde er tevens naar, in ons land een
operatiebasis voor een offensief in de richting van de Beneden-Rijn
en Westfalen te vestigen, om ons dan mede in een oorlog te
betrekken, hetgeen niet moeilijk zou zijn geweest. Immers na het
prijsgeven van ons nationaal toevluchtsoord zouden wij door onze
eigen schuld het mogelijk hebben gemaakt ons naar de eisen van de
zogenaamde beschermers te moeten schikken, als wij zo
onverstandig waren, hen daar toe te laten. De even trouweloze als
naieve voorstellen van luitenant-kolonel Barnardiston hebben ons
ten tijde van het sluiten der Entente Cordiale duidelijk aangetoond
waarom het ging. Toen het bleek dat wij ons door het zogenaamde
dreigende gevaar van een sluiting der Schelde niet bang lieten
maken, is het plan wel niet opgegeven, maar zodanig gewijzigd dat
het Engelse hulpleger niet aan de Belgische kust maar in de naastbij
gelegen Franse havens zou worden ontscheept. Daarvoor pleiten ook
de onthullingen van kapitein Faber. Het Engelse hulpleger zou te
Calais en Duinkerken worden geland en bij nacht langs onze grens
naar Longwy marcheren om Duitsland te bereiken. Het zou dadelijk
ons land van het noordwesten uit binnendringen. Daardoor zou het
‘t voordeel hebben, dadelijk in actie te kunnen komen en het
Belgische leger te treffen in een streek, waarin wij op geen vestingen
konden steunen ingeval wij een slag wilden wagen. De Engelsen
zouden verder in staat zijn, de aan hulpbronnen van allerlei aard
rijkste provincies te bezetten, in elk geval echter onze mobilisatie te
belemmeren of ze slechts toe te laten nadat we ons formeel verplicht



hadden de mobilisatie alleen in het belang van Engeland en zijn
bondgenoot te voltrekken. Het is dringend nodig tevoren een
veldtochtplan voor het Belgische leger ook met het oog op die
mogelijkheid vast te stellen. Dat gebiedt zowel het belang van onze
militaire verdediging alsook de leiding van onze buitenlandse
politiek, in het geval van een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk.”

Deze uiteenzettingen van een onbevooroordeelde zijde stellen dus
op overtuigende wijze vast dat hetzelfde Engeland, dat zich thans
heeft gebaard als beschermer der Belgische onzijdigheid, Belgié
gebracht heeft tot een eenzijdig partij kiezen ten gunste van de
mogendheden der Drievoudige Entente, en dat Engeland op een
gegeven ogenblik zelfs aan een schending van de Nederlandse
onzijdigheid heeft gedacht.

Er volgt verder uit dat de Belgische regering door gehoor te geven
aan hetgeen Engeland haar influisterde, zich schuldig heeft gemaakt
aan een ernstige inbreuk op de plichten, welke op haar, als neutrale
mogendheid, rustten. De vervulling van die plichten zou hebben
nodig gemaakt dat de Belgische regering bij haar
verdedigingsplannen ook rekening had gehouden met de schending
van de Belgische onzijdigheid door Frankrijk en dat zij voor dit geval
overeenkomstige afspraken met Duitsland had gemaakt als met
Frankrijk en Engeland.

De gevonden schrifturen vormen het afdoende bewijs voor het bij
ingewijde Duitsers voor het uitbreken van de oorlog reeds lang
bekende feit van een Belgische overeenkomst met de mogendheden
der Entente. Zij dienen als een rechtvaardiging voor ons militair
optreden en als een bevestiging van de door de Duitse
legeraanvoering verkregen inlichtingen over de Franse plannen. Zij
mogen het Belgische volk de ogen openen, en het leren aan wie het



de rampspoed te wijten heeft, welke thans over het ongelukkige land
is gekomen.

Van de Brabantse grens.

Roosendaal, 12 oktober. De militaire overheid heeft de stroom van
vluchtelingen langs de wegen thans uit Roosendaal geweerd en voort
geleid in noordelijke richting naar Oudgastel en later ook in oostelijke
richting naar Breda. Marechaussee was belast met deze moeilijke
taak. Zij had voorts in opdracht de vluchtelingen, die nog in de bossen
bivakkeerden, daaruit met zachtheid te verdrijven. Ook mogen de
mensen niet meer langs de wegen liggen. Neemt men hierbij in
aanmerking dat hier nu de kerk, de zaal van de Katholieke Kring en
de verblijfplaatsen voor de militairen van de enkele duizenden
Belgen, die daar tot heden mochten slapen, ontruimd zijn, dan vraagt
men zich af waar deze lieden zonder onderdak dan toch moeten
blijven. Niet in de bossen, niet langs de wegen, uit enkele van de
voornaamste toevluchtsoorden verjaagd! Wanneer ieder spoor van
ironie niet ongepast was, zou men willen opperen of zij dan moeten
vliegen ofwel in het water lopen met hun huisraad, hun kinderen en
hun oudjes. Want bijvoorbeeld: de noordelijke richting loopt op geen
plaats van enige betekenis uit en nergens in de omtrek is immers
ruimte of voedsel.

De militaire overheid, en met recht, komt echter op voor de
gezondheid van onze gemobiliseerde troepen. Uit dergelijke
noodtoestanden kunnen gevaren voorkomen voor de hygiéne, want
controle is op dit gebied natuurlijk niet mogelijk geweest. Daarom is
hier van heden af aan de soldaten alle aanraking met de
vluchtelingen ontzegd. Ze mogen hen niet meer helpen met pakken
dragen, met wegwijzen, en ook het verstrekken van brood uit de
militaire bakkerij is hier gedaan. Morgen rukt de troep vroegtijdig uit
en komt pas tegen de avond weer in de stad terug.



Maar met dit al komt er in de overvolheid van de steden hier weinig
of geen verandering. En men kan de uitgewekenen wel voortdrijven,
maar de grote menigte durft immers toch niet naar Antwerpen terug
véor zij de waarborgen heeft dat zij daar veilig zal zijn. De angst voor
de Duits zit erin. De laatste alinea’s der proclamatie van hun
burgemeester (die de bevolking aanspoort terug te keren) doen hen
vrezen voor executies zoals er reeds zoveel hebben plaats gehad in
de laatste tijd. Zij zijn bang dat de Duitsers hun mannen en jongens
zullen wegvoeren om te werken, om loopgraven te maken misschien
enzovoort. En ze vrezen vooral voor hun vrouwen en dochters,
afgeschrikt door tal van verhalen omtrent buitensporige
wreedheden.

Zij vrezen ... en tot heden wachten zij op een officiéle proclamatie,
hetzij van haar eigen of van een neutrale regering. En zolang dit niet
geschikt is, zullen de overgrote massa’s Belgen in ons land blijven
hangen. De terugtocht naar Antwerpen was dan ook heden nog zeer
gering. En het bericht, dat Gent nu ook bezet is, en dat de bevolking
in die stad eveneens komt vluchten, is er niet naar om hun
vertrouwen te versterken.

Toch achten mannen met een beproefd inzicht de mogelijkheid wel
uiterst gering dat de Engelse en Belgische troepen, die vrijwel
gedemoraliseerd uit de stelling Antwerpen teruggedreven schijnen
te zijn, daarheen uit een westelijke richting, door hun eigen
inundaties heen, terug zouden keren, om te trachten de Duitsers de
bezette stad weer uit te drijven. Bovendien schijnen de forten, die
deze streek bestrijken, nog volslagen intact te zijn. En de slag aan de
Aisne zou toch zeker niet toelaten om troepen aan die gelederen te
onttrekken.

De spotprijzen voor rijpaarden en automobielen, waarover ik u
vanmiddag seinde, schijnen in veel gevallen wel bloedgeld genoemd



te moeten worden. Verschillende mensen, aangekomen met karren
en paarden, met handpaarden, met vee, vonden bij aankomst
merendeels zelfs geen dak en geen voedsel, laat staan voor hun
dieren. Velen hunner moesten bovendien met de treinen verder. Dan
wisten zij geen raad meer met hun levende have, en mij is verteld van
gewetenloze landgenoten, die op deze wijze de nood misbruikt
hebben, om koeien, om paarden met de karren erbij, te kopen voor
fl. 15, ja voor fl. 7 per stuk.

De winkeliers en ondernemers in de door vluchtelingen
overstroomde streken zitten in de moeilijkheid dat zij bijna
uitsluitend Belgisch geld ontvangen, en dat de bankiers alleen dit geld
van vluchtelingen, niet van Nederlanders wisselen.

Van de Zeeuwse grens.

Vlissingen, 12 oktober. Laat in de namiddag is hier nog een boot met
geinterneerden aangekomen, waaronder Engelse matrozen. De
grote stroom is nu geéindigd, maar wel worden nog een 400 paarden
verwacht. 27 aangebrachte gewonden zijn naar Middelburg
vervoerd. Men vermoedt, nu Gent ook in handen der Duitsers is, dat
velen uit Brugge, Oostende en omgeving zullen viuchten, terwijl
morgen zeker vele vluchtelingen uit Zeeuws Vlaanderen zullen
worden doorgezonden naar Walcheren.

Het beleg van Antwerpen. (Vervolg).

De tijd, dat het beleg van Antwerpen duurde, zou ik geneigd zijn in
drie onderscheidene vakken te verdelen.

Het eerste zou de belegering en de beschieting zijn der eerste linie
forten van 29 september tot 1 oktober, toen de Duitse bestormingen
na twee dagen reeds door de tussenruimten der verdediging
doorbraken.



Het tweede zou dan weer een gevecht in het open veld zijn op de
vlakte die tussen de forten der eerste linie en die der tweede linie uit
de vallei van Rupel en Nete bestaat, en de effene streek waarvan
Kontich het middelpunt schijnt te ziijn. Dit vak verliep tussen 1 en 7
oktober, op welke dag alle manschappen bevolen werd zich binnen
de tweede omheining der versterkingen schuil te zetten.

Het derde vak zou op woensdag 7 oktober een aanvang krijgen, zou
uit de beschieting door de Duitsers en het opblazen door de Belgen
van de forten die nog weerbaar waren bestaan, en door het
voornaamste feit van de Belgische veldtocht onvergetelijk worden,
door het bombardement van een toen nog druk bewoonde stad, dat
de burgerbevolking in levensgevaar stelde en toch geen militaire
operatie tegen de soldatenbezetting heette te zijn, die thans op 5 km
afstand der stadsmuren de strijd voerde. Dit vak moest, na drie
dagen, met de vernieling der laatste vestingen en de overgave van
Antwerpen een einde krijgen.

Men zal onmiddellijk inzien dat ook rond Antwerpen de voornaamste
verdediging, degene die de meest langdurige inspanning van de
vijand heeft in beslag genomen, een slag van zes dagen op het open
veld is geweest.

Om die slag met goed gevolg door te zetten, bevonden de Duitsers
zich na de val der zuidelijke forten Breendonk, Heindonk en Walem
in de voordeligste stelling.

Van 29 september af was het hevigste vuur hunner 42 cm mortieren
voor Walem en Breendonk bestemd, en deze forten moesten dan
ook de eerste bestorming ondergaan.

Nu, op die plaatsen vonden zij voortreffelijke stellingen voor hun
houwitsers. Niet zozeer dat de streek bijzonder zekere schuilhoeken



opleverde, maar vooral om de invloed, welke het vuur van de daar
opgestelde batterijen op het vergemakkelijken van de overtocht van
Nete en Rupel kon oefenen. Een enkele opslag op de kaart toont
onmiddellijk aan hoe Walem in rechte lijn met de Rupel, en
Breendonk ook op dezelfde rechte als de Nete staat. Zij die ooit, in
loopgraven gelegen, een vijand hebben afgewacht, die vlak voor hen
zou opdagen en het gevaar van een beschieting van opzij plotseling
waarnemen, zullen onmiddellijk inzien, van welk overgroot belang
het bezit van die beide strategische punten voor de Duitsers moest
zijn.

Die beide posities hebben dan ook het eerste deel van de zesdaagse
strijd bij Nete en Rupel gewonnen.

Op zijde, in de richting der loopgraven vliegend, zijn bommen en
granaatkartetsen misschien niet zoveel gevaarlijker dan wanneer zij
in het front zelf worden afgeschoten, maar het gevoelen van
betrekkelijke veiligheid dat de liggende afwachting, onder de bodem,
de soldaat brengt, wordt onmiddellijk gebroken. Hem is het, of de
infanterie die hij als opdracht heeft gekregen af te wachten, ook aan
de kant zou opdagen waar de wal van de gracht hem geen
beschutting bieden zal; hij wordt zenuwachtiger gestemd na één
enkel half uur dan door de 48 uur die hij misschien reeds op dezelfde
plaats bij directe beschieting doorbracht. Het zal wel op het gevoelen
lijken van de man die de voordeur van het huis vasthoudt, bang voor
de inbreker, die hij over de straat heeft horen lopen, en die hem
opeens, door de in vergetelheid opengelaten achterdeur ziet binnen
springen.

En wat wordt het dan wanneer een bom, bij toeval, vlak in de
loopgraaf, midden in de manschappen valt? Ik weet gevallen dat één
bom rond de 50 man ombracht; haar ontploffing rukt de lijken uit
mekaar, zodat men een hoofd of een arm soms 20 of 30 m de lucht



in ziet vliegen; een officier vertelde mij van een twintigtal mannen,
zo erg toegetakeld, dat ook de medaille welke iedere soldaat met
naam en geboorteplaats op de borst draagt, bij de ene losgerukt was,
bij de andere in het vlees van het lichaam gedreven, bij een derde
geplooid of gescheurd of zelfs tot gruis verbrijzeld, zodat er geen
middel overbleef, tenzij bij raden naar de gedrochtelijke vorm van
een overschot, om de eenzelvigheid van de afgestorvene vast te
stellen. Wat worden dan ook de, zo lange jaren, zo hoog geprezen
karaktersterkte of moed des krijgers? In zulk opzicht is er
ongetwijfeld meer gelijkenis tussen een Romeinse en een
Bonapartistische veldtocht, dan tussen deze laatste en de huidige.
Dat het sneuvelen op het slagveld of het oplopen van een wonde een
teken van moed, een blijk van heldhaftigheid was, dat kon vroeger
gezegd. De kwetsuur werd dikwijls toegebracht door een vijandelijke
soldaat met wie men alleen handgemeen was. Of nog was het
slagveld weinig uitgestrekt, was het gevaar klaar voor ogen te zien,
kon men er zich onmogelijk in bevinden zonder het onmiddellijk
bewust te worden, was op ieder ogenblik de roes van de strijd of de
vastberadenheid van de getrouwe soldaat nodig, om op het plekje
grond stand te houden vanwaar hij de vijandelijke drommen zag
aanrukken.

Maar nu bestaat een slagveld uit geen twee tegenover elkaar met
minder of meer bochten opgestelde legerlijnen meer. De vijand
beschiet niet alleen de fuseliers, die in de loopgraven het ogenblik
afwachten, er naar verlangend, dat zij door het gebruik van de kogel
een uit zijn schuilplaatsen eindelijk opdoemende grauwe vijand
mogen neervellen, maar bij de dagenlange slagen die thans de
geregelde strategie worden, maakt hij, zoveel als doenlijk, de hele
streek achter de aan te vallen stelling onveilig. Hij beschiet de dorpen
die naar vermoeden, of naar de verslagen van zijn bespieders, als
inkwartiering voor de reservetroepen worden gebruikt; de



spoorverbindingen, die tot het vervoer van manschappen of
gepantserde batterijen, en de stations vooral die als basis voor die
zwenkingen kunnen dienstig zijn; alle hoogten of bereikbare
heuvelflanken, waarvan hij verneemt, dat zij versterking ondergaan,
en de troepen die, op afstand van de vuurlinie, met de spade in de
hand, hier hetzelfde gevaar lopen als de makkers, ginder op het
uiterste front; alle wegen ook, en op het ogenblik voornamelijk dat
de vliegende verkenners door het afschieten van een gekleurde
vuurpijl, over de “drachen”, zoals het ballon-captif heet, dat gestadig
achter de vijandelijke legers, buiten bereik van de verst dragende
stukken, te zweven hangt, door middel van zijn telefonische
verbinding, te kennen geeft, dat de motorwagens, die eet- en
schietvoorraad moeten brengen, op een aangetekende plaats
voorbijrijden.

Zo’n aangetekende plaats zal meestal een kruisstraat of een door
bomen beschermden, licht te onderscheiden en te bereiken
steenweg zijn, waarvan, bij het opstellen reeds van de batterijen,
afstand en liggingshoek nauwgezet worden nagegaan en vastgesteld.
Op die wijze kan, onmiddellijk na bevel, zulk punt tot doel worden
uitgekozen. Kan de ammunitie of de eetvoorraad voor een zeker
gedeelte van het front worden vernield, of krijgen het de
motorwagens te benauwd om door te rijden, daar zij bij hun
verschijning op een deel van de weg, onmiddellijk in een dodelijke
zone worden onthaald, zo komt weldra het gepaste ogenblik, om te
trachten, door de hongerlijdende, uitgeputte, en al gauw van
patronen beroofde manschappen door te breken.

Niet alleen voor de overlangse beschieting van de
verdedigingswerken van de Rupel en de Nete, leverden de stellingen
Walem en Breendonk het grootste voordeel op, ook lieten zij de
Duitse batterijen toe, ieder punt der streek, die ten zuiden van de
tweede linie forten lag, beurtelings, zoals uit de as van een wiel in alle



richtingen heen de spaken lopen, hun bommen of granaatkartetsen
toe te dienen.

Ook waren zij zo dichtbij, dat zij over de forten heen, het opstijgen te
Wilrijk van onze eigen vliegtuigen onveilig maakten, en dit was,
strategisch gesproken, misschien nog de zwaarste oorzaak der
nederlaag.

(Wordt vervolgd)

Uit Brussel wordt aan de Kdlnische Zeitung gemeld, dat dr. Sven
Hedin, de ontdekkingsreiziger, te Antwerpen is aangekomen en zijn
vreugde over de geringe beschadiging van de stad heeft
uitgesproken.

Een uit Antwerpen teruggekeerde correspondent van de Kélnische
Zeitung bevestigt dat de stad betrekkelijk weinig heeft geleden.

De kunstschatten, de grote openbare gebouwen, het
Plantijnmuseum en het koninklijk museum zijn onbeschadigd. In de
kathedraal is in de rechter zijbeuk, blijkbaar door een granaat, een
klein gat geslagen. In de buurt van de Groenplaats is in verscheidene
huizen brand uitgebroken, die geblust is.

De straten in Antwerpen, die het meest geleden hebben van het
bombardement, zijn volgens een correspondent van de Tijd de
Plataanlaan, Jordaanstraat, Leopoldlaan, Hertoginnestraat,
Mechelse Steenweg. De Van Breestraat staat voor een deel in brand,
de Lange Leemstraat tot aan de Mechelse Steenweg staat in volle
vlam en is niet te blussen, daar er geen water is.

Er wordt gespoten met water uit de Schelde. Dit water is zout en
vernielt de stoommachines. De Volkstraat, Kronenburgerstraat,
Zuiderlei, Friesestraat, Verbondstraat, Kloosterstraat,



Begijnenstraat, Justitiestraat, Kammerstraat tot aan de rooms-
katholieke kerk zijn gespaard gebleven.

Ook zijn afgebrand de bureaus van het dagblad “La Métropole”,
Middenstraat, Beddestraat, drukkerij Bellemans op de Eierenmarkt.
De Antwerpse brandweer kan geen water krijgen.

Duitse ingenieurs zijn niet op de hoogte van het blussen. Duitse
officieren hebben aan de brandweer gewezen, hoe ze bij de vloed
van de Schelde uit de riolen water kunnen oppompen met een
stoompomp.

De directeur van de Belgische strafkolonie te Hoogstraten heeft, naar
men ons uit Breda schrijft, bericht ontvangen, dat de Belgische
regering reeds van Oostende naar Bordeaux is vertrokken, terwijl de
koningin in Engeland moet zijn.

Dit wordt bevestigd in een bericht in de Londense Observer, die
meldt dat de koningin reeds vrijdagavond te Folkestone is
aangekomen op weg naar Londen.

Omtrent de bezetting van Gent door de Duitsers vernemen wij nader,
dat gistermorgen omstreeks 10 uur een kleine groep cavaleristen
daar aankwam en zich naar het stadhuis begaf. Nadat de
commandant zich met burgemeester en schepenen had
onderhouden, werd op het stadhuis de Duitse vlag gehesen. Een
grotere colonne wordt elk ogenblik te Gent verwacht.

De Belgische troepen waren weggetrokken, zodat de bezetting der
stad zonder enig verzet geschiedde.

Naar het schijnt bereidt men zich de Oostende voor op de spoedige
aankomst der Duitsers. Gegoede families hebben althans hun bagage
reeds naar Nederland gezonden.



Een hooggeplaatst Belgisch officier, die in de Nederlandse bladen
gelezen had, dat de verdediging van Antwerpen in de laatste uren
geheel aan de Engelsen zou zijn toevertrouwd, heeft onze Bredase
correspondent een brief van een Engels kolonel laten lezen, waaruit
blijkt dat reeds in de nacht van 8 op 9 oktober 3000 Engelsen van
Beveren westwaarts zijn vertrokken, geleid door een Belgische gids.
Eerst vele uren later zijn de Belgen met de overige Engelsen uit
Antwerpen weggetrokken.

Van de Brabantse grens.
Men meldt ons uit Breda:

Het vluchtelingencomité heeft in de afgelopen nacht enkele
honderden vluchtelingen in de Grote Kerk moeten onderbrengen,
daar de overige ruimte propvol was. De burgemeester van Breda zal
met de voorzitter van het vluchtelingencomité vermoedelijk heden
naar Antwerpen vertrekken, om daar de toestand op te nemen en de
stedelijke autoriteiten te raadplegen. Tot dusverre is er zeer weinig
animo om naar Antwerpen terug te keren. Vluchtelingen verzekeren,
dat in de koude nacht van zondag op maandag twee personen, die in
de nabijheid van Zundert in de open lucht moesten verblijven,
gestorven zijn.

lemand die aan de administratie van de Belgische strafkolonie te
Hoogstraten, vlakbij de Brabantse grens gelegen, verbonden is en
gistermorgen uit Hoogstraten vertrok, verhaalt dat op het eind van
de afgelopen week de te Hoogstraten en Weelde-Merksplas
gedetineerden uit vrees voor de in aantocht zijnde Duitsers, aan het
muiten sloegen en hun vrijlating eisten. De directeur vroeg te
Antwerpen om orders en kreeg tot antwoord, dat hij te Antwerpen
geld kon halen om de strafkolonisten hun uitgangskas te betalen en
hen daarna los te laten. De directeur vond het ministerie te



Antwerpen reeds naar Oostende vertrokken en teruggekomen liet hij
te Hoogstraten 300 en te Weelde-Merksplas 2000 man los, die hij uit
de in kas aanwezige gelden vijf frank per hoofd kon uitbetalen. Het
overschot verlangde niet te vertrekken en bleef in de gestichten.
Velen van de ontslagenen zwerven nu op onze grens rond, doch hun
wordt belet de grens te overschrijden. In de strafkolonie te
Hoogstraten zijn sedert enige tijd een paar honderd vrouwelijke
krankzinnigen uit Duffel gehuisvest.

Van de Zeeuwse grens.
Men schrijft ons uit Koewacht:

De laatste dagen zullen de ingezetenen niet licht vergeten.
Donderdagnamiddag begon de intocht van Belgische vluchtelingen in
deze gemeente. Wel waren sinds een veertien dagen tal van
vluchtelingen aangekomen, doch dit waren meest gegoeden, die
ruimschoots in staat waren in al hun behoeften te voorzien. Doch
donderdag begon de lange rij van arme mensen, wie men kon
aanzien, dat zij aan alles gebrek hadden. De meesten kwamen uit
Hamme, Antwerpen en Puurs en hadden de lange weg te voet
afgelegd. Sommigen hadden wat beddengoed bij zich, anderen
bezaten in het geheel niets.

Allen werden door het comité opgenomen en voorlopig gehuisvest in
de beide openbare scholen en de bijzondere school. Vrijdag nam de
toevloed nog toe en de hele dag was het als een lange processie van
mensen, die aan alles gebrek hadden. Ook kwamen de boeren met
hun paarden en vee, de rijke lieden met hun volgeladen wagens met
meubelen. In één woord de drukte was onbeschrijflijk, vooral toen in
de namiddag ook de bevolking bij de naburige Belgische gemeenten
Stekene en Moerbeke, beide zeer grote dorpen, begonnen te
vluchten. Toen was er geen denken meer aan om alles onderdak te



brengen. Wat kon, werd doorgestuurd naar Axel, alle boerenschuren
werden tot slaapplaatsen ingericht, zelfs stallen en hokken werden
opgezocht en men zag rijke lieden om een plaatsje in schuur of stal
bedelen. Honderden moesten onder de blote hemel blijven of op een
stoel in een of andere herberg de nacht doorbrengen. Vrijdagnacht
trokken door het Belgisch gedeelte duizenden militairen met wagens,
automobielen, te paard en op rijwielen, die uit Antwerpen kwamen
en over Moerbeke, Zelzate naar Oostende trokken. Zaterdag toen het
laatste gedeelte weg wilde trekken, kwam men tot de ontdekking dat
ze ingesloten waren. En daar begon het interneren op grote schaal.
Elke 5 minuten zag men troepjes Belgische militairen zich in veiligheid
stellen onder de Nederlandse vlag. Velen schreiden als kinderen,
toen zij hun wapens afgaven. De Duitsers begonnen al meer en meer
de Nederlandse grens te naderen en toen er een grappenmaker riep:
“de Duitsers komen!”, vluchtten allen in wanorde door het dorp.
Tegen de avond kwamen de Duitsers werkelijk, de mitrailleurs
begonnen te werken en de Belgische soldaten, die nog op eigen
grondgebied waren gebleven, vluchtten in alle haast over de grens.
1000 werden die dag geinterneerd. De Duitsers, dit ziende, trokken
naar Stekene, waar een nieuw gevecht begon met de daar nog
vertoevende militairen, die ook weldra met hun munitiewagens,
auto’s en rijwielen over de grenzen trokken. Het gehele dorp lag
weldra vol wapens en munitie. Zondag werd alles op karren naar Axel
vervoerd. Door de grote toevoer van vluchtelingen was er zondag
gebrek aan levensmiddelen. In het hele dorp was geen broodje te
krijgen. Rijke Belgen boden tevergeefs tot vijf frank voor een brood.
Het comité kocht toen alle melk op om tenminste de kinderen en de
vrouwen van voedsel te voorzien. Ook werden koeien geslacht en
aardappelen gekocht. De burgemeester liet voorts de landbouwers
aanzeggen, dat zij met spoed koren moesten gaan dorsen en laten
malen en van maandag af zullen alle bakkers brood moeten leveren
voor het comité.



Om een denkbeeld te geven van de grote drukte, die er in ons anders
zo stille dorp heerst, kan dienen, dat hier en daar gewapende
soldaten staan om het volk tot doorlopen aan te manen. En dan zijn
er honderden doorgestuurd naar Axel en Hulst. De automobielen van
het Rode Kruis rijden hele dagen rond om de gewonde Belgische
soldaten op te zoeken en te vervoeren.

Men schrijft ons uit Oostburg:

Zondag en ook gistermorgen werd er terug veel geschoten bezuiden
Gent. Er werden nog schoten gehoord uit de richting Oostende.
Algemeen wordt hier gezegd dat tussen Brugge en Oostende hard
wordt gevochten.

Het aantal vluchtelingen, die te Sluis aankomen, is zeer groot. De
Belgische trams zijn niet bij machte hen allen te vervoeren, de
meeste vluchtelingen worden te Breskens aan wal gebracht door
sleepboten uit Antwerpen. In de nacht van zaterdag op zondag
hebben ongeveer 3000 vluchtelingen in Sluis moeten overnachten;
indien men nu weet dat de gemeente ongeveer 2500 zielen telt, kan
men begrijpen dat het moeilijk ging hen allen behoorlijk onderdak te
brengen. Alle particuliere woningen zijn vol met vluchtelingen; thans
zijn ook een paar grote schuiten, die suikerbieten kwamen laden,
ingericht voor nachtverblijf. Indien, zoals beweerd wordt, het Duitse
leger aftrekt naar Oostende, dan zal deze week Zeeuws-Vlaanderen
alle vluchtelingen niet kunnen bergen.

Te Maastricht is zondag aangekomen een Russische dokter, een
jongeman, slechts enige maanden gehuwd, die, te Luik vertoevende
met zijn echtgenote, daar door de oorlog verrast werd. Hij bedacht
zich niet lang, maar gaf zich op als militaire dokter en was gedurende
de bestorming van Luik werkzaam aan het fort van Boncelles. Hier
werd hij zelf gewond door een kogel in de zijde. Hij liet zich vervoeren



naar zijn tijdelijke woning te Luik en werd door zijn vrouw verbonden.
Meermalen kwamen de Duitsers huiszoeking doen, om te zien, of er
geen wapens in huis waren; doch ze lieten hem ongemoeid.
Nauwelijks genezen van zijn wond, verliet hij Luik en voegde zich bij
de Belgen in Antwerpen, waar hij tot aan het beleg bleef. Hij is van
Antwerpen naar Brugge gegaan, in welke stad zich, volgens hem, een
aanzienlijk aantal Engelse militairen bevindt. Over Vlissingen is hij nu
te Maastricht aangekomen. Hij wil nu trachten zijn vrouw, die zich
nog te Luik moet bevinden, naar Nederland te doen komen. Een der
heren van het steuncomité heeft hem mee naar huis genomen en zal
hem verder zien te helpen.

Als curiosum vermelden wij een officieel telegram, gisterochtend
door Reuter uit Parijs overgeseind. Het luidt: volgens de laatste
berichten hebben de Duitsers nog maar alleen de voorsteden van
Antwerpen bezet. De 24 forten op de beide Schelde-oevers bieden
krachtige tegenstand.

De officiéle waarheid is in dit geval wel heel ver van de werkelijke af.

Dinsdag 13/10/1914 — avondeditie
Belgische vluchtelingen.

Uit goede bron wordt vernomen, dat de uit de gevangenis te
Antwerpen losgelaten Belgen zich bijna allen te Boxtel bevinden en
dat zij dus niet naar de noordelijker gelegen plaatsen zijn gekomen.
Zij zullen van regeringswege worden vervoerd naar een veilige plaats.

Naar wij vernemen hebben de onderhandelingen tussen de
Nederlandse regering en Duitsland gevoerd, tot het gewenste
resultaat geleid.



Dientengevolge zal binnenkort een mededeling van de regering
verschijnen omtrent een spoedige terugkeer der Belgische
vluchtelingen. De bedoeling is, dat de terugkeer naar Antwerpen
geleidelijk zal geschieden en van regeringswege.

De heren Ruys de Beerenbrouck, Snoeck Henkemans en Van Vuuren,
die in opdracht van de regering de streken in het zuiden van het land,
waar de vluchtelingen aankwamen, hebben bezocht, hebben een
uitgebreid onderzoek ingesteld en de toestand daar vrij bevredigend
gevonden. Door voorziening van regeringswege is aan de behoefte
aan dekking voorzien, o.a. zijn er 25.000 dekens heengezonden. Door
de intendance en ook door particulieren, o.a. door de directies van
enkele grote dagbladen, is gezorgd voor het nodige voedsel, zodat er
op het ogenblik geen kwestie is van honger lijden. Doordat er handen
te kort komen voor het bereiden van spijzen en het gereedmaken van
boterhammen, is er vooral te Putte en Ossendrecht behoefte aan
direct eetbaar voedsel, zoals gesmeerde en belegde boterhammen,
gekookte erwten enzovoort en is de toezending daarvan hoogst
wenselijk.

Nader vernemen wij nog, dat de bezending, die door auto’s van H.M.
de koningin voor de Belgische vluchtelingen, naar de zuidergrens is
gebracht, niet alleen bestond uit goederen, door hare Majesteit
verstrekt, doch ook uit grote schenkingen, die gedaan werden door
dames en heren in de residentie en enige leveranciers aldaar.

Met de koninklijke auto’s is tegelijk meegegaan een particuliere auto
met de heren jhr. Schuurbeque Boeye en jhr. Huydecooper, die hun
hulp ter beschikking van Hr. Ms. hofmaarschalk jhr. Boreel stelden.

Het Rode Kruis had ook een auto gevonden, gevuld met dekens en
onder geleide van jhr. E. van Loon en jhr. Wittert van Hoogland, die
mede hun diensten aan de hofmaarschalk verleenden, om deze



behulpzaam te zijn bij de verdeling van eetwaren en beddengoed
onder de vluchtelingen.

Bij de comités voor de Belgische vluchtelingen verlenen enige in Den
Haag verblijvende Belgen belangeloos hun bijstand bij de
administratieve werkzaamheden. Daaronder bevindt zich een
ambtenaar der gemeentesecretarie van Antwerpen, die uit de aard
van zijn betrekking, met de maatschappelijke toestand en de
behoeften van vele medegemeentenaren bekend is en uit dien
hoofde de in vele gevallen gewenste voorlichting kan geven.

Geinterneerden.

De te Breda aanwezige Belgische soldaten, in totaal ongeveer 1500
man, zijn hedenmiddag in een extra trein naar het interneringskamp
te Amersfoort gezonden. De stafofficieren blijven voorlopig in de
Koninklijke Militaire Academie gehuisvest.

Vannacht hebben extra treinen weer Belgische geinterneerden in
Harderwijk aangebracht, zodat behalve de kazernes ook de grote
Hervormde Kerk als verblijfplaats is ingericht. Aangezien er hier nog
meer te verwachten zijn, men noemt een totaal van 10.000, wordt
het kampterrein ook ingericht.

Hedenmorgen zijn uit Utrecht op verzoek van het steuncomité een
arts met twee liefdezusters met verband en materiaal voor
bestrijding van difterie onder de vluchtelingen naar Sas van Gent
vertrokken.

Het grootste gedeelte van het in Nederland gestationeerd personeel
der Noord-Brabants-Duitse spoorwegmaatschappij zomede de
directie der maatschappij heeft zich bereid verklaard 1 procent van
de bezoldiging af te dragen aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité
1914. De eerste bijdrage is reeds ontvangen.



Rotterdam. Belgische vluchtelingen.

Dinsdag, de marktdag, is wel een van de drukste dagen der week voor
onze stad. Bij de vele buitenmensen, die dan naar hier komen,
voegden zich heden de duizenden uitgewekenen, die zich in onze
gemeente ophouden, zodat vooral in het centrum op de middaguren
er bijna geen doorkomen aan was.

Vooral voor de sigarenwinkels, waar de adreslijsten der viuchtelingen
zijn opgehangen, vormen zich groepjes vreemdelingen, die deze
lijsten nauwkeurig nagaan. De koffiehuizen in de city zijn de ganse
dag vol vluchtelingen, bijna allen verdiept in het oorlogsnieuws der
kranten.

De toeloop der viuchtelingen aan de Bijbank der Nederlandse bank,
om geld te wisselen, was hedenmorgen zo groot, dat de palen en
touwen, die in het begin van augustus zulke goede diensten hebben
bewezen, op bevel der politie weer langs het trottoir van Boompjes
en Rederijstraat zijn geplaatst. Honderden wachtten daar geduldig,
totdat zij eindelijk door de politieagenten uit de touwen verlost en
tot de bank worden toegelaten.

De beambten doen hun uiterste best, om het wisselen zo vlug
mogelijk te doen geschieden. Gisteren werden er ruim 1100
geholpen en vandaag zullen het er hoogstwaarschijnlijk nog meer
zijn. ledere vluchteling kan voor ten hoogste 20 frank Hollands geld
bekomen, de frank berekend tegen de koers van 47,73.

Het station Delftse Poort krijgt langzamerhand zijn gewoon aanzien
terug. De stapels reismanden, koffers, enz., die op de zuidzijde sedert
het laatst van de vorige week waren opgehoopt, verminderen
langzamerhand.



Doordat er voorlopig geen extra treinen meer, voor Rotterdam
bestemd, aankomen, is de vrijwillige liefdedienst aan het station
vanzelf belangrijk ingekrompen. Met de gewone treinen komen nog
slechts enkele groepjes vluchtelingen mee, die hier uitstappen. Zo
arriveerde tegen half elf een groepje van ongeveer 10 vluchtelingen,
die begeleid werden door een pleegzuster en waarvan drie vrouwen
onmiddellijk naar de kraamzaal moesten worden gebracht.

In de namiddag zou van hier een extra trein met 500 vluchtelingen
naar Delft vertrekken. 150 daarvan waren uitgewekenen, die met
een lichter uit Zeeland waren aangekomen, 150 die waren
opgenomen in de gebouwen van de meubeltransporthandel aan de
Bergweg en 200 uit de Sint-Jozefsgezellenvereniging en het Circus.

Op een van de twee rijnaken van de Steenkolenhandelsvereniging,
die ter opneming van vluchtelingen zolang naar de Oosterkade waren
gesleept, zijn thans ongeveer 800 vluchtelingen ondergebracht. De
andere is vol met uitgewekenen reeds gisteren vertrokken.

Op deze boten bevinden zich onbemiddelde vluchtelingen, die op
verschillende plaatsen in onze stad verspreid zijn en die door militaire
en vrachtauto’s naar de rijnaken zijn vervoerd. Aan de Oosterkade
zijn vele leden van de verschillende comités, militairen, vrijwillige
politie, enz., die de handen aan het station Delftse Poort wat vrij
hebben gekregen, behulpzaam geweest bij het onderbrengen van de
vluchtelingen in deze boten. De tweede rijnaak is thans gesleept naar
de Strekdam op Feyenoord.

Morgen komen er weer nieuwe lichters aan de Oosterkade ter
opneming van onbemiddelde vluchtelingen. Vandaag kon dit wegens
de marktdrukte niet geschieden.



De firma Ten Hope kreeg hedenmorgen al zoveel toezeggingen voor
de hedenavond naar Bergen op Zoom te zenden wagon met
levensmiddelen, dat zeer waarschijnlijk twee wagons zullen
vertrekken. Zo groot was het aanbod van alle kanten. De telefoon
stond van hedenmorgen 7 u 45 geen ogenblik stil. Grote
aanbiedingen van brood, worst, bruine bonen, rijst, boter, spek,
havermout, 100 | melk, pakken met kleren, enz.

De burgemeester van Bergen op Zoom, de heer Hulshof, zond de
heer Ten Hope hedenmorgen telegrafisch bericht, dat het meeste
gebrek was aan brood, boter, kaas, spek en gecondenseerde melk.

Met medewerking van talrijke vrienden en relaties ter beurze heeft
de firma de Erven de weduwe J. van Nolle de reeds zaterdag
aangevangen poging tot ondersteuning van de rond Roosendaal zich
bevindende onverzorgde vluchtelingen in grotere omvang kunnen
voortzetten. Daartoe waren welwillend wagons beschikbaar gesteld,
die hedenmorgen met levensmiddelen en kleren zijn vertrokken. De
firma Ulrich heeft met medewerking van vele bakkers grote
hoeveelheden brood op tijd gereed kunnen krijgen.

Gisteren zijn drie dokters en hedenmorgen nog twee pleegzusters
vertrokken om zich bij dit konvooi te voegen.

Amsterdam. Belgische vluchtelingen.

In Amsterdam is de aanvoer van Belgische vluchtelingen nu zowat tot
staan gekomen en geregeld vindt nu doorzending naar de provincie
plaats. Vanmorgen vertrokken er 800, gisteren 1000 en zo gaat het
alle dagen. Dit is nodig, niet alleen omdat Amsterdam met haar eigen,
zeer talrijke, werkloze arbeidersbevolking al overbelast is, maar ook,
omdat op de duur de aanwezigheid van al die duizenden
vluchtelingen binnen de stelling Amsterdam door de militaire



autoriteiten niet kan worden geduld. De gastvrije wijze, waarop ook
in het midden en het noordelijk deel van het land de vluchtelingen
bij grote getallen tegelijk ontvangen worden, geeft vertrouwen, dat
al degenen, aan wie ten slotte een langer verblijf binnen de stelling
Amsterdam zal moeten worden ontzegd, elders in Nederland een
onderdak en goede verzorging zullen krijgen.

Intussen blijft men nog altijd hopen, dat het merendeel der
vluchtelingen binnenkort naar Belgié zal kunnen terugkeren. Onder
de vluchtelingen, die vandaag per trein Amsterdam passeerden,
waren twee oudjes, die heden, wel in alle stilte, hun zestigjarig
huwelijksfeest vierden.

Met het oog op het brandgevaar is het gebouw van de Bijenkorf
heden door de vluchtelingen ontruimd.

Het secretariaat van het algemeen steuncomité Amsterdam 1914
wordt hedenavond verplaatst naar het Waaggebouw op de
Nieuwmarkt en zal dus van morgen af daar gevestigd zijn. De
telefoonnummers blijven 5489, 7060 en 8025.

‘s-Gravenhage. Belgische vluchtelingen.

De burgemeester jhr. Mr. Dr. van Karnebeek, heeft van de Belgische
gezant alhier, baron Fallon, de volgende brief ontvangen.

‘s-Gravenhage, 12 oktober 1914.
Mijnheer de burgemeester.

Gij hebt de goedheid gehad om gisteren de instellingen der stad ‘s-
Gravenhage te doen bezichtigen, waarin duizenden Belgische
uitgewekenen zo goed gehuisvest, verzorgd en gevoed worden.



Wij hebben u reeds persoonlijk onze bewondering betuigd voor dit
zo goed georganiseerde en geleide menslievende werk, benevens
onze diepgevoelde erkentelijkheid voor de bereidwillige ontvangst
en de mildheid, welke onze landgenoten hier hebben aangetroffen.

lk zal niet nalaten, in Belgié de prachtige gevoelens, ons door onze
noordelijke buren in ons ongeluk betoond, kenbaar te maken. Door
zich te beijveren ons lijden te verzachten, heeft Holland aan de
beschaafde wereld het schoonste voorbeeld gegeven en de
bewondering van de hele wereld opgeéist.

lk heb de eer u te verzoeken, mijnheer de burgemeester, bij het
gemeentebestuur wel de tolk te willen zijn van onze gevoelens van
grote dank.

Gij hebt aldus mijn gehele persoonlijke dank en ook die, niet alleen
van de ongelukkige uitgewekenen, maar ook, ik vrees niet dat te
zeggen, van al mijn landgenoten verworven.

Ik zou u ook zeer dankbaar zijn, indien u onze hartelijke dank zou
willen overbrengen aan de vol toewijding werkzame ambtenaren en
aan de heldhaftige personen, die, in uw verschillende gastvrije
instellingen, zich wel hebben willen belasten met de hulpverlening
en met de prachtige organisatie daarvan.

U gelieve, mijnheer de burgemeester, de betuiging mijner
hoogachting te willen aanvaarden.

(Was getekend) baron A. Fallon.
De Duitsers in Belgié.

Aardenburg, 13 oktober. Het Belgische leger is Brugge
voorbijgetrokken, terwijl de koning en de koningin daar



zaterdagmorgen om 10 u 30 per auto zijn doorgekomen.
Zondagmiddag werd ten zuiden van Brugge zwaar kanongebulder
gehoord.

Sas van Gent, 13 oktober. Toen de Belgische en Engelse troepen
eergisteravond uit Gent in de richting Brugge waren teruggetrokken,
werden zij de avond daarop door de Duitsers vervolgd en
achterhaald. De strijd was hedenmorgen in volle gang.

Aardenburg, 13 oktober. De bruggen tussen Gent en Brugge te
Balgerhoeke zijn door de Belgen opgeblazen.

Te Zomergem wordt tussen de Engelsen en Belgen en de Duitsers
hevig gevochten.

Aan de Zeeuwse grens.

Aardenburg, 13 oktober. Ook te Aardenburg en te Sluis (niet ver van
de kust van de Noordzee) zijn enige Belgische soldaten geinterneerd.

In Aardenburg is op Elderschans aangekomen een Rode Kruis-
ambulance van dokter Grahey uit Antwerpen met 25 gewonden.

Vele viluchtelingen bevinden zich ook in West-Zeeuws-Vlaanderen.
Aan de Brabantse grens.

Roosendaal, 13 oktober. Men begint hier langs de grens last te krijgen
van de vrijgelaten gevangenen uit de strafkolonie Merksplas. Ze
worden streng geweerd.

lk sprak heden kooplieden, welke uit Antwerpen gekomen zijn. Deze
verzekeren mij, dat het daar zeer rustig is. De Duitse troepen
gedragen zich ordelijk. Met de hulp der Duitse soldaten zijn de



spuitgasten de brand voor een groot deel meester. Men ziet dan ook
reeds weer vluchtelingen naar Antwerpen terugkeren.

Nog steeds komen er gewonden te Antwerpen binnen. Van
verschillende personen, hedenmorgen uit Mol gekomen, hoor ik dat
men daar vannacht nog veldgeschut gehoord heeft.

Roosendaal, 13 oktober. Voortdurend komen bij het comité mensen
zich melden, die wederom de nacht zonder dak hebben moeten
doorbrengen. De toestand blijft wanhopig. Er komen in Bergen op
Zoom en hier in het geheel geen extra treinen meer om viuchtelingen
weg te voeren. Daar heeft nu een hulpcomité als hier zitting aan het
station. Professor Van der Kamm en de heer Schaper hebben de
leiding. Er zijn grote tenten gespannen om de mensen onder op te
nemen. De toevoer van voedsel blijft voldoende.

Hedenmiddag verneem ik, dat voor het eerst weer uit Roosendaal
een trein in de richting Antwerpen wordt gezonden.

Berlijn, 13 oktober. De publicaties der Norddeutsche Allgemeine
Zeitung uit het Belgische geheim archief, worden in de Duitse bladen
levendig besproken. Het Berliner Tageblatt geeft het volgende
resumé van de inhoud: “De portefeuille met het sprekende opschrift
“het Engelse binnenrukken”, want zo mag men in dit geval
“intervention” gerust vertalen, in Belgié zal te eniger tijd een grote
rol spelen in de geschiedenis van de oorlog van 1914. Resumeren we
datgene wat over de inhoud wordt meegedeeld, dan krijgen we thans
reeds de volgorde van feiten:

1. Reeds voor 1908 heeft de Belgische generale staf de
gemeenschappelijke opmars van een Engels-Belgisch leger tegen
Duitsland met de Engelse generale staf in alle bijzonderheden
vastgesteld;



2. De Franse generale staf is in deze afspraak ingewijd geweest en
heeft de plannen door mededeling van zijn opmarsplannen tegen
Duitsland ondersteund;

3. Indien deze plannen tot uitvoering mochten geraken, was
Engeland tot een schending der neutraliteit van Nederland bereid,
doordat het na de Duitse vloot buiten actie gesteld te hebben,
eventueel in de Schelde willen binnenlopen en verbinding met
Antwerpen verkrijgen wilde;

4. Hoewel Nederland door de voorgenomen vestingbouwwerken een
streep gehaald heeft door een deel van deze rekening, is toch de
overeenkomst over de gemeenschappelijke Engels-Belgisch-Franse
opmars tegen Duitsland van kracht gebleven; alleen in 1911 is zij
dienovereenkomstig veranderd en dus opnieuw bekrachtigd;

5. Terzelfder tijd heeft de Belgische gezant te Berlijn zijn regering een
waarschuwing doen toekomen tegen de breuk der neutraliteit, die zij
met dit eenzijdige verdrag begaan had of bezig was te begaan. Uit dit
feitenmateriaal blijkt verder dat de Duitse generale staf de Belgische
neutraliteit op de juiste waarde schatte toen hij voorbereidingen trof
voor een opmars tegen Frankrijk door Belgisch gebied. Belgié was
reeds lange jaren voor het uitbreken van de oorlog geen neutrale
staat meer, maar een meewerkend lid van de aan Duitsland vijandige
entente.”

De Kreuzzeitung maakt uit de stukken op, dat Belgié van tevoren
ingeval van oorlog een samengaan met de westerse mogendheden
beoogd heeft.

De Duitse Tageszeitung drukt de hoop uit dat men nu wel eindelijk in
het neutrale buitenland zal ophouden van een overweldiging van het
arme kleine Belgié te spreken. Duitsland heeft zich, als gezegd, zelfs



niet meer formeel ook maar het allergeringste te verwijten. Het
Duitse rijk trok slechts de gerechtvaardigde, vanzelfsprekende en
noodzakelijke consequenties uit de lang van tevoren voorbereide en
ingetreden rechtsbreuk door Belgié en zijn makkers. Duitsland
bevond zich in staat van tegenweer in de volste betekenis van dit
woord.

De Berliner Lokal-Anzeiger bestempelt Grey botweg als een
“misdadiger”, terwijl de Vossische Zeitung deze conclusie uit
overeenkomst en het werkelijke gedrag van Engeland trekt: “Belgié
heeft er zwaar voor moeten boeten, dat het zich tot een willig
werktuig van Engeland heeft gemaakt. Het is door zijn “beschermer”
en “raadgever” smadelijk in de steek gelaten toen de Belgen de strijd
moesten opvatten. Waarom heeft toen niet Engeland direct voor
voldoende hulp gezorgd, die het toch zozeer nodig had? De weg lag
immers open voor het “de zee beheersend” Brittannie?
Oorlogsschepen, transportschepen, troepen, scheepskanonnen,
vliegtuigen, dat alles was toch in menigte beschikbaar. Meer dan
twee maanden had Engeland om zijn strijdkrachten over Boulogne,
Calais, Duinkerken, zoals reeds in 1906 afgesproken was en evenzo
over Oostende op het Belgisch oorlogstoneel te werpen. Er zou
niemand geweest zijn om die ontscheping en opmars te verhinderen.
Maar Engeland beschouwde het meer als zijn taak om Belgié op te
hitsen dan om het te ondersteunen.

Uit Engeland.

Londen, 13 oktober. De Morning Post kritiseert in een hoofdartikel
op scherpe wijze het voor de val van Antwerpen aan de dag gelegde
beleid. 8000 mariniers met enkele zware kanonnen, zegt het blad,
werden naar Antwerpen gezonden, terwijl de stad en de vesting
onhoudbaar waren. Men had of het Belgische leger moeten
terugtrekken en de tegenstand in het open veld voortzetten, 6f een



sterke macht tot ontzet moeten laten aanrukken. De laatste weg
ware een slechte weg geweest, doch erger was het, om een zwakke
troep te zenden. Dit heeft de Belgische overheid in de vergeefse
tegenstand aangemoedigd, zonder dat het baten kon.

Londen, 12 oktober. Lord Curzon, (de voormalige onderkoning van
Brits-Indi€) heeft in een rede, te Harrow gehouden, verklaard dat de
inneming van Antwerpen deel uitmaakte van de van tevoren
beraamde plannen van Duitsland. Dat land zou door een openlijke
schending, of misschien zonder dat middel, Nederland feitelijk
noodzaken de wil van Duitsland te volvoeren. En dan zou Duitsland,
tenzij Engeland het in de weg trad en de Duitse plannen verijdelde,
zich vastberaden gaan wijden aan de volvoering van zijn grote plan:
de vernietiging van Engeland.

Londen, 13 oktober. De bladen wijzen het Engelse volk nogmaals op
de noodzakelijkheid, om de Belgische vluchtelingen alle mogelijke
hulp te verlenen.

Londen, 13 oktober. Volgens de Daily Mail heeft de val van
Antwerpen de toeloop van rekruten doen toenemen en was het
gisteren de beste dag van drie weken.

Geinterneerden.

De eergisternacht te Breda aangekomen 96 Belgische officieren zijn
hedenmiddag naar Amersfoort vertrokken.

Naar wij vernemen, zijn in het kamp bij Loosduinen 1448 Belgische
soldaten geinterneerd. Ze zijn in vier compagnieén verdeeld, drie
Vlaamse en een Waalse. Terwijl natuurlijk de Nederlandse officieren
(en meer in het bijzonder overste Kohler) de opperste leiding
hebben, is toch tevens een Belgische adjudant-officier aan het hoofd
van elke compagnie gesteld.



Rotterdam. Belgische vluchtelingen.

In het schaftlokaal van de stoomhoutzagerij Arn. I. Lmd., aan de
Nassauhaven zijn van zondagavond af 33 uitgewekenen
ingekwartierd. De nacht brengen ze door in particuliere woningen in
de omtrek van de fabriek en in het schaftlokaal worden zij
overvloedig gevoed en zijn ze van kleren voorzien.

De oorlogstoestand.

De Duitsers staan, naar in ons ochtendblad gemeld, reeds ten westen
van Brugge, in de onmiddellijke nabijheid van Oostende. Bij
Aardenburg en Sluis, dicht bij de kust derhalve, zijn afdelingen
Belgische soldaten de Nederlandse grens over gevlucht. Als het niet
reeds is geschied, schijnt het ogenblik niet ver meer, dat de Duitsers
de Noordzeekust zullen hebben bereikt. Daarlangs zal hun opmars
naar het zuiden zijn gericht. We wezen reeds op de verandering die
de toestand op het Westelijk oorlogsterrein tengevolge van deze
beweging moet ondergaan. Met het uitrekken van het Front door de
Fransen en Engelsen, om de Duitse flank te overvleugelen is het uit.
Veeleer zullen deze, als de Duitsers hun opmars langs de kust naar
het zuiden kunnen voortzetten, de kans lopen in Noord-Frankrijk in
moeilijkheden te komen.

Van de Zeeuwse grens.
Men schrijft ons uit Koewacht:

Maandag kwamen hier 14 Duitse uhlanen met een officier aan de
grens. Zij kwamen uit Stekene. Zodra zij de Nederlandse driekleur
zagen, veranderden zij van richting en reden de weg op naar
Moerbeke. Order is gegeven, dat van alle woningen de vlag moet
worden uitgestoken. Nog steeds komen er vluchtelingen. Drie
kinderen zijn overleden, twee personen zijn krankzinnig geworden,



terwijl enkele ziektegevallen onder de vluchtelingen voorkomen.
Geen wonder als men ziet, wat die mensen uitstaan. Gelukkig dat het
weer goed blijft, anders was de ellende nog groter.

Het beleg van Antwerpen (vervolg).

De overlangse beschieting joeg onze troepen uit de verschansingen
aan de rechteroever van Nete en Rupel.

Middelerwijl waren de eerste Engelse versterkingen op het slagveld
toekomen. Reeds waren de tweedelinie forten in actie gezet. lk
bevond mij in het gehucht de Oude-God van wat het dorp Mortsel is
geweest, toen ik die vrolijke, frisse manschappen, uit de richting
Antwerpen komend, de steenweg op Lier of Duffel zag inslaan. Ook
door de inrichting van zijn legerdienst doet de Engelsman vooral een
indruk van “comfortable” ontstaan. Een enkel voorbeeld: met de
brigaden die zich rond Antwerpen bevonden, was er een hele rij
autobussen overgekomen, welke, langs de steenweg geschaard, dag
en nacht aan ten minste een duizendtal Engelse soldaten een
onderkomen verschaften. Wanneer nu, op deze of gene plaats van
het tamelijk uitgestrekte front, dringende versterking werd nodig
gevoeld, mocht de toevoer dezer met de grootste snelheid plaats
grijpen, en konden de bussen, vlakbij de vuurlinie afwachtend,
onmiddellijk daarop reeds dienst doen voor het naar de ambulances
brengen van de gewonden.

Ook de keuken der Engelse officieren kan niet dan een nederige
bewondering inboezemen. |k heb er iets van bijgewoond, maar toch
niet gedeeld. Integendeel. Ik zal u vertrouwelijk vertellen dat ik in de
Oude-God, één enkele nacht, en slechts om er een paar uur te slapen,
hetzelfde dak bewoonde als een Engelse brigadegeneraal, naar
verluidde, de onderkoning van . lkzelf bezat enkele ingelegde spijzen,
toereikend voor een paar dagen, foie-gras en zalm, zo deze



gastronomie, te midden oorlogsberichten, het vermag u enig belang
in te boezemen. Hoe schamel was mijn bezit, naar hoeveelheid en
inhoud, met de prachtige voorraad waar de steward en de beide
tafeldienaren bewust over heersten. Mijn blikken bussen had ik in
een kast der eetkamer zorgvuldig verstopt.

Nu, te één uur ‘s nachts hoorde ik, vanuit mijn ruststede, de Engelsen
rumoerige aanstalten maken om te vertrekken.

En toen, nadat weer de stilte in was gevallen, ikzelf, de tijd der eigen
werkzaamheid waarnemend, te drie uur beneden kwam, en de kast
opentrok met de vaste hoop op een lekker ontbijt: “de onderkoning
der Engels-Indiérs” had mijn have naar zijn gading gevonden en ze in
hoogst eerbiedwaardig beslag genomen.

Ik wil er, ja, misschien, op aandringen, in toestemmen, dat de
generaal er waarschijnlijk toch maar een gering deel in heeft gehad,
en dat de steward de schuld, zo niet de verantwoordelijkheid op zijn
koksschouders te verduren heeft, maar: hoe sterk is toch een volk
dat, van hoog tot laag, alle standen door, de overtuiging met zich
draagt, er nauwgezet naar handelend, dat conserven slechts voor de
eigen maag kunnen bestemd worden?

Want dat is bij de Engelse soldaat wel kenschetsend: de overtuiging
dat hij de beste is, en dat het beste hem te beurt moet vallen. Zo gaat
hij over de straat als een gestadige overwinnaar. En wanneer hij naar
het slagveld trekt, is hij dan ook wel een prachtige figuur. Zoveel
moed, zoveel vrolijkheid is wel bij geen anderen te ontwaren. Hij
loopt, verlucht, met grote passen voort. Zijn geweer heeft hij wel
vaak bij de loop in de hand vast, en legt hij zo op de schouder, de kolf
in de lucht stekend. Hij heeft een lossere gang dan de Belgische
soldaat, de gang van iemand die het reeds uren uithoudt en het met
dezelfde ongevoelige taaiheid nog uren voort kan zetten. Ik zag hun



drommen door het dorp, dat tussen tweede forten van de tweede
omheining ligt, zoals een vrolijk sportieve ploeg naar het veld,
optrekken. Wanneer de forten uit al hun kanonnen, zuidelijk
gekeerd, de geweldige salvo’s vuurden, begroetten zij het telkens
met een driedubbel hoera..

Ondertussen hoorde ik het scheurende tuiten, zoals een hele hoge
hobo in de lucht, van de eerste bommen, die, over de forten en het
huis heen waar ik me toen bevond, en de straat waar de onvervaarde
Engelsen door liepen, de loodsen trachtten te vernielen, waar onze
ballon captif en onze laatst gebleven vliegtuigen zich nog mochten
bevinden.

Het wordt algemeen gezegd, dat de hulp der Engelsen wat laat
gekomen is. Zo men door die hulp de circa 9000 fuseliers verstaat die,
na de val der eerste verschansing, een deel der verdediging van de
oevers aan beide rivieren op zich hebben genomen, en van zeven
oktober af de ganse infanteriebezetting van de tweede fortengordel,
de achteruittocht van het uitgeputte Belgische leger toelatend,
hebben uitgemaakt, dan geloof ik niet, dat het zenden van zulke hulp,
een paar weken vroeger reeds, een werkelijk verschil in de
weerbaarheid der Antwerpse stelling teweeg had kunnen brengen.

Aan gebrek van moedige manschappen heeft de bezetting niet
geleden, maar tegen de zware vestingsartillerie der Duitsers waren
we, onder de ons opgelegde omstandigheden, zeker niet
opgewassen.

Ik weet niet of, de vervoermiddelen en de manschappen nagaand,
waar de bondgenoten over beschikken, het mogelijk kan worden
geacht: maar een middel om, na de aanval op de eerste vesting van
Antwerpen, deze stelling nog te redden, was het onveilig maken van



het Duitse belegeringsleger, door een aanranding op zijn
linkervleugel, door troepen te Oostende of Zeebrugge ontscheept.

Maar ware het, sedert lange dagen reeds, na de ondervindingen
opgedaan te Namen en Maubeuge, en ook wel, na de verschijning op
het oorlogsveld van de 42 cm mortier te Luik, ware het niet geraden
geweest, om de tussenruimten tussen de zuidelijke eerste
linieforten, waar de aanval het meest te vrezen was, met
marinegeschut van gelijke zwaarte en draagwijdte als dat van de
vijand te voorzien? Want zulk geschut wordt toch sedert jaren voor
zeeschepen gebouwd, en is er in zwang. Kon nu zulk geschut,
aangezien de toestand op zee, van zijn eerste bestemming, de
bewapening van een gepantserde bodem, worden afgeleid? Kan ook
het stuk, zonder het bijbrengen van nieuwe toestellen, dienst op
vaste grond doen, wanneer de constructeur misschien bij zijn
ontwerp, voor de bediening van het stuk, op bijhorigheden, eigen aan
het schip, gerekend heeft?

Een grote dienst heeft de Engelse hulp ons, hoe het ook zij
ontegensprekelijk bewezen: het dekken door frisse manschappen
van onze terugtocht op de linker Scheldeoever.

Van de moed der Engelse soldaten, zoals van die van hun vliegende
verkenners, kan ik ook niet te hoog opgeven. Dagelijks zagen wij
Engelse vliegtuigen nu opstijgen, en konden onze bewondering niet
bedwingen wanneer wij hen in rechte lijn op het vijandelijke leger
aansturend, op geringe hoogte de Duitse verschansingen zagen
overvliegen, in de blauwe, onbeweeglijke lucht gedurig door de
stoombelletjes omringd, aan minuscule wolkjes gelijk, uit het
ontploffen der op hen geschoten granaatkartetsen ontstaan, en die
ons een glorierijke nimbus schenen te zijn, aan de moedigen alleen
toegekend.



De Lokal-Anzeiger, het Berlijnse blad, verneemt het volgende
omtrent de aan Brussel opgelegde oorlogsschatting:

Aanvankelijk is deze oorlogsschatting, zoals bekend is, op 50 miljoen
frank gesteld, waarvan burgemeester Max 20 miljoen betaalde en
wel 3 % miljoen in geld. Voor de rest gaf hij bons, die hij echter op
een gegeven ogenblik weigerde in te lossen. Van de overige 30
miljoen wilde hij helemaal niets weten. Burgemeester Max werd
daarop door de militaire gouverneur van Brussel in hechtenis
genomen en naar een Duitse vesting gebracht. De stadszaken
werden in zijn afwezigheid door het college van schepenen
afgewikkeld, waarmee de Duitse regering, zoals de berichtgeving van
de Lokal-Anzeiger het uitdrukt, “het blijkbaar beter kan vinden dan
met het vroegere hoofd der gemeente Brussel, wie zijn onbegrensde
persoonlijke eerzucht noodlottig werd”. De schepenen hebben
vooreerst de kwestie van de bons tot oplossing weten te brengen zo,
dat beide partijen er genoegen mee namen en vervolgens voor de
resterende 30 miljoen de helft geboden. Volgens de correspondent
der Lokal-Anzeiger is het uitgesloten, dat de Duitse regering ooit met
15 miljoen genoegen zou nemen. Maar de onderhandelende partijen
streven er oprecht naar tot een vergelijk te komen en misschien
wordt men het wel op een bedrag van 20 miljoen eens. “Duitse
financiéle deskundigen, zo schrijft de berichtgeving van het Berlijnse
blad, die te Brussel een toonaangevende positie hadden en wel weer
zullen krijgen, doen hun best om zulk een vergelijk te verwezenlijken,
en daar ook de stad zelf gedurende al de tijd van de bezetting
ondanks alle innerlijke onrust en tijdelijke bedenkelijke gisting toch
uiterlijk zich rustig en correct gedragen heeft, zo zal wel een zachtere
opvatting ook in de kwestie van de oorlogsschatting de overwinning
wegdragen.”Reuter seint ons heden uit Londen, dat de Times, van
zondag uit Belgié bericht krijgt, dat die dag nog 24 forten van
Antwerpen het tegen het aanhoudende bombardement uithielden.



Gelijk men weet zijn de Duitsers vrijdag de stad binnengetrokken en
waren toen de forten tot zwijgen gebracht of opgeblazen. De
verklaring van het bericht van de Times kan zijn, dat de val van
Antwerpen zondag nog in een deel van Belgié onbekend was.

De bijzondere correspondent van de Kolnische Volkszeitung
verneemt het volgende over de uitwerking die de Duitse mortieren
van 42 cm voor Antwerpen gehad hebben:

Projectielen uit deze kanonnen, die de twee sterkste forten Sint
Katelijne Waver en Koningshooikt beschoten, troffen verscheidene
malen de gepantserde torens, wat ook de ontploffing van de grote
munitiemagazijnen tengevolge had. In het fort Koningshooikt
werden drie gepantserde torens, de elektrische installatie en de
kazerne vernield. Het buitengewoon sterke fort Lier werd zo zwaar
beschadigd, dat het niet meer aan verdediging kon denken en zich,
dadelijk nadat het Duitse vuur gestaakt was, zonder verdere strijd en
verlies overgaf.



