
Zaterdag 3/10/1914 - ochtendeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Naar De Tijd verneemt, heeft doctor Frans Van Cauwelaert, de 
Belgische volksvertegenwoordiger, gisteren een bezoek aan ons land 
gebracht. Hij vertoefde te Amsterdam om aldaar namens de 
Belgische regering maatregelen te bespreken betreffende de 
toevluchtsoorden voor Belgische vluchtelingen. 

Te Dordrecht is de oude buitenplaats Noordhove ingericht als 
toevluchtsoord voor Belgische vluchtelingen. Maandag zal het 
gebouw in gebruik genomen worden. 

De Duitsers in België. 

Maastricht, 2 oktober. De Duitsers beginnen overal gijzelaars te 
nemen, die dan aansprakelijk gesteld worden voor aanslagen. 

In Leuven is de volgende proclamatie aangeplakt: “In de avond van 
29 september zijn een spoor van de spoorweg en een telegraaflijn 
vernield tussen Lovenjoel en Vertrijk, waarschijnlijk door inwoners 
van die streek. Bijgevolg zijn naburige dorpen gestraft en hebben 
gijzelaars moeten leveren. Om in het vervolg aanslagen te 
voorkomen zijn, te beginnen van één oktober 1914, nieuwe gijzelaars 
genomen in alle belangrijke gemeenten gelegen langs de lijn: Duitse 
grens, Verviers-Luik-Leuven-Brussel-Franse grens. Ter kennis van het 
publiek wordt gebracht, dat die gijzelaars onverbiddelijk zullen 
doodgeschoten worden, ingeval de minste poging van die aard zich 
herhaalt tegen de spoor-, telegraaf- of telefoonlijnen in de nabijheid 
van die gemeenten. 

Leuven, 1 oktober. Op bevel van het generaal-gouvernement te 
Brussel, de Kommandantur.” 



De straf bestond daarin, dat weer vele huizen zijn platgebrand. 

Het verkeer tussen Maastricht en België wordt steeds moeilijker; op 
alle Kommandanturen moeten de passen afgestempeld worden. De 
commandant van Tongeren laat daarvoor drie mark per persoon en 
nog 10 mark per auto betalen, bestemd voor het Rode Kruis. Het 
gerucht dat deze commandant gesneuveld zou zijn, is niet waar, 
evenmin als de verwoesting van Bilzen, waar slechts een tiental 
huizen verbrand zijn. 

De Duitsers trekken troepen samen ten oosten van Antwerpen, maar 
schieten in het westen slecht op. Kanonnen zijn opgesteld op de 
heuvel bij Heist-op-den-Berg, die tot Lier schieten. 

Tot vanmiddag, toen ik Leuven verliet, waren, naar men zegde, zes 
kleinere forten van Antwerpen genomen ten koste van vele offers. 
Het fort Walem bij Mechelen houdt nog stand. De Belgen 
beantwoordden op een gegeven ogenblik het vuur der Duitsers niet 
meer, die daarop tot een bestorming overgingen, maar tot 300 m 
gekomen, werden zij weggemaaid door de Belgische kanonnen en 
teruggedreven. 

De Belgen hebben voeling met de Fransen en Engelsen en de keten 
die de Duitsers insluit is compleet. Men kan nu eerder van belegering 
der Duitsers in Brabant en Noord-Frankrijk spreken, dan van 
belegering van Antwerpen. 

Bij Ninove zijn de Belgen voortgedrongen, en de Duitsers hebben het 
ontruimd, ofschoon er verschansingen waren aangelegd. 

Ik ontmoette tussen Oudenaarde en Doornik een Belgische 
geblindeerde koepelmitrailleuse, die de Duitse voorposten bij Ninove 
bestookt en teruggedreven had. 



Treinen in West-Vlaanderen lopen geregeld en het is geheel van 
Duitsers gezuiverd. 

Toen we wilden vertrekken uit Doornik werd dit juist door de Duitsers 
aangevallen en we raakten midden in een gevecht, dat in de eerste 
huizen aan de kant van Ath gevoerd werd. Twee Duitse mitrailleuses 
verjoegen de Fransen en Belgen, die als broeders samen vochten. Wij 
konden niet door en moesten de weg naar Kortrijk op. 
Burgerwachten verzamelden zich in hun merkwaardige hoge zwarte 
kegelhoeden. Vluchtelingen zag men overal en patrouilles die 
voorpostengevechten leverden. 

Het beleg van Antwerpen. 

Berlijn, 2 oktober. Het grote hoofdkwartier meldt vanavond om 10 
uur: 

Voor Antwerpen is het fort Sint Katelijne-Waver en de redoute 
Dorpveld met de daartussen gelegen versterkingen gistermiddag om 
5 uur bij bestorming genomen. 

Het fort Walem is ingesloten. 

Het westelijk vooruitgeschoven belangrijke steunpunt  
Dendermonde is in ons bezit. 

Uit België. 

Alle inlichtingen, door het Handelsblad van Antwerpen vergaard, 
stemmen overeen, dat de verliezen der Duitsers, die Antwerpen 
belegeren, in de nacht van woensdag op donderdag ontzaglijk 
moeten geweest zijn, terwijl die van de Belgen buitengewoon gering 
zijn. 



Rond 8 uur in de morgen, toen de Belgische forten een tijdlang 
gezwegen hadden, zijn de Duitsers uit hun schansen gekomen en zijn 
tot de tussenruimten genaderd, menende de Belgen te verrassen. 

Daarbij zijn zij onder het kruisvuur der forten, redouten en 
veldbatterijen gekomen en letterlijk weggemaaid. 

Bij het fort van Willebroek heeft men de belegeraars ook laten 
naderen en hun daarna de volle laag gegeven. 

Te Lier heeft een betrekkelijke kalmte van enige uren de Belgische 
troepen in staat gesteld, niet alleen hun schansen te versterken, 
maar zelfs terrein te winnen op de Duitsers, die ver voorbij Berlaar 
zijn getrokken, op de weg naar Kessel. 

De toestand te Lier is niet veranderd. 

De stad is bijna leeg en bijgevolg rustig. Door granaten zijn hier en 
daar woningen beschadigd, doch persoonlijke ongelukken zijn niet 
veroorzaakt. 

Bij Dendermonde hebben de Duitsers gedurende de nacht viermaal 
pogingen gedaan om over de Schelde te geraken en in het Land van 
Waas te dringen. Telkenmale zijn zij teruggeworpen. 

Het Land van Waas blijft nog steeds van de Duitsers bevrijd. Het fort 
van Liezele is heel de nacht in werking gebleven en heeft de 
belegeraars op een afstand gehouden. 

Ook te Duffel zijn de hele nacht kanonschoten gewisseld tussen het 
fort van Duffel en de Duitse stellingen. 

Tegen de morgen hebben de Duitsers hun mikpunt gewijzigd en 
Duffel beschoten, waar er, zo min als in de omtrek, nog een levende 
ziel verblijft. 



De schoten waren vooral gericht op de kerk, die echter niet geraakt 
is, en op het gasthuis, dat reeds de vorige dag ontruimd was. 

Een der bommen is gevallen op een huis in de Molenstraat, dat 
vernield werd. 

Verdere schade is door de bommen niet veroorzaakt. 

Over het nieuwe bezoek van een Zeppelin, schrijft het Handelsblad 
van Antwerpen van gisteren: 

Hedennacht rond half vier, terwijl onze forten zeer duchtig het vuur 
der Duitse kanonnen beantwoordden, hebben onze beide 
fortenlijnen het bezoek gehad van een Zeppelin. Deze, die zeer hoog 
vloog, werd door onze zoeklichten beschenen en kon van sommige 
punten der stad zeer goed gezien worden. 

Het fort van Broechem, aan de eerste fortenlijn, signaleerde het 
vijandelijk luchtschip, zich richtend naar Antwerpen. Het passeerde 
boven Ranst en werd dan door fort I, te Wijnegem, dat zich in de 2e 
verdedigingslijn bevindt, duchtig beschoten. Men heeft dan zeer 
duidelijk enige zwaardere slagen gehoord. Dat waren bommen die 
het luchtschip bij het fort Broechem heeft uitgeworpen, zonder 
schade te veroorzaken. 

Het luchtschip maakte dan spoedig dat het wegkwam en kreeg nog 
enige granaten achterna toen het onze eerste fortenlijn weer 
passeerde. 

Van mensen uit Brussel heeft hetzelfde blad vernomen, dat de 
Duitsers bezig zijn de loods voor bestuurbare luchtschepen op het 
plein van Etterbeek te verlengen om er een luchtkruiser in te kunnen 
bergen. Op het vliegplein van Sint-Agatha-Berchem zijn zij een 
andere loods voor Zeppelins aan het oprichten. 



De Nieuwe Gazet deelt mee, dat vrijdagmorgen op de weg van Aalst 
naar Gent de Duitsers met Franse troepen, die zullen trachten 
Antwerpen te ontzetten, slaags zijn geraakt. 

De uitslag van het gevecht is niet bekend. 

Van de wilde treinen, door de Belgen op de Duitsers los gelaten, heeft 
maar één zijn werk goed gedaan. Hij is bij Halle op een rangerende 
trein gelopen en heeft die vernield. Twee Duitse spoorwegbeambten 
zijn door de botsing gedood. De andere treinen zijn ten westen van 
Halle, waar de Duitsers een spoorwegbrug hadden opgeblazen, te 
water gereden. 

De machinist en de stoker van een der treinen die er in volle vaart 
zijn afgesprongen, zijn tot ridder in de Leopoldsorde benoemd. 

Men schrijft ons uit Vlaanderen donderdagochtend: 

Een oorlogscorrespondent van de Indépendance Belge heeft 
beproefd een tocht te maken naar de uiterste linkervleugel der 
verbondenen; op dit punt toch is aller belangstelling de laatste dagen 
gevestigd, maar de militaire overheid houdt het publiek, zeer terecht, 
verstoken van nader nieuws van die zijde. 

Veel verder dan Amiens heeft de correspondent het niet kunnen 
brengen; hij heeft in de omstreken wat rondgekeken, maar werd 
telkens door de officieren teruggezonden, en eindelijk door de 
bevelhebber van het legerkorps bevolen zo snel mogelijk in de 
richting van Abbeville te verdwijnen. 

Hij heeft de indruk meegebracht dat de verbonden legers het de 
Duitsers zeer moeilijk maken in die streek. Péronne en Atrecht zijn in 
Franse handen en de Engelsen zijn reeds in aanraking met de vijand 
te Douai, Valenciennes en Orchies. 



Een exchange-telegram uit Oostende meldt dat burgemeester Max 
tegen betaling van 30 miljoen frank in vrijheid is gesteld. 

Het spoorwegverkeer met Geraardsbergen is vandaag hersteld, 
hetgeen van belang is voor de verbindingen met Brussel. Zondag, 
maandag en dinsdag zijn in die buurt Duitse patrouilles bezig geweest 
met het vernielen der spoorlijnen op de weg Geraardsbergen-Ninove 
en Geraardsbergen-Enghien; op deze laatste lijn hebben zij de 
spoorbrug over de Dender bij Overboelare opgeblazen. 

Vannacht heeft met te Gent duidelijk kanongebulder gehoord in 
zuidoostelijke richting; in verband hiermee zou wel staan dat 
vanochtend de treinen niet verder dan tot Wetteren lopen, al is 
Schellebelle, het volgende station, vrij van Duitsers. Gent is sedert 
vandaag ook weer zonder spoorverbinding met Antwerpen; de reden 
hiervan is nog onbekend, maar het gevolg is, dat voor het eerst sedert 
geruime tijd Vlaanderen van Antwerpse bladen verstoken is. 

Gisteren zijn te Gent drie Duitse spionnen binnengebracht; twee van 
hen droegen Belgische uniformen. 

De krijgsraad heeft een Belgisch soldaat, die flessen wijn en likeur 
had gestolen uit een leegstaand koffiehuis, tot twintig jaar 
dwangarbeid veroordeeld. 

Men seint ons uit Breda: 

Gisterenmiddag uit Antwerpen vertrokken personen delen mee, dat 
de aanval op de Antwerpse forten de gehele dag heeft voortgeduurd. 
Vooral zijn de forten Sint-Katelijne-Waver, Walem en Lier onder vuur 
genomen. Alle forten houden tot nog toe stand. Een gerucht 
betreffende de inbezitneming van fort Sint-Katelijne-Waver door de 
Duitsers is onjuist. Het is in de wereld gekomen door een krijgslist der 
Belgen. Deze hadden namelijk een grote strook grond voor dit fort 



ondermijnd en met nat stro en licht ontplofbare stof opgevuld. Toen 
deze strook door een granaat geraakt werd, ontstond een hevige 
ontploffing en werd het fort door de rook onzichtbaar. De Duitse 
infanterie, menende dat het fort buiten staat van tegenweer was, 
deed een aanval, waarbij zij honderden doden kreeg. 

Sinds enkele dagen schijnt er weer uit Antwerpen een rechtstreekse 
verbinding met Parijs te zijn. De Parijse kranten worden te 
Antwerpen gevent en vinden gretig aftrek. 

In Antwerpen is men, de toestand in aanmerking genomen, zeer 
kalm. Duidelijk hoort men het gedonder van het geschut. De uittocht 
van vluchtelingen blijft aanhouden, vooral naar Engeland. 

Mechelen moet gisteren weer gebombardeerd zijn door de Belgen, 
aangezien er Duitse troepen in die stad waren. Na enige uren 
moesten de Duitsers voor de hevige kanonnade terugtrekken. 

Gisteren is in de Belgische Moniteur een besluit verschenen 
betreffende het uitgeven binnen een paar dagen van twee reeksen 
nieuwe postzegels, elk van drie zegels van 5, 10 en 20 centiemen. De 
eerste reeks zal de beeltenis dragen van de koning; de tweede een 
symbolische afbeelding van België’s onafhankelijkheid. 

Deze nieuwe postzegels zullen tegen het dubbele van hun prijs 
verkocht worden; dus tegen 10, 20 en 40 centiemen. De helft 
daarvan komt ten goede aan het werk van het Rode Kruis. 

Er wordt slechts een beperkt getal van deze postzegels, die enkel 
gebruikt mogen worden voor briefverzendingen in het binnenland, 
uitgegeven. 

Dagboek van de oorlog. 



Brussel, 12 september. 

Men bederft ons: geen dag gaat nog voorbij, of we krijgen officiële 
berichten. Vandaag weer maar één, en waar de keizer zelf de kopie 
van levert. Het bevat namelijk een telegram, dat hij aan de president 
der Verenigde Staten stuurt om tegen het gebruik van de 
dumdumkogels door Engelsen en Fransen te protesteren. En verder 
heeft hij het daarin over België. Hij betreurt het, dat in dat land 
vrouwen en priesters tot zelfs op lazaretten hebben geschoten. De 
Duitsers zijn gedwongen geweest, om deze wandaden te straffen en 
te beteugelen, ettelijke dorpen en zelfs de oude stad Leuven te 
vernietigen. In deze laatste stad werd echter het stadhuis gespaard, 
dat een schoon gebouw is ... 

Het stadhuis van Leuven is inderdaad een schoon gebouw, al houd ik 
persoonlijk niet veel van bloeiende gotiek. Wat in Leuven ook heel 
bijzonder was: de bibliotheek. Maar daar wil ik het voor het ogenblik 
niet over hebben. Eén volzin uit het telegram is er, die vooral mijn 
aandacht trekt. Ik zal hem u in het Duits en in het Frans overschrijven: 
de Nederlandse tekst volgt te angstvallig de Duitse, om hier ter 
bespreking te kunnen komen. In het Duits heet het: 

“Die Belgische Regierung hat die Teilnahme der Belgische 
Zivilbevölkerung an den Kampf offen ermutigt und seit langem 
sorgfältig vorbereitet.” 

De Franse vertaling luidt: 

“Le gouvernement belge a encouragé ouvertement la population 
civile à prendre part à cette guerre qu’il avait préparée 
soigneusement depuis longtemps.” 

Als ik nu nog enigszins Duits begrijp en een beetje Frans ken, dan wil 
de Duitse volzin zeggen: 



“De Belgische regering heeft sedert lang de burgerlijke bevolking tot 
deelnemen aan de oorlog voorbereid.” 

De Franse tekst zegt: 

“Sedert lang bereidt de Belgische regering deze oorlog: zij heeft de 
burgerlijke bevolking ertoe aangemoedigd mee te vechten.” 

Ik wil in geen discussie van beide teksten treden. Ik stel alleen vast 
dat ze allebei heel iets anders vertellen. 

Ik beul echter mijn hersenen af, om een en ander te begrijpen. Wordt 
misschien in het Duits gedoeld op de Burgerwacht, die inderdaad in 
België prachtig gedrild wordt, zoals ge wel zult weten? 

Of, zo wij het met het Frans moeten houden, let wel: de enige tekst, 
die een goede drie-vierden van de Belgen begrijpen zullen, slaat hij 
op onze forten, die in hun bewapening verouderd bleken, of moeten 
wij er uit besluiten dat ons leger sedert onheuglijke tijden tot de strijd 
met Duitsland systematisch werd opgeleid? 

Ik stel vast dat de kamerbespreking der wet, die ons een enigszins 
toonbaar leger moest verzekeren, slechts in de eerste helft van 
februari 1913 begon, en die wet eerst einde maart van hetzelfde jaar 
werd gestemd, niettegenstaande grote tegenstand, vooral vanwege 
sommige fracties in de regeringspartij. Het leger, dat wij, nauwelijks 
een klein jaartje geleden, in het veld hadden kunnen brengen, zou 
het geen twee dagen tegen Duitsland hebben uitgehouden. Nu duurt 
de strijd sedert vier augustus. 

Hieruit moge nogmaals blijken hoe slecht Duitsland was ingelicht 
over België, niettegenstaande zijn talloze spionnen. 

13 september. 



Allerlei loopmaren: in de kazerne te Etterbeek is muiterij ontstaan 
onder Beierse soldaten, die niet willen vergeten dat onze koningin 
eens een zeer geliefde prinses van Beieren was. Duitse soldaten 
hebben een aantal Franse krijgsgevangenen op eigen hand de 
vrijheid terug geschonken, terwijl zij zelf op de vlucht zijn gegaan; 
elders hebben Duitse soldaten op elkander geschoten. Eindelijk, de 
Verenigde Staten, die burgemeester Max onder een rechtstreekse 
bescherming hebben genomen en er reeds voor gezorgd zouden 
hebben, dat de Duitse bezetting geen beslag kan leggen op het 
slachtvee dat ter markt wordt gebracht, zouden nu heel de Belgische 
spoorweg hebben gekocht en verpacht uitsluitend aan België, een 
combinatie die nog zo kwaad niet zou wezen, maar waar ik niet aan 
geloven zal, niettegenstaande de talrijke Amerikanen die in Brussel 
rondlopen en zeer opzichtige vlaggetjes met de stars en stripes in het 
knoopsgat dragen, dan wanneer de Duitsers zullen hebben 
opgehouden, van ons spoorwegmateriaal gebruik te maken, zoals 
nog steeds geschiedt, bij nacht als bij dag, en onder meer 
locomotiefgefluit dan wel nodig zal zijn. 

Al die nieuwtjes, en het laatste niet het minst, brengen de Brusselaars 
in een stemming van opgetogenheid, die nog verhoogd wordt door 
de bekentenis, in een nieuwe Duitse officiële mededeling, dat een 
deel van het Duitse leger boven de Marne en de Ourcq voor de macht 
der bondgenoten inderdaad heeft moeten wijken. Mij maakt dat 
optimisme wel enigszins kregelig. Niet dat ik mijn stadgenoten, die 
van nature “bedaud” zijn, van lichtzinnigheid wil beschuldigen. Maar 
ze schijnen mij toch wat al te lichtvaardig te vergeten, dat de 
bewoners der Noorderwijken weer sedert vier dagen iedere vroege 
ochtend gewekt worden door het kanon, na nachten, doordaverd 
van de log oprukkende troepen, van het zwaar gedreun der voorbij 
hotsende stukken geschut, van de ratelende draf der cavalerie. De 
najaarsvlagen zijn ingetreden, sedert vier dagen is het barre herfst; 



men gaat huiveren tot binnen in de huizen. Daarbuiten, nauwelijks 
twee uur gaans boven Brussel, is het gevecht weer losgebroken. 
Belgen en Fransen winnen veld: de Duitsers willen hen, tussen 
Grimbergen en Vilvoorde, de overtocht van het Kanaal van 
Willebroek beletten. Onder vervaarlijk gedruis hebben zij voor 
Vilvoorde een brug doen springen: ten noordoosten van Brussel was 
de lucht zwart van rook. Van oever tot oever gaat razend geschut, dat 
de grond doet beven tot in Laken, tot in Schaarbeek. En het is weer, 
onder de koppige regen, de lamentabele stoet van vrouwen en 
kinderen, die vluchten. De mannen heten allen gevangen te zijn ... 

Intussen is het, als iedere zondagochtend, op Brussels Grote Plaats, 
vogelmarkt. Naast de uitstalling der eerste chrysanten, der 
opbloeiende gladiolen, der veelkleurige madelieven, der bolle 
dahlia’s, die de vochtige lucht bezwangeren met een bittere 
geurensymfonie, hebben de kooplui hun stapels muitjes, waar 
peruches in trekkebekken en leeuweriken onrustig trippen, waar 
kanarievogels alle pluimpjes recht zitten te bibberen en de 
eksterjongen wijs gapen en ogen toe het aas verwachten (hoe men 
in september aan eksterjongen komt, is mij een probleem), hebben 
de kooplui hun muitjes, het ene boven het ander, als één steile gevel 
onder een zeildoeken, hoog-luifelend dak gebracht. 

Wat verder hurkt, op de schouder van een knaapje met hongerogen, 
een teringlijdend, traagwimperend aapje, dat van uit zijn lange, 
magere arm, over zijn groezelige witte buik krabt. Maar het zijn 
vooral de duiven vanaf de tortels, die dicht tegen elkaar aanleunen, 
tot bij de deftig kroppende pauwen in al hun kleurenpracht, over de 
elegant-fijne, nerveuze en pezige reisduiven heen met hun 
goudomrande staarogen, die de kopers lokken. Deze zijn, 
niettegenstaande de oorlog, niettegenstaande het slechte weer, 
weinig minder talrijk dan andere zondagen. En onder de liefhebbers 
bevinden zich een aantal Duitse soldaten, die de beestjes uit de 



rieten kevies halen, hun rode pootjes tussen hun grove vingers 
nemen, hun in de veertjes van de borst blazen, hun de schelpen op 
de neus nazien, hun vlerken als een waaier opentrekken, ze aan elke 
spiertje betasten: echte kenners, dezen, die de toeschouwers 
eerbied inboezemen ... 

De Antwerpse Matin beweert uit betrouwbare bron te weten, dat de 
Duitse grote generale staf, die te Luxemburg verbleef, die stad heeft 
verlaten en zich waarschijnlijk naar Mainz heeft begeven. 

Verder dat de Duitsers aanstalten maken om België te ontruimen. De 
bewijzen die het blad voor dit laatste aanvoert: dat de Duitse 
gewonden naar Duitsland worden gezonden, dat de stukken der 
legeradministratie al zijn ingepakt en dat de Duitsers hun linnengoed 
niet meer te Brussel laten wassen, lijken nogal zwak. 

 

Zaterdag 3/10/1914 - avondeditie 

Steun aan Belgische en andere slachtoffers. 

Het Nederlands comité tot steun van Belgische en andere 
slachtoffers doet een beroep op de hulp van besturen van gestichten 
of andere grote huizen. Onmiddellijke hulp is dubbele hulp. In de 
bladen is te lezen, welk een stroom van vluchtelingen over de 
grenzen komt en nog verwacht wordt. Zonder directe en algemene 
steun van ieder, die over grote, hoogst eenvoudig gemeubileerde 
huizen te beschikken heeft, is het onmogelijk al die duizenden te 
huisvesten. Het eerste en voornaamste wat nodig is en wel binnen 
enkele dagen, binnen een dag als het kan, dat zijn ruime 
doorgangshuizen. 



Het comité vraagt: grote huizen om dadelijk heel velen onder te 
brengen. Stro voor ligplaatsen met enkele dekens, zijn voorlopig 
voldoende. Een gelegenheid om het sobere voedsel te koken is 
onmisbaar. Bij voorkeur zal het comité gaarne de tijdelijke 
beschikking hebben over niet gebruikte scholen, herstellingsoorden, 
vakantiekoloniehuizen, weeshuizen,  enz. 

Ten tweede heeft het bestuur nodig, hetzij de eerste dagen en, als 
het kan bij voortduring, de hulp van damescomités, of van het 
bestuur der instellingen, die de zorg voor voeding en het toezicht op 
zich willen nemen. Uit deze doorgangshuizen worden de gezinnen of 
de personen verdeeld naar een eventueel te vinden meer vast 
verblijf. 

Het Nederlands comité, afdeling huisvesting, heeft het op het 
ogenblik zo druk met het verlenen van de allereerste hulp, dat eerst 
later gecorrespondeerd kan worden met de velen, die zo vriendelijk 
waren gratis huisvesting aan één of meer personen aan te bieden. 
Hoe erkentelijk het comité ook is voor de vele bewijzen van 
daadwerkelijke sympathie, het kan zich op het ogenblik alleen 
bemoeien met het onderdak brengen der duizenden zonder meer. 

Vriendelijk verzoekt het comité aan allen, die op de boven 
aangegeven wijze kunnen of willen helpen zo mogelijk telegrafisch of 
telefonisch zich in verbinding te willen stellen met de afdeling 
huisvesting van het centraal comité, Rokin 73, Amsterdam, telefoon 
5386 Noord. 

Het Nederlandse comité tot steun van Belgische en andere 
slachtoffers doet een dringend beroep op de liefdadigheidszin van 
het Nederlandse volk. Tot dusver is ontvangen fl. 64.587; 4921 F en 
98 mark maar er is meer nodig, nu tengevolge van de krijgsoperaties 
in het noorden van België het aantal uitgewekenen naar ons land 



schrikbarend is toegenomen. Met verlangen ziet het comité ook uit 
naar aanbiedingen van personen, die geneigd zijn aan één of meer 
uitgewekenen gratis huisvesting te verlenen. Het comité geeft in 
overweging in deze abnormale toestand eenvoudig te verklaren: wij 
hebben plaats voor ... personen, en geen beperkende bepalingen te 
stellen. 

Het beleg van Antwerpen. 

Antwerpen, 2 oktober.  

De stad Lier (binnen de 1e fortenlinie, aan het zuidoostelijke front van 
de stelling Antwerpen) is heden opnieuw door de Duitsers 
gebombardeerd. Verscheidene huizen werden getroffen. 

Vannacht is het fort Lier van drie kanten aangevallen. De Belgen 
gingen met gevelde bajonet op de vijand los en sloegen hem met 
grote verliezen terug. Zij maakten ook 30 krijgsgevangenen. 

De forten van Walem (zuiderfront) hebben de Duitsers vannacht 
naderbij laten komen en daarop het vuur geopend. De Duitsers leden 
verliezen en waren gedwongen terug te trekken. 

Dendermonde werd vannacht ook aangevallen. De Belgen lieten de 
brug in de lucht springen en dreven de vijand ook hier terug. 

Om 4 uur vloog een Taube-vliegtuig boven Antwerpen, doch het 
werd door het vuur van de forten niet getroffen 

De oorlog. 

De toestand. 



Onze correspondent ontmoette tussen Oudenaarde en Doornik een 
Belgische mitrailleuse, die in Ninove tegen de Duitsers had 
gestreden. 

Dendermonde schijnt nu weer eens in handen van de Duitsers te zijn. 
Toch krijgt men de indruk of zij Antwerpen slechts uit het zuiden en 
het oosten willen aanvallen, wat zeer begrijpelijk is, als inderdaad 
hun vijanden van het zuidwesten reeds zo nabij zijn. 

Dagboek van de oorlog. 

Brussel, 14 september. 

Vanochtend, 4 uur, wakker geschrokken ineens onder een 
vervaarlijke slag. En onmogelijk, daarop weer in slaap te vallen. 
Buiten huilt de wind door het gebladerte, schudt aan de deuren, doet 
de vensterblinden rammelen. Men siddert in bed ... 

Als ik om 7 uur beneden kom, weten de geburen het al te vertellen: 
men heeft in het goederenstation van Brussel-West de rails doen 
springen. Wie? De Belgen, natuurlijk; althans, zij menen het. Maar de 
Belgen zijn nog ver. Dan zullen het de Duitsers zijn geweest. Maar 
met welke bedoeling zouden zij dan zelf de weg afsnijden naar het 
zuidwesten van het land? ... 

Het huis is kil, ongezellig. Dan maar de straat op ... De middenstad 
geeft wat afleiding; het drukke verkeer verdrijft de mistroostige 
gedachten. En toch ... Op de Muntschouwburg wapperde tot gisteren 
nog een grote nationale vlag: rood, geel, zwart. Vannacht heeft de 
wind rood en geel weggerukt: Nu blijft alleen nog de smalle strook 
zwart, aan flarden gerafeld, met korte en heftige trillingen, als een 
teken van nijdige rouw tegen het jagende, inktblauwe zwerk aan. 
Geloof me: ik denk hier alles behalve aan literaire mooidoenerij: het 



is de werkelijkheid die ervoor zorgt, een ietwat goedkope dramatiek 
in heftige tragiek te veranderen ... 

Het nieuws, dat de Gentse kranten ons brengen, is anders goed. Ik 
sta er gewoonlijk nogal sceptisch tegenover. Maar wat niet bedriegen 
kan: het officiële lijstje der treinen, der Belgische treinen, die men in 
alle veiligheid nemen kan, zonder het gevaar op Duitsers te botsen. 
Dat lijstje geeft aan, dat men van Gent naar Terneuzen, naar Eeklo-
Brugge, naar Oostende en langs het Land van Waas naar Antwerpen 
kan gaan; uit Brugge bereikt men Roeselare, Menen, Ieper en 
Blankenberge-Heist; uit Sint-Niklaas gaat men tot Willebroek en 
Waasmunster; Van Antwerpen kan men naar Kapellen, Turnhout, 
Hamont, Aarschot, Duffel en Baasrode. Heel het noorden van het 
land, over een lijn die in West-Vlaanderen de linkeroever der Leie zou 
volgen tot aan Menen, om daarna te klimmen langs Roeselare naar 
Gent, van waar zij, over Lokeren en Sint-Niklaas, Antwerpen bereikt 
en de rechter oever volgt van de Rupel en Demer tot in Limburg, is 
dus weer vrijgevochten. We weten tevens dat in een hevige 
schermutseling de Duitsers te Wijgmaal, onder Mechelen, het 
onderspit moesten delven, en ook voor Diksmuide de kans hun 
weinig gunstig was ... Met dat al vermindert de vereenzaming der 
Brusselaars alles behalve ... 

‘s Middags om 5 uur, als de wind wat is gaan liggen, ga ik weer de 
stad in. Het Noorderstation is, voor de afwisseling, maar weer eens 
afgezet. En op het plein zelf dat armzalige schouwspel: honderden 
Duitse gekwetsten, de enen op krukken, de anderen het hoofd 
verbonden, anderen weer die hun omzwachtelde arm op de borst in 
een draagband houden, doen hun best om zich goed te houden, 
trekken het station binnen. Waarheen? ...  

De bedden in de hospitalen wachten op nieuwe gewonden. 



15 september. 

Stel u voor dat er te Brussel wijken zijn, waar men niet merkt dat wij 
in staat van oorlogs verkeren, waar men van een Duitse bezetting 
niets gewaar wordt, waar men niet schijnt te weten dat, nauwelijks 
twee uur verder, twee rijke dorpen, onder de schoonste van Brabant: 
Meise en Grimbergen, voor een goed deel aan het uitbranden zijn. 

Hedenochtend herinnerde ik mij, dat wij sedert mei en tot in oktober 
te Brussel een prachtig blijk van Europese beschaving bezitten: een 
wereldtentoonstelling van schone kunsten, waar Duitsland op 
belangwekkende wijze aan deelneemt. Ik besloot er toe, me te gaan 
vergewissen, of in oorlogstijd de kunst nog recht van spreken heeft 
tot het menselijk gemoed. 

Ik heb het Cinquantenaire-paleis, waar het Salon des Beaux-Arts 
ondergebracht is, niet bereikt, en ge zult verder zien waarom ik het 
niet bereikt heb. Wat ik hier trouwens vertellen wou, is, dat sommige 
wijken van Brussel buiten de oorlog leven, en gespeend zijn van de 
emoties, die eraan verbonden zijn. 

Ik heb, om naar de Cinquantenaire te gaan, de weg langs Sint Joost 
ten Node en nieuw-Schaarbeek gekozen. Vijf minuten van het 
Noorderstation, centrum van het Duitsdom te Brussel, lagen de nogal 
groezelige straten, waar een geringe burgerij een benepen leven 
leidt, leeg en stil. Tussen de steile, bruinwitte gevels der hoge huizen, 
verliep het gewone gedoe van iedere dag: de sjofele vrouwtjes in hun 
kort onderrokje, de haren tot papillotten gerold en gewrongen, die 
groenten gaan kopen, uit de slagerswinkel komen, aan de karren van 
de heerlijke druiven nippen, die er dit jaar in overvloed zijn en bijna 
niets kosten. Geen Duitser te zien. De vrede, de kalmte, een stille 
tevredenheid als gestold in de onroerende lucht, als een dichte, 
doorschijnende, maar onaantastbare stolp over deze straten, deze 



huizen, deze mensen. Voor de uitstalling van een verkoper van oude 
boeken voel ik voor het eerst sedert de oorlog mijn bibliofiele 
geaardheid boven komen: voor 50 centiemen koop ik de zeldzame 
eerste editie van een Franse bundel gedichten uit de 
symbolistentijd ... 

Wat verder, in de Schaarbeekse rijkeluisstraten, is het, zo het kan, 
nog rustiger. Kraaknette dienstmeisjes vegen de stoep schoon. In de 
tuintjes vóór de huizen bloeien de late rozen, schettert het rood der 
dahlia’s. De atmosfeer, doorluwd van een zachte wind, deint als de 
adem van een jonge, kalm gelukkige vrouw. Daar het vandaag weer 
een zomerdag is, maar met de weemoed van het eindigende seizoen, 
voelt men zich rustig hier, en alleen bevreesd om de mogelijkheid van 
een vrees ... 

De Duitsers echter zijn niet ver: de kazerne der vlakbij liggende Dailly-
plaats zit er vol van. Waar ik ze bereik, overvalt mij het besef der 
werkelijkheid. Zonder zelfs maar aan het Salon des Beaux-Arts te 
denken, keer ik naar de stad terug. 

De werkelijkheid: zij is aan alle muren der middenstad uitgeplakt: 
Wie reisduiven bezit, moet ze voor de middag in gaan leveren; private 
auto’s, motor- en andere fietsen mogen in Brussel niet meer rijden 
dan met een bijzondere toelating, die alleen bij hoogdringendheid 
wordt gegeven. 

Op wie naar de voorposten mocht willen rijden, wordt geschoten ... 
De vertaling van de Duitse tekst is gebrekkig en onvolledig ... 

Aan het station manoeuvreren nieuw aangekomen troepen. En waar 
ik mij naar huis begeef ontmoet ik, tussen een dubbele rij bereden 
uhlanen, die ze met hun lange lans aansporen, een gedweeë kudde 
ossen en kalveren, samen een 35 beesten, die bij zacht geloei hun 



verwondering uiten om dit militaire geleide, dat haast schijnt te 
hebben ... 

17 september. 

Gelatenheid, die op onverschilligheid gaat gelijken ... In de stad was 
er gisteren nogal wat drukte: het gevecht, dat benoorden Brussel 
over een uitgestrekt front voorbereid wordt, brengt onder de 
bezetting een bedrijvigheid, die wij zelden zo koortsig zagen. Heel het 
stationsplein is met Duitse automobielen afgezet. In het Palace-hotel, 
waar ik even moet zijn, en waar de Duitse officieren hun 
hoofdkwartier hebben opgeslagen, is het niet zo makkelijk binnen te 
geraken. Ik zit er als burger heel alleen. De officieren bezien mij met 
een zekere achterdocht. Ze zien er trouwens zenuwachtig uit ... 

Maar het volk op straat schijnt niet te merken dat er werkelijk iets 
gaande is. Men leest de krijgsberichten zonder grote aandacht. Men 
weet trouwens dat het in Frankrijk goed gaat. Wat Rusland betreft: 
het ligt zo ver van ons af ... intussen vindt het nieuwtje, als zouden 
120.000 Russen uit Archangel (sic), mitsgaders 20.000 Canadezen te 
Antwerpen zijn ontscheept, veel minder geloof dan de vorige dagen, 
toen het op vreugdekreten onthaald werd ... 

In de buitenwijken wordt het stiller en stiller. Te Laken, waar we 
haast geen soldaten meer hebben, richt men de kazerne tot rustoord 
voor herstellenden in. Tien, vijftien grote, grijze autobussen van het 
Duitse Rode Kruis voeren ze aan. Het lijken wel mensen die op een 
pleziertochtje naar buiten uit zijn. Verder is het totale rust. Alleen wat 
wij nog aan artillerie bezitten herinnert ons op vaste uren aan de 
oorlog! ‘s Ochtends om half zeven rijden zes kanonnen en evenveel 
caissons, alle getrokken door zes paarden en vergezeld van de nodige 
manschappen, voorbij. Tegen 11 uur komen zij terug: het is dan 



etenstijd. Aldus verloopt iedere dag in peis en vree het wandelingetje 
van deze vervaarlijke moordtuigen ... 

Zo verliepen de laatste paar dagen. Toen er vanochtend enige 
spanning kwam. Een nieuw bericht was uitgeplakt, waarbij vermeld 
wordt dat de krijgsraad een vrouw tot een jaar gevangenis voor 
smaad aan het leger in een van zijn vertegenwoordigers, een man tot 
zes maand voor dezelfde reden, en een andere ter dood om op een 
schildwacht te hebben geschoten, veroordeeld worden. En men 
vindt, dat het nu ernstig schijnt te willen worden, niet zozeer nog om 
de feiten zelf: die hebben niets zo bijzonder ongewoons, maar omdat 
men nodig oordeelt, ze ter kennis van het publiek te brengen. Zou 
het militair gouvernement van Brussel misschien van mening zijn, dat 
onze bevolking de toestand wat al te luchtig, wat al te lichtzinnig 
opneemt? 

18 september. 

Nu gaat wel ieder beseffen, dat er iets in de lucht hangt. De spanning 
neemt toe. Ze wordt verhoogd door een nieuwe afkondiging van de 
Duits-Brusselse regering, waarin beleefd verzocht wordt, de 
Belgische vlaggen, die hier en daar nog uithangen, nu maar in te 
trekken. Een bevel is het niet, wel een vermaning, dat die vlaggen bij 
de Duitse soldaten soms ergernis konden wekken. 

Ik weet niet, wat de Duitse soldaten ineens zo prikkelbaar kon 
maken. Zij hebben zich tot hiertoe zo vreedzaam getoond, dat de 
Brusselaars het met hen best vinden konden ... Wij zijn echter aan de 
vooravond van gewichtige gebeurtenissen die misschien de 
voorzorgsmaatregelen van het Duitse gouvernement billijken. 

Dit schijnt ook het oordeel te zijn van burgemeester Max. Hij had 
onmiddellijk naast het Duitse bericht een affiche laten uithangen, 



waarbij hij de burgers aanzette, aan het verzoek voorlopig te 
voldoen, en ook deze pil maar te slikken: de dag der vergelding zal 
alles weer goed maken. Dit alles was in nogal bitsige bewoordingen 
gesteld: de Duitse regering heeft de burgemeesterlijke afkondiging 
overal laten overplakken ... 

Het volk bespreekt het voorval. Schijnt het echter niet tragisch op te 
willen nemen. Hetgeen niet belet dat iets als een nieuwe angst in de 
lucht hangt, en de kommer aangroeit ... 

Het Belgische grijsboek. 

Het Handelsblad van Antwerpen bevat een aantal stukken en 
uittreksels uit het Grijsboek, dat de Belgische regering over de 
diplomatieke voorgeschiedenis van de oorlog heeft uitgegeven. Op 
zichzelf van waarde als verzameling van documenten, waarvan er 
verschillende een belangrijke rol in de uitbreiding van de oorlog 
hebben gespeeld, bevat het grijsboek, te oordelen naar hetgeen het 
Antwerpse blad daaruit mededeelt, niet veel nieuws meer. Toch zijn 
er gedeelten, die nog alleszins de vermelding waard zijn. 

Zo een stuk van 24 juli, de dag na de overhandiging van de 
Oostenrijkse nota van eisen aan Servië. Hieruit blijkt, dat de Belgische 
regering er reeds vroeg bij was, om de landen, die de onzijdigheid van 
België gewaarborgd hadden, aan hun verplichtingen te herinneren, 
al wordt dit, in de derde zinsnede, niet op rechtstreekse wijze 
gedaan. De nota is door de minister van buitenlandse zaken, 
Davignon, aan de Belgische gezantschappen te Parijs, Berlijn, Londen, 
Wenen en St. Petersburg toegezonden, ter overhandiging aan de 
respectievelijke regeringen, wanneer de mogelijkheid van een Frans-
Duitse oorlog dreigender zou worden. Wanneer die overhandiging 
heeft plaats gehad, vinden wij niet vermeld. Wel dat hetzelfde stuk 



de volgende dag (25 juli) ook aan de gezantschappen te Rome, ‘s-
Gravenhage en Luxemburg is toegestuurd. De tekst luidt: 

“De internationale toestand is ernstig; de gebeurlijkheid ener botsing 
tussen verschillende mogendheden kan niet langer buiten de 
bezorgdheid van ’s konings regering staan. 

België heeft met de strengste nauwgezetheid de plichten van 
onzijdige staat nageleefd, het opgelegd door de traktaten van 19 april 
1839. Deze plichten zal het onwrikbaar blijven vervullen, welke ook 
de omstandigheden wezen. 

De vriendschappelijke stemming der mogendheden ten zijnen 
opzichte werd zo menigmaal bevestigd, dat België vertrouwt, zijn 
grondgebied buiten alle schending te zien blijven, moesten 
vijandelijkheden aan zijn grenzen losbreken. 

Door ’s konings regering werden niettemin alle maatregelen 
genomen om het naleven der onzijdigheid te verzekeren. Het 
Belgische leger is mobiel gemaakt en gaat de strategische punten 
bezetten, op voorhand uitgekozen om ’s lands verdediging en de 
eerbiediging zijner onzijdigheid te verzekeren, de forten van 
Antwerpen en die van de Maas zijn in staat van verdediging gesteld. 

Het is bijna niet nodig, heer minister, aan te dringen op de aard dezer 
maatregelen. Zij hebben geen ander doel dan België in staat te stellen 
zijn internationale verplichtingen te vervullen, ze zijn bezield en 
konden niet anders bezield zijn, dit spreekt vanzelf, noch door het 
voornemen om deel te nemen aan de strijd, noch door een gevoel 
van wantrouwen tegen wie ook. 

Mij gedragend naar de ontvangen orders, heb ik de eer aan Uwe 
Excellentie kopij af te leveren van de verklaring van ’s konings 
regering en haar te verzoeken er akte van te willen nemen. 



Een gelijkwaardige mededeling is gedaan aan de andere 
mogendheden, die de Belgische onzijdigheid waarborgen.” 

Op 28 juli deelt minister Davignon aan de vertegenwoordigers van 
België te Berlijn, Parijs, Londen, Wenen, St. Petersburg, Rome, ‘s-
Gravenhage en Luxemburg mee, dat de Belgische regering het leger 
op versterkte vredesmacht heeft gebracht, er de aandacht op 
vestigend, dat deze maatregel niet met een mobilisatie mocht 
vereenzelvigd worden. 

Een brief van Davignon van 31 juli aan de gezanten te Berlijn, Parijs 
en Londen handelt over de bekende verklaring van de Franse gezant, 
dat Frankrijk de onzijdigheid van België niet zal schenden. De brief 
luidt: 

“De heer minister van Frankrijk is mij een Havas-telegram komen 
tonen, de uitroeping van de staat van oorlog in Duitsland 
aankondigend en hij legde mij de volgende verklaring af: “Ik neem de 
gelegenheid te baat om u te verklaren, dat geen inval van Franse 
troepen in België zal plaats hebben, zelfs indien aanzienlijke troepen 
samengetrokken werden op de grenzen van uw land. 

Frankrijk wil de verantwoordelijkheid niet dragen tegenover België 
de eerste daad van vijandelijkheid te plegen. Voorschriften in die zin 
zullen aan de Franse overheden gegeven worden.” 

Ik heb M. Klobukowski bedankt voor zijn mededeling en heb 
gemeend hem te moeten doen opmerken, dat wij steeds het 
grootste vertrouwen gehad hebben in de oprechtheid, die onze twee 
naburige staten zouden leggen in het naleven ten onzen opzichte. 

We hebben ook alle reden om te geloven, dat de houding van de 
Duitse regering gelijk zal wezen aan die der regering van de Franse 
republiek.” 



Volgt een telegram van Davignon aan de vertegenwoordigers van 
België in den vreemde, om er mede te delen dat tot mobiel making 
van het leger besloten was en dat zaterdag 1 augustus de eerste dag 
der mobilisatie was. 

Dan een mededeling van 31 juli aan de gezanten te Berlijn, Parijs en 
Londen over een kennisgeving van de Engelse gezant, dat aan 
Frankrijk en Duitsland was gevraagd, of zij bereid waren de 
onzijdigheid van België te eerbiedigen en waarbij door de Engelse 
gezant ook was gezegd: “dat sir Edward Grey veronderstelt, dat 
België al het mogelijke zal doen om zijn onzijdigheid te bewaren.” 

Naar aanleiding van deze woorden schrijft Davignon nog aan de 
gezanten: 

“Ik heb niet nagelaten te bevestigen, dat onze legermacht, aanzienlijk 
uitgebreid tengevolge der jongste herinrichting, ons in staat stelde, 
ons krachtdadig te verdedigen in geval van schending van ons 
grondgebied.” 

Dan deelt het Handelsblad van Antwerpen het volgende uit het 
grijsboek mee over Duitslands vroegere verzekeringen betreffende 
de eerbiediging van de onzijdigheid van België: 

Nog onder dagtekening van 31 juli maakt M. Davignon aan de 
Belgische legaties te Berlijn, Parijs en Londen, het gesprek bekend, 
dat diezelfde morgen baron Van der Elst, secretaris-generaal van zijn 
departement, had met de Duitse minister te Brussel, M. von Bulow, 
aan wie hij de betekenis uitlegde der door België genomen militaire 
maatregelen en deed uitschijnen, dat zij geen het minste blijk van 
wantrouwen tegenover onze naburen waren. 

Hij herinnerde tevens het gesprek dat hij had gehad met M. von 
Bulow’s voorganger, M. von Flotow, aan wie hij gevraagd had dat 



Duitsland, naar aanleiding van de polemiek over de forten van 
Vlissingen, zou verklaren in het belang der goede betrekkingen 
tussen beide landen, dat Duitsland de onzijdigheid van België niet zou 
schenden in geval van een Frans-Duitse oorlog. 

M. von Bethmann-Hollweg deed antwoorden dat hij zeer gevoelig 
was geweest aan deze stap: dat Duitsland er niet aan dacht onze 
onzijdigheid te schenden, maar dat hij van gevoelen was dat 
Duitsland, door het afleggen van een openbare verklaring, zijn 
militaire positie zou verzwakken tegenover Frankrijk dat, langs de 
noordkant gerustgesteld, al zijn macht zou kunnen aanwenden langs 
het oosten. 

Wel herinnert baron Van der Elst de verklaringen van M. von Jagow, 
in de commissie van de Rijksdag in 1913, die zeer geruststellend 
waren voor wat betreft de eerbied voor de onzijdigheid van België. 

Maar men ziet, aldus besluit het Handelsblad van Antwerpen dit 
overzicht, dat reeds in 1911 in de geest der Duitse regeerders de 
vrees bestond dat Duitsland zijn positie zou verzwakken door openlijk 
de verklaring af te leggen, dat het zijn verpand erewoord zou gestand 
blijven. 

Aan dit schrijven is toegevoegd het verslag van de Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung over de zitting der rijksdagcommissie van 29 april 
1913, luidend als volgt: 

“Een lid der sociaal-democratische partij zegt: In België ziet men met 
zekere ongerustheid een Frans-Duitse oorlog naderen, want men 
vreest dat Duitsland de onzijdigheid van België niet zal eerbiedigen. 

M. Von Jagow, staatssecretaris van buitenlandse zaken, antwoordde: 
De onzijdigheid van België is gewaarborgd door internationale 



overeenkomsten en Duitsland is besloten deze overeenkomsten te 
eerbiedigen. 

Toen een lid der progressieve partij nog over België sprak, deed von 
Jagow andermaal uitschijnen dat zijn verklaringen nopens België 
afdoende duidelijk waren. 

In antwoord op de ondervraging van een sociaal-democratisch lid 
antwoordde generaal von Heeringen, minister van oorlog, dat 
Duitsland niet uit het oog zou verliezen dat de Belgische onzijdigheid 
door internationale traktaten gewaarborgd was” 

Dan volgt onder meer de tekst van het Duitse ultimatum en van het 
antwoord van België daarop enzovoort. 

Het beleg van Antwerpen. 

Berlijn, 2 oktober. Het grote hoofdkwartier meldt vanavond om 10 
uur: 

Voor Antwerpen is het fort St.-Katelijne-Waver en de redoute 
Dorpveld met de daartussen gelegen versterkingen gisteren om 5 uur 
in de namiddag bij bestorming genomen. 

Het fort Walem is ingesloten. 

Het westelijk vooruitgeschoven belangrijke steunpunt Dendermonde 
is in ons bezit. 

Belgische vluchtelingen. 

Te Dordrecht is de oude buitenplaats Noordhove ingericht als 
toevluchtsoord voor Belgische vluchtelingen. Maandag zal het 
gebouw in gebruik genomen worden. 


