
Zondag 27/09/1914 - ochtendeditie 

Ontsnapte krijgsgevangenen. 

Te Winschoten zijn gisteravond drie Belgische soldaten in 
burgerkleding aangekomen, die in Duitsland krijgsgevangen waren 
en ontvlucht zijn. Zij zijn liefderijk behandeld en wensen zo spoedig 
mogelijk naar België terug te keren. 

Dit laatste staat hun vrij. Artikel 13 van de vijfde conventie de tweede 
Haagse vredesconferentie luidt namelijk: 

“De onzijdige mogendheid die ontsnapte krijgsgevangenen op haar 
grondgebied krijgt, zal ze vrijlaten. Indien zij ze op haar grondgebied 
toelaat, kan zij hun een verblijfplaats aanwijzen. 

“Dezelfde bepaling is van toepassing op krijgsgevangenen die door 
troepen, welke hun toevlucht zoeken op het grondgebied van de 
onzijdige mogendheid, worden meegevoerd.” 

Maastricht, 26 september. De hele dag zijn hier vluchtelingen uit 
Bilzen aangekomen. Volgens mededeling van een zoeven 
aangekomen familie hadden acht Belgische militairen een deel van 
de spoorweg opgebroken. Een Duitse trein, die erover ging, 
ontspoorde en reed in een kuil. Daarop hebben de Duitsers 
hedenmorgen om 6 uur het dorp in brand gestoken. 

In het vluchtoord aan de Parallelweg zijn nu honderdzestig 
vluchtelingen. Wordt de toeloop groter, dan is het daar te klein. 

Men schrijft ons uit Antwerpen op 23 september: 

Het wantrouwen in Nederlands houding in de huidige krijg, dat door 
het volk op zijn hartstochtelijke wijze op de Nederlander wordt 
overgedragen, begint iet of wat te luwen. In de achterbuurten leeft 



de legende van de doortocht der Duitse troepen door Zuid-Limburg 
ongehinderd voort, en men bemerkt daarvan op soms onaangename 
wijze de sporen ..., maar de onophoudelijke logenstraffing van het 
onvoorzichtig verspreide gerucht, heeft het toch wel langzamerhand 
bij gebrek aan voedsel, aan het kwijnen gebracht. Wel wordt echter 
in de gesprekken, die de gemiddelde Antwerpenaar over vriend en 
vijand houdt, Nederlands neutraliteit nog altijd verkeerd en onbillijk 
beoordeeld. De overgang van de toestand, waarin alleen enkele door 
geheime inlichtingen op de hoogte zijnde staatslieden het Duitse 
gevaar zagen, in die, waarin onverwachts de eerste bruggen over de 
Maas het ongelovige volk van het schrikkelijke gevaar overtuigd 
hebben, is zo snel geschied, dat de logica der gebeurtenissen niet in 
het denkleven van de massa heeft kunnen indringen. En thans denkt 
men niet koel meer na; men heeft nog slechts bondgenoten en 
vijanden. 

De ene dag, waarin België neutraal is geweest ten opzichte van de 
twee in oorlog verkerende machtige naburen, is weggedrongen 
achter de oorlogsverschrikkingen, en de onophoudelijk in passies 
levende menigte meent nu allicht, dat België sinds lang voorbestemd 
is geweest voor een medewerking in het huidig viervoudig verbond. 
De Belg, die nu zijn land beklaagt, dat het ongevraagd zulke 
schrikkelijke inzet moet betalen in een spel, waarvan in de aanvang 
meer dan heden, de uitslag onzeker moest zijn, vergeet, dat hij 
daarmee tegelijk het helaas niet meer te vervullen verlangen 
uitspreekt naar diezelfde toestand, waarin ten huidige dagen zijn 
gelukkiger noordelijke nabuur verkeert. 

Nu het eenmaal zo gelopen is, dat België naast de grote Franse natie 
strijdt, wordt bij de franskiljon het gevoel van verwantschap en taal- 
en belangen-eenheid met haat versterkt. Zelfs de Vlaming stelt met 
genoegen vast, dat in deze alliantie niet België een historisch goed 
van de gevreesde buur ontvangen heeft, maar integendeel Frankrijk 



tot eeuwige dankbaarheid aan zich verplicht. De algemene 
bewondering, die de heroïsche en logisch zo zuivere houding van 
België verworven heeft, heeft ervoor gezorgd om de onder de druk 
der omstandigheden aangenomen rol als voorbestemd en natuurlijk 
te doen beschouwen door ieder, die niet de moeite neemt, even na 
te denken over de andere mogelijkheden, die zich hadden kunnen 
voordoen. 

In deze goede stad heeft de heer Monet van de Nieuwe Gazet op de 
eigenaardige mentaliteit van het publiek gewezen, en men moet 
erkennen dat hij het Antwerpse publiek tot nadenken over deze 
kwestie heeft gebracht. Zijn argument was het volgende: er zijn 
vierentwintig uur verlopen tussen de oorlogsverklaring van Duitsland 
aan Frankrijk, en het ultimatum van Duitsland aan België. In die 24 
uur verkeerde dus België in hetzelfde geval als thans Nederland. 
Welnu, in dat tijdsverloop, dat eindigde in de nacht van zondag twee 
op maandag drie augustus, heeft de Belgische regering haar 
neutraliteit gehandhaafd op volkomen dezelfde wijze als de 
Nederlandse dat nu zou doen. Ze heeft de Petit Bleu, wegens een 
hoofdartikel, getiteld: “Vive la France” geschorst, en alle op die dag 
verschenen nummers verbeurd verklaard. De Petit Bleu, eigendom 
van Marquet, die eigenaar was van het Palace Hotel en van een groot 
aantal speelhuizen in België, werd grotendeels geredigeerd door 
Fransen, en trachtte aldus een samenwerking voor te bereiden 
tussen Frankrijk en België, die tenslotte wel ingetreden is, doch die 
toen ongewenst was. Niets bewijst beter dan deze aan het 
Fransgezinde blad opgelegde straf, dat de Belgische regering 
besloten was, het standpunt der neutraliteit niet te verlaten, zo zij 
daartoe niet door ten zeerste gevreesde omstandigheden 
gedwongen werd. In de nacht, volgende op dit bewijs van de ernstige 
wil, om zich in de krijg onzijdig te houden, kwam het ultimatum, dat 



aan elke aarzeling van de regeringspartij een einde maakte, en aan 
koning Albert de enig mogelijke weg voorgoed aanwees. 

Sedert het onbillijke manifest van de burgemeester van Antwerpen, 
is er ruimschoots moeite gedaan door de pers, om de goede 
betrekkingen met Nederland, die gedurende een zekere tijd grote 
schade geleden hebben, te herstellen. Van hogerhand wordt dit 
streven zeer zeker in de hand gewerkt. De censuur op de dagbladen 
staat niet enkel in dienst van de militaire belangen der natie, maar 
ook van de wil, alles tegen te gaan, wat een verkoeling jegens 
Nederland zou kunnen veroorzaken. 

Zelfs billijke raadgevingen aan voorname noordelijke persorganen 
worden door de commissie, waaronder wij van Cauwelaert 
vermelden, geschrapt, omdat zij een blaam inhouden, waaruit het 
volk in zijn huidige geprikkelde toestand al te hevige conclusies zou 
kunnen afleiden. 

Men schrijft ons uit Vlaanderen: 

In de pers is er melding gemaakt van geruchten, volgens welke 
staatsminister Woeste als tussenpersoon gediend zou hebben bij 
besprekingen tussen von der Goltz en de regering van België te 
Antwerpen. 

Katholieke bladen hadden de onwaarschijnlijkheid van dit gerucht 
wel bepleit, maar doordat de staatsminister te Brussel was gebleven, 
had men nog geen definitieve bevestiging of tegenspraak kunnen 
ontvangen. 

Dit laatste brengt de Bien Public van hedenmorgen nu. Een der 
Brusselse correspondenten van dit blad heeft terstond toen hij de 
dagbladen, welke die geruchten vermeldden, in handen kreeg, bij 
Woeste een bezoek gebracht en ziehier wat deze hem verklaarde. 



Ik heb noch rechtstreeks noch onrechtstreeks maarschalk von der 
Goltz gesproken, evenmin een der personen verbonden aan het 
Duitse militaire of burgerlijke bestuur. Ik heb hen geen regel 
geschreven en zij hebben mij evenmin een regel geschreven. Dit is 
duidelijk, dunkt mij. In de tweede plaats heeft men mij geen enkel 
voorstel gedaan en ik zou, in geen enkel geval, op mij genomen 
hebben afgevaardigde te zijn van een vreemde regering. Ik ben te 
Brussel gebleven wegens mijn hoge leeftijd en omdat het niet te 
voorzien was hoe lang wij te Antwerpen zouden moeten blijven. Ik 
geloof bovendien dat de ministers van staat daar ter plaatse weinig 
belangrijks kunnen doen, aangezien de militaire overheid er alle 
macht in handen heeft. Anderen zijn blijkbaar dezelfde mening 
toegedaan, want noch baron de Favereau, noch Devolder zijn naar 
Antwerpen vertrokken. Drie andere staatsministers zijn naar 
Amerika, hetgeen wel een bewijs is dat hun aanwezigheid te 
Antwerpen niet onmisbaar was. 

De heer Woeste was wel naar Antwerpen gereisd om 
regeringspersonen te spreken, maar de koning heeft hij niet gezien. 

Tot slot gaf de heer Woeste nog eens verklaringen over zijn vroegere 
houding bij de bespreking der legerwetten. 

Er zijn op het ogenblik in een deel van België grote 
troepenbewegingen aan de gang. Een ganse divisie, keurig uitgerust 
en met een volledige legertrein, is naar een onbekende bestemming 
onderweg. 

De Indépendance van vrijdagavond meldt, dat Aalst, waar geen 
Belgische troepen meer waren, door de Duitsers opnieuw bezet is. 

Het door het Belgisch legerbestuur uitgevaardigde verbod van invoer 
van Engelse dagbladen verwekt in de pers groot misnoegen. Immers, 



wordt gezegd, enerzijds kunnen deze toch over Holland 
binnenkomen en aan de andere kant mist het publiek op die wijze de 
zeer deskundige en bezadigde, daardoor graag gelezen 
samenvattingen, vooral van de Times, welke alle bladen geregeld 
vertaalden, node. 

Ook in industriële kringen is men daarover ontstemd. Met moeite 
gelukt het ons, zegt een fabrikant, om dank zij onze zaken met 
Engeland, de fabrieken wat gaande te houden, en nu ontneemt men 
ons de Engelse kranten, waaruit wij de marktprijzen van katoen en 
steenkool, de wisselkoers, de beurs van New-York, alles wat ons nog 
enigszins over de wereldmarkt inlichtte, konden putten. Het 
argument dat wordt aangevoerd om het verbod te verdedigen, dat 
Duitsland uit de Engelse bladen zijn inlichtingen zou krijgen, houdt 
geen steek. 

De correspondent uit Ninove van de Bien Public seint dat heden de 
hele dag kanongebulder werd gehoord uit de richting Merchtem, 
Londerzeel, Buggenhout, dus ten oosten van Dendermonde-Aalst. 
Een grote slag was daar blijkbaar aan de gang. 

In aansluiting aan hetgeen in ons jongste avondblad is gemeld, 
plaatsen wij thans het tweede gedeelte van het verslag in de Nieuwe 
Gazet over het verblijf der Duitsers te Aarschot. 

Het luidt: 

Vluchtelingen van omliggende plaatsen als Scherpenheuvel, Tielt, 
enzovoort, die huiswaarts keerden, werden mede naar de kerk 
gestuurd. Zelfs wagens met 10 tot 15 kinderen werden aangehouden. 

Ze kregen slechts eenmaal wat droog zwart brood en water. De 
vrouwen mochten hun eten brengen. 



Zaterdags werd aan enigen door bemiddeling van een krijgsgevangen 
onderofficier, die als tolk diende, de vrijheid bezorgd. Ze bleven thans 
thuis tot dinsdagavond 5 uur. Toen moesten allen, vrouwen en 
kinderen inbegrepen, naar de kerk. Niemand kreeg verlof zelfs maar 
een ogenblik buiten te gaan. Alleen de kinderen kregen een stuk 
brood. Er werden emmers water gebracht en ijzeren bekers om te 
drinken. 

Woensdagmorgen (de 26e) werden veertig der jongste mannen 
uitgezonden om de lijken te gaan begraven. Onderweg werd 
voortdurend geroepen: alle Belgen moeten dood. Ze werden zonder 
enige aanleiding mishandeld. 

Om 3 uur kwamen zij terug in de kerk. Tegen 7 uur 30 werd licht 
ontstoken. Een officier kwam stilte bevelen. Indien men gerucht 
maakte, zouden allen worden gefusilleerd. 

Hij gebruikte als tolk de heer Louis Cresens. 

Enige schildwachten sprake vrij goed Vlaams. Ze zegden tegen de 
burgers: “Ga rustig slapen en betrouwt op God”. De twee zijdeuren 
waren gebarricadeerd. Voor de vernielde middenpoort schoot men 
plotseling een kanon af. Door de schok sprongen de ruiten van de 
koepel. Er heerste een onbeschrijflijke paniek in de kerk. Alles huilde 
en schreeuwde dooreen. Men wilde naar alle zijden vluchten en kon 
niet. Ieder had de dood voor ogen. Tien minuten later kwam men 
zeggen: “Slaap allen rustig, we zullen u geen leed doen”. ‘s Morgens 
kreeg men weer enkel wat droog brood, ofschoon men voor de 
kinderen witbrood en chocolade beloofd had. 

Om 10 uur werd men vijf aan vijf in rijen geplaatst, zoveel mogelijk 
de families bijeen. Enige ouderlingen en gebrekkigen kregen plaats 
op hooikarren, die door de jonge mannen moesten worden 



getrokken. Er werd gezegd dat men naar Duitsland werd gevoerd. 
Om half twaalf ging men op weg. In het veld stonden meubels die uit 
villa’s en aanzienlijke huizen geroofd waren. Op de tafels en op de 
grond stonden tal van lege wijnflessen. In Wezemaal mocht men 
even rusten. De tocht duurde 5 uur; eten werd niet gegeven. Bij 
aankomst in Leuven waren Duitse soldaten op vrachtwagens aan het 
harmonica spelen en dansen. De gevangenen werden met treiterend 
gezang ontvangen. Aan de statie werden de soldaten afgelost. 
Verschillende huizen stonden in brand. 

Halfweg de Statiestraat gekomen, vielen er plotseling schoten. De 
wacht aan de statie schoot terug en weldra floten duizenden kogels 
over de hoofden der vluchtelingen. Deze vielen ter aarde om zich te 
beveiligen. Anderen vluchtten een zijstraat in. De families geraakten 
van elkander gescheiden. Sommigen werden gewond door de kogels, 
een enkele gedood. De meesten bezeerden zich toen ze vielen over 
de losgesneden draden van de elektrische tram. Weldra bleek het 
een vals alarm te zijn geweest. De gevangenen werden naar de statie 
geleid. Van hieruit schoten de Duitsers op Blauwput. Een 
onderofficier aan de statie at een peer. Een kleine van vijf jaar keek 
hem met verlangende blikken aan. Aanstonds nam de Duitser een 
peer uit zijn zak en gaf die aan het knaapje, terwijl zijn ogen vol 
tranen stonden. Goddank dat er nog mensen zijn met een gevoelig 
hart. Deze zelfde gaf onze verhaler verlof met zijn gezin naar Kessel-
Lo te gaan, waar zijn familie woonde. Hij gaf drie soldaten mee. 

Een patrouille die voor hen uitging, sloeg overal de ruiten stuk. 

Welk een gevoel van verlichting voor de arme verjaagden. Eindelijk 
in vrijheid. Helaas was die van korte duur. In de Kerkstraat stonden 
wachten uit en alle mannen werden terug aangehouden. Alle burgers 
werden uit de huizen gehaald. Ze werden aan het café Hendriks in de 
Kerkstraat in rijen gezet. De majoor zegde: De burgers hebben op ons 



geschoten, vijf hunner moeten sterven. Tezamen waren er 
achtenvijftig. Er werd genummerd van 1 tot 25. Onze zegsman had 
het nummer negen. Vijf was een broer van de heer De Bekker-Remij, 
tien de stoelenzetter der kerk Hentenrijk, vijftien en twintig twee 
gehuwde mannen, de een vader van zes kinderen. 

Nummer 25 was een schoenmaker. Deze kreeg een zenuwaanval. Hij 
viel achterover, roepende: Ik heb niets gedaan, ik lag te bed. De 
majoor greep hem bij de arm en wierp hem terug in de rijen. Hij greep 
de kapucijnerbroeder Louis van Olm vast en plaatste die bij de 
aangewezen slachtoffers. Deze werden op het hof der zusters door 
een peloton van acht soldaten gefusilleerd. De pastoor mocht hen 
vooraf de zegen geven. Toen hij ook alle andere wilde zegenen, die 
niet anders dan de dood verwachtten, sloeg een soldaat hem met de 
bajonet geweldig op de arm. 

De anderen werden in het open veld tussen twee regimenten 
geplaatst en streng bewaakt door 30 wachten die om de 2 uur 
afgelost werden. 

‘s Morgens gaf een enkele wacht aan de naastbijzijnden wat wijn en 
brood met spek. 

Eindelijk zou onze verhaler in vrijheid komen. Een der drie soldaten 
die hem hadden begeleid, sprak voor hem bij een onderofficier ten 
beste. Deze ging naar de majoor, die de man liet komen en hem een 
paspoort gaf. Zaterdag de 29e kwam hij om 10 uur te Kessel-Lo aan. 
Hier trof hij zijn vrouw en twee kinderen. Met deze ging hij de 11e 
september naar Aarschot terug. In alle woningen was de grootste 
vernieling. Alles, letterlijk alles was opengebroken en leeggehaald en 
opzettelijk bevuild. 



Van de 428 mannen van 20 tot 45 jaar die naar Duitsland werden 
gevoerd, had men nog niet gehoord. Er was nog een bakker, die 
dagelijks aan elk gezin een brood leverde van zestien centen. De 
familie ging weldra over Turnhout naar Antwerpen, waar zij thans 
gelukkig in veiligheid bijeen is. 

Helaas hoevelen zijn nog, zijn misschien voor immer gescheiden. 

Volgens de Nieuwe Gazet is een Duitse staf (welke onbekend is) zich 
komen vestigen te Halle, ten zuiden van Brussel. 

Hij heeft de lokalen van het station voor zijn gebruik in beslag 
genomen en er de stationschef uit doen verhuizen. 

In ieder geval schijnt het zeker dat de aankomst in België van een zeer 
sterke Duitse legermacht die uit Frankrijk wijkt, verwacht wordt. Op 
geheel hun verbindingslijn door België hebben de Duitsers 
verdedigende stellingen klaargemaakt. 

Een oorlogsmuseum. Ingezetenen van Antwerpen hebben het 
initiatief genomen een museum tot stand te brengen, dat in latere 
jaren, als de herinnering aan deze oorlog zal vervaagd zijn, tot een 
blijvend gedenkteken zal kunnen strekken, om aan landgenoot en 
vreemdeling de geschiedenis van deze benarde dagen te vertolken. 

De heer Claes, conservator van het museum Steen, dat na de 
oprichting van het Vleeshuis, uitsluitend historisch museum zal 
blijven, heeft daar een zaal opengesteld, waar een verzameling van 
alles wat op de krijg betrekking heeft zal worden tentoongesteld. 

Over de verschijning, donderdagavond om 23 uur van een Zeppelin 
boven Oostende lezen wij in een Belgisch blad. 



Door het geronk van zijn schroeven had het luchtschip reeds zijn 
komst verraden en vele burgers uit hun slaap gewekt. 

Het kwam uit zuidoostelijke richting en zwenkte boven de stad na 
even tot boven de zeespiegel gezweefd te hebben. 

Plotseling weerklonken drie dreunende slagen kort op elkaar: 

Het luchtschip dat drie bommen uitgeworpen. 

De eerste bom was gevallen nabij de monumentale De Smet-de 
Naeyerbrug; de tweede bij de ingang van het zogenaamde Bois de 
Boulogne; de derde bom kwam terecht nabij de stedelijke visafslag, 
op het huis waar de burelen van de heer Camille Willems gevestigd 
zijn. 

Deze woning werd vernield. De brandkast werd een meter diep in de 
muur gedrongen. 

Gelukkig was, als enige levend wezen in dit huis slechts een 
waakhond die gedood werd. 

Op zeker 100 meter in de ronde werden alle ruiten verbrijzeld. 

Nabij de De Smet-de Naeyerbrug is slechts stoffelijke schade 
aangericht. Er zijn diepe gaten in de grond geslagen en verscheidene 
spoorwegwagons zijn versplinterd. 

Geen mensen zijn echter geraakt. 

De ontroering was, zoals het zich makkelijk laat begrijpen, geweldig 
in de stad. Tien minuten na de ontploffingen was heel Oostende op 
de been. 



Op de Belgische mailboot Leopold II, vrijdag uit Oostende te 
Folkestone aangekomen, is volgens Engelse bladen een bom 
gevallen, door het Zeppelin-luchtschip, dat Oostende heeft 
gebombardeerd, uitgeworpen. Schade is aan het schip niet 
aangericht. 

Verder is vrijdag uit een Duits vliegtuig een bom op de Franse stad 
Boulogne geworpen. 

De bom ontplofte op een scheepswerf, doch richtte weinig schade 
aan. 

Wij lezen in het Handelsblad van Antwerpen, dat de Engelse minister 
Mc Kenna te Antwerpen is aangekomen. 

Kolonel Kitchener, een broer van Lord Kitchener, vormt een korps van 
200 gentlemen, boven de jaren om actieve dienst te verrichten en 
dat hij ten dienste stelt om te Antwerpen de dienst der bezetting te 
verlichten. 

Al de leden van het korps moeten zorgen voor eigen uitrusting en 
eigen onderhoud. 

In de omtrek van Ninove heeft een Engelse vlieger jacht gemaakt op 
een Duitse Taube, die op zeer grote hoogte vloog, en deze 
neergeschoten. De Duitser werd gedood. 

Vrijdagnamiddag wilde een Engelse vlieger die een neef van de prins 
de Ligne als passagier meevoerde, op het Wilrijkseplein te 
Antwerpen landen, toen zijn toestel op een aanzienlijke hoogte 
omsloeg en naar beneden viel. Het vliegtuig werd verbrijzeld en de 
beide inzittenden werden zwaar gewond. De Engelsman had een 
voet gebroken, terwijl de neef van de prins de Ligne een breuk van 



de knieschijf opliep. Beide gekwetsten zijn naar het St. 
Camillusgesticht  overgebracht. 

Naar de Limburgsche Koerier verneemt, zijn de heren Victor Marres, 
burgemeester, en M. Schiepers, secretaris, van de nabij Maastricht 
gelegen grensgemeente Vroenhoven (Montenaken) door Duitse 
dragonders gevangen genomen en meegevoerd. Eveneens is dit het 
geval met de heer M. Scholberg, burgemeester van de iets verder 
gelegen Belgisch-Limburgse gemeente Zichen Zussen Bolder. 

Deze aanhoudingen zijn geschied naar aanleiding van het door de 
Duitsers uitgevaardigd bevel, dat de Belgische gemeentehoofden 
niet de bij koninklijk besluit voorgeschreven oproeping van de 
manschappen der jongste lichting mochten uitvoeren of voor hun 
vervoer zorgen. 

De Duitsers stellen zich namelijk op het standpunt, dat het bezette 
deel van België thans Duits grondgebied geworden is, en daar geen 
orders van een vreemde soeverein (in casu de koning der Belgen) 
mogen worden uitgevoerd. 

 

Zondag 27/09/1914 - avondeditie 

Geen berichten over België. 

 


