
Donderdag 27/08/1914 - ochtendeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Gisteren hebben wij gemeld, dat van de vluchtelingen te Maastricht 
de mannen naar Oldebroek zouden gaan, maar daar het vereiste 
aantal van 400 er niet was, heeft thans het comité telegrafisch aan 
de minister aangevraagd om hele gezinnen te zenden. Een auto vol 
kleren en verdere benodigdheden is naar Mesch vertrokken. 

Van de eerste dag van de oorlog af, zo meldt de Limburgse koerier 
uit Eijsden, is deze gemeente het toevluchtsoord geweest van de 
Belgische uitgewekenen, die, meestal van alles ontbloot, hun 
haardsteden moesten verlaten. Hier werden ze liefderijk 
opgenomen, gevoed, gekleed, getroost. De stroom der vluchtelingen 
werd groter: de zorg en verantwoordelijkheid der overheid nam toe. 
Er moest een overzicht zijn van het getal vluchtelingen. Op verzoek 
van de burgemeester belastten zich een paar heren met het 
optekenen der uitgewekenen. Huis voor huis in de ganse uitgestrekte 
gemeente werd bezocht en de vluchtelingen met naam, voornaam 
en plaats van herkomst genoteerd. Toen het onderzoek was 
afgelopen en telling gehouden, bleek dat de 10e augustus reeds 786 
vluchtelingen hier vertoefden. 

Comités werden gevormd, een kaartenstelsel ontworpen, dat zeer 
doeltreffend is gebleken. Op kaarten, ter grootte van een briefkaart, 
werd gedrukt: 

Carte d’Identité. 
Comité d’Eijsden pour les réfugiés. 
Nom, prénoms, profession et âge. 
Lieu d’origine ..... 
Logis ..... 



Nourriture ..... 
Arrivée ..... 
Départ ..... 

Voor het gemak der vluchtelingen is de kaart in het Frans gesteld. De 
achterzijde dient voor het aantekenen der verstrekte kledingstukken. 
Iedere uitgewekene, hoofd van een gezin, of alleenstaand persoon, 
is bij politieverordening verplicht zich bij het comité van een 
identiteitskaart te voorzien. Zonder kaart wordt ook niemand 
toegelaten tot de kantines. Daarbij zijn deze kaarten van zeer veel 
gemak voor secretaris en politie. Maandag zijn al de vluchtelingen 
gevaccineerd. Toen bleek, dat hun getal bedroeg 1450 personen. 

Door bemiddeling van het hoofdcomité te Maastricht zijn de vorige 
week reeds 200 personen overgebracht naar huize Blankenberg te 
Cadier en Keer. Maandag vertrokken 63 vrouwen en kinderen naar 
Scheveningen. 

De slag aan de Belgisch-Franse grens. 

Parijs, 26 augustus. de Petit Parisien heeft de volgende verhalen over 
de slag van zaterdag tot maandag: 

Het Engelse leger heeft weerstand geboden aan zes felle aanvallen 
der Duitsers. Volgens gewonde soldaten richten de ententelegers in 
de nabijheid van Bergen (Mons) ware hecatomben van Duitsers aan. 
Zo hoge dammen vormden de lijken der Duitsers op het slagveld, dat 
de Turco’s bij een vinnige aanval grote moeite ondervonden om met 
de vijand in aanraking te komen. 

Het krijgsbedrijf in België. 

Antwerpen, 26 augustus. Hier zijn hedenavond uit Mechelen vele 
gewonden overgebracht. 



De militaire overheid deelt het volgende mee: zoals wij reeds gemeld 
hebben, is de krijgsbeweging zuidwaarts Mechelen volkomen 
geslaagd; het doel was tweeledig: de tijdelijke verdedigingswerken, 
door de Duitsers aldaar opgericht, te vernietigen, vervolgens een zo 
aanzienlijk mogelijk getal troepen naar ons te trekken om de 
linkervleugel der Fransen een deel van hun tegenstanders te 
onttrekken. Het gevolg is geweest dat het vierde Duitse legerkorps, 
dat reeds zuidwaarts was opgerukt, verplicht is geworden 
rechtsomkeert te maken en de Duitsers tussen Mechelen en Brussel 
te versterken. De vierde afdeling van Namen, na door haar 
tegenwoordigheid de vijandelijke colonnes tegengehouden te 
hebben, naar het voorbeeld der derde afdeling te Luik, heeft zich 
geheel kunnen losmaken langs de sector van Samber en Maas en is 
over Mariembourg teruggetrokken. Zij heeft de Franse lijnen bereikt, 
waar zij een korte doch nodige rust zal nemen vooraleer weer actief 
op te treden. 

Antwerpen, 26 augustus. Het Handelsblad van Antwerpen geeft het 
verhaal van iemand, die voor zijn patroon een levensgevaarlijke 
boodschap naar Brussel volbracht op zaterdag 22 dezer. Mechelen 
vond hij als een dode stad, zonder een enkele Belgische vlag. Tot daar 
was hij per trein geraakt; per fiets ging het tot Zemst, maar twee 
wielrijders zag hij het met doorgesneden banden en bedrukte 
gezichten weerkeren. Hij liet zijn rijwiel dus in een herberg. Toen 
“keine Waffen” op hem gevonden waren, lieten de uhlanen die aan 
de brug over de Zenne wacht hielden, hem, na vertoon van zijn pas, 
door. Twee dames in een auto werden aangehouden, die van 
Vilvoorde kwamen. De auto werd aangeslagen; zij kregen een paard 
met karretje in de plaats. Vier met geweren gewapende uhlanen 
sprongen in de auto en reden naar Mechelen. Voorbij de brug zag hij 
de burgemeester van Zemst, een bejaard man, die in de regen mee 
moest waken bij de patrouille. Te Eppegem nieuw onderzoek: men 



nam hem de Belgisch-Franse cocarde, die hij in de zak had, af en 
smeet die weg. Een gekaapte vrachtkar lag wat verder 
ondersteboven. 

Te Vilvoorde haalde hij de tram voor Brussel. Onderweg waren alle 
telegraafdraden afgesneden. Te Haren deden 10 Duitse auto’s in de 
moto-gazolinefabriek voorraad op. Verder dan de Liedtsplaats 
geraakte hij niet met de tram, doch hij bereikte eindelijk te voet de 
Rogierplaats voor het Noordstation. Een dertigtal munitiewagens 
lagen daar gekampeerd. Aan het Cecil-hotel, hoek Anspachlaan, was 
alles afgezet met Duitse schildwachten, die iedereen tot in het 
midden van de straat drongen. Aan de beurs krioelt het van volk. 
Opeens bij het naderen van een grote auto der brandweer, waar 
burgemeester Max en acht agenten inzaten, geroep en gejuich 
zonder einde: “Leve Max! Vive la Belgique !” Duitse uniformen doken 
onheilspellend op. Aan het stadhuis hing een Duitse wimpel tot bijna 
tegen de grond. De Grote Markt was vol schildwachten en 
voorraadwagens. Op de tram, die hij nam, betaalden de Duitse 
officieren niet. Na verrichte boodschap, geladen als een muilezel met 
kledingstukken, aanvaardde hij de terugtocht. Op de Place Dailly 
moest hij een uur wachten. Daar stapten de Duitse soldaten voorbij 
en zongen Die Wacht am Rhein en Deutschland uber Alles. De 
officieren te paard met hun grote mantel, zagen eruit als ridders uit 
de middeleeuwen. De tram voerde hem tot Vilvoorde, waar men 
hem vertelde dat tussen zaterdag en zondag te 2 uur in de nacht in 
oude woningen de mannen waren opgeklopt en verplicht om 
loopgraven te maken. Te Zemst naderden vier uhlanen in volle vaart. 
Men zegde dat er te Mechelen iets gaande was. Nadat zijn valies, 
voorzichtigheidshalve in een bruin papier gewikkeld, onderzocht 
was, mocht hij passeren. Zijn fiets bracht hem van Zemst terug tot 
Mechelen, waar hij een karabinier zag, die een Duitse wielrijder had 
getroffen. 



Namen. 

Berlijn, 26 augustus. De grote generale staf meldt: alle forten van 
Namen zijn in onze handen gevallen. 

Berlijn 26 augustus. De laatste vier forten hebben vandaag 
gecapituleerd. 

De militaire toestand. 

Parijs, 26 augustus. aan de Frans-Belgische grens zijn de Franse en 
Engelse linies nog enigszins teruggetrokken. Er is nog geen beslissend 
resultaat. 

De militaire toestand in België. 

Berlijn, 26 augustus. Een berichtgever seint op heden uit het militaire 
hoofdkwartier: 

De weg naar Frankrijk ligt voor het Duitse leger open. Heel België 
bevindt zich in Duits bezit, met uitzondering van Antwerpen. 

De vermeestering van Luik en Namen heeft bewezen, dat ook de 
sterkste en modernste forten niet tegen het Duitse 
belegeringsgeschut bestand zijn. 

Gisteren en heden hebben oorlogscorrespondenten en de 
buitenlandse militaire attachés van het Duitse hoofdkwartier uit een 
autotocht naar België gedaan, opdat zij op de 1000 kilometers lange 
rit er zich van konden overtuigen dat in België geen gewapende 
tegenstand tegen de Duitse soldaten meer bestaat. De Belgische 
soldaten, die overal zijn weggetrokken, hebben de werken van 
beschaving van hun eigen land verwoest. De Duitse genie bouwt 
nieuwe bruggen en enige duizenden Duitse mineurs zijn bezig in een 
door Belgische soldaten vernielde tunnel de passage vrij te maken. 



Het schouwspel, dat zich te Namen voordeed, kan ik niet beschrijven. 
De straten en de trottoirs zijn bezaaid met geweren, ransels, 
kookpannen, gordels, petten, flessen, enzovoort. Opmerkelijk is het 
groot aantal weggeworpen uniformen. 

De bevolking, alsmede gevangen genomen officieren, zijn verbaasd 
over de uitwerking van de Duitse artillerie en de doodsverachting van 
de Duitse soldaten. Het laatste fort, waar de Belgen standhielden, is 
door ongeveer 100 Duitse soldaten, trots hevig geweervuur, 
overrompeld en genomen. De bevolking is de Duitsers niet meer zo 
vijandig gezind als in de aanvang van de oorlog. 

Men hoort daarentegen verwensingen uiten tegen Engelsen en 
Fransen, die de Belgen alles beloofden, maar niets hebben gedaan 
om hen te redden. 

Slechts in enkele streken is de bevolking nog even vijandig als in het 
begin. 

Het Duitse bestuur in België is reeds geregeld. Het maakt een 
gunstige indruk op de bevolking dat men de veldmaarschalk generaal 
von der Goltz aan het hoofd van het bestuur heeft gesteld en dat men 
hem een persoonlijkheid heeft toegevoegd die men in België al 
sedert jaren kent, te weten de regeringspresident van Aken en 
afgevaardigde Trimborn, die een Belgische van aanzienlijke familie 
tot vrouw heeft. 

Of de Duitse troepen al naar de slag togen of er vandaan kwamen, zij 
waren opgewekt en hadden de geweren met bloemen getooid. De 
gezondheid laat niets te wensen. 

Groot opzien baarden niet alleen bij de bevolking, maar ook bij de 
buitenlandse militaire attachés de talrijke verplaatsbare 
veldkeukens, die het mogelijk maken om warm eten naar het front 



te brengen, maar bovenal de drinkwaterinrichtingen op wagens, die 
het vuilste en zelfs besmet water in een paar minuten drinkbaar 
maken. De temperatuur van het gereinigde water is maar twee 
graden hoger, dan het vuilste water dat in een slang wordt 
opgeslorpt. De intendance werkt met een snelheid en 
nauwkeurigheid als op de manoeuvres. De algemene indruk is, dat 
Duitsland in een paar dagen erin geslaagd is om in het land weer een 
geregeld bestuur in te voeren. 

De zeppelin. 

Antwerpen, 26 augustus. Volgens een officiële mededeling heeft de 
Zeppelin vannacht getracht om zijn tocht van gisteren te hervatten, 
maar de maatregelen, die waren getroffen, verijdelden zijn opzet. De 
Zeppelin gaf zijn poging op. 

Londen, 26 augustus. De eerste minister, Asquith, heeft in het 
Lagerhuis meegedeeld, dat hij morgen zou voorstellen, aan koning 
George een verzoek aan te bieden, waarin hem wordt verzocht, aan 
de koning der Belgen de betuiging te doen toekomen van de 
bewondering van het Lagerhuis over de heldhaftige tegenstand van 
het Belgische leger tegen de brutale inval in zijn gebied, en 
uitdrukking te geven aan de vastberadenheid van Engeland om op 
alle wijzen België te steunen in zijn pogingen om zijn eigen 
onafhankelijkheid en het internationaal recht van Europa te 
handhaven (luide toejuichingen). 

Antwerpen, 26 augustus. De koning, in de wens een blijk van 
waardering te geven voor de moedige daden der militairen, heeft 
officieren en verscheidene gewone soldaten de Leopoldsorde 
verleend. 



Antwerpen, 26 augustus. Betreffende het in duisternis dompelen 
onzer stad zegt de generale staf: het is streng verboden geweer- of 
revolverschoten te lossen; dat dient tot niets. De genomen 
maatregelen zijn doeltreffend en de geweerschoten zouden een 
paniek verwekken. Antwerpen moet hedenavond in de diepste 
duisternis zijn; er mag geen licht naar buiten schijnen, noch aan de 
verdiepingen, noch aan de zoldervensters. De burgers worden 
verzocht zelf de politie uit te oefenen en de buren tot streng 
nakomen hiervan uit te nodigen. De burgers worden vermaand thuis 
te blijven, zodra het donker valt. Patrouilles zullen rondgaan en men 
mag bij het geringste voorval een krachtdadig optreden der 
openbare macht verwachten. De vreedzame burgers hebben er alle 
belang bij, daar niet in gemengd te worden. Men moet ook niet 
overal luchtschepen zien en bijvoorbeeld niet de planeet Jupiter die 
te 8 uur ten zuidoosten verschijnt, om rond 11 uur in het zuidwesten 
te verdwijnen, verwarren met zoeklichten, waar een luchtschip 
feitelijk niet over beschikt. De Zeppelin die ons bezocht heeft is niet 
in staat op bepaalde gebouwen of stadskwartieren te mikken. Meer 
dan wat de eerste heeft gedaan kan niet gebeuren. Men moet ook 
niet door voorbarig telefoneren de autoriteiten bestormen, want dan 
gaan de goede berichten met de kwade teloor. 

Een aantal Belgische zware locomotieven doet thans dienst op de 
lijnen der Compagnie du Nord in Frankrijk, voor het vervoer der 
troepen naar de Frans-Belgische grens. 

De uitval uit Antwerpen. 

Omtrent de uitval van het Belgische leger uit Antwerpen verneemt 
de Belgische legatie te ‘s-Gravenhage nader, dat hij geschiedde, op 
de 24e en dat de 25e drie Duitse divisies uit de omtrek van Mechelen 
teruggetrokken zijn tot aan Vilvoorde ten oosten van de spoorweg 
van Brussel naar Antwerpen. 



De leden der Belgische legatie te ‘s-Gravenhage zijn persoonlijk 
zwaar beproefd door de offers die de oorlog vergt. Gisteren 
namiddag vernam men, dat prins George de Ligne, broer van de 
legatieraad prins Albert de Ligne, gedood was. Prins George de Ligne 
had zich dadelijk na het begin der vijandelijkheden als vrijwilliger 
verbonden. 

De gezant zelf heeft tot zijn droefheid voor enige dagen vernomen 
van de dood van zijn neef, graaf Van der Burch, luitenant bij het 
regiment Belgische lansiers, gedood bij Diest in een 
voorpostengevecht. 

Arm België. 

Men schrijft ons uit Brugge: 

In de nacht van zondag op maandag hadden vijf uhlanen te Aalter, 
tussen Gent en Brugge, de spoorlijn vernield en enkele dier 
verkenners moet men te Beernem, op 15 km van Brugge gezien heb. 
En nu verwachtte West-Vlaanderens eerwaardige grijze hoofdstad de 
vijand. 

Men kan Brugge niet betreden zonder over een ... brug te gaan: de 
stad is inderdaad door kanalen omgeven. Maandagmorgen waren al 
die bruggen opengedraaid, en, wie binnen of buiten wilde, moest 
over de smalle sluisplankjes. Ik begaf me in de stad: overal groepjes 
mannen en vrouwen aan het kouten en dikwijls hoorde ik de 
verzekering: “Als de burgerij niets doet, doen zij ook niets.” En die 
woorden verraden angst en hoop. Men heeft er ook zulke vreselijke 
verhalen uit Limburg gehoord. Maar te Brussel gaat alles goed. In de 
achterbuurten voor de kleine huizekes zitten de Brugse vrouwen en 
meisjes ijverig kant te maken. Altijd heerst hier armoede en wat zal 



het deze winter wel zijn ... en daarom maar rusteloos de bobijntjes 
over het kantkussen geworpen en vlijtig doorgewerkt! 

“En zijn we dood, wel dan zijn we dood; wat geeft het voor iemand, 
die altijd misère heeft”, zegt wanhopig een mager gekromd vrouwtje, 
wie het tanig vel over gelaat en handen strak gespannen is en de 
ellende uit de ogen u tegen staart. 

En we dachten aan ons bezoek te Aarschot, verleden week, toen het 
de Duitsers verwachtte en angstig luisterde naar het kanongebulder. 
Ook daar had mij iemand zo droevig gelaten gezegd: “Wat kunnen 
wij vluchten: een groot gezin en geen geld. We moeten maar 
afwachten”. 

De vreedzame intrede der Duitsers te Brussel heeft meer rust 
gebracht. 

Ik ging naar het hart der stad. Indrukwekkend verrijst op het 
marktplein dat heerlijk belfort van Brugge. Een symbool van der 
vadren kracht hebben wij het dikwijls genoemd en dan werd daar wel 
eens om gelachen en tevens gespot met Vlaanderens Leeuw. Maar 
nu ook Vlaanderens jongens naast hun Waalse broeders moedig 
stierven voor hun land, want ik mag u verzekeren, dat die gedachte 
de Vlamingen bezielde, nu het lied van de “Vlaamse Leeuw” heeft 
weerklonken boven het strijdgewoel, zal men niet meer spotten met 
zogenaamde Vlaamse opgewondenheid. 

Er zullen nu vijanden door Brugge’s straten stappen, waar anders 
gasten uit alle landen zo minzaam ontvangen werden? Het is soms 
als een droom, als een nachtmerrie, dat België waarlijk oorlog voert. 

Maar zoeven te Damme vroeg een bedrukte moeder mij, hoe zij 
nieuws zou kunnen krijgen van haar zoon, die bij Luik door een 
lanssteek gewond en later te Maastricht verpleegd werd. En hier te 



Brugge zitten vrouwen te wenen, omdat hun man nooit terugkeren 
zal en met makkers in een onbekend graf ter eeuwige ruste werd 
gelegd. En boetprocessies schuiven met slepende stap door de 
straten en langs de kanalen. En bezwaarden van harte bidden in de 
half duistere kerken of voor de oude beelden aan de grauwe muur. 

Ja, de oorlog woedt in België. Het is geen droom maar akelige 
waarheid. 

En daar strekt zich het schone West-Vlaanderen uit, het land van 
Gezelle, Verriest en Streuvels. Zullen de akkers, waar het zweet van 
de zwoegende werkers in viel, gedrenkt worden met bloed? En zullen 
vlammen woeden in de steeds zo vreedzame dorpjes, schilderachtig 
gelegen in een vallei of op de helling der heuvels? Zullen 
vreemdelingen, en eigen kinderen begraven worden langs die 
prachtige wegen, waar zwaar geboomte zijn lommer schenkt? 

Verleden week toen wij er door reisden om ons naar het 
oorlogsgeweld te begeven, was het er nog zo rustig en kalm. Bejaarde 
mannen, vrouwen en kinderen, want het kloeke geslacht was heen, 
werkten in de oogst. Zal er nu een andere zeis maaien ... een zeis 
druipend van bloed? 

Veel werd er gesproken over de grote slag, en men richtte vragend 
de blik naar Leuven en Tienen. 

Maar nu! West en ook Oost-Vlaanderen is uit de rust opgeschrikt. 

Doch tot nu toe zijn de Duitsers nog niet te Brugge geweest. 

Een Belgische soldaat aan het woord. 

Men meldt ons uit Maastricht op 25 augustus: 



In een bericht van gisteren sprak ik over een Belgische soldaat, die 
afgekeurd zijnde hierheen was gekomen. Hedenmorgen nu had ik 
een onderhoud met hem en vertelde hij mij zijn wedervaren. Hij 
behoorde tot het 14e regiment en is onmiddellijk, toen de Duitsers 
voor Mouland België binnengedrongen waren, moeten vertrekken 
naar Romsée, in het land van Herve. Hier hebben zij woensdag vijf 
augustus de vijand afgewacht en donderdagnacht om 2 uur is het 
gevecht begonnen. Van twee kanten zijn er veel doden en zeer veel 
gewonden geweest. Ten slotte zijn de Belgen daar voor de veel 
grotere overmacht van de Duitsers moeten terugtrekken. Ze zijn 
vandaag gemarcheerd op Loncin: van hieruit naar Waremme en toen 
naar Hannut. Daar hebben zij stelling genomen naar de kant van 
Belgisch Limburg. 

Ze moesten daar loopgraven maken, waarin zij een nacht hebben 
doorgebracht. Om 4 uur ‘s morgens heeft het 11e linieregiment toen 
positie genomen in de loopgraven. Zij zijn van daar weggetrokken 
naar Hoegaarden bij Tienen, alles te voet. 

Te Hoegaarden zijn ze samengekomen met de verdere troepen. Ze 
zijn op Leuven aangetrokken, waar zij twee dagen bleven. Vandaar 
ging het naar Aarschot, waar ze weer loopgraven moesten aanleggen 
en waar hij ook mee de slag geleverd heeft. De Duitsers hadden daar 
hun artillerie geplaatst tegenover het Belgische veldleger, dat is 
moeten terugtrekken. Hij beweerde, dat tegen dat Duitse geschut 
niets bestand was. Het was een ware regen van kogels, die over 
Aarschot neerkwam. Hij vertelde, dat, terwijl zij op het slagveld bezig 
waren, hun, zowel onze als de doden der Duitsers te begraven, de 
Duitse artillerie vooruit schoof en het vuur opende. 

Het Belgische leger is toen teruggetrokken op Mechelen en van daar 
naar een plaatsje in de buurt van Antwerpen. Al die nachten in de 
loopgraven en in de regen hadden hem een zware koude bezorgd, 



zodat hij in het hospitaal te Antwerpen werd opgenomen. Na enige 
dagen door de geneesheer onderzocht, werd hij ongeschikt 
bevonden voor lange marsen en afgekeurd. Naar Luik teruggaan, 
waar hij thuishoorde, was geen denken aan. Daarom raadde men 
hem aan zo spoedig mogelijk de Nederlandse grens te bereiken. Hij 
wist niet meer de naam van het grensstation maar het zal wel Essen 
geweest zijn. Van hieruit werd hij gratis vervoerd naar Roermond en 
vandaar is hij hierheen gekomen. 

De Daily Telegraph schat de in de grote slag in Zuid-België aan Engelse 
zijde geleden verliezen op drie procent van de aanwezige 
strijdkrachten, een verhoudingscijfer dat niet ernstiger is dan onder 
de gegeven omstandigheden verwacht kon worden. Wellington 
verloor te Albuera 7000 man van de 21.000 en te Waterloo 
bedroegen de verliezen 23.000 van de 68.000. Beide historische 
slagen duurden een etmaal, terwijl de Engelsen nu 36 uur in het vuur 
zijn geweest. 

Het ook door ons vermelde bericht dat het bekende vliegveld te 
Berchem thans is ingericht als vliegveld voor Duitse Tauben, is 
onjuist, daar Berchem een voorstadje is van Antwerpen. Het is aan 
Antwerpen aangebouwd en gelegen binnen de fortenkring. 

Donderdag 27/08/1914 - avondeditie 

Belgische vluchtelingen. 

Men meldt ons uit Maastricht: 

Het steuncomité voor Belgische vluchtelingen had aan baron Fallon 
te ‘s-Gravenhage gevraagd of het niet mogelijk zou zijn van de 
Belgische staat garantie te ontvangen voor het Belgische bankpapier. 
Vele vluchtelingen hebben papiergeld, doch kunnen het hier niet 
gewisseld krijgen. Thans is bericht ontvangen, dat de Belgische staat 



aan de Nederlandse regering de waarde van de bankbiljetten 
garandeert. Hiervan is kennis gegeven aan de bankiers, zodat de 
uitgeweken Belgen zich ruimer zullen kunnen bewegen. 

Brieven voor de geïnterneerden. De stukken, bestemd voor de in 
Nederland geïnterneerde Belgische krijgsgevangenen, die 25 dezer 
zijn overgebracht van Alkmaar naar Gaasterland (Friesland) moeten 
naar Balk worden verzonden. 

De Belgische legatie deelt mee: bij een wet van vier augustus 
jongstleden is een amnestie verleend aan alle Belgische deserteurs. 
Deze moeten vóór vier september weer in het Belgische leger 
aanwezig zijn, zijnde dit de uiterste termijn. 

Parijs, 27 augustus. De gezanten van Frankrijk, Rusland en Engeland 
hebben gisteren een gezamenlijk bezoek gebracht bij de Belgische 
minister van buitenlandse zaken, om hem hun verontwaardiging te 
kennen te geven over het werpen van bommen door de Zeppelin, 
waardoor het leven van de koning en de koninklijke familie bedreigd 
was. 

Antwerpen, 27 augustus. Te Mechelen is geen enkele Duitser 
binnengekomen. Geen nieuws vanmiddag. De vluchtelingen uit de 
Mechelse streek worden teruggezonden. 

Antwerpen in het donker. 

Onder dit opschrift lezen wij in de Nieuwe Gazet: wie heeft er ooit 
Antwerpen gezien, als deze nacht? 

Om half negen, wanneer de regen nog neerdruilde in de roeten 
duisternis, was het de rechte nacht voor de aanvang van het 
Wonderjaar. 



De krijgsgouverneur had op het laatste ogenblik bevel uitgevaardigd, 
dat alle neringdoende huizen te 8 uur reeds gesloten moesten 
worden, dat alle licht op de openbare weg moest worden uitgedoofd, 
en dat alle tramverkeer moest ophouden. 

Dat was nu wel eens de ware staat van beleg. 

Als een vuurtje zo verspreidde zich het nieuws, al was het nog 
nergens aangezegd, en de politie moest ook bijna nergens meer de 
mensen tot sluiten aanmanen. 

Dat is ook weer wat, dat we gewoon moeten worden. 

Een massa mensen, die verrast waren op weg naar huis, hadden nu 
door een nooit geziene duisternis naar huis te sukkelen. Voor 
buitenmensen is dat zo erg niet, die hebben kattenogen. Maar die 
moeten de sinjoren nog krijgen. 

Intussen namen ze de zaak alweer koeltjes op, ze struikelden van het 
voetpad, botsten elkaar op het lijf, hielden Peer voor Pauw en Pauw 
voor Kobe ... liepen ook wel eens een straat abuis. Maar het goed 
humeur verloor er waarachter nog niets van zijn rechten bij. 

Op de Meir zaten de mensen op de drempels, onder de neergelaten 
zonnetenten van de koffiehuizen en wisselden hun indrukken over 
deze nieuwigheid. 

Het eerste half uur was het ergste. 

Hier en daar had men toch nog een lantaarn laten branden, alvast de 
roodwitte gaslampen, die de nabijheid van een brandsein aanduiden. 

Daarmee stelden de late wandelaars het weeral! En dan waren er in 
de vooravond ook toch nog vele bovenvensters verlicht. 



In ieder geval ... om 10 uur was iedereen goed en wel thuis, en bleven 
op de straat alleen maar achter; een patrouille gendarmen ... een 
paar agenten hier en daar ... leden van de burgerpolitie ... af en toe 
een militaire of Rode Kruisauto, die met een waaier van licht in de 
duisternis boorde ... en hier en daar een beklagenswaardige 
journalist, die met zijn blad van de censuur kwam ... het was niet 
plezierig ... maar het belette zeker niemand het slapen. 

De emotie over de bommenregen van deze nacht was weeral over. 

“Waarom zou er nu juist op mijn kop een bom vallen? zegden 
filosofisch de sinjoren, en..., kropen, even filosofisch, hun emmer in. 

Het gedrag der Antwerpse bevolking mag aan geheel de wereld ten 
voorbeeld worden gesteld. 

De proviandering van Antwerpen. 

Elke dag zullen, zo meldt de Nieuwe Gazet van Antwerpen, 
verschillende treinen met levensmiddelen, eieren, boter, melk, 
groenten enzovoort om 6 uur ‘s morgens aankomen in de 
Middenstasie. Op de De Keyserlei zal een markt ingericht worden, die 
voor ieder toegankelijk zal zijn. De koopwaren zullen aan redelijke 
prijzen verkocht worden. 

Wij hebben onder de telegrammen al meermalen melding gemaakt 
van de bloedige gevechten in en om Charleroi. Iemand, die uit 
Maubeuge te Parijs was aangekomen, verzekerde dat de stad tot 
vijfmaal toe door de Duitsers was genomen en door de Fransen 
hernomen. Toen de Duitsers er de laatste maal uit terugtrokken 
hadden zij eerst de stad in brand gestoken. 

Uit Brugge werd dinsdag aan het Handelsblad van Antwerpen 
gemeld: 



Een groep van 160 uhlanen te paard en per velo, gaande van Torhout 
naar Oostende, werd verrast tussen de brug van Snaaskerke en 
Ichtegem door een honderdtal Belgische gendarmen, verscholen in 
de grachten. De gendarmen velden talrijke tegenstrevers, de 
overigen wilden vluchten, maar werden in kruisvuur genomen. Bij 
hun vlucht door de velden, werden zij achtervolgd door zes 
automobielen. Slechts een tiental uhlanen ontsnapten. De jacht per 
auto werd voortgezet. Drie gendarmen zijn gedood. Onder de 
gedode uhlanen werden twee kerels herkend, die gewerkt hebben te 
Brugge. De vijand werd teruggedreven in de richting van Torhout. 

Men meldt ons: Het bericht in het Ochtendblad betreffende het 
vliegveld is niet juist. Het bekende Belgische vliegveld ligt niet bij het 
voorstadje Berchem van Antwerpen, doch ligt tussen Brussel en 
Gent, per elektrische tram van Brussel uit bereikbaar. Dat is dus het 
vliegveld, waar de Duitsers zouden zijn. 

Een correspondent van het Central News agentschap, Alfred J. Rorke, 
heeft een uitvoerig telegram gestuurd over de gevechten, door de 
Engelse troepen bij Bergen geleverd. Volgens deze berichtgever 
hadden de Engelsen gedurende twee dagen de hoofdaanval van de 
Duitsers moeten doorstaan. De verbetenheid en het schieten der 
Engelsen waren prachtig geweest. De schutters waren volkomen 
kalm gebleven; en de correspondent trekt dan ook de conclusie dat, 
zo de Engelsen al zware verliezen hebben geleden, de Duitse 
verliezen nog zwaarder moeten zijn geweest. Ook de Britse 
cavaleriedivisie moet, volgens Rorke, verwonderlijk goed hebben 
gestreden. 

Een andere oorlogscorrespondent, William Maxwell, doet 
mededelingen over de posities van de Engelse strijdmacht op de 22e 
‘s avonds. De 1e Britse cavaleriedivisie had haar hoofdkwartier te 
Givry, dicht bij de grens, en trok noordwaarts in de richting van 



Binche. Cavalerie dekte het terrein zuidoostelijk van Bergen. Zij werd 
vooruitgeschoven, ook in de richting van Fontaine l’Evêque, ten 
westen van Charleroi, en bedreigde, in algemene zin beschouwd, de 
linkervleugel van de Duitse ruiterij, die uit de richting van Brussel 
kwam. 

Een reusachtig leger was aan de grens samengetrokken en België 
binnengekomen. 

Bergen was het hoofdconcentratiepunt der Engelsen. Het leger was 
bestemd voor de aanval, want er werden geen pogingen gedaan om 
verdedigingswerken aan te leggen. Van Bergen strekte het Engelse 
leger zich in westelijke richting uit langs het kanaal van Bergen, van 
Maubeuge over Bavay tot aan Valenciennes, waar de Schotse 
regimenten buitengewone geestdrift wekten. Van Bergen 
westwaarts, werd het Belgisch gebied slechts weinig verdedigd. 

De meeste troepen zijn van die kant teruggeroepen. Pruisische 
patrouilles doorkruisen die streek, en het is duidelijk dat zich 
daarachter een groot leger bevindt. 

Dit was, we herhalen het nog even, de positie van de Engelse 
strijdkrachten in Zuid-België op de avond van zaterdag. Sindsdien is 
er natuurlijk van alles gebeurd. 

Uit het Engelse parlement. 

Het expeditieleger, zo deelde Kitchener mee, is aan de 
noordwestelijke grens van Frankrijk in het veld gegaan en is 
voortgerukt naar de buurt van Bergen in België. Reeds 36 uur zijn de 
Engelse troepen met een overmacht van Duitsers slaags geweest. De 
bewegingen, die ze moesten uitvoeren, zijn die, welke de grootste 
koelbloedigheid bij de soldaten en beleid bij de bevelhebbers eisen. 
Europese gevechten brengen meer verliezen mee dan de 



veldtochten, waarin wij gewoonlijk in andere delen der wereld 
betrokken zijn. Naar schatting van sir John French zijn er sinds het 
begin der eigenlijke vijandelijkheden iets meer dan 2000 Engelsen 
buiten gevecht gesteld. 

Londen, 23 augustus. Ik heb in een bioscoop vanmiddag tal van 
tonelen uit de oorlog in België gezien. De meeste betroffen de 
verdediging van Leuven. Nooit heb ik iets zo hartverscheurend in een 
schouwburg gezien. De tocht van Scott naar de Zuidpool, waarvan die 
wondermooie films zijn gemaakt door Poynting, zijn diep ontroerend. 
Maar dit knijpt de keel dicht, doet u verlangen dat ge nog kind waard 
en het uit mocht snikken. Die eindeloze rijen van soldaten, in hun 
lelijke jassen en met hun zware ransels, die de dood ingaan om hun 
land te beschermen, trekkend langs de beboomde landwegen van 
Brabant, langs de velden waar het koren op schoven staat, wat is het 
een machteloos vertoon om mee in de handen te klappen, zoals het 
publiek deed, wat kwelt die onmacht! 

Maar erger nog dan dat zijn die zielige boerenhuisjes, die op het 
lieflijke veld in laaiende brand staan. En erger dan dat de 
vluchtelingen. Stoeten van mannen en vrouwen en kinderen, dat 
bekende type, met de witte boezeroenen onder de jas, de vrouwen 
met die kleine bruin geblakerde gezichten, met kleine toetjes haar 
boven op het hoofd. De gelukkigsten hebben wagens, vol met pakken 
en zakken en stukken huisraad, sommigen hebben er zelfs een paard 
voor staan. Maar de meesten trekken zelf, moeizaam, of sjouwen wat 
ze kunnen op de eigen geduldige rug. Ze lopen met geregelde snelle 
stap, durven niet stilstaan. De kinderen hangen wat achter, 
vermoeid, moeten getrokken of gedragen worden. 

Eindeloos droevig schouwspel. Op een ogenblik, het is in een bos, 
wanneer zulk een ellendige troep de hoek komt omgedraaid, ziet 
men ze aarzelen, stilstaan in verwachting, terugdeinzen. Ze 



schreeuwen iets in uw richting. Dan, gerustgesteld, hervatten ze de 
vluchtende gang en sjokken voorbij. Het scherm legt het u uit, ze 
riepen: “Schiet niet!”, menend dat de camera een snelvuurkanon 
was. Is het niet schrijnend? En wat is het bij de ontzettingen van de 
vlucht uit Tongeren, waarvan de Engelse bladen het uit de Nieuwe 
Rotterdamse Courant overgeseinde verhaal leveren? En wat bij de 
toestanden in Luik en Brussel? 

Het spreekt vanzelf, dat de Engelsen diep geschokt zijn door de 
verhalen over het optreden der Duitsers in het bezette gebied. De 
oorlog leidt de invaller licht tot hardhandigheden tegenover de 
landsbevolking, die gemakkelijker te veroordelen dan te vermijden 
zijn, en de Zuid-Afrikaanse oorlog is daar om te bewijzen, dat de 
Engelsen in dat opzicht ook maar mensen zijn. Hoe dit zij, de 
Westminster Gazette herhaalt uitdrukkelijk, dat het lot der wakkere 
Belgen Engeland te vaster tot het besluit moet brengen om deze 
oorlog tot zijn bittere eind vol te houden. Dat is, voor wie zich 
Engelands weerstandsvermogen en de geduchtheid van het wapen 
zijner heerschappij op zee in de Napoleontische tijd te binnen 
brengen, een onheilspellende bedreiging. En ik heb in tal van 
gesprekken de stellige indruk gekregen, dat de stemming van het volk 
zo is. Men is uitermate pijnlijk door België’s lot getroffen, België, dat 
zich opgeofferd heeft als de moedige Schotse Kate Barlass, en haar 
arm als slagboom voor de poort door de plotseling indringende vijand 
heeft laten verbrijzelen. 

De Hollandse ambulance te Brussel. 

De beide Rotterdamse geneesheren, dr A. H. M. J. van Rooij en dokter 
C. M. Kleijpool, die sinds enige tijd te Brussel in dienst van het 
Belgische Rode Kruis werkzaam waren, zijn thans te Rotterdam 
teruggekeerd, omdat na de bezetting van Brussel door de Duitsers de 
toevoer van gewonden naar de hoofdstad had opgehouden. 



Bovendien was het Rode Kruis daar onder het beheer der Duitse 
autoriteiten gekomen, die te Brussel, evenals te Luik, de 
werkzaamheden der particuliere Rode Kruisambulancen zoveel 
mogelijk beperkten. Ook was de kans zeer klein, dat na enige tijd de 
terugkeer van Brussel naar Holland alsnog kon worden ondernomen. 
Het was daarenboven een eis van voorzichtigheid de Hollandse 
ambulance niet uitsluitend voor de verpleging van Duitse gewonden 
te doen dienen, en dat wel met het oog op de nog altijd weinig 
vriendelijke stemming der Belgische bevolking tegenover de 
Hollanders, als gevolg der hardnekkige geruchten, volgens welke 
Duitse troepen over Holland België zijn ingerukt. 

Dr Van Rooy en dr Kleypool hebben de terugreis kunnen volbrengen 
per automobiel, die door de Nederlandse legatie te Brussel naar Den 
Haag was gezonden tot het overbrengen van diplomatieke stukken. 
De tocht was zeer moeilijk en gevaarlijk, ging midden door het door 
Duitsers bezette gebied over Leuven, Aarschot, Meerhout naar 
Baarle-Nassau. Meermalen werden zij, onder bedreiging van bajonet 
en revolver, door de Duitsers belet verder te reizen, doch, dankzij de 
door generaal von Arnim geviseerde passen, hebben zij ten slotte 
behouden de Hollandse grens kunnen bereiken. 

Gedurende hun verblijf te Brussel hebben dr Van Rooy en dr Kleypool 
voortdurend veel te doen gehad en hebben zij de voldoening 
gesmaakt dat hun tegenwoordigheid en hun arbeid zowel door de 
Belgische als ook door de Duitse autoriteiten zeer op prijs werden 
gesteld. Dit laatste bleek onder andere duidelijk uit het feit dat, toen 
de Duitse troepen na hun aankomst te Brussel het Westerstation 
hadden bezet, het personeel der Hollandse ambulance door de 
commanderende kolonel verzocht werd zich naar dat station te 
begeven, teneinde daar medische hulp te komen verlenen. In het 
bijzonder was toen de hulp der Hollandse ambulance nodig voor een 



Duits cavalerieofficier, wiens toestand zodanig was dat direct vervoer 
naar de inrichting der ambulance nodig werd geoordeeld. 

Voor zover te Brussel voor gewonde of zieke militairen nog 
geneeskundige hulp nodig is, wordt daarin ruim voorzien door de 
stedelijke hospitalen en de nog bestaande ambulances en verder 
door de eigen veldlazaretten der Duitse legerkorpsen. 

Wij vernamen van de genoemde doktoren dat onder de armen der 
Nederlandse kolonie te Brussel een grote nood bestaat. De daar 
gevestigde Nederlandse vereniging voor weldadigheid, waarvan de 
heer Andriessen voorzitter is, doet wat ze kan, doch haar middelen 
zijn beperkt en raken ten einde. 

 


