
Woensdag 19/08/1914 - ochtendeditie 

Brussel, 18 augustus. De Indépendance geeft van de toestand de 
volgende samenvatting, die wellicht een vingerwijzing kan zijn voor 
wat komen moet. 

De gevechten, die in de laatste dagen hebben plaats gevonden, zijn 
op zichzelf staande ontmoetingen met min of meer belangrijke 
vooruitgeschoven Duitse afdelingen. Deze afdelingen waren in 
verbinding met de hoofdmacht der vijandelijke ruiterij. Zij dwalen 
hier en daar rond, zoeken op ons gehele front het terrein te 
verkennen en zich op de hoogte te stellen van onze middelen van 
verdediging achter onze voorpostenlijn. Van groot belang zijn deze 
bewegingen niet, daar elke tegenaanval ze verijdelt. Dit is gebeurd 
met een Duitse cavalerie-afdeling die zondag in zuidoostelijk Brabant 
werd verstrooid. Het gevecht bij Dinant, waar de Fransen de Duitse 
aanvallers krachtig terugwierpen was veel ernstiger en van dezelfde 
aard als de overwinning, die de Belgen donderdag bij Halen en Diest 
behaalden. 

Van de hoogten afkomend, beproefden de Duitsers, die uit het 
oosten van Luxemburg waren opgetrokken, een onverwachte aanval. 
Nadat de Franse machinegeweren het terrein hadden 
schoongeveegd, werden de door de Duitsers bezette stellingen 
ingenomen door charges met de cavalerie en aanvallen met de 
bajonet, die hun terugtocht tengevolge had. 

Intussen schijnt ook dit gevecht bij Dinant geen verband te houden 
met een werkelijk algemene aanval, dat wil zeggen de grote slag, die 
men sedert verscheidene dagen verwacht en waarvan het terrein 
reeds nu duidelijk afgebakend lijkt. 



Men verwondert er zich hier en daar over, dat, waar de Belgen en 
hun bondgenoten al hun stellingen hebben ingenomen, deze zich 
niet haasten de grote klap te geven, maar dan vergeet men dat elk 
uur ons voordeel brengt doch de vijand verzwakt. Het feit dat het 
Duitse plan alleen gelukken kon door een bliksemsnelle uitvoering, 
doet dit plan alle praktische waarde verliezen, nu de Duitse macht 
verplicht is werkloos voor Luik1 te blijven liggen. De Duitsers dachten 
België in twee dagen door te kunnen trekken en de derde dag op de 
Franse grenzen te staan. Wij zijn 14 dagen verder en de vijandelijke 
troepen zijn er zo ver van hun opmars te kunnen voortzetten, dat hun 
hoofdmacht defensieve stellingen moet bewaren. Dit is het zekere 
resultaat van de afgelopen dagen, een resultaat van groot gewicht 
voor het verdere verloop der gebeurtenissen. 

Berlijn, 18 augustus. Officieus wordt medegedeeld dat het bevel tot 
de aanval op Luik van de opperste legeraanvoerder, dus van de keizer 
zelf, is uitgegaan. Diens plan was het van begin af aan zijn troepen de 
nodige rust te verschaffen bij de opmars in het vijandelijke gebied en 
voor de opmars zelf een vast steunpunt te verzekeren. Daarom is ook 
het algemene oprukken naar Namen niet duidelijk voortgezet, daar 
het voorlopige doel is bereikt. De verdienste van de dappere generaal 
von Emmich is er niet minder om. Hij heeft zijn opdracht met 
bewonderenswaardig elan uitgevoerd en is daarom ook met een 
hoge orde onderscheiden. 

                                                           
1 Na de berichten dienaangaande in ons ochtendblad van gisteren 
menen wij veilig te kunnen aannemen, dat alle forten van Luik thans 
in de macht der Duitsers zijn, de uitdrukking “voor” Luik is dus niet 
meer juist. In hoeverre de Indépendance die op dit punt, naar ons 
voorkomt, mistast, voor het overige werkelijk met de plannen van 
de Duitse generale staf op de hoogte is, wagen wij niet te 
beoordelen. Redactie. 



Brussel, 18 augustus. Het Belgische ministerie van oorlog spreekt met 
beslistheid het bericht tegen dat verscheidene forten van Luik in 
Duitse handen zouden zijn. 

Brussel, 18 augustus. De Vingtième Siècle zegt dat de Duitsers heden 
opnieuw getracht hebben de Maas over te steken over de brug bij 
Houx, doch dat de Franse batterijen grote verwoestingen in de Duitse 
gelederen hebben aangericht. 

Er is ook weer kanonvuur gehoord van de kant van Dinant. De 
bewoners van de stationswijk hebben hun woningen verlaten. 

Parijs, 18 augustus. Het ministerie van oorlog maakt vanavond om 11 
uur bekend dat bij Dinant een Duits vliegtuig naar beneden is 
geschoten, de bestuurder gedood en de militaire waarnemer 
gevangen genomen. Het vliegtuig is onbeschadigd. 

Brussel, 18 augustus. Volgens de Patriote is hedenochtend te 
Sterrebeek (10 km ten oosten van Brussel) een Duits vliegtoestel 
door soldaten naar beneden geschoten. Er zat een gewapend officier 
in. Men vond militaire inlichtingen op hem. Na te zijn aangekomen 
wilde de officier nog op de Belgische soldaten schieten. Beide benen 
werden hem verbrijzeld. 

Brussel, 18 augustus. De Peuple zegt dat er onverwijld maatregelen 
zullen worden genomen om een manifest aan de leiders der sociaal-
democraten in Duitsland te zenden, waarin de met het volkenrecht 
in strijd zijnde houding van de keizer en de rijkskanselier ten aanzien 
van Frankrijk en België wordt geboekstaafd. 

Brussel, 18 augustus. Volgens de Soir heeft de Bulgaarse militaire 
attaché te Parijs de Bulgaarse officieren, die zich in vrij grote getallen 
in België bevinden, medegedeeld, dat de Bulgaarse regering hen 
machtigt, in het Belgische leger dienst te nemen. 



Berlijn, 18 augustus. In het laatste ultimatum aan België staat, 
blijkens het bericht daaromtrent in de Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung, dat het Belgische leger zijn wapeneer bij zijn heldhaftig 
verweer tegen een overmachtige vijand heeft gehandhaafd. 

Het rapport van von Stein, de sous-chef van de generale staf, over de 
overmeestering van Luik, zegt daarentegen dat slechts zes zwakke 
brigades op vredessterkte aan die verdediging hebben deelgenomen. 

Deze schijnbare tegenstrijdigheid heeft opzien en twijfel gewekt. De 
toedracht der zaak is als volgt: in haar ultimatum heeft de Duitse 
regering natuurlijk gouden bruggen willen bouwen voor de Belgen, 
die zij zich noodgedwongen tot vijanden heeft gemaakt en zulks kon 
geschieden door een waarderende beoordeling van het Belgische 
leger. 

De afwijzing van het ultimatum heeft nu Duitsland vrijheid van 
handelen gegeven, daar de verzekering van de rijkskanselier, dat 
Duitsland de territoriale onschendbaarheid van België zou 
eerbiedigen, slechts kon blijven gelden als België vrede met Duitsland 
hield. 

De Engelsen in België. 

Brussel, 18 augustus. Een correspondent van de Soir vertelt, dat hij 
het Engelse leger in marsorde voorbij heeft zien komen, gevolgd door 
een grote hoeveelheid wagens. 

Maastricht, 18 augustus. Het doortrekken van Duitse troepen van 
Aken over Lixhe naar België, dat sedert zondag vrijwel had 
opgehouden, is opnieuw begonnen. Een hardnekkig gerucht dat 
Oostenrijkse troepen van belangrijke sterkte zich in de omgeving van 
Aken ophouden doet hier sedert eergisteren de ronde. Ik heb het niet 



persoonlijk kunnen vaststellen, doch het bericht schijnt mij na 
ingewonnen informaties thans waarschijnlijk. 

Uit Visé zijn hier weer talrijke vluchtelingen aangekomen, hun getal 
bedraagt nu ongeveer 700. Daar nog meer toevloed dier 
ongelukkigen verwacht wordt en de gelegenheid tot huisvesting hier 
spoedig zal ontbreken, zullen zij zeer vermoedelijk de volgende week 
een kamp in de omgeving van Eijsden betrekken. Dit kamp zal met 
medewerking van militairen in orde worden gebracht. 

Er schijnt in de buurt van Riemst een hevig gevecht te hebben plaats 
gehad. Een zwaargewond Duits soldaat is hier van daar 
binnengebracht. 

Bij Lixhe is een tweede dubbele brug door de Duitsers geslagen. Deze 
brug zou bij een falen der Duitse wapenen in België onschatbare 
diensten kunnen bewijzen bij het terugvloeien van troepen in de 
richting naar Duitsland. 

In Luik is de bevolking rustig; de stad is een groot legerkamp. Ieder 
gerucht van verwoesting of brand in de stad is tegen te spreken. 

Brussel, 18 augustus. Het Belgische ministerie van oorlog geeft 
openbaarheid aan de volgende brief van een Franse officier, die de 
aanval op Dinant zaterdag heeft meegemaakt: 

ik was met mijn compagnie in de voorhoede en liet mijn 
manschappen zich in twee afdelingen opstellen; rechts en links van 
de citadel van Dinant. Ik voerde zelf de linkergroep aan. Honderd 
man hadden bevel gekregen flink stand te houden boven de 
steengroeven ter linkerzijde van het fort Leffe, teneinde de toegang 
open te houden naar de andere oever van de Maas. Te half acht 
werden we besprongen door een Duitse colonne, die op Dinant 
aantrok met haar geschut. Ik kreeg order, al vechtende terug te 



trekken op het fort Dinant. Op hetzelfde ogenblik trof mij een kogel 
in het hoofd, die mij het vel van het hoofd te scheurde en een hevige 
schok gaf. Ik viel in de steengroeve en brak een been. De Duitsers 
achtervolgden ons op dat ogenblik tot op 50 m afstand. Mijn 
manschappen kwamen mij opzoeken en brachten mij naar een punt 
op de rotsen boven het klooster van de paters Premonstratenzen. Nu 
werd er een zo moordend vuur op ons gericht, dat ik mijn mannen 
verzocht mij te verlaten; ik zou dan trachten mij naar beneden te 
laten rollen tot bij een klein bosje. Ik deed het zo goed en kwaad als 
het ging, aldoor onder een kogelregen. De Duitsers kwamen over de 
rotsen heen, waar ze op 250 m van mij af waren, toen ik beneden bij 
het bosje was. Ik zag opeens een huis met mensen voor de ramen, 
die mij toeschreeuwden. Het waren Belgen. Toen ik mij had 
bekendgemaakt als Frans officier, kwamen verscheidene personen 
zonder zich aan de kogelregen te storen mij halen. Ze brachten mij 
bij de paters Premonstratenzen, die mij prachtig hebben verzorgd tot 
zondagmiddag toe. 

Vrijwillige brancarddragers en paters Premonstratenzen brachten 
mij vervolgens naar een hotel op de linkeroever der rivier, waar zich 
een legerofficier bevond, die mij in zijn auto naar Philippeville in het 
klooster van de paters van Onze Lieve Vrouw bracht, waar men mij 
goed heeft verbonden. Allen hebben mij verzorgd alsof ik een Belg 
was. Dat ik gered ben, heb ik te danken aan de Belgen, die met eigen 
levensgevaar mij uit de handen der Duitsers hebben weggehaald. 

Antwerpen, 18 augustus. De regering is gevestigd in het koninklijk 
atheneum; groepen nieuwsgierigen staan almaar te kijken naar de 
verlichte ramen van het koninklijk paleis op de Meir, waarachter zij 
de koningin en de prinsjes vermoeden. 

Brussel, 18 augustus. De Patriote meldt dat hedenochtend te Leuven 
drie spionnen terechtgesteld zijn, een Duitser en twee Belgen. 



Volgens het zelfde blad zou de Duitse kroonprins de gewonden te 
Herk hebben bezocht, en zouden vliegtoestellen, waarvan de 
nationaliteit niet viel vast te stellen, boven het koninklijk paleis te 
Laken hebben gevlogen. 

Brussel, 18 augustus. Stijn Streuvels en Herman Teirlinck, de bekende 
Vlaamse letterkundigen, volgen, zo goed als het gaat, de 
oorlogsverrichtingen. Gemakkelijk is dit echter niet. Althans niet 
meer. Maatregelen zijn genomen, om zelfs oorlogscorrespondenten 
op een afstand te houden, die niet alleen hun leven buiten gevaar 
stelt, maar tevens alle indiscretie of verkeerde voorstelling der 
gebeurtenissen onmogelijk maakt. Bij Stijn Streuvels moet het plan 
bestaan, een roman over de oorlog te schrijven. Twee Frans-
Belgische schrijvers nemen aan de strijd werkdadig deel. De eerste, 
Paul André, die kapitein der artillerie is, zit in een der forten om 
Antwerpen. De andere, Horace van Offel, broer van de Vlaamse 
dichter Edmond van Offel, die oud-onderofficier is, werd bevorderd 
tot officier-instructeur en richt de vrijwilligers af. Onder deze bevindt 
zich de welbekende Vlaamse dichter Willem . Hun aantal beloopt 
voor het ogenblik ongeveer 45.000 man. 

Brussel, 18 augustus. De Soir meldt dat alle correspondentie bestemd 
voor vreemde landen, behalve Frankrijk en Engeland, open ter post 
moet worden bezorgd. 

Antwerpen, 18 augustus. Half elf op de Keyserlei: veel volk voor het 
station omringt vluchtelingen, die de avondtrein aanbrengt. Ik spreek 
met mensen uit Scherpenheuvel (Mont Aigu bij Diest); heel hun dorp 
is leeg. Anderen uit Heist-op-den-Berg zeggen dat de uhlanen op een 
uur afstand zijn. 

Naar de Petit Bleu meldt  is te Oostende de postboot Empress 
binnengelopen, die anders geregeld dienst doet tussen Dover en 



Calais. Ze had tal van Engelse officieren aan boord en niet minder dan 
42 vliegers, verscheidene vliegtuigen en alle benodigdheden voor de 
oprichting van een luchtvaartstation ten oosten van de haven. 

De gevechten bij Halen. 

Een ooggetuige van de gevechten bij Halen van verleden woensdag 
schreef daarover in het Handelsblad van Antwerpen onder meer: 

De dag is warm geweest. De Duitse legermachten, die in de omtrek 
van Visé de Maas overtrokken, hebben gepoogd Brussel te bereiken. 
Ze hebben onze liniën op twee punten aangetast. 

In de nabijheid van Diest konden wij het gevecht volgen. Van ‘s 
morgens liet zich reeds het kanon horen, de manschappen der genie, 
die gelast waren de brug over de Gete te doen springen, hadden 
maar juist de tijd om hun werk te verrichten, toen de eerste 
vijandelijke ruiters reeds kwamen aansnellen. 

Onze voetgangers en onze artilleristen in voldoende getal, kwamen 
toen in de dans om de vijand te weerhouden. Onze kanonnen, in 
goede posities opgesteld, veroorzaken de vijand ernstige verliezen, 
en deze stelt nu ook zijn batterijen op. 

Plotseling ziet men, te midden van een kanonnade de Mecklenburgse 
dragonders opdagen, maar in tamelijk mager getal ten gevolge van 
de verliezen van de vorige dagen. 

In grote galop stormen ze vooruit in de richting de stad, maar zij 
stoten op een barricade van karren en wagens, waarachter onze 
voetgangers, een honderd in getal, hen opvangen. 



Met het pistool vurend snellen de ruiters voort, maar onze mannen 
maken onder hen een schrikkelijke slachting, en geen enkele 
dragonder vindt zijn heil in de vlucht. 

De gelukkigsten waren die welke zich overgaven; vier officieren. De 
anderen bleven tot de laatste man dood!! 

De strijd bij Halen is eigenlijk geen voorpostengevecht geweest, 
doch, aldus dezelfde ooggetuige, een aanslag op Brussel, waaraan 
niet minder dan 5000 man, waarvan de helft ruiterij met mitrailleurs 
en de helft infanterie en licht geschut, hebben deelgenomen. 

Terwijl dit gevecht noordelijk geleverd werd, was een gelijke aanval 
meer zuidwaarts te Eghezée beraamd. 

Ook deze is, naar onze lezers weten, afgeslagen. 

Indrukken van een burgerwacht. 

Een Antwerpse burgerwacht schrijft ons op 12 augustus: 

Het Belgisch nationalisme ontwaakte, 14 dagen geleden, met enkele 
vlaggen in de voornaamste straten van de stad. Een Fransman 
overschilderde het uithangbord van zijn café met “au drapeau 
français” en hing een splinternieuwe driekleur uit aan een blinkende 
witte stok. De Franse vlag, vooral als het blauw hemelsblauw is en 
het rood enigszins rooskleurig, is lieflijk, evenals veel wat Frans is. De 
“Pruis” daarentegen is aan onze bevolking nooit sympathiek 
geweest. Daarbij komt dat onze handelsbedienden sedert tientallen 
jaren door de drukkende concurrentie van de Duitse, beter 
onderlegde collega’s hebben geleden. 

Alle uren doorliepen haastige dagbladventers de stad en 
verspreidden er koorts met hun “bijzondere uitgaven.” Tot laat in de 



avond waren de terrassen van de koffiehuizen vol volk. Op een 
zaterdagavond werd het nieuws verspreid van de mobilisatie. 
Jongemannen zag men naar elkaar toegaan, elkaar de hand reiken, 
en zich dan met hun echtgenoten verwijderen, die zich inniger tegen 
hen aandrukten. Ieder verwachtte spoedig grote gebeurtenissen. 

Maandagmorgen doorliepen trommelaars en clairons de stad, om de 
burgerwachten op te roepen. Wie naar zijn dagtaak ging maakte 
rechtsomkeert en ging zich naar huis kleden en wapenen. 
Verslagenheid verspreidde zich door de stad. Het nieuws werd 
genomen, toen nog voorbarig, dat Duitsland de oorlog had verklaard 
aan België. De familievaders vreesden een bombardement van 
Antwerpen. Misschien reeds overmorgen? Thuis wachtten de 
moeders angstig bij een haastige voorraad levensmiddelen. 

Van toen af komen de burgerwachten, nagenoeg alles wat weerbaar 
is in de burgerij en niet bij het leger ingelijfd, nog enkel om de 24 uren 
naar huis om wat te slapen of even in de huiselijke kring te 
verademen. Zij houden de wacht op de oude vestingwallen en bij 
belangrijke plaatsen. 

Merkwaardig hoe deze instelling, die vroeger alleen spot verwekte 
en inderdaad een weinig ordelijk en militair uitzicht had, aan prestige 
gewonnen heeft bij de bevolking en bij de individuen zelf die er deel 
van uitmaken. Ook hierin kunnen we een teken zien, dat na de oorlog 
het militarisme, samen met het conservatieve katholieke 
gouvernement, aanzienlijk zal worden versterkt. We ontmoeten in de 
stad belangrijke troepen van burgerwachten, begeleid door 
officieren, met Belgische en Franse vaandels voorop en met 
bloemengarven, voor wie? Dit laatste detail leek ons wel enigszins 
misplaatst in deze ernstige tijden. Ingetogenheid en nog eens 
ingetogenheid past aan de burgerwachten, die totnogtoe veilig in 
hun stad zit, al is die dan ook zwaar bedreigd, terwijl hun armere 



broeders, die meestal tot lagere standen behoren, tussen vijandelijke 
vuren ronddolen. 

Die eerste uitbundigheid behoort nu echter tot het verleden. Reeds 
begint de nood te nijpen; kantoren en werkplaatsen liggen stil en 
menige “wacht” zit met het hoofd in de handen aan de toekomst de 
peinzen. Verveling, slechte nachtrust en ongeregelde maaltijden 
maken mede hun slachtoffers, alhoewel menige Antwerpse jongen 
zijn gewoonte niet kan laten om zo dikwijls mogelijk eruit te wippen, 
en een potteken gersten te drinken, om zijn miserie te vergeten. 

Rond de scholen, waar de strozakken in de klassen liggen, ziet ge wie 
nog zakgeld heeft zijn glas bier drinken. In de feestelijke blauwe lucht 
ronkt nu en dan een vliegtuig. Blonde volksmeisjes wandelen arm aan 
arm voorbij. Af en toe wordt een “piket” van zes wachten bijeen 
geroepen om een verdwaalde, achtergebleven “Duits” op te sporen 
en te vangen, daar zijn altijd liefhebbers genoeg voor. 

Op de koer van de scholen en kazernen is het treuriger, verlatener. 
Daar denkt ge noodzakelijk meer aan de oorlog. Ge mist er de 
afleiding van de nog altijd kleurige en zonnige hemel en aarde. De 
geweren staan er in bundels bij elkaar. 

‘s Nachts wordt de wacht verdubbeld op de vestingen. In de 
stromende regen of onder een helder gesternde hemel wachten we 
dan op dingen die niet komen en op gebeurtenissen die 
onvermijdelijk zijn, en misschien nog wie weet hoe lang al het leven 
zullen stremmen en nog lang nadien verlammen. Een schrikachtige 
of al te ijverige wacht schiet soms op een schaduw. Dan laden de 
anderen spoedig hun geweren en zijn een minuut beangst en op hun 
hoede. Gelukkig degenen, die een sterke stem hebben en 
contemplatief genoeg geaard zijn, om in afwachting van wat er boven 
ons hoofd hangt, van elk ogenblik nog te genieten, de goede lucht in 



te ademen die uit de velden waait, naar de sterren te kijken en bij 
gelegenheid te praten over wat alle burgerwachten gemeen is. 

De morgens zijn soms prachtig, wanneer de stad aan onze voeten, 
omgord door vestingen met een kroon van ommantelde mannen, het 
geweer aan de voet, roze gekleurd wordt en zijn grijs en blauw 
ontworsteld aan de nacht. Wij herkennen de verre torens en koepels 
weer één voor één en gissen de straten en lanen. Daar tegenover 
strekken zich de velden uit met nieuwe huizen die misschien spoedig 
zullen verdwijnen, met wachtende korenschoven en weelderige 
bomengroepen. Enkele vogels ontwaken en laten van zich horen. 
Moe zinken onze oogleden neer en in ons hoofd roezemoezen de 
bevelen en de wachtwoorden. Het noodlot hangt boven ons hoofd. 
We kunnen er niets aan verhelpen. Onder onze eigen medeburgers 
voelen we ons soms vreemd en beangstigd. De ziel van dit volk 
verandert. En in wiens handen zal zij geraken? 

Maar ziet, terwijl we ons hart voelen droever worden, de schemering 
trekt verder en verder weg van de vlakte, gaat een venster open in 
de nabije stad op een schot afstand en een onbekende zusterziel 
zingt ons toe: 

Vlaanderen, 

Dag en nacht denk ik aan u! 

Wij waken ... wat is er voor ons weggelegd in deze weken van 
beroering? 

Verbroedering 

Men schrijft ons uit Antwerpen: 



Uit burgers van goede wil is er te Antwerpen een korps van vrijwillige 
politieagenten gevormd, teneinde door raad en daad de orde onder 
de bevolking te handhaven. De eerste oproep was zo gretig 
beantwoord, dat gisteren, op de eerste bijeenkomst, de raadzaal van 
het stadhuis overvol was. De burgemeester sprak er enige woorden 
van hartelijke dank voor al die toewijding en al dadelijk werd tot de 
inschrijving der burgers overgegaan. Nu gebeurde het, dat ook 
Nederlanders zich hadden aangeboden. De beambte, met de 
inrichting bijzonder belast, deelde dadelijk mede, dat, naar de 
bestaande voorschriften, enkel Belgen van de politie deel mogen 
uitmaken en hij dus, tot zijn groot leedwezen, de inschrijving der 
Nederlandse broeders moest weigeren. En hij drukte op het woord 
broeders en voegde er te gunstiger gelegenheid enige woorden van 
warm samenvoelen met de Nederlanders bij. Hij wees op het 
misverstand, dat uit een eerste onnauwkeurig bericht verkeerde 
opvattingen omtrent de gevoelens der Nederlanders had ingegeven, 
misverstand, dat wel was opgehelderd, zodat de aloude banden van 
taal- en stamverwantschap zich onder de drang van dit ogenblik nog 
inniger dan vroeger deden voelen. Hij wees daarbij op het prachtige 
bewijs van sympathie, door de Nederlandse overwinnaar in de 
stedelijke toneelprijskamp gegeven, die het bedrag van zijn 
onderscheiding, 500 frank, juist kwam beschikbaar stellen als steun 
voor de door de oorlog getroffenen. 

Een geestdriftig hoerageroep begroette deze woorden, hoerageroep, 
dat de aanwezige Nederlanders gold. 

Staatsminister Vandervelde, de leider der arbeiderspartij in België, 
socialist en antimilitarist, heeft met zijn vrouw in gezelschap van een 
medewerker van de Soir de militaire posten rondom Brussel bezocht 
om er met de soldaten te gaan spreken, en toen heeft zich, naar de 
journalist vertelt, het merkwaardige feit voorgedaan dat het “Le 
citoyen Vandervelde” op zeker ogenblik te machtig werd en men 



hoorde uitroepen: “Vive l’armée! Vive la Belgique!” En toen deelde 
mevrouw Vandervelde sigaretten onder de soldaten uit. In welke 
wonderlijke tijd leven we, zegt de journalist. 

De ellende van de oorlog ... het is een verhaal zonder einde. Wij 
vonden in een Belgisch blad dit trieste geval opgetekend: 

Te Wetteren, in België, heeft een vrouw zich met haar drie kinderen 
in de Molenbeek gestort. De burgerwacht bracht allen weer aan land, 
doch een der kinderen was reeds bezweken. Toen de vrouw was 
bijgebracht, deelde zij mee, dat haar man onder de wapenen was en 
dat zij zich niet had durven beklagen over de ellende die ze leed; zij 
en haar kinderen hadden in twee etmalen niet te eten gehad. 

Aan de Limburgse grens. 

Men meldt ons uit Maastricht op 18 augustus: 

Van de gewonden in het Rode Kruishospitaal der Augustijnen is 
hedennacht een Belgisch burger overleden. Nieuwe waren er niet 
bijgekomen, maar wel verwachtte men een Duitse en drie Belgische 
gewonden uit Riemst, waar dus weer gevochten schijnt te zijn. Acht 
Duitsers zijn heden geïnterneerd. 

De Belgische vluchtelingen zijn nog allen hier, voor het grootste 
gedeelte in de Rijkskweekschool, de meer gegoeden hebben hier of 
daar een kamer gehuurd. Maar toch zag ik ze om 12 uur op de 
reusachtige speelplaats der school, waar lange tafels aangericht 
waren en allen vergast werden op heerlijke erwtensoep met brood, 
hun portie eveneens komen halen. Het lijkt, dat ze nog hier zullen 
blijven, totdat de nodige maatregelen genomen zijn, ze in de 
omstreken onder te brengen. Hedenmorgen kwamen weer 
vluchtelingen van de kant van Bilzen (tussen Maastricht en Hasselt), 
waar de Duitsers gisteren doorgetrokken zijn. 



Schieten horen we niet meer. Alleen was gisteren van de Maasbrug 
nog iets van de brand in Visé te zien. Zo mogelijk zou er hier getracht 
worden de nog aanwezige mensen in Visé, onder wie oude mannen 
moeten zijn, te halen. 

Alle patiënten uit de ambulance te Eijsden zijn gisteren namiddag 
overgebracht naar Maastricht, zodat die ambulance thans 
opgeheven is en alle gewonden in Maastricht zijn samengebracht. De 
gewonden, die morgen geïnterneerd worden, zaten heel gemoedelijk 
in de tuin van minister Regout’s woning te keuvelen. 

 

Woensdag 19/08/1914 - avondeditie 

Brussel, 19 augustus. Gisterenavond om 7 uur is een hevig gevecht 
begonnen tussen Belgische en Duitse troepen. Er zou over een groot 
front een slag geleverd worden. 

Talrijke vluchtelingen uit Tienen (Tirlemont) komen te Brussel aan. 

Brussel, 19 augustus. In de vooravond zijn hier uit Aarschot en Diest 
een aantal vluchtelingen aangekomen, die de wijk hebben genomen 
voor de aankomst der Duitsers. 

Maastricht, 19 augustus. Prins Eitel Friedrich bevindt zich te Luik en 
logeert in het provinciaal paleis aldaar. Hij is benoemd tot 
commandant van het eerste garderegiment te voet. Prins August 
Wilhelm logeerde gisternacht eveneens te Luik, in het Grand Hôtel. 
Een hertog van Mecklenburg-Schwerin nam ook zijn intrek in het 
provinciaal paleis en is per auto naar het front vertrokken. 

De nieuw benoemde gouverneur van Luik is luitenant generaal von 
Kolewe. 



Officieel kan ik u mededelen, dat zonder uitzondering alle forten zich 
in Duitse handen bevinden. 

De directeur-generaal Greiner, van de welbekende wapen- en 
kruitfabriek Cockerill, werd door het Duitse oppercommando 
opgedragen projectielen enzovoort te doen maken. Hij weigerde die 
opdracht uit te voeren waarop hem en tevens enige hoofdingenieurs 
van die fabriek gelast werd hun woning niet te verlaten, terwijl aan 
de fabriek de navolgende proclamatie werd aangeplakt: 

1. Van heden af neem ik het bestuur over de fabriek van Cockerill te 
Costi van de tegenwoordige directeur-generaal over. 

2. Het personeel blijft in zijn betrekkingen gehandhaafd. 

3. De arbeiders hebben zich strikt aan mijn bevelen te houden. 

4. Hun lonen worden hun gewaarborgd 

5. Uit hoofde van de duurte der levensmiddelen zal het Pruisische 
ministerie van oorlog gedurende de oorlog aan de arbeiders een 
loonsverhoging van 50 percent verlenen. 

6. Hij die zijn werk met nauwgezetheid verricht en wiens gedrag niet 
te wensen laat, zal goed behandeld worden. 

7. De personen, die moeilijkheden veroorzaken of zich aan sabotage 
schuldig maken en de fabrikaten uit eigen beweging beschadigen, 
zullen terechtstaan voor de krijgsraad en zeer streng gevonnist 
worden. 

8. Het werk zal zoveel mogelijk in alle afdelingen hervat worden. 

Maandag, 17 augustus 1914 



Was getekend Keppel, kolonel, attaché van de Duitse regering bij de 
tentoonstelling te Luik. 

Maandag hebben zich geen arbeiders aangemeld. 

In Rocoux (ten noordwesten van Luik) zijn zondag proclamaties 
gestrooid uit een Frans vliegtuig van de volgende inhoud: 

“Houdt moed, Luikenaars! Wij hebben overwinningen behaald.” 

Om Namen moet een klein fort door de Duitsers genomen zijn. 

Brussel, 19 augustus. De Belgische genie heeft het kasteel te Marche-
les-Dames (oostnoordoosten van Namen, aan de Maas gelegen) 
opgeblazen, doch men deelt dienaangaande mede, dat het kasteel 
zich binnen de vuurlinie der forten van Namen bevond en dat het 
onjuist zou zijn uit deze door militaire overwegingen ingegeven daad 
andere gevolgtrekkingen te maken. 

Brussel, 19 augustus. In een correspondentie uit Gembloux aan de 
Gazette wordt medegedeeld, dat de Duitsers, wier voorposten de 
streek tussen Geldenaken (Jodoigne) en Gembloux (aan de spoorweg 
Namen-Brussel) overdekken, zich sedert maandag terugtrekken voor 
de Belgische troepen. Franse troepen, die aan de rechtervleugel van 
ons leger oprukken, zegt deze Belgische correspondent, waren in 
nauwe voeling met ons en dreven de terugtrekkende Duitsers voor 
zich uit. De voorhoede van de beide vijandelijke legermachten 
hebben voeling met elkaar gekregen. 

Het zijn Franse jagers geweest, die de Duitsers bij Gembloux op de 
vlucht hebben gedreven en er de schrik onder gebracht hebben. De 
Duitsers hebben zich te Walhain, Tourinnes, St. Lambert, Thorembais 
en Germez zeer onwaardig gedragen door tuchteloosheid om zich 
heen te verspreiden en tot zelfs de matrassen te doorzoeken naar 



geld, en horloges en brood te stelen. De Fransen werden zeer 
toegejuicht en feestelijk ingehaald. Grand Rosière is in brand 
gestoken. 

Twee divisies Franse cavalerie zijn voor enige dagen Luxemburg 
binnengevallen en rukten snel op. Op zeker ogenblik bevonden zij 
zich (Hun verkennende patrouilles? Redactie) te Baraque de Fraiture 
(dat zou reeds vrij dicht bij de Duitse grens van Belgisch Luxemburg 
zijn. Redactie). Zij maken dagmarsen van 100 km. 

Maastricht, 19 augustus. Gisterenavond zijn Duitse troepen Eben en 
Kanne (op Belgisch gebied, ten zuiden van Maastricht) 
voorbijgetrokken. Ze hebben overal eten gevraagd en mevrouw 
Postwick, vrouw van de burgemeester van Kanne, en Advocaat 
Dirckx, uit Roclenge, te Kanne gelogeerd, doodgeschoten. Massa’s 
vluchtelingen uit Kanne en uit Tongeren trekken de stad binnen. 

Brussel, 18 augustus. (Officieel bericht van 10 uur ‘s avonds.) De 
Duitse cavalerie is zondag en maandag door onze troepen 
teruggedreven en in noordoostelijke richting geweken. Door de 
zware lessen voorzichtiger geworden, heeft zij geen nieuwe pogingen 
tegen ons leger aangewend. Ten noorden van de Maas is de toestand 
onveranderd. Het Duitse paardenvolk, wel verre van nieuwe 
aanvallen te beproeven, heeft zich op verschillende punten 
verschanst. 

Londen, 19 augustus. De Daily Mail verneemt uit Brussel, op 
dinsdagavond 7 uur: aangaande het gerucht over de val van de Luiker 
forten hoor ik, dat zij gisteren nog standhielden, ofschoon zij van de 
Frans-Belgische strijdmacht waren afgesneden. 

De Duitse tactiek. 



Londen, 18 augustus. Een Engels officier heeft aan de Daily Telegraph 
een gesprek meegedeeld, dat hij had gehad met een Belgisch officier, 
die aan de verdediging van Luik heeft meegedaan. 

De Belgische officier zegde, dat de Belgen beter schoten dan de 
Duitsers, vooral bij dag. Wanneer de linies der Duitsers aanrukten, zei 
de Belgische officier, maaiden wij ze eenvoudig neer. Het was 
verschrikkelijk eenvoudig, meneer. Meer dan eens wendde de 
verteller zich in het gevecht tot een kameraad en zei: “Kijk, daar 
komen ze weer in gesloten formatie. Ze zijn gek.” Ze deden een 
poging om zich te ontplooien, maar kwamen, linie na linie, haast 
schouder aan schouder aanstormen, tot wij schoten. Dan hoopten 
doden en gewonden zich in afschuwelijke borstweringen op, die ons 
schieten dreigden te hinderen. Ik moest denken aan Napoleon’s 
woorden: “Het is prachtig, maar het is geen oorlog!” Nee, het was 
een slachting. Zo hoog werd de borstwering doden en gewonden, dat 
ik niet wist of we er doorheen zouden schieten of er heen lopen en 
met de handen een opening maken. Ik had enige gewonden onder 
de doden vandaan willen halen, maar durfde niet. Een stevige bries 
verdreef de kruitdampen snel. Ik kon dan zien hoe gewonden zelf zich 
uit hun vreselijke ligging los trachtten te wringen. Ik beken, dat ik een 
kruis sloeg en slechts hoopte, dat de kruitdamp bleef hangen. Maar, 
zou u het geloven, diezelfde muur van doden en gewonden stelde die 
verbazingwekkende Duitsers in staat, naderbij te kruipen en waarlijk 
het glacis op te stormen. Natuurlijk kwamen zij niet verder dan 
halverwege, want onze maxims en geweren vaagden ze weg. Onze 
eigen verliezen waren licht vergeleken bij de slachting onder onze 
vijanden aangericht. 

Andere Belgische officieren bevestigden de verhalen van de razende 
honger en dorst van de Duitse krijgsgevangenen. 



Brussel, 19 augustus. Hoewel het Brits verkeer tussen België en 
Nederland nog zeer ongeregeld blijft gaan, zijn heden voor het eerst 
sedert enkele dagen de kranten weer geregeld aangekomen. De 
ochtendbladen waren zelfs hedenmiddag reeds in ons bezit. Heden 
is via Lissabon een mail naar Kongo vertrokken. 

Brussel, 18 augustus. De socialistische volksvertegenwoordiger 
Vandervelde, minister van state, is in Parijs geweest, waar hij door de 
president der republiek en de ministers werd ontvangen. Zij hebben 
hem hun hoge waardering uitgedrukt voor het gedrag van België, dat 
aan de beschaafde wereld een onvergetelijke dienst heeft bewezen, 
zoals de Freycinet zich moet hebben uitgedrukt. Vanuit Parijs is 
Vandervelde op verzoek van de regering naar Antwerpen gegaan, 
waar hij, naar bekend is, met de andere leden der oppositie, die 
zitting in de kroonraad hebben, verblijf houden zal. 

Londen, 19 augustus. De Times-correspondent in Brussel klaagt over 
de grote moeilijkheden, waarmee de oorlogscorrespondenten in 
België thans te kampen hebben. Die waren toch al groot, maar door 
het bevel der Franse en Belgische legerautoriteiten om geen Engelse 
oorlogscorrespondenten meer bij de troepen toe te laten, is het werk 
nog veel moeilijker geworden. De correspondent geeft staaltjes van 
de thans ondervonden moeilijkheden. 

Brussel, 19 augustus. Het gewone middagbericht van het Belgische 
ministerie van oorlog is achterwege gebleven, hetgeen zou kunnen 
duiden op belangrijke gebeurtenissen. Het is waarschijnlijk, dat wij 
zeer gewichtig oorlogsnieuws mogen verwachten binnen niet al te 
lange tijd. 

Antwerpen, 19 augustus. De bladen, daartoe door de censuur 
aangezet, stellen de mensen zoveel mogelijk gerust. Men leest nu 
meer tussen dan in de regelen, ofschoon ook dat heel weinig is. 



Geruchten bereiken me af en toe, maar het baat weinig die te seinen, 
daar de kans gering is, dat ze toekomen. 

Te Leopoldsburg bij Beverlo (ten noordwesten van Hasselt) in 
Belgisch Limburg zouden 2000 uhlanen maandag zijn binnengevallen 
en onder andere het Hotel d’Or verwoest hebben, het lokaal der 
burgerwacht. Een 60 -jarige ontsnapte ternauwernood aan de kogel. 
De inwoners hebben tijdig gezorgd, dat alle oogsten weggevoerd en 
alle landbouwtuigen ontredderd waren. Zelfs hadden zij de voorraad 
stro, die ze niet meenemen konden, verbrand. 

Vanochtend zijn hier Amerikaanse schepen met mondvoorraad 
binnengelopen. Van Engelse soldaten merkt niemand een spoor. 

Antwerpen, 19 augustus. De prinsenkinderen wandelen af en toe 
door de stad met strakke gezichtjes en worden door de 
toestromende menigte toegejuicht. Gisteren gingen zij naar de 
dierentuin. De koningin maakte per auto een toer door Wilrijk en 
bezoekt heden ambulances en gasthuizen. 

Uhlanen boden zich aan op een hoeve te Noorderwijk, bezuiden 
Herentals. Een van hen vroeg aan de bazin in gebroken Vlaams: 
“Herkent gij mij niet? Wacht, ik zal mijn hoed afdoen.” En zij 
herkende de man, die als agent van een fabriek daar herhaaldelijk 
zeisen te koop had aangeboden. 

Officiële berichten melden, dat gisteren te Herenthout een treffen 
heeft plaats gehad tussen een aanzienlijk getal Duitse ruiterij en een 
deel van de Antwerpse bezetting. Urenlang werden van weerszijden 
geweerschoten gewisseld. Geen der onzen werd geraakt. De Duitsers 
hadden vele gekwetsten. 



Te Turnhout heeft de burgerwacht een Duitse patrouille op vurige 
wijze begroet en een officier gevangen genomen. Aan alle kanten 
worden dergelijke gevalletjes gesignaleerd. 

Van militaire zijde schrijft men ons: 

Niet de hoofdstad Brussel, maar de handelsstad Antwerpen is door 
België als centraal reduit der landsverdediging ingericht. Antwerpen 
biedt in deze belangrijke voordelen boven de hoofdstad. Ten eerste 
is de teruggetrokken ligging ten opzichte van Duitsland en Frankrijk 
van veel belang Antwerpen ligt laag en kan gemakkelijk door 
overstromingen gedekt worden. Het heeft bovendien als handelsstad 
steeds grote voorraden levensmiddelen en materialen in de 
magazijnen opgestapeld, die het in staat stellen bij een beleg, lange 
tijd in het onderhoud van bezetting en bevolking te voorzien. Daarbij 
komt nog, dat Antwerpen moeilijk is in te sluiten en het via de 
Westerschelde aanvoer vanuit de Noordzee kan krijgen, voor zover 
dit is overeen te brengen met de neutraliteit van ons land. 

Bij de wet van 30 maart 1906 is voor de verbetering van de stelling 
65 miljoen frank gestemd. Zoals dat meer bij vestingwerken gaat, 
bleek deze som niet toereikend en is deze som nog verleden jaar 
aanzienlijk verhoogd. Volgens de plannen moesten alle werken reeds 
zijn voltooid; of het zover reeds is menen we te moeten betwijfelen. 

De stad wordt beschermd door twee fortengordels. De buitenste is 
van 10 tot 16 km vooruitgeschoven en voor zover gereed, heel 
modern. De binnenste fortengordel, eertijds de buitenste, is 
verbonden door een brede wal, geschikt voor opstelling van 
infanterie. Voor die wal ligt een brede gracht. 

Wij willen de lezer verder niet vermoeien met een droge opsomming 
van de verschillende forten noch hun bestemming aangeven, maar 



volstaan met enkele opmerkingen. De voor ons Nederlanders 
interessantste is wel, dat de noordelijkste forten op ongeveer 2 km 
van de grens liggen. 

Mocht de vijand de stelling van Antwerpen willen insluiten, waarvoor 
een veel ruimere afstand dan 2 km nodig is, dan zou die vijand, dus 
het Nederlands grondgebied moeten schenden en daardoor 
Nederland, indien onzijdig, oorlogspartij maken. Het middel wordt 
daardoor erger dan de kwaal, met andere woorden de korte afstand 
van de noordelijke forten tot de Nederlandse grens is een groot 
voordeel voor België. 

Op enkele fronten kunnen, zoals gezegd, overstromingen gesteld 
worden, het middel, ook door ons toegepast, om het 
verdedigingsvermogen krachtig te verhogen. De forten Doel en 
Blauwgaren zijn nog geheel onvoltooid, wel zijn de kanonnen reeds 
drie jaar geleden door Krupp geleverd. De lezer zal zich de 
behandeling van deze kwestie, in de Belgische kamer, herinneren. 

In Kongo hebben de Franse troepen de Duitsers uit Zienga en M’baika 
verjaagd. 

Luitenant-generaal Dufour, de militaire gouverneur van Antwerpen 
heeft generaal Mols benoemd tot opperbevelhebber der vesting. 
Generaal Mols is de neef van generaal Brialmont, die door generaal 
Dufour in de toespraak, waarmee hij generaal Mols met zijn nieuwe 
ambt bekleedde, de grootste militaire ingenieur van de 19e eeuw 
genoemd werd. 

Het gevecht bij Dinant. 

Een bijzondere correspondent van de Times te Namen geeft in een 
telegram van zaterdag het volgende verslag van het gevecht bij 
Dinant: 



Van 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds, en nog later, is er vandaag 
te Dinant hevig slag geleverd tussen de Fransen en de Duitsers, 
ongeveer 28 km ten zuiden van Namen aan de Maas. 

Tegen 6 uur ‘s avonds had het Franse leger de Duitsers ongeveer 15 
km van Dinant zuidwaarts gedreven in de richting van een punt 
tussen Rochefort en Givet en vervolgde hen aldoor. 

‘s Ochtends vroeg hadden de Duitsers het gedeelte van Dinant dat 
aan de linkeroever van de Maas ligt, bezet. Tegelijkertijd bezette een 
regiment Franse infanterie dat van het Zuiden naar het noorden 
rukte, de andere zijde van de stad, dus de rechteroever. Daarna 
werden enige uren achtereen tussen beide partijen 
schermutselingen geleverd, die zich tot het dorp Houx en Sommière 
en andere plaatsen uitstrekten. 

Het eerste gedeelte van het gevecht ging daarmee heen. 

In de namiddag van ongeveer 2 uur af was het voornamelijk een 
artilleriegevecht. De Franse infanterie ten westen en ten zuiden van 
Dinant trok zich in de bossen aan deze zijde van de rivier terug, op 
ongeveer 6 km van de rivier, en daarop kwam de artillerie in actie. 
Tegelijkertijd rukte een Frans regiment infanterie van Houx uit, 5 of 
6 km ten noorden van Dinant, langs de Maas op. Deze strijdmacht 
wierp zich op de Duitsers die aan de overkant van de Maas stonden 
en verdreef hen met mitrailleurvuur. De Fransen werden al die tijd 
op hun rechterflank gesteund door hun artillerie die meer naar het 
zuiden te Gueux stond. Vervolgens werd het tot 6 uur ‘s avonds meer 
een artilleriegevecht. 

Voortdurend trokken de Duitsers langs de hoogten ten zuiden van de 
stad terug, terwijl de Fransen hun zes batterijen gaandeweg vooruit 
schoven. Deze batterijen werden in de korenvelden ten westen van 



de stad ontplooid. Verder waren er zwaardere Franse kanonnen, die 
in of achter de bossen verdekt waren opgesteld. 

Het leek of de Franse artillerie beter schoot dan de Duitse. 

De correspondent zegt het aantal doden en gewonden niet te kunnen 
opgeven, maar het moet groot geweest zijn omdat het vuren 
gedurende de vier uur dat hij van het gevecht getuige was, 
buitengewoon goed was en slechts af en toe 5 minuten ophield. 

De Nieuwe Gazet schrijft: 

De Engelse regering heeft de Antwerpenaar Willy Walford 
aangewezen als lid van de Engelse generale staf in België. Maandag 
laatstleden is de benoemde naar zijn post vertrokken. Willy Walford 
is de zoon van de gekende scheepsreder Walford van Antwerpen en 
broeder van de Engelsman Francis Walford, van Laveleye, thans 
verblijvend te Oostende. De keus van de Engelse regering is op hem 
gevallen wegens zijn schitterende daden in Albanië en om zijn 
grondige kennis van België en de Vlaamse taal. Hij zal uitstekende 
diensten kunnen bewijzen aan de Engelse staf, bij de studie der 
krijgsplannen. 

Het slagveld bij Halen. 

In de Nieuwe Gazet vinden wij de volgende beschrijving van het 
slagveld bij Halen: 

Het slagveld van Halen leverde donderdag een akelig en gruwelijk 
schouwspel op. Aan de inkom van de gemeente Webbekom was nog 
een barricade opgeworpen, die bewaakt werd door luitenant du Bus, 
van het 2e gidsen, en enige ruiters. Voor die barricade lag een hoge 
stapel rompen van gedode Duitse paarden, en rondom was het bloed 
in brede plassen verspreid. Een dikke zwerm vliegen en insecten was 



op het bloed en de paardenrompen neergestreken. Wat verder, in 
het veld, waren enige landbouwers bezig met een grote kuil te 
delven. Rondom lag het veld bezaaid met lijken van Duitse soldaten 
en rompen van doodgeschoten paarden. Meer dan 120 Duitsers 
hadden daar onze troepen aangevallen. Meer dan 50 bleven dood op 
het slagveld, waar de landbouwers nu bezig waren hun graf te 
delven. Onder die doden lagen er 15 officieren. De doden waren 
deerlijk gesteld. De enen hadden de borst of de buik opengereten 
door een lanssteek of een bajonetstoot; de anderen was het hoofd 
vermorzeld door een houwitser of door mauserkogels, enzovoort. De 
aangezichten waren verwrongen, de ledematen krampachtig 
ineengetrokken, en de mond stond ver open, alsof hij pas de laatste 
kreet geslaakt had. De grond was doorweekt van het bloed. De 
huizen in de omtrek waren verlaten, verwoest en vernietigd. Het was 
al dood en verwoesting wat men te zien kreeg. Verderop naar Halen 
was het hetzelfde schouwspel van dood en vernieling. In de grachten 
langs de baan lagen lijken van Duitse soldaten en paardenrompen. 
Het water, dat in de grachten stond, was rood geverfd van het bloed. 
In de groeven vond men ook Duitse granaten, die niet ontploft zijn. 
Hier lag een paard met de vier poten in de lucht en daaronder het lijk 
van een officier; daar was een jonge soldaat uitgestrekt, de handen 
gekruist op de borst, waaruit een brede streep bloed vloeide en 
verder nog ontwaarde men het ene lijkt nevens het andere en overal 
bloed ! 

Schrikwekkende worstelingen moeten daar plaats gegrepen hebben. 
De Duitsers werden met ganse rijen weggemaaid en liggen langs 
beide kanten van de steenweg opgehoopt. 

Langs alle kanten ziet men in het veld platgebrande hoeven. Op de 
baan zelf kan men uiterst moeilijk vooruit, daar zij vol dode paarden 
ligt. De soldaten hebben zich zelfs tijdens het gevecht achter de 



lijkenhopen als achter barricaden verschanst. De Belgische 
slachtoffers heeft men onmiddellijk begraven. 

De vijanden, vooral de uhlanen, schijnen erg van de hitte te lijden, zij 
werpen hun hoofddeksels weg om gezwinder te kunnen rijden en 
vechten. 

Te Halen heeft men Duitse lijken in diepe kuilen langs beide kanten 
van de baan begraven. 

Hetzelfde Belgisch blad geeft een uitvoerig relaas van de slag zelf, 
waaraan wij het volgende ontlenen: 

Woensdagmorgen al heel vroeg vergaderden de Duitsers tussen 
Hasselt en Sint-Truiden, waarna zij Langs Stevoort en West-Herk naar 
Diest oprukten. Hun troepen begaven zich naar verscheidene punten 
op de steenweg van Sint-Truiden naar West-Herk. Tezelfdertijd 
trokken zij vooruit op de steenweg van Sint-Truiden naar Tienen. De 
linkervleugel hield zich te Orsmaal-Gussenhoven, terwijl de 
rechtervleugel de steenweg van Hasselt naar Diest optrok. 

De Belgische staf was goed ingelicht over deze troepenbeweging; hij 
deed onze troepen uiterst gunstige stellingen bezetten en liet 
vervolgens de vijandelijke troepen naderen. Het dient gezegd te 
worden dat de streek doorkruist is door drie bijrivieren van de 
Demer; de Herk, de Gete en de Velpe. Om Diest te bereiken moest 
de vijand te Halen de Gete over. Het is voor deze gemeente dat de 
Belgen post vatten; want de Duitse troepen moesten er 
onvermijdelijk voorbijkomen. De afdelingen ten zuiden moesten te 
Kortenaken de Velpe over. De gemeente Kortenaken werd dan ook 
bewaakt. Onze troepen wierpen overal barricaden op en groeven 
loopgraven. Mitrailleurs en geweren waren gereed om de 
tegenstrever op het gepaste ogenblik te ontvangen. 



Rond 11 uur verscheen de vijand op de weg van Stevoort naar Halen 
en werden tussen de verkenners de eerste geweerschoten gelost. 
Onze troepen lieten de vijand langzaam vooruit komen en schoten er 
dan duchtig op los. Langs beide kanten trad weldra de artillerie in 
werking. 

De Duitse had weinig uitwerking, doch de onze schoot juist en richtte 
op 2000 m verwoestingen aan in de Duitse rangen. 

De Pruisen trokken niettemin maar immer voort naar Halen en 
Kortenaken. Rond 2 uur was het gevecht buitengewoon hevig. De 
Duitse mitrailleurs knetterden onophoudelijk. Een ogenblik kreeg 
men een gevecht van man tegen man. Onze ruiterij chargeerde de 
Duitse. De toestand van het terrein liet niet toe de legers te 
ontplooien en het was met kleine groepjes dat men op de velden 
chargeerde. De streek is doorsneden door hagen en heuveltjes. Onze 
soldaten hebben het bewijs geleverd van een ongelooflijke 
heldenmoed. 

De tijd ging intussen voorbij en de Duitse troepen kwamen maar niet 
vooruit. Zij verwaarloosden zich voldoende te dekken en offerden 
vele manschappen op. Zij gebruikten de brutale tactiek van het getal 
en vervingen de gevallen mannen maar gedurig door verse. 

Dan volgde een verschrikkelijke aanval. De Duitse ruiterij rukte op 
tegen de barricaden en poogde ze met geweld in te nemen. Het lukte 
echter niet. Onze troepen maaiden maar voortdurend in hun rangen. 

Wat de moeilijkheden waarmee de Duitsers te kampen hadden, nog 
vermeerderde, was dat zij zich in enge rangen voor de geweren en 
mitrailleurs moesten aanbieden. Al de bruggen der Gete en der Velpe 
waren vernietigd, behalve twee smalle, en het is langs die smalle dat 
de vijand vooruit moest. De aanval der bruggen was even wild en 



woest als de bestorming der barricaden. Men zag de officieren, hun 
manschappen dwingen zich voor het vuur van ons geschut aan te 
bieden. De lijken bedekten de bruggen en niettemin snelden de 
Duitsers maar immer toe. 

Op zeker ogenblik had een echte slachterij plaatsen. Een lange kolom 
ruiterij kwam de steenweg van Herk naar Halen afgestormd en bood 
zich aan voor onze mitrailleurs. Mannen en paarden vielen als vliegen 
tot men eindelijk aan de weinige overblijvenden bevel gaf achteruit 
trekken. 

Te Kortenaken was het bijna hetzelfde spel als te Halen. Op zeker 
ogenblik bestond er echter vrees dat de Belgen zouden overrompeld 
worden. Doch de luitenant van Dooren kwam weldra ter plaatse en 
dreef de aanvallers vooruit. De luitenant van Dooren, die gelast was 
de stad Diest te verdedigen, beschikte over geen enkele soldaat 
meer. Hij deed een oproep tot de vrijwillige pompiers van Diest, die 
als één man met hem meetrokken. Onderweg vergaderde hij nog 
enige soldaten en eindelijk kwam hij aan het hoofd van een kleine 
troep bij de Zelk toe. Het gevecht woedde in volle hevigheid. De 
luitenant van Dooren kroop vooruit tot op een driehonderdtal 
meters van een vijandelijke batterij en schoot de aanvoerder ervan 
dood. 

Het paard van de Duitse officier liep weg en kwam, als bij wonder, in 
de richting van de Belgische luitenant. Deze wipte er op en reed 100 
m ver. Het paard werd dan onder hem gedood. Hij bereikte terug zijn 
manschappen, die beschoten werden en zich met hem in een gracht 
moesten verbergen. Zij schoten van daar op de kanonniers en 
doodden er verscheidene. De batterij trok zich dan terug. 



Om 6 uur ‘s avonds was de Duitse nederlaag volledig. De aanval werd 
gestaakt en wat van de Duitsers nog overbleef, vluchtte weg naar 
Tongeren. 

Men schat dat de Duitsers te Halen rond de 3000 doden en 
gekwetsten gelaten hebben. De grond was er als met lijken bezaaid. 
Wat de Belgen betrof, dezen hebben betrekkelijk weinig doden, doch 
vrij veel gekwetsten. 

Zondagavond zijn de eerste gekwetsten te Brussel in het tot Rode 
Kruishospitaal ingericht koninklijk paleis aangebracht. Het waren er 
14, aan wie door de schildwacht bij hun aankomst militaire eer 
bewezen werd. Koningin Elizabeth der Belgen wachtte met de 
geneeskundige staf van het hospitaal de gewonden af en zij stond de 
doktoren bij in het verlenen van de eerste hulp. Maandagochtend in 
de vroegte is de koningin de 14 gekwetsten, allen Belgen, komen 
opzoeken. Zij had bloemen meegebracht voor de ziekenzalen en met 
elk der gewonde soldaten sprak zij op de haar eigen innemend 
eenvoudige wijze. 

Uit de lucht. 

Een Belgisch vlieger vertelt aan een correspondent van de Times: 

Het is moeilijk om de dingen te onderscheiden. Mensen lijken zo klein 
van zo een hoogte. Zelfs geschut op een weg kan je nauwelijks zien, 
wanneer je er niet vlak boven bent. De ontploffingen van granaten 
zijn hinderlijk omdat zij het evenwicht van het vliegtuig verstoren. 
Het geluid? Het lawaai van de motor overstemt alles. Voor de 
verkenners in de lucht, is een slagveld heel stil. 

De Duitse militaire geest. 



Een correspondent van het Central-News-agentschap, dezer dagen 
te Brussel aangekomen, heeft enige tijd doorgebracht in de Duitse 
linies. Deze correspondent heeft over zijn bevindingen het volgende 
meegedeeld. 

“De Duitsers voeren langs de gehele linie van Luxemburg tot bijna 
aan het noorden van België bijna ongelooflijke massa’s troepen, 
artillerie, paarden en voorraden van allerlei aard op. Wat betreft de 
geest, die de Duitse soldaten bezielt, deze wordt het best 
gekarakteriseerd door de woorden van een gewoon soldaat in een 
Duits cavalerie-regiment. Hij zegde: “Onze officieren hebben ons 
gezegd, dat wij vooruit moeten zolang er geen halt gefloten wordt. 
Ze hebben ons gezegd, dat er 1000 schoten nodig zijn om één man te 
raken, en dus zijn wij niet bang. En wij kunnen het lijden, een miljoen 
mensen te verliezen, terwijl het verlies van duizenden tegenstanders 
dezen reeds moet tot staan brengen of ten minste doen aarzelen.” 

Een Duitse officier sprak al niet anders: 

“We hebben Luik in een week genomen, zonder zwaar geschut te 
gebruiken, terwijl wij dachten er drie maanden voor nodig te zullen 
hebben2. Wij zijn België binnengedrongen en staan reeds vlak bij de 
hoofdstad. We hebben buiten het stadhuis te Straatsburg kanonnen 
te pronk gezet, die wij aan de veelgeprezen Franse artillerie hebben 
ontroofd. Wij kunnen meer dan een miljoen mensen opofferen, 
terwijl de verbondenen er zelfs geen duizenden kunnen missen. De 
bekwaam aangevoerde troepenmassa’s, die de militaire en imperiale 
geest van het Duitse rijk vertegenwoordigen, moeten de los 
samenhangende, gemengde volkeren overwinnen, die “de 
verbondenen, genoemd worden.” 

                                                           
2 Dàt hadden de Duitsers zeer zeker niet gedacht. Redactie 



De correspondent van het Central News agentschap wijst er nog op, 
dat de Duitsers alles verwachten van de langzaamheid, waarmee 
Rusland’s mobilisatie zich voltrekt. Voor de vijanden aan de 
westgrens verpletterd zijn, kan Rusland nog niet gevaarlijk zijn, 
meent men in Duitse legerkringen. 

Een ander element in de Duitse krijgsvoering is hierin gelegen, dat de 
Duitse officieren en soldaten blinde werktuigen zijn in handen van de 
generale staf. Een hooggeplaatst officier verklaarde aan de 
correspondent: 

“Wij zijn slechts pionnen in de hand van de generale staf, en we zijn 
er tevreden mee, enkel pionnen te zijn en deze tevredenheid is 
kwintessens van wat ons ten slotte het succes zal verzekeren.” 

 


